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Sancak Yayınları 


Yanlış ve eksik bilgilerimiz, peşin hükümlerimiz, sevgi ve nefretlerimiz ve de duygusal yaklaşımlarımız, çoğu zaman gerçekleri görmemizi ve doğru algılamamızı engeller. 
Bu kitabı okurken, lütfen olabildiğince engellerimizi aşalım ve sağduyu ile yaklaşalım... 


3. Baskı 

Basıldığı yer : Kuşak ofset, Cağaloğluyİst. 
Basıldığı tarih : Ocak 2008 
İsteme adresi : 0212 6462172 
0212 6103029 
www.zekeriyabeyaz.com.tr 



ilaveli 3. baskıya önsöz 


Hak yoldan dönmedik 

Sevgili okuyucularım, Kur'an-ı Kerim’de türbanın bulunmadığını belgelerle açıklayan ve böylece türban sorununa dini çözüm getiren, yıllar önce yayınladığımız İSAM VE GİYİM KUŞAM adlı kitabımızın İLAVELİ 3. baskısını sunuyoruz sizlere. 

Kitabın birinci baskısı pek az basılmış ve kısa zamanda bitmişti, ikinci baskısı ise, “BU KİTAP TÜRBANIN KUR’AN’DA BULUNMADIĞINI YAZIYOR” denilerek, malum çevreler tarafından satışı engellendi. O nedenle de kitap yıllardan beri piyasada bulunmamaktadır. Böylece bizi sindirmeye ve geri adım attırmaya zorladılar. Hatta bu nedenle canımıza kastettiler... 

Ama biz Hak yolundan, Allah, Millet ve Vatan yolundan dönmedik, geri adım atmadık. Çünkü Kur’an’da türban yoktur. 
Kur’an’da bulunmayan bir şey için dinin emridir diye ülkede kavga çıkarmak dine, millete ve vatana büyük kötülük yapmaktır. 

Unutmayalım, Kur’an’da var bir şeye yok demek, Kur’an’ı inkar olur. Kur’an’da olmayan bir şeye de, Kuran’da var demek Kur’an’a ve Allah’a iftira olur. 

Evet, biz hak bildiğimiz yoldan dönmedik, geri adım atmadık ve 
kitabımızın birinci baskısını hiç değiştirmeden, aksine başına 48 
sayfalık pekiştirici ek yaparak 3. baskı olarak tekrar yayınlandık. 

Kitabın dağıtımını da telefon, internet, posta ve kargo aracılığı ile yaparak doğrudan siz sayın okuyucularımıza ulaştırma şeklinde planladık. Bu noktada siz sayın okuyucularımızın tanıtım desteğine inanıyoruz ve bunu bekliyoruz. 

Gayret bizden, başarı Allah’tandır... 

1 Ocak 2008 
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz 



Saç saklama örtüsü türban 
Hıristiyan rahibelerin simgesi 




EK: 1 


Türban Kur'an'da yok, Incil'de var! 
Saç saklama örtüsü 
Hıristiyan rahibelerin simgesi 

îslam ve Giyim Kuşam kitabımızın 3. baskısının baş tarafına. aşağıdaki önemli konulan açıklamak üzere okumakta olduğunuz 48 sayfalık bu bölümü eklemiş bulunuyoruz. 

h Başörtüsü ile türbanın anlamlan ayrışmıştır 

Bizim bu kitabı yazdığımız dönemde tartışmalarda başörtüsü ve türban aynı anlamda kullanılıyordu. O nedenle biz de kitabımızda ülkemizde kullanıldığı ıkı kavramı aynı manada algıladık ve daha da çok başörtüsü kelimesini öne çıkardık. 

Ancak sonraki yıllarda, başörtüsü ile türban kelimelerinin anlamları haklı olarak aynldı ve kamuoyumuz tarafından da genel olarak benimsendi. Buna göre iki kavramın anlamlan şöyle 

Başörtüsü : 

Başörtüsü, hanımlanmızın ileriden beri baslarına örttükleri geleneksel örtü demektir. Buna eşarp, yazma veya bölgeye göre bir isim verilir. 

Başörtüsü çene altından bağlanır, aşın bir saç saklama duyarlılığı yoktur, alnın üstünden veya arka taraftan bir miktar saç gözükebilir. Başörtüsü bizim tarihten gelen örfümüzdür, geleneğimizdir, ona karşı itirazımız yok aksine saygımız bulunmaktadır. 
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Türban : 

Türban yaklaşık 40 yıl kadar önce ortaya çıkan ve su. 
rekli tartışma konusu olan sıkmabaş deniien bir örtüdür Türbanda boğaz ve başın tamamı sıkıca sarılır örtülür, saçlar hassasiyetle saklanır bir tel bile gösterilmez. 

Türbanı takanlar, dinci partiler ve tarikat mensupları, okullarda ve üniversitelerde öğrencilerin ve devlet kurumlarrnda memurları da türban takmalarının serbest olmasını istemektedirler. Bu isteğe karşı çıkanlar ise türbanı dini ve siyasi simge, işaret ve üniforma olarak tanımlamaktadırlar . 

Başörtüsüne saygılıyız, türbana neden karşıyız ? 

Başörtüsü ve türbanın anlamlarının bu türlü ayrılmasını biz de aynen kabul ediyoruz. O nedenle de başörtüsüne saygılıyız buna karşılık, türbana din dışı ve zararlı anlamlar yüklendiği için karışıyız. Eğer o gereksiz anlamlar söz konusu olmamış olsa insanlar gayet masum olarak onu da kullanabilirler ve kimse de yadırgamaz. 

Başörtüsüne saygılıyız, çünkü o bizim tarihimizden gelen, hanımlarımızın kullandıkları ve içinde hiçbir kavga ve çekişme anlamı bulunmayan bir giyim kuşam parçamızdır, kültürümüzün bir öğesidir. 

Türbana karşıyız, çünkü ona özel bir dini siyasi simge anlamı yüklenmiş ve milletimizi yoğun tartışmalara, gençlerimizi bunalımlara ve siyasi hayatımızı derin bölünmelere sürükleyen bir nitelik kazanmıştır. Böylesi zararlı durumlar olmasaydı, biz de başörtüsüne saygı gösterdiğimiz gibi türbana da saygılı olurduk. 

önemine binaen tekrarlayalım : 

Kitabımız, başörtüsü ve türban kelimelerinin anlamları ayrılmadan yazıldığı için, genel olarak başörtüsü kelimesi türban anlamında kullanılmıştır. Ancak kastedilen anlamın türban olduğu rahatlıkla anlaşılacak durumdadır. Sayın okuyucularımızın kitabımızı 



okurken yukarıda yaptığımız açıklamaları dikkate almalarını önemli rica ederiz. 

II- Dini amaçla saç saklama örtüsünün tarihine ve kaynağına göz atalım 

Bölümün başlığında türbanın ve aşın tesettürün Kur an - da bulunmadığını, ancak türbanın Hıristiyanların kutsal kitabı Incil'de bulunduğunu ve saç saklama örtüsünün de Hıristiyan rahibelerinin simgesi oluğunu söylemiştik. Bu gerçeği gereği gibi açıklayabilmek için, türbanın tarihi, ilk kaynağı ve yayılışı ile ilgili özet bilgi vermekte yarar görüyoruz : 

A- Saç saklama örtüsünün ilk kaynağı çok tanrılı Sümer dini rahibelerinde 

Elimizdeki kaynaklara göre, tarihte dinsel maksatlarla hanımların saçlannı saklama örtüsü ilk defa 4 bin yıl önce yaşayan, çok tanrılı Sümer dini rahibelerinde görülmektedir. Daha sonraları Hıristiyan rahibelerine kadar gelmiş ve bugün de rahibelerin simgesi olarak devam etmektedir. 

Sümerolog Muazzez îlmiye Çığ “Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği” (Kaynak yayınları) adlı kitabında Sümer mabetlerinde çeşitli rahip ve rahibe gurupları bulunduğunu, bunların hepsinin kendilerini tanrılarına hizmet etmeye adadıklarım, bunların içinde bir rahibe gurubunun da tanrıları adına fahişelik yaptıklarım ve bunların diğer kadınlardan ayrılmaları için başlarının örtülü olduğunu söylüyor. Sayın Çığ aynı sayfada MÖ 1600 yıllarında bir asur kralının çıkardığı kanunun 40. maddesinde bütün evli ve dul kadınların başlarım örtmelerinin şart koşulduğunu yazıyor. 

Sayın Çığ'ın söz konusu kitabının ilgili bölümünü sadece bir tespit olarak aynen sunuyoruz : 

Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ, Sümer, “Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği” adlı kitabının 77'inci sayfasında, Sümer mabetlerindeki rahibelerin 20'ye yakın smıfa aynldıklanm 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ifade ederek şöyle devam ediyor: 

“Mabetlerde, özellikle İnanna'nm mabetlerinde rahi\* lerin özel bir görevi de genel kadınlık, bir tür fahişelikti Bunlar tanrıya hizmet ettiklerinden kutsal sayılıyorlardı 

Mabet fahişeliği bir meslek. Onlar kendilerini taun namına bu işe gönüllü olarak adayan kadınlar. Bunlar aynı zamanda bereket kültünün de temsilcileri. Sümer dininin bir simgesi olan 100 kadar kurumu kapsayan 'meler arasında fahişelik de bir kurum olarak görünüyor. Bu rahibelerin diğer rahibelerden ayrılmaları için başlarım örtmeleri gerekir. MÖ 1600 yıllarında bir Asur kralının yaptığı kanunun 
40. maddesiyle o tarihten sonra bütün evli ve dul kadınların başlarım örtmeleri şart koşulmuş. Kızlar ve sokak fahişeleriyse örtemeyecek. Böylece evli ve dul kadınlar da mabet fahişeleri gibi yasal seks yaptıklarından kutsallaştırılmışlar. Sokak fahişeleri örtünürse çok ağır ceza görüyorlar. 
Kuşkusuz mabet fahişeliği yanında sokak fahişeliği iyi görülmüyor. Bu mabet fahişeliği geleneği, BabiUiler ve Astırîniar yoluyla Kenanlılara, oradan da İsrail'e geçmiş ama Tevrat boyunca bu geleneğin kaldırılma çabalan izleniyor.” (Prof.Dr. Muazzez İlmiye Çığ, Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği, Kaynak Yayınlan, S.77-78) 

Başka arkeologların görüşleri ile de desteklenen Çığın bu tespitleri bizim ve hepimizin şiddetle yadırgadığımız görüşlerdir. Şu var ki, insanlar dinleri adına en güzel iyilikleri de yapabiliyorlar, en kötü ve en çirkin şeyleri de yine dinleri adına icra edebiliyorlar. Sümer rahibeleri bundan dört bin yıl önce, 2500 tanrısı bulunan ilkel ve sapkın dinleri adına fahişelik gibi bir çirkinliği yapmışlardır. Ama bu gün 21. asırda hem de herkesten daha çok dindar ve daha medeni olduklarını söyleyen insanlar, dinleri adına o fahişelikten çok daha kötü şeyler yapıyorlar, insan haklarını çiğniyorlar, en büyük zulümleri yapıyorlar. İşte, Irak'da evangelistlerin ve diğerlerinin dinleri adına yüz binlerce 



masum Müslüman’ının kanlarını dökmeleri o fahişelikten daha çirkin, daha ilkel ve de vahşicedir. 

B- Yahudilikte tesettür ve türban var mı, varsa nasıldır? 

“Üç semavi dinin ilki olan Yahudilikte tesettür ve türban konusu var mı, varsa nasıldır?" şeklinde bir sorunun cevabını aradık. Ulaştığımız sonuçları özetleyelim : 

1- Tevrat'ta tesettür ve türban emri bulamadım, peçeli fahişe hikayesi buldum 

Yahudiliğin kutsal kitabı olan Tevrat'ı tesettür ve türban açısından inceledim, taradım, ancak olumlu veya olumsuz bir hüküm bulamadım. Yani Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat’ ta saç saklama örtüsü veya diğer örtünme ile ilgili her hangi bir emir veya yasak bulamadım. 

Ancak Tevrat'ta anlatılan bir peçeli fahişe olayım gördüm. 
Buna göre fahişelik yapan kadınlar tanınmamak için yüzlerine peçe örtüyorlar. Anlatılan olaydan anlaşıldığına göre fahişe cinsel ilişki arımda da yüzünden peçesini çıkarmıyor ve o erkek kendisini tamyamıyor. Konumuzla doğrudan ilgisi olmadığı için bu kadar özetle yetiniyoruz. (Daha geniş bilgi edinmek isteyenler, bkz Tevrat, Tekvin bölümü: 38 /Yahuda'- yla Tamara başlığı) 

Tevrat'ta ki peçeli fahişe olayı iki hususu hatırlattı : 

Birincisi, yukanda Muazzez ilmiye Çığ hanımefendiden aktardığımız, Sümer mabetlerinde dini görev olarak fahişelik yapan rahibelerin başlarının örtülü olduğu yolundaki görüş yanlış olmalıdır. Çünkü dini görev olarak fahişelik yapan rahibelerin özel olarak başlarını örtmeleri mantıklı gözükmüyor. Konunun Tevrat'taki olay gibi peçeli fahişeler olduğu anlaşılıyor. Buna göre, Sümer mabetlerinde dinleri adına fahişelik yapan rahibeler o işlerini görürken toplumda taranmamak için yüzlerine peçe örtüyor olmalıdırlar. 
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İkincisi, birkaç yıl önce bir Arap ülkesinde kadın cezaevin- de yapılmış bir röportaj okumuştum bir gazetede. Burada kadın mahkumlar arasında birkaç tane de yüzleri peçe ile örtülü olanlar vardı, bizim gazeteci “Bu hanımlar neden peçeli?” diye soruyor, aldığı cevap şöyle: “Bu peçeli hanımlar Zina suçundan gelmişlerdir. Burada usul böyledir, zinadan suçlu olanlar yüzlerine peçe takarlar, tanınmak istemezler.” 

Sümer mabetlerinde de, Tevrat'ın anlattığı olayda da, söz konusu hapishanede de aynı mantık işliyor, yapılan fiil çirkin kabul ediliyor, hanım o çirkin fiilin yapıcısı olarak toplumda tanınmak istemiyor ve peçeyi de kişiliğini saklama aracı olarak kullanıyor. 

Günümüzde de bazı suçlu kimselerin polisten kaçarken yüzünü göstermeyecek biçimde çarşafa büründükleri bilinmektedir. İkinci Abdülhamit zamanında çarşafın yasaklanmasının sebebi de aynıydı, bazı suçluların çarşafa bürünerek polisten kaçmalanydı. 

Bu noktada önemli bir hususa da işaret edelim : Kur'an'ı Kerim’in Ahzab suresinin 60. ayetinde, Müslüman kadınların eziyete uğramamaları için tanınmaları gerektiği vurgulanır. Evet, Kur an Müslüman bayanların tanınmamalarını değil tanınmalarım istemektedir. Çünkü toplum içinde saklanmak, tanınmamak ve gizlenmek gibi durumlar bir çok fitne ve fesada sebep olabiliyor... 

2- Yahudilik' te tesettür ve türban konusunu Hahambaşı ile konuştum 

Yahudilik’te tesettür ve türban konusunu Tevrat'a aradık her hangi bir emir veya yasak bulamadık. Halbuki basından öğrendiğimize göre İsrail’de de ciddi manada bir türban tartışması yaşanmaktadır. Herhangi bir yanlışlık yapmamak ve konunun doğrusunu öğrenmek üzere İstanbul'daki Yahudilerin Hahambaşısı (yani yetkili alimleri) olan sayın Rav İshak Haleva beyden randevu istedim ve konuşmak istediğim konunun Ya- 


midilikle tesettür ve turban konusu olduğunu bildirdim. Zaten ben Dekan iken de bir görüşmemiz olmuştu, tanışmıştım. 

Görüşme isteğimizi kabul ettiler. 

Sayın Hahambaşı Haleva'yı 06. 12. 2007 günü Tünel semtindeki Hahambaşılık'ta ziyaret ettim. Beni gayet nazikçe karşıladılar, karşılıklı hal hatır sorduk sonra “İyi ıhlamur var" dediler, biz de “İyi içeriz" dedik... 

Sayın Haleva kendilerinden orada bulunan üç tane daha alim kişileri çağırdılar, “önemli bir konu konuşacağız yanlış bir şey olmasın" dediler. Üç zat geldiler, onlarla da tanıştık... 

Biz sorumuzu tekrarladık: 

“Yahudilikte tesettür ve türban konusu var mıdır, varsa nasıldır?" dedik... 

Sayın Hahambaşı Haleva şöyle cevap verdiler: 

'Tevrat'ta tesettür veya türban ile ilgili bir emir veya bir yasak yoktur. Bu konu halkın gelenekleri ile ilgilidir. 
Tevratta böyle bir emir veya yasak yoktur, fakat o devirlerde bayanların başlarını bazen de yüzlerini örttükleri- ne dair söz arasında işaretler vardır. Ama tekrar edeyim, Tevrat'ta tesettür şöyle olacak baş böyle örtülecek veya örtülmeyecek şeklinde bir emir veya yasak yoktur. 1 ' 

Bu ifadelerden sonra sayın Hahambaşı sözlerini diğer alimlere onaylatmak ister gibi onlara “Öyle değil mi?" diye sordu onlar da aynen “Evet öyledir" diye tasdik ettiler. 

Hahambaşı şöyle devam etti : 

‘Tevrat’ta 613 tane emir vardır. Bunların 248 tanesi yapılması emredilen fiillerdir. 365 tanesi de yasak olan fiillerdir. Bunlar içinde tesettürü emir eden, türbanı emir eden veya bunlarla ilgili bir yasak getiren bir hüküm mevcut değildir. Ama tabii ki insanlar ayıp yerlerini örtecekler, giyinip kuşanacaklardır. Bu onların zaten yaptıkları, adetleri olan şeylerdir." 

Sayın haleva bu cümleleri de yine diğer üç alime “öyle de- 


li 


ğil mi? diye sordu ve onlar da "Evet öyledir” diyerek onayladılar. Burada ben devreye girdim ve “Basından öğrendiğimi- la 

ze göııe. İsrail’de Hasidizim denilen bir mezhep mi tarikat ıru el 

v aı\ onlar da türban için şiddetli tartışmalar yapıyorlar, bunlann görüşü ve dayanakları nedir?” diye sordum. 

s« 

Sayın Hahambaşı bu sorumuzu şöyle cevaplandırdı: n 


“Tesettür ve türban Tevrat'ta yoktur ama Talmut’ta vardır. Biliyorsunuz Talmut yorumlardır. Bir çok guruplar yaptıkları yorumlarla kadınların saçlarının kapanmasının gerekli olduğunu, özellikle ibadet ederken saçlarının kapalı olması gerektiğini söylüyorlar. Tabii bu onların yorumudur. Bir şey diyemeyiz. Bazıları da saçlarının üstüne peruk taksınlar diyorlar, diğerleri de peruka karşı çıkıyorlar, bu yüzden de tartışmalar oluyor. Bu konuda İsrail'de çok çeşitli guruplar ve tartışmalar vardır. Ama şunu unutmayalım bunlar, bu konular kutsal kitabımız Tevrat'ta yoktur. Bununla beraber şunu da söyleyelim, halk arasında başı örtülü olmak bir dindarlık olarak anlaşılıyor. Bu da onların yorumudur.” 

Dedikten sonra sayın Hahambaşı Haleva yine bu konuyu da diğer alimlerine “öyle değil mi?” diye sordu ve onlar da “Evet öyledir" diyerek onayladılar. 

Biz de sayın Hahambaşına ve arkadaşlarına teşekkür ettik ve böylece bizim açımızdan konumuz aydınlanmış oldu. 

C- Incil'de ve Hıristiyan rahibelerinde türban yani saç saklama örtüsü 

Herkesin bildiği ve gördüğü gibi Protestanlar hariç Hıristiyanlarda, kilise ve manastırlarda kendilerini Tanrıya adayan rahip ve rahibeler bulunmaktadır. Bunlar genel olarak dünya nimet ve ziynetlerinden uzak durmayı esas alırlar ve de evlenmezler. özellikle rahibe hanımlar saçlarım iyice örtmekte ve saklamaktadırlar. Hatta saçlar bir ziynet kabul edildiği için onlar kazıtılmakta. yok edilmektedir. Rahibeler renkli ve süslü elbiseler giyinmezler, daha çok siyah elbiseler ve çarşaf benzeri siyah, süsten uzak giysiler tercih ederler. Makyaj yapmazlar ve her türlü dünya ziynetlerinden uzak dururlar. Dolayısıyla saçlarını da bir ziynet ve süs kabul ettikleri için onu da ya tamamen kazıtırlar veya sıkı sıkıya örterler. 

Rahip ve rahibelerin dünya nimet ve ziynetlerinden uzak yaşamalarına ruhbanlık denilmektedir. Ruhbanlık da saç saklama da Hıristiyanlığa sonradan sokulmuştur. 

1- Ruhbanlığı sonradan uyurdular 

Hemen ifade edelim ki, Hıristiyanlıktaki ruhbanlık yaşantısı ve zihniyeti onlara Allah tarafından emredilmiş değildir. 
İnsanlık tabiatına ve hayatına aykırı olan ruhbanlık zihniyetini ve yaşantısını sonradan papazlar uydurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği açık olarak beyan etmektedir. İlgili ayet ruhbanlık yaşantı tarzının kendilerine Allah'ın emri olmadığını , bu türlü ruhbanlık zihniyet ve yaşantısını Hıristiyanların kendilerinin uydurduğunu ve ona da gereği gibi riayet etmediklerini beyan etmektedir. ( Bkz. Hadid Suresi: 57/27) 

2- Saç saklama örtüsünü Incil'e Pavlos sokmuştur 

Yüce Allah'ın Hz. İsa'ya bildirdiği Incil'de ruhbanlık zihniyeti ve yaşantısı, yani dünya nimet ve ziynetlerinden uzak olarak evlenmeden yaşamak ve kendini tamamen ibadete vermek bulunmadığı gibi, rahibe bayanların saçlarım saklamaları veya kazıtmalarım da Allah emretmemiştir. 

Rahibe bayanların saçlarım saklama veya kazıtma hurafesini Incil’e sokan Pavlos'tur. 

Pavlos Hz. İsa zamanında yaşamış fakat ona iman etmemiş, hatta Hz. İsa’ya karşı mücadele etmiştir. Fakat Hz.İsa'mn vefatından sonra Hıristiyanlığın hızla yayılması karşısında Pavlos kendisi de kurnazca hemen iman etmiş ve hatta öne 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geçmiş, Hıristiyanlığın öncülerinden olmuş ve daha sonra da aziz ilan edilmiştir. 

işte bu Pavlos, Hıristiyanlığı yaymak üzere bir çok ülkeyi dolaşmış ve bir çok kimselere de mektuplar yazarak kendince Hıristiyanlığın kurallarını anlatmışta’. 

Daha sonraki zamanlarda Pavlos'un söz konusu mektupları da İncillerle birlikte kutsal kitapta bir bölüm olarak yer almıştır. Röylece Pavlosu’n düşünceleri de Hıristiyanlığın birer kuralı olarak kutsal kitaba girmiş bulunmaktadır. 

işte, Pavlos'un İncilde yer söz konusu mektuplarından birinde bayanların ibadet ve dua ederken saçlarını saklamaları veya kazıtmaları konusu yer almaktadır. Buna dayanılarak da sonraları rahibe bayanların bugün de gördüğümüz saç saklama kuralları Hıristiyanlıkta bir katı dini emil’ olarak yerleşmiştir. 

Ancak şunu unutmamak lazımdır, Hıristiyanlıktaki rahibelerin saç saklamaları veya kazıtmaları, aynı zamanda ruhbanlık gereğidir. Yani dünya ziynetlerinden ve nimetlerinden uzak durmak, kendini Allah'a ve ibadete adamak inancı vardır. Nitekim rahibeler güzel renkli ve süslü elbiseler de giymezler, makyaj da yapmazlar ve de evlenmezler. Çünkü bunlar dünya ziynet ve nimetleridir. Bayanlar için saçlar da Allah'ın ihsan ettiği en önemli ziynetlerden bilisidir. Hıristiyanlıkta rahip ve rahibelere her türlü ziynet yasaklandığı gibi saç uzatma, onu tarama ve gösterme de yasaklanmaktadır. 

Pavlos'un İncildeki saç saklamayı veya kazıtmayı içeren mektubu aynen şöyledir: 

“Duada Düzen 

(2)Her durumda beni anımsadığınız ve size ilettiğim öğretileri olduğu gibi koruduğunuz için sizi övüyorum. (3)Ama şunu da bilmenizi isterim: Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek, Mesih'in başı da Tanrıdır. (4)Başına bir şey takıp dua ya da peygamberlik eden bir erkek, başım küçük düşürür. (5)Ama başı açık dua ya da peygamberlik eden bir kadın, 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başını küçük düşürür. Söyleşinin başı traş edilmiş bir kadından farkı yoktur. (6)Kadm başını açarsa, saçım kestirsin. 
Ama kadın saçmı kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa, başını örtsün. (7)Erkek başım örtmemeli; o, Tanrının benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir. (8)Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. (9)Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. (10)Bu nedenle ve melekler uğruna kadın başı üzerinde yetkisi olmalıdır. 

(ll)Ne var ki, Rab de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır. (12)Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi, erkek de kadından doğar. Ama her şey Tanrıdandır. (13)Siz kendiniz karar verin: Kadınının açık başla Tanriya dua etmesi uygun mudur? 

(14-15)Doğanın kendisi bile size erkeğin uzun saçk olmasının kendisini küçük düşürdüğünü, kadının uzun saçlı olmasının ise kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir. (16)Bu konuda çekişmek isteyen varsa, şunu bilsin ki, bizim ya da Tanniıın kiliselerinin böyle bir alışkanlığı yoktur.’’ (Bkz. Pavlos’un Korintlilere 1. Mektubu, Kustal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi, 2001, İstanbul, S. 1456) 

İşte, Hıristiyanlarda rahibe bayanların saçlarını saklama örtülerinin yani türbanın dayanağı yukarıya aldığımız ve kutsal kitaba sokuşturulan pavlos'un bu mektubunda anlattıklarıdır. 
Pavlos ‘ben Mesih'i örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın' diyor ve saç saklama ile ilgili hükmünü veriyor: Bayanlar duada saçlarım ya örtmeli veya saçlarım kazıtmalıdırlar... 

Tabii Pavlos’un düşünecleri büyük ölçüde tutarsız, mantıksız ve gerçek dışıdır. 

Saç saklama örtüsü Rahibeliğin yani kadın ruhbanlığının simgesi olmuştur 

Evet, Hıristiyanlıkta ilk defa ibadet eden kadınların saçlarını örtmelerini veya kazıtmalarını isteyen aziz Pavlos'tur. Ancak konu ondan ibaret kalmamış zaman içinde bayanların saç saklama veya saç kazıtma görevi rahibeliğin bir simgesi haline gelmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, rahiplik, rahibelik yani ruhbanlık kişinin dünya nimetlerinden ve ziynetlerinden uzaklaşıp, evlenmeyi dahi terk edip kendini ibadete ve Allah'a adaması demektir. 

Bugün de gördüğümüz gibi, Hıristiyan rahibeleri evlenmiyorlar, renkli elbiseler giymiyorlar, saçlarını da ziynet ve süs olarak gördükleri için ya saklıyorlar veya kazıtıyorlar 

Dolayısıyla saç saklama örtüsü Hıristiyanlar da Pavlos'un emri ile birlikte kadın ruhbanlığının, rahibeliğin bir simgesi olarak tarihte ve günümüzde yerini almış bulunmaktadır. 

Sonuç olarak saç saklama Örtüsünün tarihinde Sümer rahibelerini görüyoruz ilk olarak, çok tanrılı bir din olan Sümerlerin inançları ve uygulamaları hiçbir surette bizi bağlamaz ve bizim için örnek oluşturmaz. 

Yahudilerin, kutsal kitapları Tevrat’ta tesettür ve türban konusunda olumlu veya olumsuz bir emir veya yasak mevcut değildir. Bu konu halkın geleneklerine ve tercihlerine bırakılmıştır. Ancak Yahudi yorumcuların bazılarında saç aklama ile ilgili “Gerekir” diye yorum yapanlar vardır. 

Hıristiyanların kutsal kitabı olarak elimizde bulunan 4 
Incil'de de tesettür ve türban ile ilgili bir hüküm yoktur. 
Ancak aziz Pavlos'un korintlilere yazdığı mektupta bu konu mevcuttur. Yani o da İncilin aslı değil, Pavlos'un kendi yorumudur. 

Aşağıda özetleneceği gibi, İslam dininin temel kaynağı olan Kur'an'da da saç saklama ile ilgili her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak din adamlarının yorumlarında gereklidir şeklinde türlü görüşler mevcuttur. Dolayısıyla üç semavi dinin bu konuda aynı noktada birleştiklerini görmekteyiz. 
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III- Kur'an' da olmayan saç saklama örtüsü, şeriata ve Diyanet'in kararına yansıtıldı 

A- Şeriata yansıtıldı 

Elinizdeki kitabımızda geniş ve belgesel olarak açıklandığı gibi İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'da saç saklama örtüsü ve aşın tesettür taassubu yoktur. İslam giyim-kuşamı bütün halinde halkın örf ve adetlerine bırakmıştır, Müslümanlar adetlerine ve şartlarına göre edepli biçime giyinir kuşanırlar. 

Üzülerek ifade edelim ki rahibelerin saç saklama örtüsü ve aşın bir tesettür anlayışı, İslam şeriatına yansıtılmış bulunuyor. Bu noktada hemen açıklayalım ki şeriat İslam demek değildir. Şeriat genel olarak din alimleri tarafından İslam adına yapılan yorumlardır, içtihatlar bütünüdür. İslam’ın esası ve kaynağı Kur’an’dır. Onda eksiklik, fazlılık veya çelişki bulunmaz. Ama şeriat alimlerin yorumu olduğu için her mezhebin diğerinden farklı yorumları ve ayrı görüşleri olabilir. Dolayısıyla şeriat görüşleri arasında çelişkiler, farklılıklar fazlalıklar veya eksiklikler bulunabilir. Dolayısıyla şeriat büyük ölçüde insanların yorumlarından oluşması nedeniyle özünde değişkenlik bulunmaktadır. 

Şeriatın bir adı da fıkıhtır. Ayrıca mezheplerin şeriat görüşlerini açıklayan kitapları da fıkıh kitapları denir. 

Fıkıh kitaplarını, yani şeriat kitaplarım incelediğiniz zaman özellikle kızların ve kadınların saçlarının ibadet ederken ve ibadet dışında nikahı düşen kimselere gösterilmesi haram sayılmıştır. Aynı biçimde bayanların bütün bedenlerinin herhangi bir yerinin nikahı düşen bir erkeğe görünmesi haramdır, erkeklerin de bakmaları haramdır. Bu arada yüzleri görünebilir diyenler ve görünemez diyenler, dünyaya tek gözle bakar diyenler, yüzüne peçe alması gerekir diyenler, el- 


bise giyinse dahi beden hatlarının belli olması da haram di. 
yenler gibi bir çok ihtilaflar da vardır. Hatta Hanefi fıkıh kitaplarına göre, bir kadının bakılması haram olan bir yeri bedeninden ayrılmış olsa, ona da bakmak aynen haramdır. Mesela bir bayanın saçı kesilmiş olsa, o kesik saça bir erkeğin bakması bile haramdır. Haram demek ise insanı cehenneme götürebilecek günah demek olduğuna göre, o kesik saça bakan erkek cehennemi hak edebilir demektir. 

Unutmayalım ki bütün bunlar şeriattır yani alimlerin yorumlandır, Kuran değildir, ayet değildir. 

Müslüman bayanlar için, saç saklama ve aşırı tesettür konusunda bu kadar sıkı ve sert içtihatlar yapan, yorumlar ileri süren ve bu konuları şeriatın çok önemli nazik konuları haline getiren alimlerimiz Müslüman cariye bayanlar için ise çok hoşgörülü davranmışlar, çok yumuşak yorumlar yapmışlardır. 

Şöyle: Dört mezhebe göre, Müslüman cariye bir bayan yaşı kaç olursa olsun, diz ile göbeği arasını örttüğü zaman yeterli gelir, bu bayan namazım da o kıyafetle kılar, caddede, çarşıda da öyle gezer. Hiç de haram olmaz. Oha bakılması da haram sayılmaz efendim!... 

Bu konular üzerindeki eleştirilerimizi kitapta genişçe yaptık aynca aşağıda da kısaca özetleyeceğiz. 

B - Diyanet'in tesettür kararına yansıtıldı 

Türkiye’de türban konusunun çok tartışıldığı 1993 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Tesettür konulu bir karar yayınladı. 

03. 02. 1993 tarih ve 6 sayılı bu kararda yukarıda özetlediğimiz şeriat yorumlan özet olarak aynen yer almış bulunuyor. 
Hem rahibelerin saç saklama örtülerini anımsatan kapanmayı, hem de aşın bir tesettür uygulamasını İslam’ın kesin emirleri ve farzları olarak ilan etmişlerdir. 

Ama Diyanet, “Bu yazdıklarımız alimlerin şeriat yorumlarıdır, Kur'an-ı kerim'in ayetleri değildir’ dememiş, aksine bazı ayetlerin anlamlarım korkunç biçimde çarpıtarak sakat kararlarına uygun hüküm çıkarmıştır. 

Diyanet’in bu sakat kararı maalesef türban konusunun alevlenmesinde ve süreklilik kazanmasında ciddi manada etkili olmuştur. Diyanet’in bu kararının kısa bir eleştirisini aşağıda sunacağız. 


IV- Kur'an 'da türban da yok, aşırı tesettür de yok 

A- Kur’an-ı Kerim ziynetleri helal kılmış, yasaklayanları azarlamıştır 

Sevgili okuyucularım, öncelikle hemen belirtelim ki, Hıristiyanlık ruhbanlığında olduğu gibi dünya nimet ve ziynetlerinden uzaklaşmayı, özellikle rahibe bayanların saç ziynetlerini ya saklamalarını ya dâ saçlarını kazıtmalarını, İslam dini asla kabul etmez. 

İslam dini insanlar için dünya nimetlerini ve ziynetlerini yasak etmemiştir. Aksine Kur'an-ı Kerim her türlü ziyneti, yani süsleri helal kılmıştır. Hatta ayet-i kerimede, Allah'ın kullan için çıkardığı ziynetleri kim haram kılıyor diye, ziynetleri yasaklayanları bir çeşit azarlanmışlardır. Kur'an-ı Kerim ancak fuhuşları ve kötülükleri haram kılmıştır. 

İşte bu konuda muhteşem iki ayet-i kerime : 

“De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı (yarattığı) ziyneti (süsü) ve teiniz rızkları (yiyecekleri) kim haram kılmıştır? 
De ki, bunlar (ziynetler, süsler ve temiz yiyecekler) dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde ise, sadece onlara özgüdür, İşte, bilen bir topluluk için ayetleri böylece ayrıntılı açıklarız.” 

“De ki, Rabbim ancak açık ve gizli fuhuşları (her türlü çirkinlikleri) suç olan şeyleri, haksız yapılan saldırıları, Allah'a şirk koşmayı ki, bu konuda hiçbir delil indirilmem- ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi har Jh kılmıştır.” (Araf Suresi: 7/32,33) 

Dolayısıyla her türlü ziynetleri ve de saç ziynetini ve bun. 
lann gözükmesini haram kılanlar ya bu ayetleri görmüyorlar bilmiyorlar veya Allah'ın ayetlerini bile bile çiğniyorlar ve bü' yük günaha giriyorlardır. 

B- Türban ve aşırı tesettür için ayetlerin anlamlannı nasıl saptırıyorlar? 

Sevgili okuyucularımız türbanı ve aşırı tesettürü savunanlar ısrarla bunun Allah'ım emri olduğunu iddia ederler. Ancak Kur'an'ı kerimde bu anlamda açık hüküm ifafde eden bir ayet bulunmadığı için, bazı ayetlerin anlamlarım çarpıtarak ve manalarım değiştirerek iddialarına delil olarak ileri sürerler. Tabii bu anlam çarpıtmasını ve mana değiştirmesini yaparken Allah korkusunu, İslam doğruluğunu ve bilim haysiyetini hiç düşünmezler. 

Diyanetin tesettür kararında da, maalesef ileriden beri yaygın biçimde tekrarlanan ayetlerin anlamlan çarpıtma ve manalarım saptırma cinayeti aynen tekrarlanmış ve böylece diledikleri gibi tesettür taasubu gerektiren sakat hükümler elde edilmiştir. 

Tekrar ifade edelim ki, kur'an'da saç saklama örtüsü yani türban da yoktur, aşırı bir tesettür taassubu da yoktur. Ayetlerin anlamlarım saptırarak verilen hükümler dinen ve ilmen geçersizdir ve de o türlü hükümler vennek de büyük günahtır. Biz bu gerçekleri elinizdeki kitabın 215-383 sayfalan arasında geniş biçimde belgesel olarak açıklamış bulunuyoruz. 
Sayın okuyucularımız ilgili bölümleri okuduklan zaman gerçekleri öğrenecekler ve de ortalıkta ne kadar yanlış bilgiler ve çarpıtmalar dolaştığım da üzülerek göreceklerdir. Biz burada Diyanet’in kararım da dikkate alarak sadece birkaç maddeye özet olarak değineceğiz : 
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1- Diyanetin kararında da olduğu gibi türbanı ve aşın tesettürü savunanlar hep Nur suresinin 30 ve 31 . ayetlerini delil olarak gösterirler. 

Hemen kesin olarak ifade edelim ki Nur suresi 30 ve 31. 
ayetlerin türban ve aşırı tesettürle ilgisi yoktur. 

Nur 30 ve 31. ayetlerde korunması ve örtülmesi emredilen kadın ve erkeklerin ferçleridir. Yani cinsel organlandır. Buradaki bu cinsel organ anlamına gelen furuc (ferçler) kelimelerinin namus diye tercüme ediyorlar ve onu da bayanların bütün bedeninin görünmesinin yasaklanmasına delil yapıyorlar. 

Daha açık ifade ile kadirim cinsel organı için verilen hükmü, bütün bedenine yansıtıyorlar, yani kadının bütün bedenini cinsel organı gibi kabul ediyorlar ve ona göre de görünmesini haram sayıyorlar. Maalesef ayeti böylesine saptırıyorlar. 

Peki, aynı furuc (ferçler) kelimesi yani ereklerin cinsel organlarının korunması ve örtülmesi hükmü de yer alıyor aynı ayette, onu neden erkeklerin bütün bedenlerine yansıtmıyorlar? Tabii o zaman ereklerin de cinsel organlarım örtmeleri gibi bütün bedenlerini de örtmeleri ve kadınlar gibi başkalarına göstermeleri haram kılınmış olacaktır. O zaman da ayetin sakat malalandırması iyice açığa çıkacaktır. Ama yanlış hüküm şimdi yine apaçık ortadadır. Aynı kelimeyi erekler hakkında ayrı, kadınlar hakkında başka türlü malalandırmak olur mu? 

Her şey bir yana ayetteki kelimelerin anlamalarım durup dururken değiştirmek Kuranın anlamım bozmak değil midir? Herkes istediği gibi ayetlerin anlamlarım değiştirirse ortada ne kur'an hükümleri kalır ne İslam kalır? 

2 - Nur ,31. ayette geçen ziynet kelimesi gerdanlık, bilezik 
ve küpe gibi altın gümüş takılardır. Nitekim ayetin alt kısmında kadınların ayaklarına taktıkları halhal a da ziynet denilmektedir. Ayetin geliş sebebi de Hz. Aişe'nin malum gerdanlığım yitirmesi olayı ile ilgilidir. Zaten surenin başında da o konudan bahsedilmektedir. Bu ayet ile de o olaya gönderme yapılmaktadır. Ayetin amacı hanımların altın gümüş gibi 
21 




m 


ziynet takılarını saklamaları, onlan örtmeleri ve çalınmaktan yitirilmekten korumalarıdır. 

Bu ayeti de, şöyle saptırmışlardır. Ziynetten maksat ziynet yeridir, o da kadının bütün bedenidir. O halde kadının bütün bedeninin saklanması Allah'ın emridir demişlerdir. Diyanetin kararında da böyledir. 

Tabii düpedüz Allah’ın ayetinin anlamını bozmuşlar ve saptırmışlardır. Hatta Allah'ın ayetlerine aykırı olarak “Allah şunu haram kıldı, bunu haram kıldı” diye Allah'a iftira etmişlerdir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de üç defa tekrarlanan bir ayet-i kerimenin anlamanı açıklamak istiyorum belki uyanırlar ve böyle sakat düşünenler Allah'ın yoluna dönerler. 

Yüce Allah şöyle buyuruyor : 

“Allah'a yalan iftira eden veya Allah'ın ayetini yalanlayan kimseden daha zalim kim olabilir. Kuşkusuz Allah zalimleri iflah etmez.” Enam suresi: 6/21, Araf: 7/37, Yunus: 10/17 

3- Diyanetin tesettür kararında uydurma hadisler delil gösterilmiş 

Bilindiği gibi hadisler Peygamberimiz zamanında yazılmamış , en erken hadis mecmuası Peygamberimizden 
100 sene sonra Zühri tarafından derlenmiştir. Diğer hadisler ise, 200-300 yıl arasında toplanmıştır. Bunların hemen tamamı tek kişi haberleridir. O nedenle de bu hadisler ilim ifade etmez zan ifade ederler. 

Zan ile dini hüküm sabit olmaz, farz veya haram hükmü asla çıkarılamaz. Bu hadisler ile güzel öğütler verilir ve o dönemin şartları anlaşılır. Bazı hadisler de, bazı ayetlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olurlar. 

Bir de uydurma ve yalan hadisler vardır. 

Diyanet tesettür kararında gerekçe olarak bir takım hadisleri de sıralamıştır. Halbuki bu hadislerin hiç birisi dinde ilim ifade etmez ve onlarla bir farz veya haram sabit olmaz. Çünkü tek kişi haberleridir. Diyanetin delil gösterdiği hadislerden 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bir tanesinin de anlamı şöyle : 

“Başın örtülmesi, saçların saklanması ile ilgili Nur suresinin söz konusu ayetleri gelince Müslüman hanımların bir kısmı eteklerinin bir bölümünü kesip başlarına başörtüsü yapmışlar...” 

Hemen soralım, eteklerinin bir bölümünü kesip başörtüsü yapmışlar, peki o zaman bacakları açıkta kalmamış mı? 
öyle ya. bir bayan kendisine baş örtüsü yapacak kadar eteği- nin bir bölümünü keser alırsa , o bayanın bacaklarının büyük bir kısmı açıkta kalır... 

Hadisin uydurmalığı sırıtıyor adeta... 

Kısacası Diyanet’in tesettür karan dini ve ilmi açıdan anzalı ve sakat durumdadır, İslami hüküm ifade etmekten uzaktır. Bu vesile ile şu gerçeği de açıklamak isterim: 

2001 yılıydı, eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet 
Nuri Yılmaz beni aradı ve özet olarak şöyle dediler : 

“Ankara’da Diyanet İşleri Başkanhğı’nda siz dahil bazı ilahiyat profesörleri ile bir toplantı yapıp , Diyaneti şu tesettür raporunu görüşefek onu düzeltmek ve yeni bir karar almak istiyoruz katılır mısınız?” 

Ben de “Katılırım” dedim. 

Sonra bazı öğretim üyelerinden bana telefonlar geldi, “Diyanet bizi kullanmak istiyor katılmayalım, kimse katılmayacak” dediler. Ben katılacağımı söyledim ve belirtilen tarihte Ankara'ya Diyanete gittim, fakat benden başka gelen olmamıştı ve o nedenle toplantı yapılamadı ve de Diyanet’in söz konusu tesettür kararı görüşülüp düzeltilemedi... 

C- Müslüman cariye bayanların dekolte giyimleri nasıl caiz oluyor? 

Kur'an'da türbanın ve aşırı bir tesettür taassubunun bulunmadığım elinizdeki kitabın ilgili bölümlerinde geniş açıklamasını yapmış bulunuyoruz. Burada sadece Müslüman cariye bayanların aşırı dekolte kıyafetlerinin nasıl caiz görüldüğü (s. 249...) ve bunun ne anlama geldiği konusuna tekrar dikkat çekmek istiyoruz. 

Evet sevgili okuyucularım, Müslüman cariye bayanlann diz ile göbek arasını örtmelerinin yeterli olduğu dört sünni mezhep ve Şii mezhebi fıkıh (şeriat) kitaplarında açık olarak yazılmaktadır. Bu konu klasik bütün Arapça ve Türkçe hemen bütün mezheplerin fıkıh kitaplarında açık seçik ifade edilmektedir. İslam bilimleri ile meşgul olan herkes bu gerçeği bilirler. 
Biz sade vatandaşlarımıza bu konuda kontrol edebilecekleri bir Türkçe ve çoğu vatandaşların evinde bulunan bir kaynak kitap gösteriyoruz. Eski Diyanet İşleri Başkam ve İstanbul eski Müftüsü büyük alim rahmetli Ömer Nasuhi Bilmen'nin Büyük İslam İlmihali adlı meşhur kitabı var. Bu kitabın namaz bahsini açın ve orda setri avret kısmım okuyunuz. 

Orada Müslüman cariye bayanlann diz ile göbekleri arasını örtmelerinin yeterli olduğu, namazlarım da öyle kılabilecekleri yazılmaktadır. Yani göbekten yukan ve dizden aşağı kısımlarının açık olacağı ifade ediliyor. Bunun caiz olduğu yazılıyor. 

Kısacası Müslüman cariye bayanlar böylesine sadece diz ile göbek aralarım örterek çarşı pazar gezebilirler ve namazlarım da böyle kılarlar. Ve de bu dinen caizdir. Daha doğrusu mezhep imamlarının açıklamalarına göre dinimizin emirleri de böyledir. 

Bunu biraz tahlil edelim: 

Peki nasıl oluyor bu? Normal bir Müslüman bayanın saçlarının bile gözükmesi onun cehennemlik olmasına sebep oluyor da, cariye Müslüman genç bayanların sadece diz ile göbekleri arasının örtülmesi yeterli oluyor, diğer taraflarının ise açık olmaları dinen caiz oluyor? Ve de bu Müslüman cariye bayanlann o açık yerlerine bakılması da günah olmuyor... 

PVfif nocıl Aİı«rn« kııO 


Demek, Kuranda bu yolda hüküm vardır, o nedenle mezhep imamlarımız da öyle hüküm vermişlerdir denilebilir 

Hemen söyleyelim. Kuranda Müslüman hür bayanlar saçlar dahil bastan aşağı örtünecekler, Müslüman cariye havanlar ise yalnız diz ile göbek arasını örtecekler diye bir hüküm yoktur. Zaten böyle bir hükmün bulunması da İslam'ın ruhuna aykırı olurdu. Çünkü öncelikle bayanlar arasında eşitlik yerine ayrıcalıklı hüküm getirilmiş olurdu... 

öyleyse, söyle denilebilir belki : 

Mezhep imamları bütün Müslüman bayanların saçlar dahil tam tesettürlü olacaklarına dair ayetleri görmemiş olabilirler ... 

Olmaz öyle şey, o büyük imamlar Kur an-ı Kerim’i baştan sona ezbere biliyorlardı. O büyük alimler için kur anı bilmiyorlardı denilemez. Sonra biri veya ikisi bilmemiş olabilirler ama hiç böyle bir rivayet yok. Hepsi de Kur an ı gayet iyi biliyorlardı. 

öyleyse, şöyle bir ihtimal ortaya çıkmaktadır : 

Mezhep imamları bütün Müslüman bayanların saçlarının ve bütün bedenlerinin Örtülmesine dair ayetleri bile bile çiğnemişler ve o nedenle de Müslüman cariye bayanların diz ile göbek arasının örtünmesinin yeterli olacağını söylemişlerdir, yanlış yapmışlardır, hatta bu fetvaları ile büyük günah işlemişlerdir. 

Böyle düşünmek de mümkün değildir. Birincisi onların böylesine Kur an' ayetlerini bile bile çiğneyeceklerini düşünmek o büyük imamlar için haksızlık, saygısızlık, hatta iftira olur. Sonra o zaman bu mezheplerin tamamı temelden iflas ederler. Çünkü bu durumda herkes kalkar bu mezhep imamları şu ayetleri de çiğnediler , bu ayetleri de çiğnediler diye ortalığa bir yığın iddialar atarlar ve böylece o büyük imamların da mezheplerinin de inanılacak taraflarım bırakmazlar... 

Gerçek şudur: İslam giyim kuşamı halkın örfüne ve ade- 


25 


tine bırakmıştır 

Mezhep imamlarımızın Müslüman cariyelerin son derece dekolte kıyafetlerini, yani diz ile göbek aralarının örtünmesini yeterli görmeleri kendi şartları içinde doğrudur. 
Kur an ’a da aykırı değildir. 

Kitabımızın ilgili bölümlerinde görüleceği gibi İslam dini erkek ve hanımların kılık kıyafetlerini halkın örf ve adetine bırakmıştır. Dolayısıyla bölgelere, iklimlere, zaman ve iktisadi şartlara göre farklı kılık kıyafetler mevcut olmuştur. Her zaman da öyle farklılıklar olacaktır. Çünkü örf ve adetlerin genel özelliklerinden birisi de değişken olmasıdır. 

Halkın örfü, adeti ve kabulleri denildiği zaman öyle basite alınmamalıdır. Kur an’ da kırk kadar ayette halkın örf ve adetlerine. yani kabullerine önem verildiği görülmektedir. Hatta Peygamberimize “örfü emir eyle” (Araf suresi : 7/199) diye hitap eden ve örfü, marufu emredenleri öven ayetler vardır. 

İslam'ın kılık kıyafet dahil nice konuları halkın örf ve adetine bıraktığını, halkın kabul edip uygun gördüğü şeyin İslam tarafından da meşru ve uygun görüldüğünü düşündüğümüz zaman, yüce dinimizin insanlığa ne derece büyük önem verdiğini anlarız. Bu noktada bir şeyi daha iyi düşünmeliyiz o da, bugün halkın örf ve adetine göre şöyle veya böyle giyinen insanları din adına suçlamakta ne derece haklı olup olmadığımızı, hatta haksız oluğumuzu düşünmeliyiz. 

İslam'ın doğduğu dönemde Arabistan’da cariye hanımların kıyafetleri yarı çıplak biçimdeydi, oranın örfü-adeti öyleydi. O nedenle de mezhep imamları da bu örfe adete uyarak, dine göre Müslüman cariye hanımların kıyafetlerini diz ile göbek arası miktarın örtülmesi şeklinde tayin etmişlerdir. 
Çünkü o büyük imamlar biliyorlardı ki, İslam’da kılık kıyafet halkın örfüne ve adetine göre tayin edilecektir. 

önemle vurgulayalım ki, bay ve bayan kıyafetlerinde İslam'ın Önemsediği konu, edep ve toplumsal ahlaka uygun giyinmektir. Teşhirciliği de, aşın tesettürle kadına zulüm yaf> mayı da İslam asla hoş görmez. 

İslam her konuda orta yolu tutar, her türlü aşırılığı reddeder. Giyim kuşam konusunda da aynı sistemi uygun görür. 

Çünkü, bizim ilkinden beri ifade ettiğimiz gibi. Kuranda türban ile ilgili acık bir ayet de yoktur, aşın bir tesettür ilgili de acık bir ayet yoktur... 

Tekrar edelim ki. Kuran-ı Kerim giyım-kusamı bütün halinde halkın örfüne ve adetine bırakmıştır. Bu durumda mezhep imamlan da bir taraftan o devrin örf' ve adetlerine göre hüküm vermişler bir taraftan da kendi görüşlerini beyan etmişlerdir. Çünkü temelde Kuran da bağlayıcı kesin bir hüküm mevcut değüdir. Halkın örfüne, adetine ve ilim adamlarının takdirlerine kalmış bir konudur, örf ve adetlerin de topluluklara, bölgelere ve mevsimlere göre değişken olduğunu unutmamak gerekir. 

Müslüman earıyelerin dekolte kıyafetlerinin dinen meşru görülmesi göz ardı edilmemelidir. Bu olay, yukarıda açıkladığımız türban ve aşın tesettür sorurunun çözümünde anahtar konulardan birisidir. O çözüm şudur: Giyim-kuşam konusu bütün halinde Müslüman halkın örfüne adetine bırakılmıştır. Örf ve adetler de zaman ve şartlara göre, toplumlara göre bölgelere ve mevsimlere göre değişebilir. 

Dolayısıyla Müslüman bay ve bayanlar, İslam'ın temel ahlak ve edep değerleri içinde, hür olarak en güzel biçimde giyinmeli kuşanmalıdırlar. Bir hadiste ifade edildiği gibi, Müslümanlar güzel giyinip halk m içinde gül gibi olmalıdırlar. 
Ayette beyan edildiği gibi. Allah’ m kulları için çıkardığı ziynetleri, süsleri insanlar özgür biçimde kullanabilmelidirler. 

Şu var ki her şeyin kötüye kullanılma ihtimali oluğu gibi, giyim- kuşamın da kötüye kullanılması mümkündür, o türlü genel ahlaka aykın istismarların da yine halkın örf ve adetleri ile ayıplanarak ve dışlanarak törpülenmesi gerekir. 

Dolayısıyla İslama göre, giyim kuşam konusunu bütün 


halinde, hanımlar için bir baskı ve zulüm aracı haline getirmeye, toplumda sürekli bir kavga ve bölünme sebebi konusu yapmaya hiç gerek yoktur. 

IV- Türban kavgalarının günahları ve mağdurları 

Türban kavgacılarının birçok yanlış ve zararlı görüşleri, o görüşlere inanan masum geçlerimizin de mağdur ölmalan vardır. Dolayısıyla da onlann hem dini saptırma, hem de insan haklarını çiğneme günahları vardır. Bunların önemlilerini birer özet halinde sunarak onları ve mağdurlarını uyarmak istiyoruz : 

A- ‘Türban Allahın emridir, Nur Suresi 30-31. ayetlerde açık olarak emredilmektedir’ diye yaygın biçimde iddiada bulunuyorlar. Kitabımızda göreceksiniz ki o ayetlerin türban ve benzeri konularla bir ilgisi yoktur... 

Kur anda var olan bir ayeti veya ilahi emri inkar etmek Kuranı inkar etmek olur. Bir şey de Kuran’ da olmadığı halde, bu şey kur an da vardır demek de Kur an a ekleme ve iftira yapmak olur , bu büyük zalimlik ve de dinen büyük bir günah olur. İlgili ayetleri yukarıda açıkladık. 

B- özellikle bayanlar arasında, başı açık bayanların binlerce yıl cehennemde yanacaklarını iddia ediyorlar. Hatta başı açık bir hanımın saçının her telini gören erkekle zina etmiş günahı alacağım iddia ediyorlar. O nedenle de binlerce yıl cehennemde yanacaklarım dini hüküm gibi anlatıyorlar. 

Bu iddialar dine ve Allah'a yapılmış büyük iftiralardır. Bu suçu işleyenler dinimize göre büyük, çok büyük günah işlemiş olurlar. Çünkü hem o kadınlara zina iftirası yapıyorlar, hem de İslam'a iftira ediyorlar. Ayrıca İslam'ı korkunç göstererek müşkül duruma düşürüyorlar ve insanların dinden uzaklaşmasına sebep oluyorlar. 

C- Devletin türban ile ilgili kanun ve kararlarını bahane ederek, ‘Bu devlet bizim değildir, itaat etmeyiz’ diyorlar. 


Böylece Ulülemre yani devlete itaat etmeyi emreden ayete (Nisa suresi: 59) açıkça karşı çıkıyorlar ve Müslümanları anarşist gibi gösteriyorlar. Hem kendileri günah işliyorlar hem de halk arasında Devlete karşı bağlılığı ve itaat duygusunu sarsıyorlar. Bu ise kendileri için büyük günaha, Müslüm anlar ve devlet için de büyük zarar ve ziyanlara sebep oluyorlar. 

Ç- Türban bizim namusumuzdur’ diyorlar. Böylece türbanlı bayanlar namuslu, türban takmayanlar ise namussuzdur şeklinde bir imaj uyandırıyorlar. 

Böyle bir düşünce dine de, bilime de aykırıdır. Aynca bu, namussuz imajı yükledikleri başı açık bayanların insanlık haklarına da saldırıdır, günahtır. Müslümanlar arasında da fitne, fesat ve düşmanlık duygulan meydana getirmektir bu. 

Bir defa bez parçası insanın namusu olamaz, öyle ise türbanlılar da zaman zaman başlarım açarak namussuz oluyorlar demektir. Saçma düşüncelerdir bunlar. Namus insanların vicdan ve ahlak yapılarmdadır. 

Türban bizim namusuzdur diye konuşmak, gazetelere böyle yazılar yazmak ve bunu pankart yaparak gösteri yapmak, türban takmayan bayanlara ağır bir sataşma ve insan haklarına saldın anlamı taşıdığından Müslümanlar arasında nefret ve girginliklere yol açar, fitneye fesada sebep olur, bunun kötü sonuçlan herkese zarar verir. Bütün bunlar aynı zamanda dinen de büyük günahlardır. Sonra insafla düşünelim, bir sınıftaki 20 kız Öğrencinin yansı türbanlı, ve namuslular imajı, diğer yansı başı açık kızlar ve namussuzlar imajı altında görülürse, birbirlerine bu duygularla bakarlarsa, o sınıfta huzur, barış ve kardeşlikten eser kalır mı? 

D- Bayanların saçlarını kutsal sayıp ısrarla saklamak veya turbam kutsal saymak bir çeşit fetişizm olur, putperestlik düşüncelerini hatırlatır. Ne saç kıllan, ne de türban kutsaldır. Ama maalesef, saç ve türban ile ilgili bir kutsallık, bir tabu oluşturulmuş durumdadır. Mecliste bir vekilin ‘Bir bez parçası olan türbandan ne korkuyorsunuz’ demesi üzerine, 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‘sen türbana bez parçası diyemezsin’ diye bir vekil ona saldı, rıyor. Hatta bu durumda bazıları da o zaman bayrak da bez parçasıdır diye savumu a yapıyorlar. Boylece turbam bir bayrak gibi, bir simge ve bir kutsal nesne gibi algılıyorlar... Bu türlü düşünceler dinle bilimle bağdaşmayan sapkınlıklardır. 

E- Türban uğruna o kadar büyük bir mücadele ve fedakarlık yapılıyor ki. dinin başka hiçbir konusu üzerinde bu kadar hassasiyet gösterilmiyor. O zaman burada başka maksatlar aramak gündeme geliyor. Erkeklerin hanımlannın kızlarının türbanları üzerinden dindarlık gösterisi ve siyaset yapıp mevki ve makam kazanmaları ne kadar onurlu ve de ne derece îslami bir davranış olur düşünmek gerek. 

F- İslam m bütün emir ve yasaklarında bir çok hikmetler, yani yararlı ve olumlu gerekçeler vardır. Peki türbanın hikmeti nedir ? 

Öncelikle İslami bir emir olmadığı için İslami yararlı bir hikmetinden söz edilemez. Aksine türban bir kavga sebebi olması nedeniyle bu güne kadar bir çok zararları görülmüştür. Sadece başın soğuktan veya sıcaktan korunması için başı örten her nesne gibi türbanın da koruyucu faydasından söz edilebilir. 

Dinde bütün emirlerin birçok hikmeti vardır, yani yararları bulunmaktadır. O emir yerine getirildiği zaman o yararlar elde edilir, o emir terk edildiği zaman da hem o yararlar ziyan olur, hem başka zararlar ortaya çıkar. Haramların da böyle hikmetleri vardır. Bir haram işlendiği zaman zararlar meydana gelir. Haram olmasının sebebi de o zararları önlemektir. 

Şimdi, insafla ve de akıl ve vicdanla uğruna bu kadar kavga yapılan türbanın dini hikmetini açıklayabilirler mi? 
Olumlu bir hikmetini söyleyemezler. Aksine bu kadar ihtilafa ve mağduriyetlere sebep olan türbanın asıl hikmeti, bu zarar ve ziyanları ortadan kaldırmak üzere bu ısrardan vazgeçmektedir. 
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G- Türbanın erkeklerin cinsel yönden tahrik edilmemesi için takıldığını, dolayısıyla türbanın cinsel tahrikleri önlemesi gibi büyük bir hikmeti vardır diyenlere şöyle deriz: 

önce sunu bilelim, erkeklerin yolda giden bayanlara cinsel tahrik olması yani harekete geçmesi ve saldırması İslam öncesi cahiliye devrine aittir* kötülüklerdir. Bugün insanlar bayanların yüzlerinden, kollarından bacaklarından bile tahrik olmuyorlar ve yolda kimseye de saldırmıyorlar. Saç kıllarından tahrik olmaları ve o nedenle bayanlara saldırmaları ise mantık dışıdır. Erkekleri böyle düşünmek de haksızlıktır. 
Çünkü insanlar medenileşmişlerdir ve de bugün devlet vardır, devletin insanları koruyucu kanun ve polis gücü vardır. 

Günümüzde ki erkekler hakkında, kadınların saçlarını görüp cinsel açıdan tahrik oluyorlar, saldırabilirler diye düşünmek, erkeklere yapılacak en büyük bir hakarettir. 

Türban taassubunun böylesine sakat düşünce ve sapkın mantıklara da dayanması gerçekten hazindir. Diğer ilgili düşünce ve dayanakların da ne kadar yanlış ve geçersiz olduğunu gerek burada gerek kitabın içinde geniş biçimde açıklamış bulunuyoruz. 

G- Türban avunucularmın yukarıda sıraladığımız ve benzeri bir yığın dinen ve ilmen yanlış görüşleri yüzünden, onlara inanan çok sayıda genç kızımız ve aileleri mağdur olmuşlardır. Dolayısıyla bu yanlış düşünceleri ile insanlara zarar vermişler, onların günahlarına girmişlerdir. Çünkü türbanlı bayanların ruhsal yapıları üzerine baskılar yapılmış, bunalıma sokulmuş, çoklarının tahsillerine engel olunmuş, ülkede bu yüzden sürekli huzursuzluk çıkarılmış, kısacası türbanla ilgili yanlış görüşler ve ona dayalı türban eylemleri halkımız ve ülkemiz için zararlı olmuştur. 

Türban mağdurlarının ikinci sorumluları da türbana sadece laiklik açısından bakıp yasaklamak yoluna gidenler, olaya dini ve ilmi aydınlatma yolunu hesaba katmayanlardır. Bu kesim eğer konuya dini açıdan baksaydı, bunun dini yönden yanlışlığı üzerinde dursaydı, bu yolda araştırmalar yaptırsa.vdılar. elde edilecek doğru bilgilerle halkım^ ve gençlerimizi aydınlatma yoluna gitseydiler, gençlerim^ ve aileleri uyanacaklardı bu konudan bu kadar kişirnağ. 
dur olmayacaktı ve de Türkiye bu sorundan bu kadar zarar görmeyecekti. Ama onlar sadece suçladılar, konuya dini ve bilimsel açıdan yaklaşmadılar, bizler gibi bu yolda araştırma yapan, kitap yazanların eserlerine de dönüp bakmadılar, sadece suçladılar ve yasakladılar. O nedenle konu sadece bir inatlı kör düğüşü haline dönüştü... Bundan da hem millet zarar gördü hem de devlet zarar gördü. 

Son asıl iki sorumlunun sadece isimlerini söylemekle yetineceğim. Bunlardan biri Diyanet İşleri Başkanlığı-müftüler ve de ilahiyat fakültelerindeki İslam bilimleri öğretim üyeleridir. Bunlar Türkiye'de din ve türban adına yapılan sayısız yanlışlar ve uygulamalar karşısında susmuşlardır. Gerçekleri söylemekten çekinmişlerdir... Bu günah ve ayıp da onlara yeter sanırız 

V- Amacımız İslâmî gerçekler, milli yararlar ve aydınlanma 

Bizim türban konusu ile ilgilenme amacımız ne siyaset ne de kişisel menfaattir. Bizim amacımız öncelikle, îslami gerçekleri açıklamak, dinimizi doğru anlatmak, dine karışan hurafelere, batıl inançlara ve ayetleri saptırma ve çarpıtmalara karşı çıkıp onlan düzeltmeye çalışmaktır. Unutmayalım ki, Türkiye başta olmak üzere bütün Müslüman dünyasının bugünkü perişanlığının en büyük sebebi İslam’a karışan hurafeler ve batıl inançlardır. 

İkinci olarak, türban sebebiyle gençlerimize, halkımıza , ve devletimize zarar verilmesine engellemeye katkıda bulunmak. Çünkü dini açıdan açıkladığımız gerçekler ilgililer tarafından anlaşılır ise, orta da ne türban kavgası ne de türban mağdurlan kalır... 

Ve nihayet amacımız dini ve bilimsel açından milletçe aydınlanmamıza destek vermeye çalışmaktır. Burada bir gerçeğin alını çizmek isterim, halk tabakalarımız dini açıdan aydınlanmaya ve yanlışlardan kurtulmaya ne kadar muhtaç iseler, aydın kesimlerimiz de en az onlar kadar dini açıdan aydınlanmaya ve yanlışlardan kurtulmaya muhtaçtırlar. 

İlahiyat fakültesinde üç yıl dekanlığım süresince, türbandı lı kız öğrencilerimizle çok çeşitli toplantılar yaptım, onlan ^ uzun uzun dinledim. Onları derinden anladım. Hemen tamamı saf, sade ve iyi niyetli , ama bir çok yanlışa doğru diye k inanmışlardır, burada asıl sorumlalar onlara bu yanlışlan doğru diye inandıranlardır. Ama mağduriyeti o kızlar çekiyor s ve gözyaşını onlar döküyorlardı. 

l Bu gerçekler nedeniyledir ki, ben üç yıl içinde bir tek öğrenciyi mağdur etmedim. Bu gerçeği herkes biliyor. Aksini ( iddia eden bir tek kişi de ortaya çıkamaz... 

Davet ediyorum 

Burada son söz olarak, türban ve aşırı tesettür konusunda ayetleri çaıpıtarak, anlamlarım saptırarak halkımıza ve gençlerimize yanlış bilgiler veren hocaları, Diyanet ve ilahiyat mensuplannı ve bu yolda yayınlar yapanları insafa davet ediyorum, Allah'ın dinini bozmamaya davet ediyorum, gerçekleri korkmadan söylemeye davet ediyorum ve bizim yazdıklarımıza itiraz edenleri de toplu halde televizyonlarda millet huzurunda tartışmak üzere açık oturuma davet ediyorum. Bizim yanlışlarımızı ve kendi doğrularım ispat ettikleri taktirde onların doğrularım kabul edeceğimi şimdiden vaat ve ilan ediyorum. 

Gayret bizden başarı Allah'tan... 

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz 
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Türban nereden nereye 

Ülkemizde yıllardan beri gündemdeki sorunlardan biri haline gelen türban meselesinin sosyal ve psikolojik açıdan nereden nereye geldiğine şöyle bir göz attığımız zaman gerçekten hayrete düşmekteyiz. Şöyle: İklimsel zaruretten örf ve adete, örf ve adetten dini inanca, dini inançtan ideolojik simgeye, ideolojik simgeden pskiyatrik saplantıya... 

Evet açık yüreklilikle bu gerçeği ifade etmek ve gençlerimizi uyarmak zorundayız. Bugün özel başörtüsü va türban sorunu denilen bu konu tarih içinde böylesine bir değişim göstererek günümüze gelmiştir. Konunun daha rahat anlaşılabilmesi için, sorunun nereden nereye geldiğini fazla ayrıntıya girmeden açıklamaya çalışalım. 

İklimsel zaruret 

İslam öncesi ve sonrası Araplarda erkekler de, bayanlar da güneşin yakıcı sıcağma karşı başlarını örtüyorlardı. Bugün de özellikle Arap erkeklerinde görmekteyiz. Başlarına genişçe bir bez örtüyorlar ve bazen de rüzgar alıp götürmesin diye alınları hizasında siyah bir ikinci bez bantla örtüyü bağlıyorlar. 

Günümüzde agül adı verilen o bağ geliştirilip, bir iki, hatta üç siyah ve yuvarlak şerit halinde Araplar için milli bir simge şekline sokulmuştur, özellikle Arap devlet adamları başlarını o türlü bir örtü ile örtmektedir. 

Şehirli Arap hanımları terk etmiş olsalar da, köylü ve taşralı Arap hanımları sıcaktan korunmak için o eski biçimde başlarını örtmekte ve örtü düşmesin diye de üzerine ikinci bir bez parçası bağlamaktadırlar. 

Uzağa gitmeye gerek yoktur, bizim Şanlıurfa'nın bazı 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köylerinde de hanımların ve erkeklerin başlarını açıkladığımız gibi örttüklerini görmekteyiz... 

Hemen ifade edelim ki, İslam öncesi, İslam sonrası ve de günümüzde Arap erkeklerin ve Arap hanımların açıkladığımız biçimde başlannı Örtmeleri ve bağlamaları, tamemen sıcaktan korunma amacına yöneliktir. Hiçbir dini yönü mevcut değildir. 
Arabistan da iklim çok sıcaktır, kavurucu bir güneş vardır. O şartlarda başınıza bir koruyucu gölgelik almaz iseniz, sıcak sizi çarpar ve ölüme kadar götürebilir. Dolayısıyla orada hanımlann da, erkeklerin de başlannı örtmeleri tamamen sıcak iklimle ilgilidir. Dini hiçbir yönü yoktur. Hele saç kıllannı saklama gibi hiçbir maksat mevcut değildir. Saç kıllarını kutsamak gibi bir şey, yani kılperestlik asla sözkonusu değildir. 

Örfe dönüştü 

Burada bizim imamların başlarına sardıkları sarığın da, iklimsel başörtüsünün üstündeki bağlama bezinin gelişmişi olduğunu söylemek zorundayız. 

Benzeri birçok konuda olduğu gibi, sıcak iklim şartlarından dolayı erkeklerin ve hanımların başlarını örtmeleri ve örtüyü üstten bağlamaları, zaman içinde Araplar için bir örf ve adet halini almıştır. Bugün konu daha da gelişerek bir Arap milli kıyafeti ve özelliği, hatta simgesi durumuna dönüşmüştür. 

Birçok Arap devlet adamı başlarına o özel başörtüsünü almakta ve üstüne de bir agül yani özel bağlama şeridi takmaktadır. Mesela, Yaser Arafat da biraz daha farklı bir başörtüsü kullanmakta ve bunu ulusal bir simge olarak hiç başından çıkartmamıştır. 

Kısacası iklimsel zarureten doğan Arap başörtüsü, zaman içinde örf, adet ve hatta ulusal sembol haline gelmiştir. 

Örften dine 

Daha önce açıklandığı üzere hanımların başörtüsü, iklimsel zaruretten yani güneşin sıcağından korunmak için kadın 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ve erkekler için bir gölgelik olarak doğmuştur. Giderek bu K zaman içinde örf haline dönüşmüştür. t 

Diğer dinlerde olduğu gibi, İslamiyet de toplumun zarar- ^ lı olmayan örf ve adetlerini meşru ve muteber görmüş, onları bir çeşit dinileştirmiştir. Arapların İslam öncesi cahılıy^ 1 

dönemine ait birçok örf ve adetleri İslam tarafından meşru- 1 
laştırılmış ve dinileştirilmiştir. < 

Süt emme ile gelen nikah yasağı, hac ibadeti sırasındaki ! 
birçok davranış ve daha birçok Örnek verilebilir. 

örflerin meşrulastırılmaları ile ilgili Kur’an'da kırk kadar ayet-i kerime mevcuttur. Örf ve maruf kelimelerinin geçtiği ayetler genelde bu konuya işaret ederler. 

Mezhepler dönemi 

Dört halife devi’inden sonra başlayan fikri hareketler ve daha sonra gelen fıkhi mezhepler döneminde, namazın şartları, farzları tasnif ve tespit edilirken daha önce örf yoluyla meşrulaştırılan başörtüsü de tamamen dinileştirildi. Bayanların namaz esnasında başlarını örtmeleri farz olarak tespit edildi. (Hıristiyanlarda, dua een kadının saçını örtmesi veya kazıtması konusunu hatırlayalım.) 

Böylece güneşin sıcağından korunmak için, gölgelik yapmak için başa örtülen bez, dini bir vecibe haline gelmiş oldu, önceleri bir örf olduğu halde sonradan dini bir vecibe haline gelen birçok konu dikkate alınırsa bunda yadırganacak bir şey olmadığı da düşünülmelidir. 

Kıskançlıktan inanca 

Bu arada erkeklerin kıskançlık duyguları devreye girdi. 

Çok hanımla evlenme ve birçok cariye ile nikahsız olarak yatıp kalkma gibi durumlar, özellikle hür hanımların baskı altına alınmasına sebep oldu. Çünkü birçok cariye ile cinsel ilişki yaşayan erkek, hür eşinin kendisinden cinsel intikam alacağı 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korkusuna kapılır. Çare olarak da hür eşini eve kapatmak, yüktj, zünü kimseye göstermemek, saçını başını örtmek gibi önlemiş 1er alır. Bunu yaparken de dini gerekçeler, günahlar gösterilir. 
V Elinizdeki kitapta geniş biçimde açıklandığı üzere, Kur'an-ı 

hi, Kerim de açık, net ve kesim biçimde bayanların başörtüsü kullanmalarına dair bir hüküm yoktur. Bu konuya ait görüşler, ^ özellikle Nur 30-13. ayetlerin anlamlan saptırılarak ileri sürülegelmiştir. Başörtüsü ve aşna örtünmenin altında Kuran ayetleri değil, erkeklerin kıskançlığı vardır. Sözkonusu kitabımızda ^ izah edildiği gibi, eğer Kur'an'da başörtüsü ve aşırı örtünmeye ti dair açık ve kesin bir hüküm bulunsaydı, müslüman cariyelerin kıyafetlerinin yalnızca diz ile göbek arasının örtülmesi esası, dört mezhep tarafından kabul edilmezdi. Demek ki, bu konu bir örf ve şeref meselesi olarak ele alınmıştır. Eski Diyanet r işleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen de Büyük İslam İlmihali adlı eserinde, konuyu bu yolda ele almıştır. Büyük İslam îlmi- 
> halı kitabının namaz bahsi, setri avret kısmına bakılabilir. 

Yorumla gelen yasak 

özellikle İslam’ın zuhurundan sonra, çevre halklardan bolca cariyeler getirilince, erkekler kendi eşinden başka birçok bayanla da cinsel ilişki kurmaya başladılar. Bu arada esas hanımının kendisinden cinsel intikam alması korkusu ile, nikahlı kadını eve kapatma ve kimseye göstermeme duygusu uyandı ve uygulandı. Böylece cariyeler çoğaldıkça, nikahlı hür kadınlar giderek eve kapatıldı, aşırı biçimde örtülmeye, kimseye gösterilmemeye başlandı. Din adamları, devlet adamları ve zenginler cariye kullanmada önde geldikleri için, din adamları, hür kadınları baskı altına almak eve kapatıp kimseye göstermemek, sacını başım örtmek konusunda birçok dini yorum getirmekte gecikmediler. Ayetler yorumlanarak, özellikle Nur 30- 
31. ayetlerin anlamlan saptırılarak istenilen dini yasaklar elde edildi. Hocaefendiler nikahlı hür hanımları gözden saklamak ve asın biçimde kapatmak üzere ayetleri saptırarak, aşırı yorumlayarak bu yolda hükümler verdiler. Uydurma hadisler ii e . 
ri sürdüler. Saçınızın bir teli görünürse cehennemde bin yıl y a . 
nacaksınız, saçlarınız yılan olup boynunuza dolanacak, saçındı gören sizinle zina etmiş olacak ve ona göre ceza verilecek diye bir sürü yalanı tekrarlamaya başladılar. Bu saptırma ve yalanlar asırlar içinde yerleşti ve yaygınlaştı. 

Cariyelik kalkınca hür kadınları aşın kıskanma konusu büyük ölçüde hafiflemiş ve sadece çok eşlilik engeli kalmıştır. 
Sosyal ve ekonomik şartların zorlamasıyla çok evlilik de azaldıkça ve de aydınlanma geliştikçe, hür kadınlar adım adım gerçek hürriyete doğru yol almaya başlamışlardır. 

Kısacası, erkek ve hanımların sıcaktan korunmaları için bir zaruret olarak başa örtülen bez, giderek örf haline gelmiş, bütün örfler gibi baş örtme de meşrulaştırılmış ve kıskançlık duygusuyla giderek hanımlar için bir dini vecibe haline dönüşmüştür. 

Sonuç olarak çok eşlilik ve cariyeliğin getirdiği cinsel intikam korkusundan ve kıskançlıktan doğan saç kıllarını saklama, aşırı örtünme ve kadını eve kapatma duygu ve uygulaması dini bir renk halini, hatta kesin ve katı hüküm halini aldı... 

Böylece tarih içinde müslüman hanımlar gerçekten ezildiler, ağır bir baskı altında derin acılar çektiler. İşte, bugün dahi belli kesim dindar bayanlar ve başörtüsü sorununun içinde yaşayan genç kızlarımız gerçekten büyük acılar çekiyorlar. 

Evet, çok eşlilik ve cariyeliğin doğuduğu cinsel intikam duygulan aşın bir kıskançlığa yol açmış, bu aşın kıskançlık giderek dini bir hüküm haline dönüşmüştür. Hatta kılperestlik şeklini almıştır. Saç kıllarını kutsal kabul edip saklamayı ima eden kılperestliğin asla dinde yeri £otur. Saç kılları ne mübarektir, ne de melundur. 

Erkeğin saç kılları hangi maddeden yapılmış ise, hanımların saç kıllan da o meddeden yaratılmıştır. Kılları kutsamak ve ya korkunç bir madde gibi görüp ısrarla saklamak asla İslamla ilgili bir konu değildir. Olsa olsa soğuktan veya sıcaktan koruma ile veya sözünü ettiğimiz kıskançlık duygusunun din kisvesine bürünmesi ve de örf haline dönüşmesi ile ilgilidir... 

Dinden ideolojiye 

Üzülerek ifade edelim ki, son 30 yılı aşkın bir zamandan beri, bıi' çok dini konu gibi, bizim klasik başörtüsü de yeni bir stile kavuşmuş ve ideolojik bir işaret ve simge haline getirilmiştir. Konuyu biraz açalım: 

İslam ülkelerinin birçok bölgesinde olduğu üzere ülkemizde de İslamiyet siyasallaştırılmak istenmiştir. İslamcılık bir siyasal rejim ideolojisi olarak algılanmış, mevcut rejimlere karşı cihat açılmış, yıkılacak olan bu rejimlerin yerine bir İslam devleti veya bir İslam Cumhuriyeti kurmak amaç olarak ilan edilmiştir. Kurulacak İslam devletinin Müslümanların kalkınmalarını ve kurtulmalarını sağlayacağı, her türlü derde deva olacağı, bir çeşit bir dünya cenneti kurulacağı, dinin kutsallığı gölgesinde sürekli propaganda edilmiştir. 

İşte söz konusu bu cihat hareketinin, yani İslamcı ideolojisinin hanımlar cephesinde özel başörtüsü bir işaret, bir simge haline getirilmiştir. 

Türban veya özel başörtüsü kullanan bayanlar, mevcut düzenin yıkılması ve İslam devletinin kurulması için mücadele veren, cihat yapan birer mücahide yani savaşçı olarak kendilerini hissetmiş ve yorumlamışlardır. Doğrusu onları aynı yolda cihat açan erkekler bu türlü yorumlamış ve öyle tanıtmışlardır. 
Basında, yayınlarda bu algılama tarzı sık sık vurgulanmıştır. 
Pek duygusal olan dindar, özellikle de eğitimli bayanlar kendileri için biçilen mücahidelik, savaşçılık rolünü ve görevini kolayca kabul etmişler ve kendi özel usulleri ile de ısrarlı ve inatlı bir mücadeleye girmişlerdir. Hatta bunların büyük bir bölümü erkeklerin yapmadığı biçimde hayatlarını ve istikballerini harap etmişlerdir. Hanımlarda duygusallık, akılsallıktan daha çok ağır bastığı için olacak kendilerini mağdur etmede oldukça cömert davranmışlardır. 


Slogan, slogan... 

tslamcılann İslam devleti. İslam Cumhuriyeti. İslam iki, şadı gibi, devlet ve rejimle ilgili bütün iddiaları birer kuru slogandan ibaretti. Hiçbir iddialarının tutarlılığı ve dennlığı yoktu. Ama hemen her konu Islam ın kutsallığı gölgesinde sloganlastığı için kimse itiraz edemiyordu. Gerçekte ise. bu sloganlarla hiçbir problem çözülemezdi. Hayati değildi, tu* tarh değildi, derinliği yoktu, ayrıntıları yoktu dolayısıyla bir ülke o sloganlarla yönetilmeye kalkılırsa mahvolurdu... 

Bir de elde şeriat vardı, mübarek bir isimdi, sihirliydi, her derde deva diyorlardı, her konuya cevabı var diyorlardı. Zaten ona da asla itiraz edilemezdi... O halde İslam Devleti, İslam Cumhuriyeti kurulabilir ve Müsl umanlar da kurtulurdu... 

Halbuki, senat ortalama 1000 vıl önceki hoca efendilerin kendi şartlarına göre yaptıkları dini yorumlardı. Bunlarla bırakın bir devleti bir kasabayı bile yönetmek mümkün değildi 

İran ve Afganistan 

Sonuçta İran'da ve daha sonra Afganistan da İslamcılar. İslam'ın cazibeli sloganları ile iktidarı ele geçirdiler... Sonuç tek kelime ile felaket oldu... İran yirmi küsür yıldan beri ağzının tadını aldı, daha doğrusu acıyı gördü, kurtulmaya çalışıyor, on f binlerce idamdan, kandan, savaştan, çile ve ıstıraptan sonra... 
Ama kurtulmak kolay değil... Afganistan ise. mollaların senat yasaları ile bundan 1000 yıl önceki hayata ve kabile savaşlarına dönmüş bulunuyor... 

Sonuçta, İslamcılık, şeriatçılık, hilafetçilik, dini ideoloji haline getirmeler bir kez daha çökmüş ve iflas etmiştir. Böylece başörtüsü simgesi de iflas etmiştir. O nedenle Devlet ve halk özel başörtüleri, Türkiye'yi İran'a ve Afganistan a benzetmeye çalışan tehlikeli militanların simgesi olarak görüyor... 

Uyanan Türkiye 

Zaten uyanık olan Türk milleti ve Türk devleti, İran. Afganistan ve Sudan'da İslamcılık ve İslam devleti adına yaşananları gördükçe büsbütün ırkilmiştır. Ve Türkiye 28 Şubat süreci ile de bir takım karşı önlemler almaya devleti ve Müslüman halkımızı ve de huzur ve mutluluğumuzu İran ve Afganistan'da olduğu gibi İslamcıların felaketinden korumak yoluna girmiştir. Gene kızlarımız. kendilerinin İranlı ve AfganistanlI mücahitler gibi, ülkemizi felakete sürüklemek isteyen örgütlerin militanı olarak algılanmalarına razı olmamalı, buna fırsat veımemelidirler... 

Aşırı dincilik 

Herkes bilmektedir ki, türban yani özel tip başörtüsü bağlayanlar genelde aşırı dinciliği benimsemiş kimselerdir. Bu türlü bir kıyafet dindarlığın bir belirtisi ve ayrıcalığı olarak da kabul edilmektedir. Dolayısıyla, toplumumuzda özel sakal bırakmış kimseler nasıl dindar görünen kişiler olarak tanınıyorsa. türban ve özel başörtüsü de dindarlık simgesi olarak bilinmektedir. Kişinin dindar olması ile dindar gözükmesi arasında elbette çok önemli farklar vardır. Dini samimiyet ve ihlas acısından da. kişinin dindar olması, dindar gözükmesinden daha önemlidir. Aynı tip giysiler giyinen dindar gruplar OsmanlI'da mevcuttu. Her tarikatın kendine özgü bir kıyafeti vardı. Bu kıyafetler hem dindarlık hem de ayrıcalık ifade ederlerdi. Cumhuriyet döneminde o türlü ayrıcalıklı dindarlıklara son verildi, onun yerine sade, samimi ve gösterişsiz dindarlık esas alındı. Yani gerçek İslam'a dönüldü. 

Türban, sakal, şalvar, külah ve sarık gibi özel giysiler son yıllarda, eski özel tarikat giysilerinin yerini almışa benziyor. 
Bu bir geriye dönüştür. Gerçek İslam'a da aykırıdır. 

İslam'a uygun düşen, ıhlasîı ve samimi dindar olmak, gösterişten ve kendini ayrıcalıklı dindar olarak ilan etmekten sakınmaktır. 

Rejim karşıtları 

Yine kimseyi aldatmaya kalkmasınlar, türbanlı yani özel tip başörtülü bayanlar rejme karşı olan, birçok milli değerimizi sahiplenmeyen, aksine onları yıkmaya çalışan gruplara mensup 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kimselerdir, öyle olmasalar da öyle kabul edilmektedirler, Bı deyakınen biliyoruz kı türbanlı bayanların büyük bir bölüme aynı zamanda milliyetçi görüşe sahiptirler. Ama toplum öyi^ bilmiyor onları. Çiinkü Iran rejiminin Türkiye versiyonunu gerçekleştirmeyi kendilerine ideoloji edinen grupların bir simgesi ve işareti haline getirilmiştir türban... öyle bilinmektedir. 


Bu gerçeği anlayabilmek için söyle bir pazara veya bir caddeye çıkın, gördüğünüz türbanlı bir bayanın hangi gruba mensup olduğunu oradaki sade vatandaşlara sorun, alacağınız cevaplar genelde aynı olacaktır. Hemen hepsi, o türbanlı bayanın aşırı dindar olduğunu veya bir tarikat bağlısı olduğunu ve de falanca radikal dinci bir parti veya gruba mensup bulunduğunu ve de rejim karşıtı olduğunu söyleyeceklerdir... Kısacası türban gerçekten bir özel simge ve ideolojik bir işaret halinde algılanmaktadır. 


Kendi hataları 

Bunu bu noktaya getirenler elbette öncelikle kendileri olnuştur. Ama türbana karşı olanlann da, bu anlayışın yerleşmesinde paylarının olduğunu söylemek zorundayız. 

"Başörtüsü namusumuzdur, onu koruyacağız" diyenler, böyle manşet atanlar dolayısıyla, başörtülüler namusludur, başı açıklar namussuzdur imiyim hatırlatanlar, bilerek ve isteyerek başörtüsünü ideolojik simge haline sokmuşlar, böylece de onu mahkum etmişlerdir. 

Sonuç olarak türban dini bir giysi olmaktan da çıkıp ideolojik bir grubun sembolü ve simgesi haline gelmiş bulunmaktadır. Bu görüşe itiraz edilebilir ama gerçekler örtülemez. 

İdeolojiden saplantıya 

Türban veya özel başörtüsü sorununun serüvenini izlemeye devam ediyoruz. Dinden ideolojiye dönüşen sorun, ideolojik yapıdan da psikolojik saplantı haline döşünmüştür. Bilinçsiz ve insafsız kimselerin yönlendirme ve özel gayretleri ile türbanlı kızlarımızın bir bölümü Türkçe ifadesiyle saplantı ve zorlantı 


42 


kimselerdiı . öyle olmasalar da öyle kabul edilmektedirler. Bi? 
de yakınen biliyoruz ki türbanlı bayanların büyük bir bolümü aynı zamanda milliyetçi görüşe sahiptirler. Ama toplum oy] e bilmiyor onlan. Çünkü İran rejiminin Türkiye versiyonunu gerçekleştirmeyi kendilerine ideoloji edinen grupların bir simgesi ve işareti haline getirilmiştir türban... öyle bilinmektedir. 

Bu gerçeği anlayabilmek için şöyle bir pazara veya bir caddeye çıkın, gördüğünüz türbanlı bir bayanın hangi gruba mensup olduğunu oradaki sade vatandaşlara sorun, alacağınız cevaplar genelde aynı olacaktır. Hemen hepsi, o türbanlı bayanın asın dindar olduğunu veya bir tarikat bağlısı olduğunu ve de falanca radikal dinci bir parti veya gruba mensup bulunduğunu ve de rejim karşıtı olduğunu söyleyeceklerdir... Kısacası türban gerçekten bir özel simge ve ideolojik bir işaret halinde algılanmaktadır. 

Kendi hataları 

Bunu bu noktaya getirenler elbette öncelikle kendileri olmuştur. Ama türbana karşı olanlann da, bu anlayışın yerleşmesinde paylarının olduğunu söylemek zorundayız. 

"Başörtüsü namusumuzdur, onu koruyacağız" diyenler, böyle manşet atanlar dolayısıyla, başörtülüler namusludur, başı açıklar namussuzdur imajını hatırlatanlar, bilerek ve isteyerek başörtüsünü ideolojik simge haline sokmuşlar, böylece de ^nu mahkum etmişlerdir. 

Sonuç olarak türban dini bir giysi olmaktan da çıkıp ideolojik bir grubun sembolü ve simgesi haline gelmiş bulunmaktadır. Bu görüşe itiraz edilebilir ama gerçekler örtülemez. 

ideolojiden saplantıya 

Türban veya özel başörtüsü sorununun serüvenini izlemeye devam ediyoruz. Dinden ideolojiye dönüşen sorun, ideolojik yapıdan da psikolojik saplantı haline düşünmüştür. Bilinçsiz ve insafsız kimselerin yönlendirme ve özel gayretleri ile türbanlı kızlarımızın bir bölümü Türkçe ifadesiyle saplantı ve zorlantı 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S hastalığına yakalanmışlardır. Sorunun bu aşamasına ulaşanlar- 

% da gei'çekte dini, ideolojik bir maksat ve inançtan çok, olay ta- 

\ mamen saplantı, zorîantı ve takmtı biçimine dönüşmüştür. 

\ Belirtileri 

bjj. Türban sorununun dini ve ideolojik bir nitelik taşımaktan 

\ uzaklaşıp psikolojik bir saplantı ve zorîantı haline, bir rahatsızdı. lık haline gelişinin birçok belirtileri görülmektedir. Mesela: 

h -Saçlarını açmalarına müsaade eden birçok dini izin ve zail* ruret fetvaları olduğu halde, onlara uymuyorlar. Israrla türbann. da diretiyorlar. 

k -Okullarını terk ediyorlar, hayatlarının seyrini değiştiriyork yüksek okul mezunu olmaktan vazgeçiyorlar. Halbuki dini 

izin ve müsaadeleri kullanmış olsalar, okul süresince başlarını açarlar, sonra kapatırlar, hiçbir sıkıntıya meydan vermemiş olurlar. 

L -Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığından 700 küsur 

öğretmenin işine son verilmiştir. Ama bu öğretmenler sınıflar- da başlarım açmayı kabul etmemişlerdir. 

-Başörtülü bu bayanlardan bir bölümü gece yatarken de başlarını örtüyorlar. Buna ne gerek vardır? Ortada bir saplantı hali var. 

-Türbanlı bayanların bir kısmı başlannı açtıkları zaman, renkleri sararıyor veya kızarıyor, ellerinde titremeler görülüyor, sinirleri geriliyor, hatta bayılıp düşenler oluyor. Yakinen gördüğümüz bu genç kızlarda başörtüsü ile ilgili bir psikolojik sorun, daha doğrusu bir rahatsızlık olduğu açık olarak gözükmektedir. 

Yalanla korkutmuşlar 

Başörtüsünü psikolojik bir saplantı haline getiren bu genç kızlarımızın, bu duruma nasıl düştüklerini artık gayet iyi bilmekteyiz. Din adına uydurulan bir çok yalanla bu gençler küçük yaştan beri aşırı biçimde bir baskı altma alınmışlardır. Bu 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baskı giderek saplantı rahatsızlığına dönüşmüştür. 

Önce hemen bütün bayanların din adına denilince, yalan dahil her seve kolayca inandıklarını söyleyelim. Son derece iyi niyetli ve saf yürekli olan bayanlar onlara kolayca inanmakta ve ona göre de davranmaktadırlar. 

İşte yalanlar 

- Bir bayanın bir tel saçı görünürse bin yıl cehennemde yanar... 

- Sacı acık bayanların sacları yılan olur, ahirette boynuna dolanır... 

- Başörtüsü namustur. Başörtülüler namuslu, bası açıkların namusu yoktur. 

- Başı acık bayanların saçını gören erkekler, o bayanla zina etmiş olurlar ve bunun günahı da o bayana yazılır. 

Simdi din adına uydurulan bu yalanlara inanan genç bir bayan elbette canını bile verir, fakat başörtüsünü çıkarmaz. Derken bu konu onda bil* saplantı ve zorlantı haline dönüşür. 
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Çaresi var 

Saplantı ve zorlantı hastalığına yakalanan kimselerin tedavi imkanları vardır, önce saplantı konusu olan o bilginin yanlışlığına inanacak ve bir psikiyatriste gidecek. Bu konunun ilaçları vardır onları kullanacak, bir süre sonra da rahata kavuşacaktır. Bu hastalık dünyanın her ülkesinde vardır. 
Mesela temizlik saplantısı var. Durmadan temizlik yapar, el yıkar. Cinsellikle ilgili saplantılar vardır. Dini konularla ilgili saplantılar vardır. Saplantı zihnin bir konuya, bir davranışa takılması, onu yapmaya, tekrarlamaya kendisini asın biçimde zorlaması ve aksi halde acı çekmesidir. 

Başörtüsünü, bir saç saklama saplantısı haline getirenler de öncelikle saç açıklığı ile ilgili yukarıdaki iddiaların birer yalan olduğunu bilecek ve yalanlara isyan edecektir. Bu arada gerek görüyorsa bir psikiyatriste görünecektir. Böyleee basörtüsünün bu kadar gerekli olmadığını anlayacak, bir süre sonra rahatlayacaktır... 

Türban toplumdan soyutluyor 

Turban veya özel tip başörtüsü ve ona bağlı özel kıyafet gene bayanları toplumdan soyutluyor. sosyalleşmelerini engelliyor. Bir diğer ifadeyle türban toplumsal bütünleşmeye zarar veriyor. Konuyu biraz açalım: 

Siyasî simge 

Türbanlı bayanlar her ne kadar kendileri aksini söyleseler de, bizim kıyafetimiz siyasi bir simge değil deseler de, toplum o kıyafeti belli bir partiye bağlı olanlara ait özel bir işaret olarak algılıyor. Bununla da kalmıyor, o türlü türban ile kıyafeti, bir dini grubun, bir tarikatın mensuplarına ait özel bir tip olarak kabul ediyor toplum. Bu gerçeği anlayabilmek için, herkes kendi çevresine bu konunun doğru olup olmadığını sorabilir. Alacakları cevap maalesef açıkladığımız doğrultuda olacaktır 

Bu durumda, toplum içinde söz konusu parti veya gruba mensup olanlar, o bayana sempati ile bakarken, diğer insanlar vadırgayıcı. hatta dışlayıcı bir tavır sergilemektedir. Bunu komşuluk münasebetlerinde, ıs ve okul hayatında rahatça görmek mümkündür. 

İsin doğrusu, kişi istediği siyasi partiye oy verebilmek, dilediği gruba mensup olabilmeli, ama özel kıyafeti ile hangi partiye veya gruba mensup olduğunu ilan etmemelidir. Bu cok zararlı bölünmelere kapı açabilir. Halbuki Türk ulusunun bölünmelere değil, bütünleşmeye ihtiyacı vardır. 

Özgürlüğü engelliyor 

Bir siyasi partinin veya bir dini grubun özel simgesi gibi olan türban ve özel kıyafetler, bizzat onu giyinen kişinin özgürlüğünü engellemektedir. Mesela, türbanlı, uzun paıdösülü bir bayan bir sinemaya, bir tiyatroya, bir konsere gide- 



bilir mi? Elbette gidebilir denilebilir. Ama bu, fiilen mü kün olmamaktadır. Olsa da pek az rastlanmaktadır. ÇünîJ onun kıyafeti kendisini alabildiğince dindar ilan etmektedir Çevresi o gözle bakmaktadır. Toplumumuzda ise, sinema. ^ yatro ve konsere gitme gibi davranışlar dindarlar için yadın ganmaktadır. Bu anlayış yanlış olsa da fiilen böyledir. 

Kısacası, türbanlı ve uzun pardösülü bayanlar, belli ölçüde toplumda dışlanmalara maruz kalmakta ve belli ölçüde özgürlükleri de kısıtlanmaktadır. 

Işık götüremezler 

Konunun çok önemli bir yönü de türban ve özel kıyafetin ışık götürmeye engel olmasıdır, şöyle: 

Bugün ilahiyat fakültelerinde dini bilgilerle yetişen kızlarımız, manen ve fiilen, diğer dini eğitim görmeyen bayanlara dini bilgi ışığı götürmekte yükümlüdürler. Ama bu durumda bu görevi yerine getiremezler. 

Çünkü türbanlı ve uzun pardösülü bayanlara, diğer bayanlar tarikatçı, partici ve de irticacı gözüyle bakıyorlar ve onlara kızıyorlar. Türbanlı bayanlar ise, diğer başı açık bayanları günahkar ve cehennemlik olarak görüyorlar. Hatta, bir bölümü onları iffetsiz sayıyorlar. 

Bu durumda, söz konusu ilahiyatçı ve de türbanlı kızlarımız diğer bayanlara dini ışık götürebilir mi? Elbette hayır... 

Demek, bu türban ve uzun pardösü dini irşada da zarar vermektedir. Gerçek şu ki, kızlarımız toplumla bütünleşmeli ve barışmak ve onlara ışık götürmelidir. Bunun da ilk şartı simge kıyafetten normal kıyafete geçme ile olacaktır. 

Türban, cinsellik ve ruhbanlık 

Her konuda olduğu gibi, türban konusunda da gerçekleri gizlemeden açıklamak borcundayız. Bazı kimseler istemese de, eleştirilerine hedef olsak da, hatta birçok kimseyi üzmüş olsak da gerçekleri ifade etmekten çekinmeyeceğiz. Bi- 



b9S fg 

d esU \ ni« el 

K3C0'° 

DÜZ* 

mayi e 

Dab 


Ker 


zel ren megör gilıyorl 
Bir erk 
Eve sonucu baskı a 


Rai 

Üzü 

oluştuı 

temekl 

nınheı 

tenu^ kabul < 
^ekt e 
^'ak 

, t* 

^kc 


46 


n doğru anlarlar ise, şimdi üzülenler, kendilerine çekidüzen vererek sonra sevinebilirler. 

Kadınlık duyguları bastırılıyor 

Biraz dikkat edilirse görülecektir ki, türbanlı, yani özel başörtülü bayanlarımızın bir bölümü, yerde sürünen pardesü giyiniyorlar. Birakmız saçlarını ve boynunu göstermeyi. ellerini bile elbisenin kolu içine saklıyorlar. Kimsenin elini sıkmıyorlar. Mümkün olduğu kadar erkeklerden kaçıyorlar, uzak duruyorlar. Hatta erkeklerden ürküyorlar. 
Düz ve tabii davranma yerine sürekli erkeklerden sakınmayı esas alıyorlar. 

Daha açık söylersek, bu bayanlar özel olarak bayanlık duygularını bastırıyorlar, köreltiyorlar. 

Kendilerine hiç bakmıyorlar, makyaj kullanmıyorlar, güzel rengarenk elbise giyinmiyorlar. Yüzlerinde bir gülümseme görmek zor olduğu gibi, genelde içe kapanık bir yapı sergiliyorlar. Erkeklerin yüzüne bakmayı bile günah sayıyorlar. 
Bir erkekle konuşurken yere bakıyorlar. 

Evet, bu türbanlı bayanlar aldıkları yalan ve yanlış telkinler sonucu, farkında olmadan, kendi bayanlık duygularını sürekli baskı altına alıyorlar, nötürleştiriyor ve söndürüyorlar. 

Rahibelik ruhu 

Üzülerek ifade edelim ki, yukarıda açıkladığımız tavırların oluşturduğu davranışlar tam anlamı ile rahibelik ruhunu beslemektedir. Hıristiyanlık'taki ruhbanlık zihniyetinde; dünyanın her türlü güzellik ve zevklerinden uzaklaşmak, evlenmekten uzak durmak, bu türlü cinsellik duygularını öldürmek esas kabul edilmiştir. Rahip ve rahibeler, bu türlü zevkten ve evlenmekten. daha doğrusu cinsellik duygusundan kaçınarak Allah’a kavuşmayı amaç edinmektedirler. 

İslamiyet'te ruhbanlık yoktur. Dünya nimetlerinden uzak durmak, cinselliğini öldürmek ve söndürmek asla caiz 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değildir. Müslüman, dünya nimet ve ziynetleri ıeındt* Allahın rızasını kazanmak zorundadır. 

Mutsuz aile 

Yine üzülerek ifade edelim ki. yukarıda açıkladığımız biçimde aşırı kapanma, cinsellik duygusunu bastırma gibi davranışlara yönelen türbanlı bayanların bir bölümü evlendikleri zaman mutlu olamıyorlar. Evet ne kendileri mutlu oluyor, ne de esini mutlu edebiliyor. 

Çünkü, bastırılmış cinsellik duygusu yüzünden, erkek* ten ürkme tavrı içinde esine soğuk davranıyor, sıcak ilişkiye giremiyor, cinselliğini yaşayamıyor. Bütün bunlar ise. aile hayatını mutsuz ve başarısız kılıyor, hatta bunların bir bolu* münün ailesi yıkılıyor, boşanma yoluna gidiyorlar. Ancak burada korkunç bir tablo da çizmek istemeyiz, hepsinin durumu bu noktaya geliyor diyemeyiz. Ama bir bölümünde az veya çok cinsel kaymaklı ciddi sorun yaşandığı çevrelerine yansımaktadır. 

Çok günah 

İslamiyet orta yoldur. Her şeyin normali ve ortalaması doğrudur. İfrat ve tefrit, yani aşırıya gitmek caiz değildir. 
Aşırılık daima zararlıdır. 

Dolayısıyla genç kızlarımızı bir rahibe gibi yetiştirmek büyük günahtır. Tesettür diyerek, gene kızlarımızın bayanlık duygularını dumura uğratmak bir cinayettir. 

"Çaresi nedir?" diye sorulduğunda, cevabımız; dini doğru anlamak, bilinçlenmek ve aydınlanmak olacaktır. Tabii aydın anlayış doğrultusunda aşırılıktan kurtulmak gerekir. Böylece gerçek İslam'a ulaşmış oluruz. Ve de iki dünyada mutlu oluruz. 

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz 
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Biz başörtüsüne değil, başörtüsünün Devlet’e ve düzene karşı mücadele aracı yapılmasına karşıyız 

B aşörtüsü dini ve milli kültürümüzde yer alır. Bütün dini ve milli kültür değerlerimiz gibi başörtüsünü de severiz, sayarız ve koruruz. Bizim başörtüsüne karşı olmamız asla düşünülemez. 

Tarihte ve günümüzde, analarımızın, bacılarımızın, kızlarımızın büyük bir bölümü başörtülüdür. Onlara da başörtülerine de saygılıyız. Ve Türkiye’de kimsenin başörtüsüne müdahale eden de yoktur. Sadece Devlet, kurumlarında bay ve bayanların başlarının açık olması kuralını koymuştur. Bu da Devlet’in hakkıdır. İslamiyet'te göre Devlet’e itaat Allah’a itaattir. 

Biz, başörtüsünün siyasete alet edilmesine, Devlet’e ve düzene karşı mücadele aracı yapılmasına karşıyız. 

Din ve dini konulan siyasete ve Devlet düşmanlığına alet etmek öncelikle dine ve dini konulara zarar verir. 


Din ve dini konular siyaset üstü olmalı, fitne ve fesada 




Başörtüsü ve tesettür manası çıkarabilmek için, ayetlerin anlamını değiştiriyorlar, günah işliyorlar 

U ” zülerek ifade edelim ki, başörtüsü ve tesettür manası çıkarabilmek için, birçok ayetin anlamını değiştiriyorlar veya araya eklemeler yapıyorlar. 

Özellikle Nur Suresi 30-31. ayetlerin ve Ahzap Suresi 
59 ayetin anlamını bilinçli olarak saptırıyorlar, çarpıtıyorlar... 

Büyük günah işliyorlar. 

Ayetlerin anlamlarına gereksiz eklemeler yaparak veya kelimelerin manalarını değiştirerek fuzuli hükümler çıkaranlar ve müslümanları o fuzuli hükümlere uymamakla suçlayanlar, bir çeşit Kur’an’ı Kerim’e ilave yapmış ve kendilerini Allah’ın yerine koymuş olmuyorlar mı? 

O kimseler önce Allah’tan korksunlar, kendilerini bu büyük günahtan kurtarsınlar, Kur’an-ı Kerim’ in anlamına ek yapmaktan ve ayetlerin manalarım değiştirmekten 
. sakınsınlar... 1 


Devlet’e itaat etmeyen 
Allah’a isyan etmiş olur 

j^ur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: 

‘Allah’a itaat ediniz, peygambere ve sizden olan ulülemre -emir sahiplerine, yani devlete- itaat ediniz’ 

Nisa Suresi, ayet:59 


Buna göre, biz müslüman Türkler’in devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne itaat etmeyen kimseler, Allah'ın bıı ayetine isyan etmiş olurlar. 

Devlet’e isyan, anarşi doğurur, anarşide ise, dini, milli ve insani sayısız haklarımız yok olur, fıtne-fesat çıkar, felaket gelir. 


Başörtülü de namuslu, başı açık da namuslu ve şereflidir 


Başörtüsü kavgası verenler ısrarla 

‘başörtüsü namusumuzdur, başörtüsü şerefimizdir, onuru muzdur’ diyorlar. 


P eki başörtüsü takmayanlar namussuz mu, şerefsiz ve I onursuz mu? 

Aynı sınıfta okuyan başörtülü kızlar namuslu, onurlu, şerefli, başı açık kızlarımız ise, namussuz ve şerefsiz sayılırlarsa, bu doğru olur mu? Aynı sınıftaki öğrenciler birbirlerine bu duygu ve düşüncelerle baktığı takdirde, o sınıfta huzurlu ders yapılabilir mi? 

Hayır, hayır bu düşünceler yanlışdır, dine de bilime de aykırıdır. 

Başörtülü bayanlarımız da, başı açık bayanlarımız da | namuslu, şerefli ve onurludurlar. 

Namus ve şeref bez parçasında değil, vicdanlarda ve ahlak yapılarındadır. 



Müslüman cariye hanımların toplum içinde kıyafetleri 



Müslüman cariye hanım, toplum içinde bu kıyafetle gezer ve namazını bu halde kılabilir. 


Hanefi , Şaafi ve 
Hanbeli mezheplerine göre 

İslam Hukuku’nda 
-şeriatte- müslüman cariye hanımların toplum içinde kılık kıyafetleri oldukça açık biçimde belirlenmişti. Yandaki resimde görüldüğü gibi, 
Hanefi, Şaafi ve 
Hanbeli mezheplerine gere, müslüman olsun veya gayrı müslüm bulunsun, cariye hanımların toplum içinde örtmeleri gereken yerleri; diz kapaklarından göğüs altına kadar olan bölgedir. Müslüman cariye bayanlar, toplum içinde böyle gezerler ve 
NAMAZLARINI DA 
BU KIYAFETLE 
KILABİLİRLER... 


Bu konu için; Ömer Nasuhi Bilmen’in “Büyük İslam İlmihali” kitabının, “Namaz” bahsinin “$etr-i avret” kısmına bakınız. 



Müslüman cariye hanımların toplum içinde kıyafetleri 



Müslüman cariye hanım, toplum içinde bu kıyafetle gezer ve namazını bu halde kılabilir. 


Hanefi , Şu afi ve 
Hanbeli mezheplerine göre 

İslam Hukuku’nda 
-şeriatte- müslüman cariye hanımların toplum içinde kılık kıyafetleri oldukça açık biçimde belirlenmişti. Yandaki resimde görüldüğü gibi, 
Hanefi, Şaafı ve 
Hanbeli mezheplerine gere, müslüman olsun veya gayrı müslüm bulunsun, cariye hanımların toplum içinde örtmeleri gereken yerleri; diz kapaklarından göğüs altına kadar olan bölgedir. Müslüman cariye bayanlar, toplum içinde böyle gezerler ve 
NAMAZLARINI DA 
BU KIYAFETLE 
KILABİLİRLER... 


Bu konu için; Ömer Nasuhi Bilmenin “Büyük İslam İlmihali” kitabının, "Namaz” bahsinin “Şetr-i avret” kısmına bakınız. 



Din düşmanlık aracı yapılmamalı 

“Başörtüsü kadının namusudur, başörtülüler namusludur, başörtüsüzler namussuzdur, hatta iffetsiz ve fahişedir” demek ve bunu da dini bir prensip gibi ileri sürmek büyük yanlıştır, dine iftiradır ve büyük günahtır. Bu davranış, dini düşmanlık aracı, fitne ve fesat sebebi yapmak olur. Namus insanların vicdanlarında ve ahlak yapılarındadır. 


ÖNSÖZ 


H emen bütün müslüman ülkelerde Özellikle de Cumhuriyet Türkiyesi’nde giyim-kuşamın her zaman bir tartışma konusu olduğu ve son yıllarda ise milletçe bir başörtüsü sorunu yaşadığımız bilinmektedir. 

Tartışmanın, giyim-kuşam ve örtünme ile ilgili dini kaynakların farklı yorumlarından doğduğunda şüphe yoktur. Hatta asıl ihtilafın ilgili ayetlerin bilinçli olarak yanlış yorumlanmasından doğduğunu söylemek zorundayız. 

Elinizdeki kitap, İslam ve giyim-kuşam konusunu, İslam’ın temel kaynakları ışığında bilimsel ve sosyolojik olarak incelemek ve soruna bir çözüm getirmek amacını taşımaktadır. 

Kitapta özel kaygılar uğruna gerçekler örtülmemiş, İslam'ı ve bilimsel hakikatler bütün çıplaklığı ile ortaya konulmuştur. 

Eserde yararlanılan kaynaklar, dipnotlarda ayrıntılı biçimde yazılmıştır. Dolayısıyla kitabın sonuna ayrıcı bir kaynakça konulmaya gerek görülmemiştir. 

Kitabın dizgi, tashih ve tertibini yapan, dolayısıyla esere büyük yardım ve katkılarda bulunan sevgili kızım Mihriban’a şükranlarımı sunuyorum. 

İslam ve Giyim-Kuşam kitabımı, bütün Müslüman Türk hanımefendilerine saygılarımla armağan ediyorum. 

Kitabımız, İslam ve giyim-kuşam konusunda gerçeklerin bilinmesine ve ihtilafların azalmasına katkıda bulunursa bundan büyük mutluluk duyacağız 
Çalışma bizden, başarı Yüce Allah’dan. 

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz 
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GİRİŞ 


Canlı ve dinamik bir yapı sergileyen sosyal hayat, sürekli değişme ve gelişmelerin de oluşum alanıdır. Dolayısıyle sosyal hayatta sosyal sorunlar her zaman var olabilir ve bu sorunlara çözüm yolları üretilmesi gerekir. Aksi halde toplumsal yaşamda tıkanmalar, çatışmalar ve patlamalar gündeme gelebilir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sosyal sorunlar kendi sosyal yapısına uygun biçimde daha yoğun olarak ortaya çıkmak zorundadır. 

İşte, bir başı 30 yıl geçmiş olan başörtüsü sorunu da, bizim kendi sosyal yapımıza uygun bir özellik ve yoğunluk taşımaktadır. 

İlk bakışta, sacların örtülmesi veya açılması konusunun hiç de önemli olmadığı, bunun bir sorun hale getirilmesinin hiç de akılcı bir davranış bulunmadığı söylenebilir. Ancak, konu din ile irtibatlandırılırsa, başın örtülmesi bir namus konusu olarak algılanırsa, bir siyasal ideolojinin zorunlu bir gereği olarak görülürse, toplumun diğer bölümleri tarafından bütün bunlar kabul görmez ise, işte bu durumda başörtüsü bir sosyal sorun haline dönüşebilir. 

Ve bugün ülkemizde dar anlamda bir başörtüsü sorunu, geniş anlamda giyim-kuşam sorunu vardır. Hem de dinî, siyasî ve ideolojik boyutlu olmak üzere çok geniş kapsamlı sosyal bir sorun biçiminde bir başörtüsü sorunu vardır. 

Biz bu çalışmamızda, başörtüsü sorununa dinî açıdan, din sosyolojisi açısından, genel sosyoloji ve ideolojik yönlerden yaklaşarak incelemeye çalıştık. 

Amacımız sadece bir sorunu incelemek olmayıp, çözüm yolları üretmek ve yol göstermek maksadına yöneliktir. Çünkü bu sorun ülkemizde sosyal bölünmelere yol açabilecek bi r nitelik taşımaktadir. 

Çalışmamızda başlıca üç türlü kaynak kullanılmıştır: 

- Sorunun yansıdığı basın-yayın organları 

- Sorun ile ilgili hukuki kaynaklar 

- Sorunun dinî açıdan değerlendirilmesi noktasında ise, İslâmî kaynaklar. 

Bu kaynaklar kullanılırken, sosyolojik, dinî ve sosyo-psikolojik değerlendirmeler yapılmıştır. 

Eser iki bölüm halinde düzenlenmiştir. 

Birinci Bölüm'de başörtüsü sorunu sosyal boyutları ile incelenmiş ve soruna dinî çözüm yolları gösterilmiştir. 

ikinci Bölüm’de, İslam ve Giyim-Kuşam konusu incelenmiştir. Bu bölümde dinî kaynakların nasıl yanlış değerlendirildiği ve kadınlara haksız olarak nasıl baskı yapıldığı incelenmiş ve konunun doğru, gerçekçi, İslâmî ve İnsanî yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 


Ifi 



BİRİNCİ BÖLÜM 


BAŞÖRTÜSÜ 
SORUNUNUN SOSYAL 
BOYUTLARI VE 
ÇÖZÜM YOLLARI 


BİRİNCİ BÖLÜM 


Başörtüsü sorununun sosyal boyutları ve çözüm yollan 


I - Giyim-kuşam sorunu üzerine sosyolojik tesbit ve değerlendirmeler 

A - Giyim, kuşam kişisel ve sosyal çok çeşitli mesajlar sergiler 


Canlı varlıklar içinde, yalnız insana özel olan giyim-kuşam, gerçekten büyük öneme sahip çok çeşitli anlamlar yüklenen medenî insanların medenî bir görünüm ve göstergesidir. Giyim-kuşam medenî insanın kişisel ve toplumsal nitelikleri ile ilgili cok çeşitli mesajları sergiler. Giyim-kuşam insanın ruhsal yapısının, ruhsal renklerinin bir aynası gibi, onun iç dünyasını gözler önüne serer. 

Giyim-kuşamın yüklendiği anlamları taşıdığı mesajları kısaca şöyle sıralayabiliriz: 
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B - Korunma giyimleri: 


İlk insanların ayıp yerlerini örtmek, soğuk ve sıcaktan korun* mak için elbise giyindikleri, örtündükleri bilinmektedir O dönemde daha çok hayvan derisi veya büyük ağaç yaprağı kullanıldığı ve o şartlarda sadece zaruret halinin, yani soğuk ve sıcağın getirebileceği hastalıktan korunmak ve ayıp yerini örtmek düşüncesiyle hareket edildiği, başka anlamların düşünülmediği tahmin edilebilir. Buna sağlık için giyinme de denilebilir. 

Giyinmenin aynı misyonu bugün de devam etmektedir, insanlar soğuk ve sıcaktan korunmak ve ayıp yerlerini örtmek için giyinmektedirler. 

Bugün soğuk ve sıcak iklimlere göre farklı giyim-kuşam biçimlerinin geliştiğini görmekteyiz. Çok soğuk iklimde yaşayan Eskimoların çok sıkı ve kalın giyinmelerine karşılık, çok sıcak iklimde yaşayan Arapların yalın kat giyindiklerini görmekteyiz. Hatta bazı sıcak bölgelerde yarı çıplak gezildiği de bilinmektedir. 



Giyim-kuşamı büyük ölçüde iklimin belirlemesine rağmen, bazı insanların dindarlıktır diyerek sıcak yaz günlerinde kalın uzun pardüsü ile dolaşmalarını başlarını ve boyunlarını sıkı sıkıya sarmalarını kendi canlarına ceza vermeleri şeklinde anlamak yanlış olmaz. Çünkü İslam’ın kolaylıklar dini olduğunu, dinin insana işkence etme gibi bir emrinin bulunmadığı bilinmektedir. 

Sağlık ile giyim arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Giyimin sağlık, kurallarına uygun olması, insan sağlığına hizmet etmesi gerekir. Din de bunu ister... 


C - Giyim-kuşamda değişme ve çeşitleme 

Evrende her şey hareket halindedir. Hareket değişmedir. 
Evrende değişmeyen bir şey var o da değişmenin kendisidir. 
Yani değişme süreklidir. 

Genel değişmenin bir parçası olan toplumsal ve kültürel değişmenin en çok yansıdığı alanlardan birisi de kılık kıyafetlerdir. 
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O nedenle, toplumlara ve guruplara göre, iklim ve geleneklere göre, yani moda ve değişmelere göre, yaş ve cins gruplarına göre, mevsim ve özel günlere göre, kişisel zevk ve estetik anlayışlarına göre on binlerce çeşit kılık kıyatet türü, on binlerce anlam ve mesajı her gün sergilemektedir. 

Günümüz dünyasında kılık ve kıyafetin arkasında büyük bir sanayi, zengin bir ticari sermaye, hareketli bir pazar, üstün bir bilim ve teknoloji bulunmakta ve sayısız zevklere hitap eden ince bir sanat ve estetik ile giysiler üretilmekte ve milyonlar tarafından da büyük bir iştihâ ile giyilerek sergilenmektedir. En önemlisi de kıyafetlerin sürekli bir değişime tabi tutulmasıdır. 
Özellikle mevsimlere göre yenilemeler, bu piyasada canlılığı ve ticari hareketliliği sağlamayı amaçlamaktadır. Kısacası günümüzde giyim- kuşama kişisel iradenin yanında toplumsal irade, sanayi, ticaret, bilim, teknoloji, reklam, sanat, estetik gibi birçok unsur da katılmakta, dolayısıyla da kılık kıyafeti aynı zamanda bu olguların bütünü ortaklaşa oluşturmaktadır. Hatta burada kişisel irade son derece zaafa uğramıştır. 

İnsan dilediği gibi giyinme, çocuklarına ve gençlerine istediği gibi giyindirme iradesini büyük ölçüde yitirmiştir. Günün moda giyimini belirleyen yukarıdaki kurum ve kuruluşlar size mevsime göre nasıl kıyafetler sunmuş iseler, siz onları seçmek zorundasınız. Sadece sunulan çeşitler oldukça çok olduğundan onlar arasında tercih yapma hakkına sahipsiniz... Hazır giyim sanayi giyim-kuşamı kişisel olmaktan çıkarıp toplumsal hale getirmiştir. Bir cins elbiseden on binlerce aynı biçim ve ölçülerle üretilmekte ve topluma sunulmaktadır. 

Geçen asırlar içinde insanlığın gelişen medeniyetine paralel olarak giyim-kuşam da zengin çeşitler ve anlamlar kazanmıştır. 

D - Üniforma giyimler 

En açık mesajlar sergileyen giyim kuşamın üniforma nitelikli giysiler olduğunu söyleyebiliriz. 

Çeşitli askeri elbiseler, polis giysileri, yüksek seviyeli, hakim ve savcı giysileri gibi birçok üniforma özelliği taşıyan q siler, onları giyen kimselerin resmi sıfatlarını, resmi mevkie rini, sorumlu kişiliklerini ve toplum içinde itibar ve saygınlıklarını sergiler. 

E- Meslek giysileri 

Sosyal hayatta meslektaşlar arasında birlik, güç ve itibar ifade etmek üzere çeşitli mesleksel giysiler geliştirilmiştir. 
Doktorlar, avukatlar, profesörler gibi çeşitli mesleklerin mensupları işlerini icra eyledikleri sırada, meslek giysilerini giyinirler. Onunla ayrı bir itibar, üstün bir kişilik ve onur kazanırlar... 
Bu türlü giysiler aynı zamanda sosyal statüyü gösterirler 

F - Dinî giyimler: 

Din adamlarının giydiği özel giysiler, OsmanlI’da her tarikat mensubunun giydiği belli ortak giysiler, günümüzde bazı tarikatların -aczimendiler gibi- giydikleri özel kıyafetler gibi elbiseler kişinin dindarlığını ve bağlı olduğu cematını anımsatmaktadır. 

Din adamlarının görevleri gereği giydikleri dinî kıyafeti normal olarak sayarsak, onun dışındaki, dini hatırlatan kıyafetlerin dindeki ihlas ve samimiyet ile ne derece bağdaşabilir olduğu tartışmalıdır, insan dindar olmalı, ama dindarlık gösterisi yapmaktan sakınmalıdır. Çünkü dinde büyük günahlardan birisi de riya -gösteriştir-, yani dindarlık gösterisidir. 

G - Cinsiyete ve yaşa göre giyim 

Giyim-kuşam insanların cinsiyetlerini ve yaşlarını, dolayısıyla psikolojik yapılarını sergileme konusunda büyük önem taşır. 

Erkeklerin ve kadınların giysileri büyük ayrılık göstermektedir. Başa giyilen şapka ve eşarptan tutun, ayağa giyilen kundura cinsine göre kadın ve erkek giysilerinin farklı özelliklere, farklı yapıya ve farklı estetiğe sahip olduğunu görürüz. 

Bayanların giysileri, onların nazik ve narin yapılarına uygun biçimde daha ince, nazenin, hafif, renk ve güzellik açı- 


22 


sından daha bir göz alıcı, daha süslü ve daha estetik bir niteliği yansıtırlar. 

Bayların giysileri ise, daha sade, daha ciddi ve daha koyu renkli, süsten ve aşırı gösterişten uzak bir yapı sergilerler. 

Bay ve bayanların giysileri, temelden yapı ve biçim yönünden büyük ölçüde ayrı olduğunu, etek ve pantolon gibi farklılık göstermektedir. Ancak iki cins arasında giysi farklılığının giderek azaldığını, özellikle bayanların pantolon ve takım elbise gibi giysilerde erkeklerin giysilerine ortak olmaya başladıkları da görülmektedir. 

Eski dönemlerde bay ve bayan giysileri arasında çok daha büyük farklılıkların bulunduğu bilinmektedir. Bu farkların giderek azaldığı ve yeni farklılıklar da ortaya çıktığı biliniyor. 

Giysiler insanların yaş durumlarını belirleme noktasında da mesajlar taşımaktadır. Gençler daha alımlı, daha açık renkli elbiseler giyinirken, yaşlılar daha sade ve daha koyu renkli giysileri tercih etmektedirler. Yaşlıların genç giysilerine yaklaşmaları nedeniyle yaşlı genç giysi farklılığı da giderek azalmakladır. 

H - Millî giysiler 

Her milletin tarihinden getirdiği milli giysiler zengin anlamlar, hatıralar ve milli kültür izleri taşırlar. 

Milli giysiler insanları duygulandırır, tarihini hatırlamalarına ve atalarına saygı duymalarına yol açar. Onlardaki sanat, süsleme, işleme ve güzellik, hayranlık uyandırır. 

Milli bayramlarda ve özel günlerde giyilen milli giysiler, ne derece sosyal değişmeye uğradığımız ve bunu bugünkü giysilerimize nasıl yansıdığını, nereden nereye geldiğimizi düşünmemiz acısından da uyarıcı nitelik taşırlar. 

I - Bölgesel giysiler 

Giyim-kuşam toplumların bölgesel kültürlerini yansıtmak açısından da önemli anlamlar taşır. Köy elbisesi, kasaba giysisi, şehir giysisi, farklı bölgelerin özel giysileri hep kendilerine özgü bir kültür, sanat ve estetik zenginliği ifade ederler. 

İ - İklime bağlı giysiler 

İklime bağlı giysiler ayrı bir kültür sergilerler. Dört mevsimin her birine özel elbiseler, o mevsimlerin soğukluk ve sıcaklık durumuna ve her mevsimin oluşturduğu psikolojik yapıya uygun giysiler gelişmiştir. Ruhların ve gönüllerin yeniden taze bir canlılık hissettiği ilkbaharda giyilen elbiseler de, ona göre canlı göze ve ruha inşirah -mutluluk- veren güzel renklerden olur. Yaz elbiseleri daha ince ve daha hafit seçilirken, sonbaharda yavaş yavaş koyulaşan ve kalınlaşan, kışın ise iyece koyulaşan ve kalınlaşan giysiler tercih edilir. İklimin emrine uyularak yapılan mevsim elbise değişikliklerini kültür ve estetik zenginliğimiz ile kendi eser ve irademiz haline getiririz. 



J - Ruhsal hastalığı, ahlaki bozulmayı yansıtan giysiler 

Giyim-kuşam insanların aynı zaman da ruhsal ve ahlakî yapılarının da bir aynası durumundadır. 

Ruhsal rahatsızlığı olan kimselerin bu durumu, giysilerine de yansımakta gecikmemektedir. Düzensiz, dengesiz, estetikten uzak ve anormal elbiseleri bu türlü biçarelerin ruhsal rahatsızlıklarının maddileşen göstergeleridir. 

Ahlakî yapıları bozulan, bir bakıma ruhsal dengeleri de sarsılan bu kimselerin erotik giyimleri ve davranışları cinselliğe davetiye özelliğine sahiptir. Toplum tarafından yardtrganan, itilen ve hatta toplumsal hayata pek karışamayan bu türlü erotik giysili kimseler genelde gece kulüplerinde ve benzeri yerlerde ve bazı özel semtlerde görülmektedirler. 


K - Sağlıklı ruh yapısını ve tabii güzelliği yansıtan giysiler 

Toplumun büyük çoğunluğunun giydiği ortak standart oluşturan giysiler sağlıklı ruh yapısını ve tabii güzellikleri yansıtan elbiselerdir. Toplumun genel eğilimleri ve oluşturdukları 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ortak örf ve gelenekler genel olarak meşruiyeti ve doğruyu işaret eder. Çünkü insanların fıtratı genelde, iyiye, doğruya ve güzelliğe doğru yönelik yaratılmıştır. İslam’da da örf İslam hukukunun kaynaklarından biri olarak kabul edilmiştir, örf, toplum tarafından tanınan, kabul edilen adetler ve davranış kalıplarıdır. Dolayısıyle toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen gıyım-kuşam biçimi ruhsal sağlığı, tabii güzelliği ve de kültürel zenginliği ifade eden giysilerdir. 

Bayanların normal İnsanî kişiliklerini ve ruhsal sağlıklarını ve manevi güzellik duygularını yansıtan giysilerini, cinsel cazibe elbisesi olarak görmek, onları karşı cinse davetiye çıkarmak şeklinde yorumlamak gerçekçi olmaz, doğru olmaz. 

Bayanlar fıtratları icabı, yani yaratılışları gereği daha güzeldirler ve güzelliğe, ziynete karşı da son derece eğilimlidirler. 
Bayanlar ne kadar çok güzel olduklarına inanırlarsa, o kadar çok mutlu olurlar ve ruhsal olarak da sağlıklı bulunurlar. Aksi halde ruhen çökerler. O nedenle de bayanlar kendilerini daha güzel gösteren giysileri tercih ederler. 

Mesela, bayanlar birbirlerine karşı daha çok süslenirler, giyinirler kuşanırlar. Erkeklerin hiç katılmadığı ve sadece bayanların bulunduğu toplantıda veya düğünde bayanlar birbirlerine karşı daha cok güzel gözükmek için büyük gayret sarf ederler, süslenirler en güzel elbiselerini giyerler, takılarını takarlar... Burada ne bir cinsel davetiye vardır, ne erotik bir sergileme söz konusudur. Burada sadece ve sadece İnsanî ve normal bir kadın fıtratının sergilenmesi söz konusudur. Yüce Allah bayanları güzellik sıfatı ile yaratmış, onu güzelliğe meyilli, güzelliğe aşina ve aşık yaratmıştır. Dolayısı ile bayanlar fıtratlarının gereği olarak daima güzelliğe, güzel olmaya ve güzelliği sergilemeye eğilimli olacaktır. Onu gayet tabii, yaradılışının tabii bir ifadesi olarak kabul etmek gerekir. 

Bu yüce ilahi fıtrat olayını kendi sınırları içinde görmek, onu cinsellik ve kötü niyetle karıştırmamak gerekir. Zaten insanların iyi veya kötü niyetlerini de sadece Allah bilir ve insanlar kötü niyetlerinden sorumlu olmazlar, o kötülüğü fiilen 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yapmadıkları sürece... 

L - Zevk ve güzellikten soyutlanmış giysiler 

Dini aşırılığa götürmüş bazı kimseler dünya zevklerinden, güzellik ve neşelerden uzak olmayı, dünyadan el etek çekmeyi koyu dindarlık olarak algılarlar. Bu gibi kimseler, elbiselerini de güzel renklerden, estetik dikişlerden ve her türlü güzelliklerden soyutlamak isterler. Hatta daha da ileri giderek özel surette kötü elbise giyerler, çirkin gözükmek için gayret sari ederler. Böylece nefislerini gururlarını öldürdüklerine inanırlar. 

Hıristiyan rahibelerinde, keşişlerde ve manastır mensuplarında görülen bu türlü çirkinleştirilmiş, zevk ve neşeden soyutlanmış elbiseler insanın içine bir karamsarlık duygusu verirler. 

Bizde de, eskiden dervişler böyle giyinirlerdi, şimdilerde ise, bazı tarikatların mensuplan, özellikle tarikat bağlısı bayanlar, çarşaf ve benzeri giysilerle zevk ve neşeden soyutlanmayı amaç ediniyorlar. Bu bir bunalım ve sapmadır. İslam’da böylesi şeyler yoktur. Aksine İslam’da güzel giyinmek, tavsiye edilmiştir. Allah kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmeye sever. 

M - Neşeli gün ve yas giysileri 

İnsanlar düğünlerde, bayramlarda, özel ziyaret ve misafir ağırlama veya misafirliğe gitme zamanlarında, en güzel, en pahalı elbiselerini giyinirler. O elbiseler bir yönü ile sevinç ve neşelerini yansıtır, bir yönü ile kendi kendilerine saygıyı ve bir yönüyle de başkalarına saygıyı sergiler. Misafirliğe gittiğinizde veya misafir kabul ettiğinizde pecmürde, eski elbise giyinmiş olursanız, bu misafirinize veya sizi misafir eden kimseye karşı saygısızlık anlamı taşır. 

Buna karşılık acılı günlerde, bir çeşit yas elbisesi giyinmek de iç dünyamızdaki hüznü ifade etmek olur, özellikle cenaze törenlerinde siyah veya koyu larcivert elbiseler giyinmek yaslı olduğumuzu gösterir. Yaslı günlerde neşeli günler giysileri 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giyinmek sosyal uyumsuzluğu »kulu eder 

N - Yasadışı örgüt üniforması 

Son yıllarda giysiler lo mesaj verme* konusuna yom bir stilin daha katıldığını görmekteyiz 

Yasadışı orgut üniforması giysisi şeklinde karşımıza çıkan bu durıım, geçtiğimiz son ıkı yılda 1 Mayı;, törenlerinde su yüzüne çıkmaktadır, Yasa dışı bir terör orgutu kendisine bağlı yüzlerce gence özel tıp bir kop, özel hır ceket ve özel bir pantolon giydirip düzenli bölük halinde geçit resmi yaptırmaktadır. Aynı renkten oluşan kıyafetlerinden başka bir de üzerinde orak-cekic işareti bulunan sarı kırınızı bir bez ile de yüzlerinin büyük bölümünü örtmektedirler. 

Devlete ve rejme başkaldırı ve isyan anlamı taşıyan, onlarla savaşmak üzere bir askeri birlik hazırladıkları mesajını veren bu yasadışı örgüt üniforması giysilerim giyenler, güvenlik güçleri tarafından dağıtılmakta ve hatla tu (ulanmaktadırlar. 

Özel tıp başörtüsü takan ve yerde sürünürcesine uzun pardüsü giyen bayanların, yine uzun pardüsü ile yüzlerinin yukarıdan kaşlarına, aşağıdan burunlarına kadar kapatacak biçimde siyah bir başörtüsü takan bayanların ve özel tip bir çarşaf giyen hanımların da bir tarikatın simge ve işaretim taşıdıklarını, hatta bu kıyafetleri yasadışı örgütlerin bir üniforması olduğunu bir takım resmi makam yetkilileri ısrarla ifade etmektedirler. 

Özellikle üniversitelerde başörtüsü takıfmasına yasak konulmasına dair gösterilen gerekçelerden birisi de budur, yani özel başörtüsü tiplerinin tarikatların ve yasadışı örgütlerin simgesi ve üniforması olduğu şeklindeki görüştür. 

Devlet yetkililerinin elinde istihbarat raporları ve bizlerin bilemeyeceği bilgiler vardır. Dolayısıyla onlar bu yoldaki iddialarını kesin belgelere dayandırmış olabilirler. O türlü tarikatlar ve yasadışı örgütler bir takım gene kızlarımızı saflarına alarak, kendi simge ve üniformalarını onlar aracılığıyla sergilemiş olabilirler. 
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Ancak, biz başına başörtüsü takan bütün üniversiteli kılarımızın böyle bir tarikatın veya yasadışı örgütün üyesi olduklarına inanmıyoruz. Hiçbir tarikat veya örgütle ilgisi olmayan sadece dini bir vecibe olarak kabul ettikleri başörtüsünü takan kızlarımızın çoğunlukta olduğuna inanıyoruz. Belki küçük bir azınlık öylesi tarikatlara veya yasadışı örgütlere üye olmuş olabilirler. -Çünkü Devlet yetkilileri bunu ısrarla ifade ediyorlar- bu durumda hiçbir kötü şeyle ilgisi bulunmayan masum kılarımızı suçlayarak onların safına itmenin yerine, uyarmak ve kazanmak zorundayız. Kaldı ki, diğer örgüt ve tarikatlara kapılmış olanlar varsa onları da kurtarmak için olumlu, ılımlı ve şefkatli yaklaşımlar sergilemeliyiz... 

GÖRÜLÜYOR Kİ; giyim- kuşam konusu sosyolojik açıdan çok zengin anlamlar ve mesajlar sergilemektedir. 

önceleri sadece ayıp yerini örtmek, soğuk ve sıcağın zararından korunmak için giyilen elbise, insanlığın ve medeniyetin gelişmesi ile giysinin de anlam ve misyonu gelişmiş, çeşitlenmiş ve zenginleşmiştir. 

Bugün giyim-kuşam iktisadi, kültürel, estetik, sağlık, sanatız sal, kişisel, grupsal, bölgesel, millî, evrensel anlamlar, mesajlar sergilemektedir. Özellikle üniformalar, spor takım giysileri, meslek giysileri, reklam giysileri tamamen simgesel anlamlar ifade etmektedir. 

Giyim-kuşam cinsi ve biçimi insanların ruhsal sağlığına, manevi tatminine hizmet eden, insanın ruhsal güzelliğini, sanat ve estetik duygusunu dışa yansıtan vazgeçilmez bir medenî zenginliktir. Sadece başa ve ayağa giyilen giysiler bile zengin mesajlar yüklü bulunmaktadır. 

Bugün giyim-kuşam bilim ve teknolojinin yoğun biçimde uygulandığı, büyük ekonomik ve ticari gücün de sürkülasyon alanı olan, dolayısıyla bir ülkenin kalkınma derecesini de işaretleyen bir olgudur. 

Bütün bunlardan başka giyim-kuşam tekil insan iradesini zorlayan hatta aşan, toplumsal, milli ve de evrensel güçlerin 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ekonomik ve kültürel anlamda kontrol, düzenleme ve yararlanma için çetin bir mücadele alanıdır. 

Bütün bunların sonucu olarak, giyım-kuşam normalin üstünde sürekli bir değişim ve yeniden oluşum süreci içinde bulunmaktadır. 

Giyım-kuşamın kazanmış olduğu bu kadar büyük ve zengin mesajlar ve anlamlar birikimini elinin tersi ile itip, her türlü zevk ve neşeden uzak, estetik ve sanatsal özellikten yoksun bir elbise biçimini esas almak ve giyimin bu kadar zengin kültürel mesajından sadece bir örtünme, ayıp sayılan yerlerini örtme esprisini almak öncelikle bu o kimsenin ruhsal takirliğinin itadesi sayılabilir. Kendi ruhsal yoksulluklarını dini bir gerekmiş gibi öne sürmek ise öncelikle dine saygısızlık anlamı taşır. 

Kısacası, giyim-kuşam sosyal yapının sosyal hayatın çok zengin kültürel anlamlar ve mesajlar sergileyen, canlı, dinamik, değişgen, kişisel, ekonomik, toplumsal, milliye evrensel bir olgusudur. 
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II - Başörtüsü -türban- konusunun ortaya çıkışı ve sosyal sorun haline gelişi 

A - İlk ortaya çıkışı ve ilk tartışma 

Müslüman Türk milletinin hanımları ve kızları asırlardan beri başlarını yazma, dolak, yemeni, yaşmak, başkarası ve benzeri isimler verilen başörtüsü ile örtegelmişlerdir. özellikle köylerde olmak üzere hanımlar ve kızlar başlarını örtmekle birlikte saçlarının bir kısmının alın üstünden ve yan taraflarından gözükmesinde bir sakınca görmemişlerdir. 

Hatırladığımıza göre, bugünkü tartışma konusu olan, saçların bir telini bile göstermeyen ve ilk çıktığında sıkmabaş denilen başörtüsü biçimi oldukça yenidir. 

27 Mayıs 1960 Askeri Ihtilali’nden sonra kabul edilen 61 
Anayasası ile Türkiye’de geniş bir fikir ve eylem özgürlüğü ortamı doğmuştu. Bir taraftan sosyalist yayınlar, sosyalist partiler ve örgütler yoğun biçimde meydana çıkarken, bir taraftan da milliyetçi yayınlar, partiler, örgütler faaliyete geçmiş bulunuyorlardı. Bu arada, Arapça’dan dinî eserler tercüme edilmeye başlandı. Bu eserlerin büyük bir bölümü Mısırlı İhvan- ı Müslimin örgütüne mensup yazarların kitaplarıylı. Bu kitaplar Arap ülkelerindeki yünetimleri dinî olarak suçluyor, onlara karşı İslâmî bir düzenin savunmasını, mücadele ve cihadını yapıyorlardı. Bu arada aynı çizgiyi izleyen PakistanlI bazı yazarların da eserleri aynı biçimde Türkçe’ye tercüme edilerek yayınlanıyordu. 
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Bugünkü ifadeyle Siyasal İslamcılık amacı güden Arap Müslüman Kardeşler örgütü mensuplarının ve PakistanlI yazarların Türkçe'ye çevrilen sözkonusu eserleri, her ne kadar Arap ülkelerindeki ve Pakistan'daki rejimleri hedef almakta iseler de, Türkiye'ye yansıması Türk okuyucular üzerinde Türkiye’deki rejme karşı da cephe alma şeklinde sonuç veriyordu ve bu tabu idi. 

Çok geçmeden bir potansiyel oluştu ve bir süre sonra, haftalık olarak başlayan bir gazete, daha sonra bir başka adla günlük olarak yayına başladı. 

M. Şevket Eygi'nin sahibi ve Gene! Yayın Müdürü bulunduğu bu günlük gazete (Bugün Gazetesi) Devlet’i ve rejmi din adına ağır biçimde eleştiriyor, Devlet’in ve rejmin dinden uzak olduğunu ifade ediyor ve oldukça açık biçimde, şeriatı savunuyordu. 

İşte, bugünkü başörtüsü ve türban tartışması ilk defa sözkonusu Bugün Gazetesi ve onun bir bayan yazarı tarafından ortaya atılmış ve geliştirilerek bir sorun haline dönüştürülmüştür. Esasen başörtüsü sorunu Siyasal İslamcılığa paralel olarak, hatta onun bir parçası olarak ortaya çıkmış ve birlikte gelişmiştir. 

Türkiye'de başörtüsü tartışmaları 60’lı yılların ikinci yarısında başlamıştır. Daha önce plajlarda erkeklerle birlikte denize giren ve dışarda da dekolte giyinen bir genç bayan, ani bir dönüşle kapalı giyinmeye başlamış ve başını da bugünkü üniversiteli kızların bağladığı gibi, ilk defa sıkmabaş olarak örtmeye başlamıştır. Derken bu bayan, Bugün Gazetesi’nde yazılar yazmaya başlamış ve yazılarında başörtüsü konusu işlenmiştir. Hanım yazar yazılarında başörtüsünün iffet alâmeti, yani namus sembolü olduğunu ifade etmiş, bu arada aynı konuda büyük şehirler başta olmak üzere birçok kentlerle konferanslar vermiştir. Gazetenin desteğinde düzenlenen bu konferanslarda da hanımlara ve gene kızlara sıkmabaş başörtüsü tavsiye edilmiş ve ısrarla başörtüsünün namus alameti olduğu fikri işlenmiştir. 
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Sıkmabaş Başörtüsünden Çarşafa 
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Şule Yüksel Şenler 

Resimde bugünkü başörtüsü sorununu ilk defa ortaya çıkaran Şule Yüksel Şenler görülüyor. 

7 Eylül 1998 tarihli Akit gazetesinde Şule Yüksel Şenler ile 
yapılmış olan bir röportaj yayınlandı. Şule Yüksel bu röportajda hanımların çarşaf giyinmelerinin farz olduğunu söylüyor. 
Yüksel, uzun süre geçici hafıza kaybına uğradığım, şimdilerde iyileştiğini, o nedenle uzun yıllar inzivaya çekildiğini, kimse ile görüşmediğini, şahsi hayatında sık sık inkisar ve yıkımlar yaşadığını ifade ediyor. Yani yaptığı evliliklerde mutlu olamadığını ifade ediyor. Şule Yüksel Şenler’e Cenab-ı Hak’tan şifalar ve mutluluklar diliyoruz. 




Kısa bir süre sonra, bir taraftan sıkmabaş başörtüsü bir kısım hanımlar ve kızlar arasında moda halini alırken, bir taraftan da başörtüsü çevresinde tartışmalar almış yürümüştür. 
Başörtüsünün öncülüğünü yapan hanım yazarın başörtüsü namus alâmetidir, iffet sembolüdür şeklindeki sözleri bazı kimseler tarafından alkışlanırken, büyük kitle tarafından da tepkiyle karşılanmıştır. Çünkü dolaylı olarak başörtüsü takmayan hanımların ve kızların iffetsiz ve namussuz oldukları iddia edilmiş oluyordu. Konu üzerine zamanın Cumhurbaşkanı bile beyanda bulunarak namusun başörtüsünde değil, vicdanlarda olduğunu ifade etmiştir. Derken tartışmalar gelişmiş ve sözkonusu hanım yazar mahkemeye verilmiş ve başı açık bayanlara iffetsiz, namussuz anlamına gelen sözlerinden dolayı hapis cezasına mahkum edilmiştir. 

Böylece Türk kamuoyunda uzun yıllar devam edecek olan başörtüsü tartışmaları gündeme iyice yerleşmiş, gazetelerimizin bir numaları konusu haline gelmiş, bilinen biçimi ile başörtüsü oldukça yaygınlaşmış, başörtüsüne tarafdar olanlar ve karşı çıkanlar olmak üzere toplum ikiye ayrılmıştır. 

Başörtüsü tartışmalarını başlatan hanım yazar, sonraki yıllarda başörtüsü ve manto giymeyi yeterli görmeyerek çarşafa girmiş ve başörtüsünü de, mantoyu da terk etmiştir. Beli bir yaşa gelmiş bulunan sözkonusu hanım yazar şimdilerde bir tarikatın mensubu ve hatibesi yani konuşmacısı olarak çarşaflı hanımlara dini konuşmalar yapmaktadır. 

B - Başörtüsü ünivertisede 

Hatırlanacağı üzere üniversitelerde başörtüsü tartışması, ilk defa Ankara Üniversitesi ne bağlı İlahiyat Fakültesi nde ortaya çıkmıştır. 1968 yılında bir bayan öğrenci başına sıkmabaş biçiminde başörtüsü takmasından ve ihtarlara uymayışın- dan dolayı fakülteden sürekli olarak çıkarılmıştır. Bunun üzerine fakültede öğrenciler, kız öğrencinin atılmasını protesto etmiş ve bu amaçla çeşitli eylemler yapmışlardır. Dersler öğrenciler tarafından boykot edilmiş ve İlahiyat Fakültesi 30 Nisan 
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1968 tarihinden itibaren bir ay sureyle kapatılmıştır. Konu bir 
milletvekili tarafından TBMM ye getirilmiş ve bir konuşma ile kınanmıştır Bir başka milletvekili tarafından İlahiyat Fakülte, si dekanı istenmeyen adam ilan edilmiş, konu basının bir numaralı konularından biri haline gelmiştir. 

Hemen bütün Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de 1968 yılında başlayan bilmen öğrenci hareketleri ile İlahiyat Fakültesindeki başörtüsü eylemlerinin aynı tarihe isabet etmesi oldukça dikkat cekıci olmuştur Her üniversite ve fakültenin öğrencileri kendilerine ozgu birtakım isteklerle dersleri boykota ve binaları işgale başlarken, ilahiyat Fakültesi öğrencilerinin de başörtüsü davası ile eyleme geçmeleri ve fakültenin kapatılmasına yol açmaları tesadüf olabilir mi? Sözkonusu kız öğrencinin başörtüsü taktı diye okuldan sürekli olarak atılması ve öğrencilerin eyleme itilmesi maksatlı olarak uzellikle yapılmış işler gibi geliyor insana' . 

Önce birer masum öğrenci hareketi olarak başlatılan ve masum talepler olarak görülen 68’de başlayan malum öğrenci eylemleri, gelişerek Türkiye'yi önce 1971 askeri müdahalesine ve sonra 1980 Askeri Harekatı’na kadar getirmiştir. Tabi binlerce de gencin hayatına sebep olmuştur... 

Başörtüsü takan bir kız öğrencinin İlahiyat Fakültesi’nden sürekli olarak çıkarılması ayrıca önemliydi. İlk bakışta İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin ve yönetiminin başörtüsü takan bir öğrenciye daha çok sempati duymaları gerekirdi. Çünkü başörtüsü takmak dinî bir tavırdı, burası da dinî bir öğretim kurumuydu ve dolayısıyle sözkonusu öğrenciye daha da sempati duyulması gerekirdi... Mutlaka öyle davranan öğretim üyeleri de vardı Ama yine de başörtüsü takan öğrenci İlahiyat Fakültesinde cezalandırılmış, fakülteden atılmıştı. 
Demek oluyor ki, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin hepsi başörtüsü konusunda görüş birliği içinde değildiler. 
Bu da, başörtüsü konusunun dini çevrelerde de üzerinde ittifak edilen bir konu olmadığının, aksine birçok ihtilafların bulunduğunun su yüzüne çıkmasıydı. 
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Üzerinde tartışma çıkan ilk başörtüsü bugünkülerden biraz farklı idi. Sıkmabaş adı verilen o başörtüsü türünde saç ve baş sıkıca sarılıyor, başörtüsü arka tarafa uzun olarak salınmadan, boğazdan bağlanıyordu. Şimdilerde ise, başörtüsü arka taraftan sırta doğru uzun olarak salınmaktadır. Hatta bazan omuzlar üzerine yayılmaktadır. 

70’li yıllarda Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesini anarşi ve terör konuları işgal ettiğinden dolayı başörtüsü tartışması ülke gündeminden düşmüş, hatta unutulur hale gelmiştir. 

C- Başörtüsü sorunu 12 Eylül’den sonra yeniden gündeme geliyor 

1968’de başlayan öğrenci eylemlerinin bir parçası olarak ortaya çıkan başörtüsü sorunu, olayların gelişmesi ile gündemin alt sıralarına düşmüştü ve giderek kamuoyunda sözkonusu olmaktan çıktı. Çünkü masum öğrenci hareketleri olarak başlayan olaylar, kanlı anarşi ve terör olaylarına dönüşmüştü. 
Böylesi korkunç gelişmeler arasında başörtüsü sorunu haklı olarak önemsiz duruma gelmiş ve gündemden çıkmıştır. Buna rağmen mevzii olarak sorun hayatiyetini sürdürüyordu. 
Bazen şurda veya burda başörtülü öğrenciler derse alınmıyordu. Birçok öğretim kurumunda da problem çıkarmamak için başörtülü öğrencilerin derslere girmesine hoşgörü ile bakılıyordu. öyle veya böyle konu basına ve kamuoyuna pek yansımıyordu. Çünkü o dönemin bir numaralı konusu kanlı anarşi, terör ve bunlara bağlı konulardı. 

Bilindiği gibi gelişen anarşi ve terör olayları önce 12 Mart 
1971 askeri müdahalesine, daha sonra 12 Eylül 1980 askeri 
harekatına yoî açmıştı. 12 Eylül 1980’den sonra ilk altı ay içinde, daha önce gündemden çıkmış olan başörtüsü konusu yeniden Türkiye gündemine girmeye başlamış, bu yolda okullarda, fakültelerde ve diğer Devlet dairelerinde başörtüsü takılmasını yasaklayan yönetmelik ve kanun ugulaması, yenilenmesi, yasaklanması veya serbest bırakılması gibi konular 


35 


her geçen gün dozunu artırarak basında yer almaya başlamış bulunuyordu. 

12 Eylül 1980 den sonra bu yoldaki gelişmeleri şöyle sıralayabılıriz: 

1 - Hükümet kıyafet yönetmeliğini değiştiriyor 

önce bir Bakanlar Kurulu karan çakırıldı. 2.2.1981 tarih ve 8/3349 sayılı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığıma bağlı okullarda öğretmen ve öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin nasıl olması gerektiği hükme bağlanıyordu. Kararnamenin konuyu ilgilendiren 7. maddesi şöyle düzenlenmiştir: 

“Kadınlar, elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade, ayakkabılar ve çizmeler sade ve normal topuklu, baş açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olur. 

Kurum içinde baş örtülemez. Dikkat çekici, aşırı dar veya geniş pantolonlar, dar, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilemez. Etek boyu dizden yukarıda olamaz. Çorapsız bulunulmaz ve terlik tipi ayakkabı giyilmez. Göze batar şekilde makyaj yapılmaz. Aşırı derecede parfüm ve süs eşyası kullanılmaz.'’ 

2 - Milli Eğitim de yönetmelik yayınlıyor 

Yukarıda sözü edilen Bakanlar Kururu Karamamesi’nin yürürlüğe girmesinden bir süre sonra 7.12.1981 gün ve 17537 sayılı Resmi Gazete’de Milli Eğitim Bakanhğı’nın okullarda öğrencilerin uyması gereken kılık kıyafetleri ile ilgili bir yönetmeliği yayınladı. Bu yönetmeliğin 12. maddesinde şöyle denilmekteydi. 

“Kız Öğrenciler okul içinde baş açık, saçlar temiz ve düzgün taranmış olup uzun olması halinde örülür veya arkaya bağlanır.” 

Milli Eğitim Bakanlığının bu yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı’na ve diğer kuruluşlara bağlı bütün orta dereceli okullarda kız öğrencilerin okul içinde başlarının açılması kesin 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hükme bağlandığından dolayı, Imam-Hatip liselerinde okuyan kız öğrencilerin de başlarının açık olması gerekiyordu. 
Daha önce bazı Imam-Hatiplerde açılıyor, bazılarında kapatılıyordu. Hatta isteyen öğrenci açıyor, isteyen kapatıyordu. 
Okul idarecilerinin insiyatifi dahilinde hareket ediliyordu. Dolayısıyle de farklı uygulamalar oluyordu. Sözkonusu yönetmelik ile bundan sonra bütün orta dereceli okullarda olduğu gibi Imam-Hatip liselerinde de kız öğrencilerin başları açık olacaktr. 

İmam Hatip liselerinde kız öğrencilerin başları Kur’an-ı Kerim ve tefsir derslerinde kapalı olacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı’ndan özel izin verilmesine rağmen sözkonusu yönetmeliğin uygulanması sırasında oldukça yoğun bir tepki meydana gelmiş, konu basına yansımış ve aylarca konu etrafında tartışmalar cereyan etmiştir. Yönetmeliğin uygulanması sırasında başlarını açmayan bazı kız öğrencilerin geçici süre okullardan uzaklaştırıldığı ve bunlardan direnenlerin okul ile ilgilerinin kesildiği de basına yansımıştır. Ancak bu türlü öğrencilerin sayısının fazla olduğunu sanmıyoruz. 

Bu satırların yazıldığı sırada bütün orta dereceli okullarda olduğu gibi Imam-Hatip liselerinde de bu yönetmelik uygulanmakta ve kız öğrenciler okula gelirken başları kapalı olarak gelseler de okul içinde başlarını açmakta ve sadece Kur’an-ı Kerim ve tefsir dersleri esnasında başlarını örtmektedirler. 

3 - Kur’an ve Tefsir derslerinde baş örtülecek 

Imam-Hatip liselerinde kız öğrencilerin başlarının açılması veya kapatılması konusunda tartışmalar basında ve kamuoyunda devam ederken, üniversitelerde de sorun yeniden gündeme gelmiş ve tartışmalar başlamıştır. Çünkü anarşi ve terör toplumun gündeminden çıkmış, ülkede huzur sağlanmıştır. Dolayısıyle arka planda kalan başörtüsü tartışmaları, artık öne çıkabilirdi. Ve de öyle oldu. Bazı öğretim üyeleri veya bazı fakülte yönetimleri başörtülü kız öğrencileri derse almamaya başladılar. Konu basına yansıdı, kınamalar, eylemler yakınmalar ve karşı cevaplar aldı yurudu. Başörtüsü takmak isteyenler bunu inançlarının bir gereği olarak yaptıklarını, insanların inançlarına müdahale etmenin insan haklarına ayk«n olduğunu söylüyorlar, karşı taraf ise kanun ve yönetmelikle" ileri sürüyor ve de başörtüsünü rejme karşı bir direnme olarak kullandıklarını ifade ediyorlardı. Ayrıca başörtüsünün çağdaş bir giyim biçimi olmadığını söylüyorlardı. 

Tartışmaların artması ve süreklilik kazanması üzerine zamanın Yükseköğretim Kurulu Başkanı İhsan Doğramacının girişimiyle başörtüsüne türban adı verildi ve türbanın da modern bir giyim tarzı olduğu ifade edildi, dolayısıyle başörtüsünün türban adı altında serbest bırakılması sağlandı. YÖK un 10.5.1984 tarih ve 84, 35, 527 sayılı kararına göre, “Kız öğrencilerin başlarının açık olması esas olmakla beraber, kurum içinde modern bir şekilde türbanın kullanılabileceği” hükme bağlanmıştı. Ancak YÖK’ün sözkonusu kararı ile yürülüğe konulan türban izni soruna ciddi bir çözüm getirmekten uzak kalıyordu. Çünkü bazı öğretim üyeleri ve yöneticiler başörtüsünün türban olmadığını ileri sürerek yasaklamaya devam ediyordu. Ayrıca Danıştay’da davalar açılmıştı... 
Kısacası tartışmalar, protestolar, eylemler devam ediyordu. 

4 - YÖK kararıyla yasaklanıyor: 

8 Ocak 1987 günü üniversitelerarası Kurul Adana’da Çukurova Üniversitesi ’nde toplandı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Kenen Evren de katıldı. Yapılan kapalı toplantıda Yükseköğretim Kurumlarında kız öğrencilerin başlarının açık olması kesm hükmü getirildi. Üniversite disiplin yönetmeliğinin 7. 
maddesine bir h fıkrası eklenerek, başı örtülü öğrencilere verilecek cezalar hükme bağlandı. Buna göre, üniversitelerde çağdaş kıyafetler giymeyen öğrencilere önce kınama cezası verilecek, öğrenci yönetmeliğe uymamakta direnirse, yanı başörtü takarak çağdaş kıyafet giymemekte direnirse, fakülteden uzaklaştırılacaktır, üniversitelerarası kurulun toplarv 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dığı ve kararın alındığı aynı gün, yani 8 Ocak 1987 günü Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile başörtüsü sorunu önemli yeni bir boyut kazanıyor ve başörtüsü takan kız öğrencilerin fakültelerden çıkarılması gündeme geliyordu. Bir diğer ifade ile tartışmalar daha da sertleşmiş oluyordu. 

Nitekim öyle de oldu. Birtakım öğrenciler fakülteden atıldılar. Boykotlar, eylemler ve açlık grevleri aldı yurudu. Böylece başörtüsü sorunu kamuoyunun bir numaralı konusu ve sorunu haline gelmiş oldu. 

5 - Özel kanun çıkıyor 

Sorunun toplumsal bir nitelik kazanması üzerine zamanın Başbakanı Turgut Özal, konuyu çözmek üzere birtakım girişimlerde bulundu. YÖK yöneticileri ile görüşerek konuyu yumuşatmaya çalıştı ise de, ciddi bir sonuç alamayınca meseleyi bir kanunla çözme yoluna yöneldi. 

Başörtüsü sebebiyle veya başka nedenlerle üniversiteden kaydı silinen öğrenciler için çıkarılacak bir af kanununa başörtüsünü serbest bırakan bir madde de eklendi ve TBMMden geçirildi. 

Eklenen madde şöyleydi: 

“Ek madde 16 - Yüksek öğretim Kuramlarında dersane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve koridorlarda çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılması serbesttir.” 

Bu kanun Cumhurbaşkanı Kenen Evren tarafından veto edilmiş ve TBMM tarafından aynen kabul edildiği için Cumhurbaşkanı tarafından imza edilerek 27 Aralık 1988 günlü 20032 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yurülüğe girmiştir. 

Böylece başörtüsü sorunu kökünden çözülmüş gibi görünüyorsa da meselenin henüz bitmediğini konuya vakıf olanlar biliyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı’ nın Anayasa Mahkemesi'ne kanunun iptali için dava açması mümkündü. 
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6 - Anayasa Mahkemesi iptal ediyor 

Beklendiği gibi Cumhurbaşkanı Kenan Evren başörtüsünü serbest bırakan kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'de dava açtı. 4 Ocak 1989 tarihli dava dilekçesinde okullarda ve resmi dairelerde baş örtülmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu çeşitli gerekçelerle ileri sürüyor, okul ve fakültelerde kız öğrencilerin başörtüsü takmalarının ideolojik bir davranış olduğunu ifade ediyor, dolayısıy. 
le kanunun iptalini istiyordu. 

Anayasa Mahkemesi, 3 aylık bir çalışmanın sonucunda uzun bir gerekçe ile okullarda ve fakültelerde başörtüsünü serbest bırakan kanunun iptaline karar verdi. Böylece Anayasa Mahkemesi’nin 7.3.1989 gün ve 1989/12 sayılı kararı ile başörtüsü sorunu hukuki yönden çözülmüş oluyordu. Ama sosyal yönden konu bir sorun olmaya devam ediyordu. Nitekim basında, toplumsal hayatta başörtüsü tartışmaları ve yakınmaları, aynen devam etmiş ve hatta daha da artmış bulunuyordu. 

7 - Eylemler 

Anayasa Mahkemesinin kararının başörtüsü tartışmalarını hukuki yönden çözdüğü söylenebilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin kararının tartışılması ve bozulması diye bir konu yoktur. Ancak sorun sosyal açıdan çözülmüş değildir. Toplumsal hayattaki tartışmalar, öğrenciler tarafından girişilen kınama ve protestolar ve basın tarafından yapılan eleştiriler aynen devam etmiş ve hatta daha artmıştır. Bu arada birçok öğrenci mağdur olmuş, okulunu terk etmiş veya atılmıştır. Hukuk Fakültesini bitiren başörtülü kızlar, avukat olmak için Barolar Birliği’ne başvurmuşlar, başörtülü olarak staj yapamayacakları bildirilmiştir. Bazı öğrenciler diplomalarını almamışlar, yönetim diploma için baş acık resimler istemiş, öğrenciler buna uymamış ve diplomalarını almamışlardır. Kısacası başörtüsü sebebiyle birçok öğrenci okul hayatı sırasında ve mezun olduktan sonra ciddi mağduriyetlere uğramıştır. (Bu mağduriyetlerin 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Başörtüsü ile ilgili son durum, Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda yapılan uygulama şeklindedir. Buna göre okullarda, fakültelerde ve diğer Devlet dairelerinde hanımların başlan açık bulunmak zorundadır. Ancak burada hemen ifade edelim ki, birçok okul ve fakülte de kanunu oldukça esnek bir tavır içinde uygulayagelmişlerdir. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede ise kanun, yönetmelik ve Anayasa Mahkemesi kararı tam olarak uygulanmaktadır. 

D - Başörtüsü sorununun gelişerek kavga ve çok boyutlu tehlikeli bir sosyal sorun haline dönüşümü 

12 Eylül 1980'den kısa bir süre sonra ülke gündeminin ilk 
sıralarına oturan okul ve üniversitelerde başörtüsü sorunu, bazan zayıflayarak, bazan alevlenerek giderek gelişmiş ve 1998’de Türkiye’nin en önemli sosyal sorunlarından biri haline gelmiştir. Hatta daha gerçekçi olarak başörtüsü sorununun gelişerek, kavga haline, çok boyutlu tehlikeli bir sosyal sorun haline dönüştüğünü söylemek durumundayız. 

Burada hemen hatırımıza şöyle bir soru gelecektir: Peki neden bu kadar önemli? 

Bu sorunun cevabı ilerleyen sayfalarda açık olarak verilecektir. Burada şu kadarını ifade edelim, başörtüsü burada bir sembol olarak ele alınıyor, gerçekte en kısa ifadesiyle tam anlamı ile bir rejim sorunu olarak algılanmaktadır. Bunu biraz sonra geniş olarak göreceğiz. 

Önce konunun ciddiyetini özetleyelim: 


nayacakîan 
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1 - Başörtüsü takılması veya takılmaması, bazı liselerde, 
üniversitelerde bir numaralı sorunlardandır. Başörtülü öğrenciler ve aileleri ile okul ve üniversite hocaları ve yöneticileri arasında yıllardır yoğun tartışmalara sebep olmaktadır. 

2 - Basın yayın organları, televizyonlar ve radyoların haber 
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ve tartışma konuları arasında başörtüsü sorunu ilk sırayı işgal eden beş on konudan birisini oluşturmaktadır. 

3 - Liselerin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığının ve 
üniversitelerin bağlı bulunduğu YÖK’nun (Yüksek Öğretim Kurulu) sürekli sorun konularından birisi başörtüsü tartışmasıdır. 

4 - Vatandaşlarımız, okul ve üniversitelerde başörtüsü takılmasının serbest olmasını isteyenler ile. yasak olmasını isteyenler şeklinde ikiye ayrılmış, aralarında hararetli tartışmalar cereyan etmektedir. 

5 - Başörtüsü sorunu zaman zaman TBMM’nin gündemine 
gelmekte, tartışmalı konuşmalar yapılmakta, bazan da konu ile ilgili kanunî düzenlemeler yapılmaktadır. 

6 - Başörtüsü ile ilgili çıkan kanunu Cumhurbaşkanı veto 
etmekte, Meclis aynen kabul ettiği için Cumhurbaşkanı onaylamak zorunda kalmakta ve Cumhurbaşkanı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesı’ne dava açmakta ve çok önemli gerekçeler ileri sürmektedir. 

7 - Ülkenin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkeımesi, başörtüsü ile ilgili kanunu uzun bir incelemeye tabi tutmakta, sonuıta iptal etmekte ve konu ile ilgili son derece ilginç bağlayıcı yorumlar getirmektedir. Buna göre okul ve üniversitelerde başörtüsü takılmayacağı kesin hükme bağlanmış oluyor. O kadar kı Anayasa Mahkemesi, RP'nin kapatılması için verdiği kararda, bu partinin, okul ve üniversitelerde başörtüsü takılmasını savunmasını, dolayısıyle herkes için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesinin kara rina karsı eylemleri teşvik etmesin» kapatılma gerekçeleri arasında göstermiştir. 

8 - Yüksek idare Mahkemesi Danıştay’a yapılan başvurular 
ve verilen kararlar arasında, arada bir başörtüsü sorunu da yer almaktadır. 

9 * Başörtüsü sorunu siyasi partilerimiz arasında da zaman 
zaman tartışılmaktadır, 

10 - Konu ara ara Hükümetin gündemine, Başbakan ve 
Bakanların gündemine gelmekte, sorunla ilgili görüşler, beyanlar basına yansımaktadır. 

11 - Cumhurbaşkanı başörtüsü sorunu ile ilgili sorulara 
muhatap olmakta ve konu üzerinde ciddi beyanlarda bulunmakta “başörtüsünün arkasından çekilin" diye ihtarlar yapmaktadır. 

12 - Adından da anlaşılacağı gibi, Türkiye'nin en yüksek 
kurumlarından birisi olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanmakta, toplantıya Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ve ilgili Bakanlar katılmakta ve ölkenin çok önemli milli güvenlik konuları arasında başörtüsü sorunu da görüşülmekte ve taviz verilmemesi konusunda kararlar alınmaktadır. Ve MGK'nın bu yoldaki kararları arada bir tekrarlanmaktadır. 

13 - Başörtüsü sorunu ili ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, zaman zaman kendi açılarından beyanlar yayınlamaktadır. 

14 - Başörtüsü sorunu çerçevesinde tartışılan en önemli 
konular arasında, din hürriyeti, din istismarı, laiklik, rejim, Atatürk ilke ve inkılapları gibi son derece ciddi meseleler yer almaktadır. 

15 - Belli bir tür başörtüsü takanların Askeri garnizonlara girişleri ilgililerce yasaklanmıştır. 

16 - Okul ve üniversitelerde başörtüsü takılmasını savunanlar, sık sık yürüyüşler ve mitingler yapmakta, protestolar, kınamalar sergilemektedirler. Başörtüsü ile ilgili protesto ve gösterilere bazan polis müdahale etmekte, konu karakola ve adliyeye intikal eylemektedir. 

17 - Başörtüsü sorunu sınırlarımızı aşarak bir bakıma uluslararası bir konu haline dönüşmektedir. Türkiye’den Avrupa jnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuranlar çıkmakta, mahkeme konuyu ciddi olarak yargılamakta ve karar vermektedir. 
Ayrıca Fransa’da münferit de olsa okullarda başörtüsü sorunu ortaya çıkmakta, konu ile ilgili Fransız idari ve adli makamları kararlar vermektedirler. 

18 - Başörtüsü sorunundan dolayı okul ve üniversiteden 
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atılan öğrencilerin bulunduğu, sorun yüzünden bunalıma girip rahatsız olan ve psikolojik tedavi gören öğrencilerin bulunduğu basına yansıyan haberlerden anlaşılmaktadır. 

19 - Bazı siyasi partilerin, bazı özel tv kanalları ile özel radyoların ve bazı basın organlarının bir numaralı iş ve konularının başörtüsü sorununu gündemde tutmak, bu yolda tartışma ve kınamalar yapmak olduğu açık olarak görülmektedir. 

Evet bütün bu alanlarda, kısaca ülke çapında en alt kademeden en üst makama kadar, en sade vatandaştan Cumhurbaşkam'na kadar herkes başörtüsü sorununu ciddiyetle tartışmaktadır. 

Demek ki, başörtüsü sorunu salt başörtüsü konusu değildir. Ortada çok önemli ve çok büyük davalar sözkonusudur. Hem de iki taraf için de... 

GÖRÜLÜYOR Kİ... 

Evet görülüyorki başörtüsü sorunu sanıldığının tersine çok büyük, çok önemli ve çok boyutlu bir sosyal sorundur. 

Sade vatandaştan Cumhurbaşkam’na kadar herkesi meşgul eden, okul müdürlüğünden üniversite rektörlüğüne, YÖK’ten TBMM’ne, karakoldan Anayasa Mahkemesi’ne kadar Devletin nice kurum ve makamlarının gündemlerinde tartışma ve karar konusu olan bir konu, elbette çok önemli, çok büyük bir sorundur. 

Dolayısıyladır ki, başörtüsü sorununun sebep ve amaçları da son derece önemli olmaktadır. 

0 halde, başörtüsü konusuna sadece okul ve üniversitelerde kız öğrencilerin başlarını örtmeleri veya açmalarına farklı anlamlar yüklenmektedir. Mesele, çok farklı biçim ve anlamlarda algılanmaktadır. 

Kısacası, başörtüsü sorunu Devlet ve rejim sorunu olarak algılanmakta ve o nedenle başörtüsü o sorunun sadece bir sembol ve simgesi olarak görşlmektedir. önemli olan her iki tarafın da başörtüsünü savunanların da, karşı 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çıkanların da konuyu aynı biçimde sembol olarak görmeleridir. Asıl mücadelenin devlet ve rejim üzerinde olduğunda şüphe yoktur. 

Aşağıda, önce okul ve üniversite ve diğer Devlet dairelerinde başörtüsünü yasaklayan Devletin gerekçesini göreceğiz, onu irdeleyeceğiz ve çözüm önerileri getireceğiz. Sonra okul, üniversite ve diğer Devlet dairelerinde başörtüsü takılmasını savunanların, bu yolda mücadele verenlerin görüş ve gerekçelerini göreceğiz, onları irdeleyeceğiz ve daha sonra çözüm yollarını açıklayacağız. 
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III- Devlet resmi kurumlarda başörtüsünü neden yasaklıyor? Gerekçeleri nelerdir? 


Devlet başörtüsünü özellikle rejme karşı mücadele eden irtica örgütlerinin simgesi ve sembolü olarak gördüğü için yasaklıyor 

önce hemen ifade edelim ki, Türkiye’de bayanlar başörtüsü dahil, her türlü kıyafeti diledikleri gibi giyme hürriyetine sahiptir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti okullarda, üniversitelerde bay-bayan öğrencilere, öğretmenlere ve öğretim üyelerine başlarını örtmelerini yasaklamaktadır. Devlet dairelerinde çalışan bay-bayan amir ve memurlara da aynı biçimde başlarını kapatmalarını yasaklamaktadır. Bunların dışında, özellikle bayanlar başlarını istedikleri yerde istedikleri biçimde örtebilmek veya açabilmek özgürlüğüne sahiptirler. 

Devletin emir ve yasaklarını gerçekleştiren, iki türlü ogranı vardır: 

-Hukukî kural koyucu organlar 

-Hukuku kuralı uygulayan organlar. 

Okul, üniversite ve resmi dairelerdeki başörtüsü yasağı da bu iki organ tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Şimdi biz, önce öğrencileri ve memurları başörtüsü yasağını uygulayan devlet organlarının dayandıkları hukuki kuralları 
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ve uygulama tarzlarını görelim ve uygulayıcılarla ilgili deq 6 
lendirmeler yapalım. Sonra başörtüsü yasağına dair hukukkuralı koyan makamları ve yasaklama gerekçelerini görelim* daha sonra o gerekçeler ile yasaklamalar üzerine görüşleri’ mizi sunalım. 

A - Başörtüsü yasağını uygulayan Devlet makamlarının dayandıkları hukukî kurallar 

Okul ve üniversitelerde, başörtüsü yasağını uygulayan okul müdürlükleri, fakülte dekanlıkları ve üniversite rektörlükleridir. 
Yasaklayıcıları kişi olarak ifade edersek, okul müdürleri, fakülte dekanları ve üniversite rektörlerini isimlendirmemiz gerekir. 

Öğrenciler, dolayısıyla aileleri ve vatandaşlar, başörtüsü' nün yasaklayıcısı olarak doğrudan müdür beyi, dekan beyi ve rektör beyi karşılarında görmekte ve onlara kızmakta, onları eleştirmekte, onları protesto etmektedirler. Böylece sözkonusu müdürler, dekanlar ve rektörler toplumun belli kesimlerince kötü kişi, istenmeyen adam, haksızlık yapan, zulmü yapan kimseler olarak algılanmakta, öyle suçlanmakta ve kınanmaktadırlar. 

Halbuki burada unutulan bir şey vardır. O da, söz konusu müdür, dekan ve rektörün hukukî kural koyucu değil, hukukî kuralı uygulayıcı görevliler olduğudur. Yani onlar sadece Devletin diğer yetkili makamları tarafından konulan kanun ve yönetmelikleri uygulamaktadırlar ve en tabii görevlerini yapmaktadırlar. Bundan dolayı, görevlerini yapmaktan ötürü onları kınamak, suçlamak ve ağır hakaretlere muhatap kılmak yanlış olur, haksızlık olur ve de zulüm ve cehalet olur. 

Eğer burada eleştirilmesi gereken birileri varsa o da, söz konusu yasaklayıcı kuralı koyan makamlar ve onların temsilcileridir. Yasağı kaldırmanın yolu da o makamları ikna etmek, konunun haklılığını onlara inandırmak ve böylece yeni hukuki düzenlemeler oluşturmaktır. Böyle yapmayıp da sadece uygulayıcıları kınamak ve görevlerinin yapmamaya zorlamak akıl ve mantık kuralına da, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine de yakışmaz. 

Okul ve üniversitelerde, başörtüsü yasağını uygulayan müdürlüklerin, dekanlıkların ve rektörlüklerin dayandıkları hukukî kuralları şöyle sıralamak mümkün: 

1 - 24 Ocak 1925 tarihli, “Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararname" 

Bu kararname ile “kapalı yerlerde başın örtülmemesi ve kapalı tutulmaması” esası getirilmiştir. 

2 - 7,12.1981 günlü 17537 Sayılı Bakanlar kurulu kararıyla “Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler ile Öğrencilerin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik" 

3 - 21.1.1982 günlü, 8/4219 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik" 

4 - 12.5.1982 günlü 2670 Sayılı Yasa ile 697 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununa eklenen “Kıyafet Mecburiyeti" haslıklı “Ek Madde 19”la devlet memurlarının yasa tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü biçimde giyinmeleri zoruniuıuyu getirilmişti r. 

5 - Yüksek öğretim kurumlan öğrenci DİSİPLİN yönetmeliğinin 7. Maddesine, 8.1.1987 günlü değişiklikle eklcrcr (h) fıkrasıyla çağdaş kıyafet ve görünüm zorunluluğu escto. 
getirilmiştir. 

6 - Anayasa Mahkemesinin 5 Temmuz 1989 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 

Esas Sayısı: 1989/ 1 
Karar Sayısı: 1989/ 12 
Karar Günü: 7.3.1989 

Sayılı kararı ile yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü ve türbanı serbest bırakan kanun iptal edilmiş ve üniversitelerde başörtüsü yasağı kesin hükme bağlanmıştır. 

7 - Anayasa Mahkemesinin 22 Şubat 1998 tarihli Resmi 
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Gazete'de yayınlanan, 

Esas Sayısı: 1997/2 
Karar Sayısı: 1998/ 1 
Karar Günü: 16.1.1998 

Sayılı kararı ile. Refah Partisi kapatılmıştır. Bu kararda kapatma gerekçeleri arasında, RP’nin Anayasa Mahkemesi kararı ile kesinleşen yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü yasağına karşı kışkırtıcı çalışmalar yapması partinin kapatılma gerekçeleri arasında sayılmıştır. 

Anayasa’nın 153. maddesinin son fıkrasında, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organ, larını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladı, ğı, 138. madde ile de yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymaları zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. 

8 - Danıştay 8. Dairesi’nin, 

23.2.1984 günlü, 207/330 Sayılı 
1 6.1 1 .1 97 günlü, 1 28/ 486 Sayılı 
27.6.1988 günlü 178/ 512 Sayılı kararıyla, 

Danıştay İdare Dara Daireleri Genel Kurulu’nun 

16.6.1984 günlü, 61/ 327 sayılı kararıyla yüksek öğretim kurumlarında öğrencilerin başörtüsü ve türban takmalarının kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu, dolayısıyla yasaklaması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

9 - İnsan Hakları Avrupa Komisyonu 3.5.1993 günkü 
Türkiye’den yapılan bir başvuru üzerine verdiği kararda, “Laik üniversite sisteminde öğrencilerin kıyafetlerinin düzenlenmesinin din ve vicdan hürriyetine müdahele sayılamayacağı” ifade edilmiştir. 

Okullarda, üniversitelerde ve resmi dairelerde, bayanların başlarının açık olmalarını isteyen, başörtüsü ve türbanı yasaklayan, okul müdürleri, fakülte dekanları, üniversite rektörlen ve resmi daire amirleri, işte yukarıda sıraladığımız, kanun, yönetmelik Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına dayanmaktadır. 

Burada bu hukukî kuralları uygulayan, müdür, dekan, rektör ve amirlere yöneltilecek bir suçlama olamaz. Aksine, eğer onlar sözkonu hukukî kuralları uygulamamış olsalar, o zaman onlar hakkında soruşturma ve kovuşturma açılması gerekir, nitekim öyle de olmaktadır 

Ancak bazı uygulayıcılar kanun, yönetmelik ve kararları uygulamıyorsa. görmezden geliyorsa, haklarında da herhangi bir işlem yapılmıyor olabilir. Fakat bu tutum, diğer uygulayacıları bağlamaz “Ben görevimi tam yaparım, kanun, yönetmelik ve kararlar neleri emrediyorsa onları uygularım, yasak kararını uygulamayarak, kanunsuz bir sorumluluk yüklenmem” diyen, müdür, dekan, rektör ve amirlere hiçbir şey söylenemez. 

Bir defa daha altını çizerek ifade edelim ki, yukarıdaki yasak kurallarını değiştermenin yolu o yasak kurallarını koyan makamların serbestlik kararı vermelerini sağlamaktır. Bunun da meşru, hukukî ve demokratik yolu bellidir. 

B - Hukuk koyan makamların, başörtüsünü yasaklama gerekçeleri 

Okullarda, üniversitelerde ve resmi dairelerde başörtüsü - türban- takılmasını yasaklayan Devlet’in, yani Devlet’in hukuk koyan makamlarının, sözkonusu yasaklama için birtakım gerekçeler ileri sürdüğünü görmekteyiz. Bir diğer ifadeyle, Devlet belli yerlerde uyguladığı başörtüsü yasağını hukuki, sosyal ve ideolojik birtakım çok önemli sebeplere -gerekçelere- dayandırmaktadır: 

1 - Hukukî gerekçeler 

Yukarıda özelte açıklandığı üzere 24 Ocak 1924 tarihli “Bilimum Devfet memurlarının kıyafetleri hakkında kararname”den başlayarak 75 yıldan beri, Devlet dairelerinde, okul ve üniversitelerde bayanların ve bayların başlarının açık olacağı, örtülmeyeceği kesin hukuki esaslara bağlanmışı^ $5 konusu kararnameden sonra bu konuda kanunlar, karama meler, yönetmelikler, Danıştay kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları konuyu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde kesin esaslara bağlamış bulunmaktadır. Bunların özetini yukarıda sunduk. Bütün bu hukukî kural ve kararların özeti; okullarda, üniversitelerde ve Devlet dairelerinde bay ve bayanların başları açık olacak ve örtülmeyecektir. Sözkonusu yerlerde bayanlar başlarına başörtüsü ve benzeri şeyler takamayacağı gibi, baylar da, başlarını şapka veya başka bir giysi ile örtemezler. 

işte, bu noktada Devlet şunu söylemek istiyor: 

70 küsür yıldan beri devam eden Devlet’in sözkonusu hukuk kuralına bugün neden karşı çıkılıyor? Buna neden gerek görülüyor? Kimlerdir bu hukukî kurallara karşı çıkanlar? Sadece bu kurala mı karşı çıkıyorlar, yoksa Devlet’in daha önemli hukuki yapısına da karşı çıkıyorlar mı? 

Evet, neden çıktı bu karşı çıkış, nihayi amacı nedir bu hareketin? 

Eğer ben bu hukuki kuralı korumazsam arkadan yeni talepler gelecektir ve bunun nereye kadar varacağı belli olmaz. 
O halde devletin 70 küsür yıllık yerleşik hukuki kuralını uygulamaya devam edeceğiz ve bundan taviz vermeyeceğiz demek istemektedirler. 

2- Sosyal sebepler 

Okul ve üniversitelerde öğrenciler için başörtüsünü serbest bırakan kanunu iptal eden Anayasa Mahkemesi kararında ipal için gerekçe olarak çeşitli nedenler gösterilmiştir. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz. 

a - Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırılık olduğunu, okul, üniversite ve devlet dairelerinde bay ve bayanların başlarının açık olması gerektiğini 1925 yılında bizzat kararname ile Atatürk kurallaştırmıştır. Dolayısıyle onu değiştirmek Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırıdır. Bu bir sosyal in- 



kılapdır, korunmalıdır. 

b - Laikliğe aykırıdır: Laiklik din işleri ile devlet işlerinin ayrılmasıdır. Devlet dairelerinde veya okul ve üniversitelerde bir gruba dinî kıyafet giyinme hakkı tanımak onlara bir imtiyaz tanımak olur, eşitliğe aykırı bulunur. Bu zamanla bir çeşit bölücülüğe de yol açar, başını dinî nedenlerle örtenler örtmeyenler diye bölünmelere sebep olur, ayrıca başını örtmeyenlere karşı bir baskı ve yönlendirme anlamı taşır. Dolayısıyle devlet kurumlarında huzur ve barış bozulabilir. Osmanlı döneminde olduğu gibi, her dinî cemaat ve tarikat kendine özgü bir kıyafet giyinirse, bu sosyal bütünleşmeye, uluslaşmaya aykırı düşer. Toplumu bölen, birbirine yabancılaştıran kıyafetlerden sakınmak gerekir. Bazı kisvelerin giyelemeyeceğine dair İnkılap Kanununun amacı da aynıdır, sosyal bütünlüğü sağlamak, dinsel veya ırksal ayrılıkları belirten kıyafetleri kaldıran uluslaşmayı ve millî birliği sağlamak maksadına yöneliktir. 

Dolayısiyle, bugün Devlet kurumlarında bir dinî cemaatı veya tarikatı belirten özel bir tip başörtüsünü ve ona bağlı özel bir giyim tarzını serbest bırakmak sosyal bütünlük ve milli birlik ilkelerine aykırıdır (i). 

3 - İdeolojik veya irtica gerekçesi 

Üniversitelerde, okullarda ve devlet dairelerinde başörtüsü takılmasına yasak koyan Devlet yetkilileri, buna gerekçe olarak, hukukî ve sosya sebeplerden başka bir de ideolojik veya irtica gerekçesini ileri sürmektedirler. 

Bu gerekçeyi kısaca şöyle özetlemek mümkün: 

Türkiye’de Devlet’e ve rejme karşı din adına bir saldırı vardır. Bu saldırıyı yapanlar örgütlenmiş olarak, Türkiye’nin demokratik, sosyal, hukuk devleti olan rejmini yıkmak istemektedirler, yıkacakları rejmin yerine kendilerine göre dine dayalı 


i) Anayasa Mahkemesi nin 7 3 1989 gun 1989/ 1 Esas ve 1989/ 12 karar sayılı, kararından özetlenmiştir 5 Temmuz 1989 Tarihli Resmi Gazete 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bir rejim kurmak istemektedirler. Bütün bunları yaparken dini istismar etmek, dini siyasete alet ve araç yapmaktadırlar. Bu bir irtica yani geriye dönüş hareketidir. 

İşte, okul, üniversite, mahkeme ve diğer resmi dairelerde başörtüsü takılmasını isteyenler, gerçekte, sözkonusu irtica hareketinin bir parçası olarak ortaya çıkmaktadırlar. Masum bir talep değil, bilinçli bir siyasal dincilik hareketidir. Bunlara taviz verildiği takdirde iş bitmez, aksine yeni istekler, ileri sürşlür. Dolayısiyle bunlara asla taviz verilmemesi ve yasağa devam edilmesi gerekir. 

Devlet yetkililerinin bu düşünceleri basın yayın aracılığı ile farklı cümlelerle de olsa, sık sık yayınlanmaktadır. 

Biz burada sadece üç örnek vermekle yetineceğiz: a - Üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açan zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren, iptal istemine birçok gerekçe göstermiştir. Bunlardan bir tanesi de, dilekçesine eklediği Danıştay 8. Dairesi’nin bir kararıdır. Evren, iptal istemi dilekçesinin söz konusu danıştay kararı ile ilgili bölümünde, aynen şöyle demektedir: 

“Bir Sureti İlişikte sunulan (Ek: 6) Danıştay 8’inci Dalre’nin; Esas No: 1984/636, Karar No: 1984/1574, 13.12.1984 Tarihli Kararında; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir öğrencinin başörtülü gelmesi nedeniyle bir ay süreyle üniversiteye devamdan yasaklanmasına ilişkin işleme karşı açılan davayı reddeden İzmir 1 Notu idare Mahkemesi kararının temyizen incelenmesi sırasında; 

‘Yeterli öğretim görmemiş bazı kızlarımız hiç bir özel düşünceleri olmaksızın içinde yaşadıkları toplumsal çevrenin gelenek ve göreneklerin etkisi altında başlarını örtmektedirler. Ancak bu konuda, kendi toplumsal çevreleri- nin baskısına veya gelenek ve göreneklerine boyun eğmiyecek ölçüde eğitim gören bazı kızlarımızın ve kadınlarımızın sırf laik Cumhuriyet ilkelerine karşı çıkarak dine dayalı bir devlet düzenini benimsediklerini belirtmek amacı ile başlarını örttükleri bilinmektedir. Bu kişiler için başörtüsü masum bir alışkanlık olmaktan çıkarak, kadın özgürlüğüne ve Cumhuriyetimizin Temel İlkelerine karşı bir dünya görüşünün simgesi haline gelmektedir. Davacı yükseköğretim düzeyinde eğitim gördüğüne göre bu ilkelerin Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve korunmasındaki önemini bilmesi gerekmektedir. 

Aydın, uygar ve Cumhuriyetçi gençler yetiştirmekle görevli eğitim kumrularının bazı kuralları öğrencilere uygulaması doğaldır. Bu kurallar herkesçe bilinen ve benimsenen Cumhuriyetin kurallarıdır. Bu kuralları öğretmek ve benimsetmekle görevli eğitim kurumlannın bunlardan ödün vermesi düşünülemez. 

Bu nedenle Yükseköğrenim görmek üzere okula geldiği sırada dahi başörtüsünü çıkartmamakta direnecek ölçüde laik devlet ilkelerine karşı bir tutum içinde bulunan davacının okuldan uzaklaştırılmasında yasalara aykırılık yoktur. 

Bu nedenle 1 Nolu İdare Mahkemesince verilen 25.4.1984 gün ve E: 1983/855, K: 1984/477 Sayılı kararda sonucu itibarı ile bir isabetsizlik görülmediğinden temyizin isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına oy birliğiyle karar verildi’ denilmektedir. 

Danıştayın bu kararı dahi örtü ve türban konusunda, laik Cumhuriyet ilkelerinin temel alındığını ortaya koymaktadır.” ( 2 ) 

RP’nin kapatılmasına dair Anayasa Mahkemesi kararında da, Danıştay 8. Dairesinin söz konusu kararına atıf yapılmış ve şöyle denilmiştir: 

“Yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü ve türban takan öğrencilerin Atatürk devrimlerıyle Laik Cumhuriyet ilkelerine 


2) aye Anayasa Mnhkumesı kotan 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aykırı davrandıkları ve dine dayalı devlet düzenini benimsedikleri kabul edilmiştir. Buna karşın davalı parti Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile kimi parti yetkililerinin mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek için resmi daire ve üniversitelerde türban kullanmayı teşvik eden laiklik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı konuşmalar yaptıkları anlaşılmıştır." ( 3 ) 

Böylece 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bu tür konulara bakan Danıştay’ın 8. Dairesi ve Anayasa Mahkemesi, okul üniversite ve resmi dairelerde başörtüsü ve türban takanların Laik Cumhuriyete karşı olduklarını ve dine dayalı bir rejmi benimsediklerini kabul etmekte ve bunu kamu oyuna açıklamış bulunmaktadırlar. 

b - 1998’in Mayıs ayının ilk haftası toplanan İnsan Hakları Koordinatörlüğü Üst Kurulu, üniversitelerde kılık kıyafetle ilgili insan hakları ihlalleri hakkında yapılan başvuruları görüşmüş ve karara bağlanmıştır. Üst kurul, üniversiteler ile kamu kurumlarında kılık, kıyafet ve başörtüsüne ilişkin düzenlemelerin temel hak ve özgürlüklere aykırı olmadığına karar vermiştir. 

İnsan Haklan Koordinatörlüğü Üst Kurul Başkanı Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk konu hakkında şöyle demiştir: 

“Şüphesiz eğitim ve öğretim hakkından hiç kimsenin yoksun bırakılamayacağı bir temel haktır. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında laiklik ilkesinin gereği olarak yapılan düzenlemelere uyulması da zorunludur. Kaldı ki, günümüzde özellikle yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü bireysel bir hürriyetin kullanılması sınırlarını aşmış olup; dine dayalı bir siyasal ideolojinin mücadele simgesine dönüştürülmüştür.” ( 4 ) 

İnsan Hakları Koordinatörlüğü Üst Kurulu Başkanı, Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün sözleri gayet açıktır. Özellikle son cümle: “Özellikle yüksek öğretim kurumlarında başör- 


3) Esas 1998/ 2 Karar. 1998 Sayılı Anayasa Mahkemesi Karart 22 Şubat 1998 Tarihli Resmi 
Gazete S 260 

4) Cumhuriyet Gazetesi. 9 Mayıs 1998 S I 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tüsü bireysel bir hürriyetin kullanılması sınırlarını aşmış olup; dine dayalı bir siyasal ideolojinin mücadele simge* sine dönüşmüştür.” 

Bu görüş aynı zamanda hükümetin de görüşüdür. 

c - Başörtüsü sorunu ve eylemleri zaman zaman Milli Güvenlik Kurul'nda görüşülmekte ve bunun yukarıda açıklandığı gibi Devlet ve rejimi yıkmaya yönelik irtica hareketinin bir parçası olduğu yapılan açıklamalarla özel olarak vurgulanmıştır. 

Bir günlük gazetenin manşetten Askerden uyarı olarak verdiği şu cümleler konuyu açıkça ifade etmektedir: 

“Türban eylemlerini cephede gedik açma taktiği kabul eden askerlerin iktidara tavsiyesi kararlılık. İrtica masum gerekçelerle güç deniyor. Başarılı olmalarına izin verilirse, destek ve güçleri artar yeni eylemlere girişirler.” ( 5 ) 

Görülüyor ki. Cumhurbaşkanlığı makamı, Milli Güvenlik Kurulu, Hükümet. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi, kısacası Devlet in temel kurum ve kuruluşları başörtüsü sorununu ve ona dayalı eylemleri salt bir başörtüsü meselesi olarak görmemektedirler. Devlet, okul, üniversite ve resmi dairelerde başörtüsü takılması yolunda yapılan mücadeleyi bireysel bir hürriyet olarak değil, laik cumhuriyet rejmine karşı yapılan bir mücadelenin, dine dayalı bir ideolojinin simgesi, alâmeti olarak kabul etmektedirler. Dolayısıyle de okul, üniversite ve resmi dairelerde ileriden beri uygulanmakta olan kılık kıyafet kurallarını aynen devam ettirmek kararlılığını göstermektedirler. Çünkü Devlet makamları bu konuda bir taviz verilmesiyle çok daha önemli taleplerin gündeme geleceğini ve Devlet’e karşı mücadele veren bilinen çevrelerin, daha da güçleneceğini hesaplamaktadır. Dolayısıyle de hiçbir tavize yanaşmamaktadır. 

Sonuç olarak gayet açık anlaşılıyor ki, başörtüsü sorunu sanıldığından cok daha farklı ve büyük bir sorundur. Doğrudan Devlet, rejim ve Cumhuriyet e karşı yıkıcı bir harekatın mücadele simgesi olarak algılanmakta, öyle kabul edilmekte 





5) Yentyuzy ıl Gazetesi 6 Mart 1 998. S 1 
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ve ona göre de karşı konulmaktadır. 

Esasen üzülerek ifade edelim ki başörtüsü sorunu her iki taraf için de; Türk Devletine, Türk Cumhuriyetine karşı cihat açan siyasal İslamcılar, dini siyaset aracı yapanlar için de, onlara karşı rejmi koruyan Devlet güçleri için de bir mücadele sembolü haline gelmiştir. 

Burada bir vebal var ise, o da dini siyaset aracı yapan, Türkiye’yi İran gibi. Cezayir gibi kanlı bir felakete sürüklemek isteyen ve bu amaçla sürekli kışkırtmalarda bulunan kimselere aittir. 

4 * Başörtüsü yasağını pekiştiren gelişmeler 

Özellikle 12 Eylül 1980’den başlayarak, her geçen gün başörtüsü tartışmasının artmasının sebebi, Devlet'in okul ve üniversitelerde ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü yasağına giderek daha çok önem vermesidir. 

Devlet’in konuya giderek daha çok kararlılıkla eğilmesinin, yani başörtüsü yasağını pekiştirmesinin ise elbette daha önemli nedenleri vardır: 

a - İran’da Humeyni devrimi 

İran’da Humeyni ve Mollalar tarafından gerçekleştirilen sözde İslam devrimi ile İran halkının ve devletinin çok büyük bir felakete düşmesi. Ve İran'da da ilk hareketin kadın kıyafeti ile başlaması. Dolayısıyle bu olay Türk Devlet ve aydınları üzerinde büyük uyarıcı etki yapmaya sebep olmuştur. 

b - Türkiye’de benzeri gelişme 

Türkiye’de de siyasal İslamcılık, yani İslam’ı siyaset aracı yapmak, mevcut düzeni yıkmak isteyen gurupların İran’dakine paralel biçimde gelişmiş, yaygınlaşmış ve bu gurupların bir numaralı meselesi aynı İranlı mollalarınkine benzer biçimde kadın kıyafeti, başörtüsü propagandası şeklinde ortaya çıkmıştır. 


58 



Kıyafetle ilgili yasalar 

Kılık-kıyafetle ilgili resmi dairelerde ve öğretim kurumlarında bay ve bayanların başlarının açık olacağına ve kılık-kıyafete dair kanun, yönetmelik ve Anayasa Mahkemesi kararları: 

Kanun ve yönetmelikler 

• 1982 Anayasası: Başlangıç Bölümü, 174’üncü madde. 

• 671 sayılı Şapka İktisası Yasası. 

• 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Yasa. 

• 657 sayılı Devlet Memurları Yasası. 

#2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasası. 

• Türk Ceza Yasası (cezalarla ilgili) 

• 2413 sayılı Bilumum Devlet Memurları Kıyafetleri ile ilgili Kararname, 

• 3 Şubat 1935 tarih ve 2/1958 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan, “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Yasa”nm uygulaması hakkında nizamname 

• Milli Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler ile Öğrencilerin Kıhk-Ktyafetlerine Dair Yönetmelik 

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik. 

• Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin yönetmeliği. 

• Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği. 

• İçtihadı Birleştirme Kararları (Takke- 17.1 1.1976, Kalpak -1973 Tarihli Ceza Dairesi, Çarşaf- 11.11 .1936 Tevhid İçtihad Kararı.) 

• Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Müdürlüğü, Adliye gibi kuruluşların kılıkkıyafetle İlgili düzenlemeleri. 


Anayasa Mahkemesi kararları 

Anayasa Mahkemesi kararları, Devlet’ in bütün kurum ve kuruluşlarını, bütün özel ve tüzel kişilerini bağlamaktadır. Temyizi olmayan Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup Anayasa hükmündedir. 

Resmi dairelerde ve özellikle öğretim kurumlarında bay ve bayanların başlarının açık olacağına dair üç adet Anayasa Mahkemesi kararı bulunmaktadır. Bunlar: 

1 - Esas: 1989/1, karar: 1989/12 sayılı karar 

2 - Esas: 1991/18, karar: 1991/8 sayılı karar 

3 - Esas: 1997/1, karar: 1998/1 sayılı karar. 
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Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu’nun Başörtüsü kararı 

Okullarda başörtüsü yasağı insan haklarına aykırı değil 

Bazı Avrupa ülkelerinde yaşayan bazı müslüman j/ru i plar da okullarda kızlarına başörtüsü taktırmak iste- \ inişlerdir. Bu nedenle birçok tartışma ve eylemler j yapılmıştır.. 

Avrupa İnsan Haklan Komisyonu’nun 3 Mayıs 
1993 gün ve S.K. Türkiye, 16278/9 sayılı kararı, okullarda başörtüsü yasağını insan haklarına aykırı saymayarak konuyu noktalamıştır. 

Alman kararda şöyle denilmektedir: 

“Yüksek Öğrenimi laik bir üniversitede yapmayı seçen bir öğrenci, bu üniversitenin düzenlemelerini kabul etmiş demektir. Üniversitenin getirdiği düzen, farklı inançtaki öğrencilerin birlikteliğini sağlamak amacına yönelik olarak, öğrencilerin dinsel inançlarını açığa vurma özgürlüklerini yer ve biçim bakımından sınırlayabilir. (...) Laik üniversiteler öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin kurallar koyarken, kimi kökten dincilerin yüksek öğretimde kamu düzenini bozmalarını ve diğerlerin inançlarına zarar vermelerini önlemek istemektedir. (...) L.B. ve Ş.K. isimli öğrencilere, laik üniversite düzeninin gereklerine uygun biçimde fotoğraf vermedikleri gerekçesiyle okul diploması verilmeyişi, din ve vicdan özgürlüğüne müdahale değildir.” 
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c - RP’nin İstismarı 


Kapatılan RP bütün dinî konuları siyasete alet ve araç yaptığı gibi, başörtüsü konusunu da sürekli sömürmüş ve kışkırtmıştır. 

“Rektörler başörtülü öğrenciler karşısında selam duracaklar” diyen RP lideri çok kötü ve tehlikeli mesajlar vermiştir. 

RP sözcüleri tarafından dindar insanlar Devlet'e karşı bir potansiyel tehlike olarak gösterilmiştir. 

RP lideri sürekli cihat çağrıları yapmış, ülkeyi bir iç savaşa sürüklemek istediği kanaatim vermiştir. 

“İktidara mutlaka geleceğiz. Kanlı mı olacak, kansız mı olacak buna 65 milyon karar verecek” diyerek iç savaş tehdidinde bulunmuş, “kansız gelmemize imkan vermezseniz, kanlı geleceğiz, yani iç savaş yoluyla iktidara geleceğiz” demek istediğini televizyonlardan ilan etmiştir. 

Kısacası bütün dinî konuları, dinî kurum ve kuruluşları Devletle kavga eden bir yapı içinde göstermek için yıllarca uğraştılar ve bunu başardılar. 

Sonuçta, bilindiği gibi Devlet RP’yi kapattı ve dinî kurum ve kuruluşları da haklı olarak sıkı bir kontrola almaya başladı. 
Çünkü eğer böyle yapılmasaydı çok büyük felaketler gelişebilirdi. Bunun işaretleri görülüyordu. 

İşte, başörtüsü sorunu da bu arada Devlet’in gözünde bir tehlike simgesi olarak görüldü ve yasaklar pekiştirildi. 

d - Başörtüsünden çarşafa 

Konu başörtüsünden ibaret kalmamış, İran’dakine benzer biçimde çarşafa doğru bir eğilim başlamıştır. Bugün başörtüsünü savunanlardan bir bölümü bir süre sonra çarşafa girmektedir. Nitekim, başörtüsü eylemlerine katılanların büyük bir bölümü çarşaflı kadınlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla konunun sadece başörtüsünden ibaret olmadığı iyice anlaşılmış ve iş sıkı tutulmaya çalışılmıştır. 
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ZORLA ÖRTÜNME 

S iyasal İslamcıların iktidarda olduğu ülkelerde, insanlara insanca hür yaşama hakkı verilmemektedir. Özellikle kadınlara ağır baskılar yapılmaktadır. Zorla çarşafa sokulan kadınlara çalışma izııi de verilmemektedir. 
Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesine bile yasak konmaktadır. 

Türkiye'de Devletin başörtüsüne gösterdiği hassasiyetin bir sebebi de şüphesiz bizdeki Siyasal İslamcıların da diğer örnekleri gibi aşırılığa, örtünme için zorlamaya eğilimli olmalarıdır. 

Türkiye’deki Siyasal İslamcıların İran, Afganistan ve benzeri ülkelerdeki sözde İslamcı despotik, baskıcı akıl ve mantık dışı uygulamaları hemen hiç eleştirmemeleri, aksine onlardan havranlıkla sözetmeleri kendilerini ele vermektedir. Kaldı ki bazılarının takiyyeci bir tavır takınmaları da artık kimseyi aldatmaya yetmemektedir. 

Tekrar altını çizerek ifade edelim ki, Türkiye'de Devletin okul ve üniversitelerde başörtüsü yasağına hassasiyet göstermesinin çok önemli sebeplerinden birisi de Siyasal İslamcıların iktidarı ele geçirdikleri ülkelerde, kadınlara zorla örtünme ve çeşitli insanlık dışı baskılar uygulamalarıdır. 

Bizdeki Siyasal İslamcıların da aynı baskıcı ruhu taşıdıkları bilindiği için onlara daha ileri fırsatlar verilmemektedir. i 
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Allah İslam’ı da 
Müslümanları da korusun 

Resimdeki genç kız, başı açık gezdiği için dövülmüş. 

Renkli resimde gözlerinin alımda ve yüzünde morartılar daha ayrıntı lı bir şekilde görülmekledir. 

Bu ve benzeri örnekler gösteriyor ki, 
Siyasal İslamcıların eline tam iktidar geçmiş olsa, 
Türkiye’yi 
İran’dan da 
Afganistan’dan da daha kötü hale getireceklerdir. 

Allah, İslam’ı da, Müslüman 
Türk Milleti’ni de Siyasal 
İslamcıların şerrinden korusun. 
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“Başımıza taş yağdıracaksın" 

Gül Yapıcı ‘Babımıza taş yaödtrutafcstn'' diyen turbamı kadmıar taralından dövüldükten sonra, mabKemaye başvurup onlardan davacı oldu ... 

Başı açık geziyor diye 
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. . 

Erbakan’ın mitinginden dağılan bazı kimselerin, başları^ açık gördükleri bayanlara sataşmalarda bulunmaları üze ne, dönemin valisi uyarıcı bir açıklama yapmıştı. 


bir k< lu ol lar... 
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k İran’ı resmen ziyaret eden Benazir Butto, İran Meclisi’nde lû r ^tH n ^ Şrna yfP ma k istiyor, kendisine başını örtmesinin zorunlar Ü nu s °ylüyor!ar. “Aksi halde konuşamazsın” divor- e Benazir Butto zorla örtünüyor.. 



e - Zorla çarşaf 

Siyasal İslamcıların iktidarı ele geçirdikleri İran ve Afganistan'da kadınlara çarşaf ve aşırı örtünme mecbur edilmiş,^, dınlar çok ağır baskılar altına alınmıştır. Saçından birkaç tei gözüken kadınlar kırbaç cezalarına çarptırılmıştır. 

Afganistan’da ise, kadınların yüzleri bile zorla kapatılmış, kadınların çalışması ve kızların okula gitmeleri yasaklanmıştır 

Türkiye’de ise, çarşaflı kadınların mantolu ve başörtülü kadınlara bile iyi gözle bakmadıkları, onlara bile selam vermekten sakındıkları bilinmektedir. Başı açık kız ve hanımlara ise namussuz ve fahişe gözüyle baktıkları kendi basın organlarında bile yazılıyor, mitinglerde başörtüsünün namus olduğu haykırılıyor. 

Konu bununla da kalmayarak bazı semtlerde başı açık bayanlara saldırıldığı basına yansıyan haberlerden anlaşılmaktadır. 

RP’nin mitinginden dağılan veya liderlerini karşılayan bazı kimselerin başı açık bayanlara hakaret ettikleri, hatta saldırdıkları yine basına yansıyan haberler arasındadır. Bu türlü çirkin saldırıları önlemek için İstanbul Valisi’nin beyanname yayınlayarak uyanlarda bulunduğu, suçlular hakkında işlem yapılacağı da yine basına yansımış bulunmaktadır. 

f - Rejim düşmanlarıyla ortak cephe 

Başörtüsü sorunu ile ilgili olarak ortaya çıkan çok önemli bir konu da, rejim düşmanlarıyla ortak cephe oluşturulmasıdır. 

Düne kadar Marksist, Leninist ideolojiyi hakim kılmak üzere Türkiye’deki mevcut rejmi yıkmak için mücadele veren malum çevreler, şimdi başörtüsü savunucusu kesilmişlerdir. Tabii onların asıl amacı başörtüsünün üniversitelerde serbest olup olmaması değil, asıl amaçları o sorunun bir rejim karşıtlığı kabul edilip ona destek verilmesidir. 

Başörtüsünü gerçekten savunanlar ise, onları yani dünün 

66 


eski 

gaze 

ların* 

hüct 

Te nu n n in I tadır 

iş 

dini; 

iarır 

yani 

verr 


C- 

b 

D karş ni çı öyle dest dahi 


1 


•arın 

oi ac 

sür 

S 

v *r G 

r 'rı 6 


eski Marksistlerirıi bağırlarına basmakta, televizyonlarında, gazetelerinde onlara konuşma ve yazma fırsatı vermekte, aralarında tam bir ortak cephe kurarak devlete ve rejme birlikte hücum etmektedirler. 

Tabii bu ortak cephe oluşturma olayı da, “başörtüsü sorunu masum bir talep değil, o rejme karşı açılan mücadelenin bir simgesidir” diyen Devlet yöneticilerini haklı çıkarmaktadır. 

işte bütün bunlar ve daha nice olaylar Devlet’in, ve aydınların okul ve üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında bay ve bayanların başlarının açık olması esasına, yani başörtüsü yasağına çok daha fazla önem ve ciddiyet vermesine yol açmıştır. 


C - Devlet’in başörtüsü konusundaki tutumu ve başörtüsünün rejme karşı mücadele simgesi kabul edilmesi üzerine bir değerlendirme: 

Devletin başörtüsü konusundaki tutumunu ve onu rejme karşı yürütülen bir mücadelenin simgesi olarak kabul etmesini çok çeşitli biçimde değerlendirmek mümkündür. Nitekim öyle de olmakta, herkes bir türlü değerlendirip ya onaylayıp desteklemekte veya karşı çıkıp eleştirmektedir. Biz konuya daha objektif ve gerçekçi yaklaşmak istiyoruz. 

1 - Sorun bir rejim kavgası olarak algılanmaktadır 

Öncelikle görmekteyiz ki, Devlet diyor ki, “Öğretim kurumlarında ve resmi dairelerde bay ve bayanların başlarının açık olacağına dair hukukî kural bugün ortaya çıkmış değil, 70 küsür yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yolda birçok hukuki kural, kanun, yönetmelik, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararı vardır. Durup dururken Devletin bu yerleşik hukukî hükümlerine karşı çıkmak, onlara karşı baş kaldırıp eylem yapmak iyi 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niyetle bağdaşmaz. Bu hareket, laik Cumhuriyete karşı, rejme karşı yürütülen bir yıkıcı hareketin bir parçasıdır, simgesidir. 
Dolayısıyle ona asla müsaade edilemez, taviz verilemez. Bu noktada taviz vermek yeni problemlerin kapısını açacaktır" 

Buna göre, konu öyle basit biçimde başın örtülmesi veya açılması meselesi değildir. Sorun bir rejim kavgasıdır. 

Biz ister böyle kabul edelim, ister etmeyelim yaşanan gerçek budur. Dolayısıyle herkes durumunu ona göre ayarlamalı, Devletle boy ölçüşüp ölçüşemeyeceğine karar vermelidir. 

2 - Devlete inanmak zorundayız 

Devlet’in başörtüsü konusundaki tutumu ve onu rejme karşı bir mücadele simgesi olarak algılaması doğru mudur, değil midir şeklindeki bir soruya cevabımız şöyle olacaktır: 

Eğer, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, yani Hükümet, Milli Gşvenlik Kurulu -ki içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve ilgili bakanlar bulunmaktadır- Danıştay ve Anayasa Mahkemesi, bütün bunlar bir konuyu aynı biçimde algılıyor, aynı biçimde değerlendiriyor ve aynı yönde kararlar veriyorlarsa, bir sade vatandaş olarak bize sadece o karara saygı duymak düşer. Daha açık ifadeyle, yukarıda sayılan Devlet üst düzey temsilcisi olan kişi ve kuruluşlar, eğer okul, üniversite ve resmi dairelerde bay ve bayanların başlarının açık olmasına ileriden beri karar vermişler ise, bu karara karşı çıkanların, başörtüsü eymeli yapanların, rejme karşı mücadele ettiklerini ve başörtüsünü de bu mücadelenin bir simgesi -işareti- olarak açıklıyorlar ise, burada bize düşen şey Devlet’e inanmak ve saygı duymaktır. 
Çünkü Devlet’in gizli ve açık istihbarat -haber alma- örgütlerinin topladıkları bilgi ve belgeler onların elindedir. Bizim onlara tam olarak ulaşmamız mümkün olamaz. Biz sadece o bilgi ve belgeleri elinde bulunduran ve ona göre de açıklama yapan Devlet yetkilisine inanır ve saygı duyarız. 

Aynı Devlet yetkilileri milletin güvenliği ile ilgili ve daha nice önemli konularla ilgili ciddi açıklama yaptıkları zaman onlara 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nasıl inanıyor ve saygı duyuyor ise, başörtüsü sorunu ile ilgili olarak da ortaya koydukları Devlet görüşüne inanmak ve saygı duymak zorundayız. Bir devlet çatısı altında yaşamanın, millet ve vatandaş olmanın ve samimi müslüman olmanın temel şartlarından birisi de Devletine inanmak ve saygı duymaktır. Aksi halde devletine inanmayan, onunla kavga eden müslüman, anarşist durumuna düşer ki, bu halin İslam ile uyuşmasına imkan ihtimal yoktur. 

3 - Diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de din adına rejim düşmanları var 

Türkiye'de, din adına Devletle ve rejimle mücadele eden bir gurup mevcuttur. Bu harekete siyasal İslamcılık ve şeriatçılık denildiği gibi, dini siyasete araç yapmak, dini kötüye kullanmak ve geriye dönmek anlamında irtica faaliyeti de denilmektedir. 

Böyle bir örgütlü hareket bütün müslüman ülkelerde de, Türkiye’de de vardır. Diğer müslüman ülkelerde var da, Türkiye’de yok demek mümkün değildir. 

Refah Partisi irtica hareketlerine, yani dini siyasete araç yapma ve dini kötüye kullanma hareketine girişmekten, mevcut laik Cumhuriyet rejmine karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmaktan dolayı kapatılmıştır. Mahkemelerde bu türlü konularla ilgili olarak birçok dava görülmektedir. 

Bütün bunlar Türkiye’de bir irtica hareketinin, yani dini siyasete araç yapma, din adına rejme karşı mücadele hareketinin bulunduğunun açık belgeleridir. 

Ve okul, üniversite ve resmi dairelerde başörtüsü takılmasını ısrarla ve hararetle, hatta şiddetle savunanlar, bu yolda eylem ve kavgalara girişenler genel olarak, sözkonusu dini siyasete araç yapan kimselerdir. 

İşte, Devlet de bu duruma bakarak başörtüsünün rejme karşı yürütülen mücadelenin bir parçası ve o mücadelenin bir simgesi olduğunu açıklamaktadır. 
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4 - Bütün başörtülüler rejim düşmanı sayılamaz 

Başörtüsü sorunu içinde yer alan bütün üniversite öğrencilerini ve onları destekleyen herkesi Devlet’e ve rejme karşı mücadele eden irticacı olarak görmek mümkün müdür? 

Hemen ifade edelim ki, böyle bir düşünce asla doğru olamaz. Üniversitelerde başörtüsü takan öğrencilerin çok büyük bir bölümünün ve onlara destek verenlerin de yine çok büyük bir kısmının ne devletle, ne rejimle bir kavgası yoktur, hatta onlar Devlet’e de, rejme de yürekten bağlı kimselerdir. Bu konuya dinî bir yaklaşımla ve gençlik idealizmi ile katılmaktadırlar. Zaten Devlet de başörtülü bütün öğrencileri ve destekçilerini rejim düşmanı ilan etmiş değildir. 

Burada Devlet yetkililerinin çok daha hassas ve şefkatle davranmaları, o masum gençleri kazanmaları ve radikal gurupların kucağına itmemelidirler. O türlü gençlerimizin uyandırılması, dolayısıyle mağduriyetlerinin önlenmesi için çeşitli önlemler alınmalıdır. Onlara şefkatle yaklaşıp, uyarılar yapıp çıkış yolları göstermek öncelikle Devlet’in görevidir. 

Biz elinizdeki bu eserin ileriki bölümlerinde, dindar gençlerimiz için, başörtüsü konusunda dinî açıdan çok önemli çıkış yolları göstereceğiz. Saf olarak ve sadece dinî inanç ve duygularla düşünen ve hareket eden sevgili dindar gençlerimizin, bizim göstereceğimiz dinî çıkış yolu ile hem vicdanları rahatlayacak, hem de mağduriyetlerden kurtulacaklardır. 



IV - Okul, üniversite ve resmi dairelerde başörtüsünü savunanların gerekçeleri 

A - Beş temel gerekçe 

Okul ve üniversitelerde, devlet kurum ve kuruluşlarında bayanların başlarının örtşlmesini savunan öğrenciler ve onlara destek veren kimseler, bu isteklerine ait birtakım gerçekler ileri sürmektedirler. Sık sık basına yansıyan bu gerekçeler özetle şöyle: 

1 - Dinî inancımızın gereğidir 

Bayanların namahremler yanında başlarını örtmeleri İslam’ın emridir. Dolayısıyla okul ve üniversitelerde, avukat ve hakim olarak mahkemelerde ve bütün halinde kamu kurum ve kuruluşlarında bayanların başlarına başörtüsü takmaları gerekir. Bu bir din özgürlüğüdür, inancın yaşanmasıdır. 

2 - Laikliğin gereğidir 

Laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. Herkesin dini inancının gereğini hür olarak yerine getirebilmesi, laikliğin icabıdır. Türkiye’de laiklik uygulaması olduğuna göre, öğrenciler ve bayan memurlar dini inançlarının gereği olarak her yerde, okul ve üniversitede ve resmi dairelerde başlarını başörtüsü ile örtebilmelidir. Laikliğin gereği budur. Sözkonusu öğretim kn, rumlarında ve resmi dairelerde başörtüsüne yasak koymak öncelikle laikliğe aykırıdır. 

3 - İnsan haklan ilkesinin gereğidir 

Bugün Birleşmiş Milletler tarafından ve dolayısıyle Türkiye tarafından da kabul edilen evrensel insan hakları ilkelerine göre insanlar dini inançlarının gereğini diledikleri gibi yerine getirme hakkına sahiptirler. Ayrıca hiçbir dinî gerek olmasa da, normal insan hakları olarak herkes dilediği gibi giyinme özgürlüğüne sahiptir. 

Dolayısıyle Türkiye’de öğretim kurumlarında ve resmi dairelerde bayanların başörtüsü kullanmaları demokratik bir haktır, evrensel insan haklarının bir gereğidir. 

4 - Demokrasinin gereğidir 

Demokrasi halk hakimiyeti demektir. Halk idaresi demektir. 
Demokraside halkın dilek ve istekleri yönetim tarafından dikkate alınır ve ona göre kanun ve yönetmelikler yapılır. 

Türkiye’de demokrasi vardır. Halk da okul ve üniversitelerde ve resmi dairelerde bayanların başlarının örtülmesini istemektedir. Dolayısıyle Devlet halkın bu isteğini demokrasinin bir gereği olarak yerine getirmeli, başörtüsünü serbest bırakmalıdır. Başörtüsü yasağı Türkiye’de demokrasinin işlemediğini, hatta olmadığını göstermektedir. 

5 - Hukukun gereğidir 

Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere göre, öğretim kurumlarında ve resmi dairelerde bayanların başlarını örtmeleri esasen serbesttir. Bu yasağı getiren birtakım kötü niyetli yönetcilerdir. Bu türlü yöneticiler esasen İslam düşmanıdırlar, kafirdirler... 

Sözkonusu bu din düşmanı yöneticiler, kanun ve yönetmelikleri bilinçli olarak yanlış yorumlayarak başörtüsü yasağını uyguluyorlar. 


Bu durumda Devlet kanun ve yönetmeliklerde yeni değişiklikler yaparak başörtüsünü gayet açık biçimde serbest bırakmalı ve doiayısıyle kötü niyetli yöneticilerin maksatlı yanlış yorum ve uygulamalarına fırsat verilmemelidir. 

EVET, öğretim kurumlarında ve resmi dairelerde başörtüsünü savunan öğrencilerin ve onları destekleyen basın yayın organlarının tezlerine gerekçe olarak ileri sürdükleri görüşler kısaca böyledir. 

B - Öğretim kurumlarında başörtüsünü savunanların gerekçelerinin değerlendirilmesi 

1 - Din ve vicdan hürriyeti açısından 

Din ve vicdan hürriyeti insanların temel haklarından birisidir. 
Herkes istediği dine inanmakta ve dilediği gibi dini inancının gereğini yerine getirmekte özgürdür. 

Bizim Anayasamıza göre de bütün Türk vatandaşları din ve vicdan hürriyetine sahip bulunmaktadır. 

Ancak, her hürriyetin mutlaka bir sınırının bulunduğu, dolayısıyle din hürriyetinin de bir sınırının olduğu bilinen bir gerçektir. Örneğin bütün ülkelerde din hürriyetine, genel ahlâka aykırı olmamak, kamu düzenine zarar vermemek, sağlık kurallarına ters düşmemek ve başka insanların hürriyetlerini engellememek gibi sınırlamalar getirildiği bilinmektedir. 

Başörtüsü takılmasının dini inançlarımız açısından nasıl bir hüküm ifade ettiğini veya etmediğini kitabımızın ikinci bölümünde geniş olarak açıklayacağız. 

Burada üzerinde durmak istediğimiz konu, din ve vicdan hürriyetinin temel insan haklarından olduğu ve fakat bu hakkın da bir sınırının bulunduğudur. 

Bu durumda konu, dinî inanç gereği kabul edilen başörtüsü takmanın devlet tarafından yasak edilip edilemeyeceğidir. 
Görünen odur ki, burada her iki uygulama da mümkündür. 


73 


Devlet isterse, ‘evet üniversitelerde başörtüsü takılması din ve vicdan hürriyetinin bir gereğidir der’ ve serbest bırakır. Aym devlet dilerse de, 'din hürriyetinin de bir sınırı vardır, bu sınır burada başlamıştır, devletin okul ve üniversitelerinde resmi kurum ve kuruluşlarında herkesin başı açık olacaktır, kanun ve nizamım böyledır' şeklinde beyanda bulunabilir. Kısacası din özgürlüğü de var, din özgürlüğünün sınırı da vardır. Başörtüsü sorununu her iki yönden de değerlendirmek mümkündür. 

2 - Laiklik ve özgürlük açısından 

En kısa açıklaması ile laikliğin iki anlamı bulunmaktadır. 

a - Din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması. 

b - Din ve vicdan hürriyetinin sağlanması ve korunması. 

Hemen ifade edelim ki, iki madde de yine belli sınırlarla sınırlandırılmıştır. 

Din işleri ile devlet işlerinin ayrılması demek, dinin devlet içinde devlet olması, devletin kanun ve düzeninin dışına çıkması demek değildir. Belli kurallar dahilinde din ile devlet karşılıklı saygı ve dayanışma içinde bulunurlar. 

Laikliğe göre, din ve vicdan hürriyetinin sağlanması ve konması ilkesi, aynı zamanda o hürriyetin sınırlandırılmasını a ifade eder. Çünkü laiklik toplumda herkesin din ve vicdan ürriyetini sağlamayı esas alır. Dolayısıyle bir kimse kalkıp da bir başkasının din özgürlüğünü engelleyici biçimde, kendi din hürriyetini kullanamaz. Görülüyor ki, laiklik ilkesinin bizzat kendisinde din özgürlüğünü sınırlama da vardır. 

Bu arada din işleri ile devlet işlerinin ayrılması ilkesinden hareketle, devlet “kendi kurum ve kuruluşlarında başörtüsü takılmasını yasaklıyorum” da diyebilir. Yasaklaması din işleri ile devlet işlerinin ayrılması ilkesinin gereği olabilir. Okul ve üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları doğrudan devlet müesseseleri olduğundan, dolayısıyle buraların din işlerinden ayrılmış bulunduğundan, buralarda devletin kendi kanun ve yönetmeliklerini uygulaması gayet tabii olabilir. 
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Tekrar altını çizerek ifade edelim ki, laikliğe göre de konu devletin ınsıyatifıne kalmıştır. İsterse serbestlik, dilerse yasaklık yönünde yorum yaparak uygulayabilir. 

3 - İnsan hakları ve demokrasi açısından 

Konuya insan hakları acısından yaklaşıldığı zaman da yukarıdaki benzer sonuca varmak zorunlu olacaktır. 

insanların giyim ve kuşanlarını seçmeleri, bu yolda özgürce karar vermeleri ve onu uygulamaları elbette insanın en tabu hakkıdır. Bu konuda herhangi bir zorlamada bulunmak hukuken acık bir haksızlık meydana getirir. 

Ancak bu genel hüküm acısından böyledir. Özel durumlar birer istisna teşkil ederek, insan hakları kuralına aykırı görülemezler. Örneğin bir polisin, bir askerin, “ben dilediğim gibi giyinerek polislik ve askerlik görevimi ifa ederim” demesi kabul edilemez. O kimseler polislik ve askerliğin gerektirdiği ünıtormayı giymek zorundadırlar, eğer polislik ve askerlik görevlerini devam ettirmek istiyorlarsa... Eğer askerlik mecburi hizmetten ise, o kişi istemese de askeri elbiseyi giymek zorundadır. 

Demek, hukuki şartları oluştuğu zaman kişinin giyim-kuşamına müdahale edilmesi insan haklarına hiç de aykırı olmamaktadır. 

Konumuz açısından baktığımızda Devletin kendi kurum ve kuruluşlarında belli bir kıyafeti zorunlu kılmasının veya örneğin bay ve bayanların başlarının açık bulunmasını kural haline getirmesinin, insan hakları açısından herhangi bir sakınca taşımayacağında şüphe yoktur. 

Türkiye İnsan Hakları Yüksek Kurulu ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu kararları da bu yoldadır. Yani Devlet kurumlarnıda bayanların başlarının acık olmalarını zorunlu kılınmasının insan hakları acısından herhangi bir sakınca taşımadığı karara bağlanmıştır. Bu kararlan daha önce görmüş bulunuyoruz. 

Konuya demokrasi yönünden baktığımız zaman ise, şöyle 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bir değerlendirme yapılabilir: 

Evet, demokrasi halk idaresidir, demokrasilerde halkın j$. 
teklerinin gerçekleşmesi temel esastır. Ancak halk, idaresini bizzat yapamaz, buna imkan yoktur, ülkeyi 65 milyon insan toplu halde yönetemez, anarşi doğar. Demokrasilerde, halk temsilcileri eliyle yönetir. Dolayısıyle halkın seçilmiş temsilcileri ve onların atadığı memurlar ülkeyi nasıl yönetirse, herhangi bir konuda nasıl bir uygulama yapar ise, işte o bizzat halkın yönetimi, yani demokrasi olur. Halk beğenmez ise temsilcisini değiştirir. 

Dolayısıyla, bugün halkın temsilcileri olan Devlet yöneticilerinin resmi kurumlarda başların açık olacağına dair koydukları kural ve yaptıkları uygulamalar demokrasiye aykırıdır demek, siyasi olarak mümkün ise de, hukuken mümkün olamaz. 

Halkın neyi isteyip istemediği de apayrı bir konudur, konumuzla ilgili herhangi bir ciddi kamuoyu yoklaması ve refarandum yapılmamıştır. Kimin neyi istediği, kimin neyi istemediği net biçimde bilinmiyor. Şu var ki, okul ve üniversitelerde başörtüsü takmak isteyenlerin çok küçük bir azınlık oluşturdukları açık bir gerçektir. Esasen resmi kurumlar dışında da başını örten bayanlarımızın da öyle çok büyük bir çoğunluk oluşturdukları pek söylenemez, özellikle genç nesil açısından... 

Sonuç olarak, resmi kurumlarda başörtüsü takılması demokrasinin bir gereğidir şeklindeki bir yaklaşım tutarlı sayılmaz. Ancak, demokratik temsilciler, yani Devlet yöneticileri resmi kurumlarda başın örtülebileceğine dair bir kural koyarlar ise, bu defa bu kural demokratik sayılır... 

4 - Hukukî açıdan 

Konu hukukî açıdan hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşmuş durumdadır. Okul ve üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında bay ve bayanların başlarının açık olacağına dair kanun, yönetmelik ve Anayasa Mahkemesi kararlan mevcuttur. Kitabımızın ilgili bölümünde açıklanmıştır. Özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarının temyizi bile yoktur ve kişi, kurum ve kuruluşları bağlamaktadır. Her-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Kes o kararlara uymaya mecburdur. Kaldı ki, kanun, yönetmelik ve Danıştay kararlarına da ilgili herkesin uymak zorunluluğu bulunmaktadır. 

Dolayısıyla başörtüsü sorunu, hukukî açıdan kesin hükme bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararları değişmediği sürece okul ve üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında bay ve bayanların başları kapalı olarak öğrenci olmaları veya görev yapmaları mümkün değildir. 
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5 - Gerçekçi gerekçeler 

Başörtüsü sorunu ile ilgili olarak saf gerçekler her zaman açık olarak ifade edilmemektedir. Gerekçeler konusunda da öyledir. Her iki tarafın da gerçek gerekçesi farklıdır. 

a - Okul ve üniversetelerde ve resmi dairelerde başörtüsü takılmasını savunanların ileri sürdükleri demokrasi, insan hakları ve hukukî gerekçeler inandırıcı gözükmemektedir. Çünkü o kimselerin demokrasiye, bilinen şekli ile insan haklarına ve mevcut hukukî düzene karşı oldukları bilinmektedir. Onların demokrasi, insan hakları ve hukuku öne sürmeleri sadece bir taktik ve strateji olarak algılanmakta ve dolayısıyle de inandırıcı olmamaktadır. 

Onların ileri sürdükleri laiklik gerekçesi de bir taktik icabıdır, çünkü onların laikliğe de inanmadıkları herkesçe bilinmektedir. 

Dinî inancımızın gereğidir şeklindeki gerekçe doğrudur, ama bir bölümü için eksiktir. Sadece dinî inanç gereği değil, aynı zamanda siyasî inançlarının da icabı olarak başörtüsünü savunuyorlar. Çünkü saf dinî gerekçe olsa, bunun çaresi vardır. Bu çareler kitabımızın bir sonraki bölümünde geniş olarak açıklanmış bulunuyor. Ama onlar siyasal İslamcılığın, yani dini siyasileştirmek inancının gereği olarak başörtüsü sorununa da dinî ve siyasi açıdan yaklaşıyor, ona göre de mücadele ediyorlar. Ancak, büyük bölümünün siyasî düşüncelerden uzak, adece dinî inanç gereğine göre başörtüsünü savundukları doğrudur. Bu türlü iyi niyetlilere sorunun dinî çözümünü aşağıda sunacağız. 
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b « Devletin temel gerekçesinde de asıl ağırlık noktası, siyasal İslamcıların genel amaçları ve başörtürsünü araç ve simge yapmalarında toplanmaktadır. Daha açık olarak şöyle diyebiliriz: Eğer dinin siyasallaşması olmasa idi, bugün başörtüsü sorununu ileri sürenler aynı zamanda rejme karşı düşmanca bir zihniyetin içinde bulunmasaydılar, başörtüsünü sadece bir dinî inanç gereği olarak ele alsalardı, Devlet buna bir çare bulabilirdi. Zaten o zaman böyle bir sorun olmazdı. Yani maksat Devletle mücadele yapmak olmasaydı, İslam'ın gereği olarak Devlete yani ulül-emre itaat edilseydi, ortada bir sorun kalmazdı. Çünkü istediği yerde başını örter, sadece Devlet kurumlarında açar, eğer bundan da bir günah doğarsa, vebal Devlet’e ait olur, kişiler sorumlu olmazdı. İslam’ın gereği bu idi. Ama onlar İslam’ın bu ulül-emre, Devlete itaat kuralına uymuyorlar. Devleti kendilerinden saymayarak ona başkaldırıyorlar, isyan ediyorlar. Bunun sonucuna da razı olmaları gerekir. 

6 - Dinsizlik suçlaması önemli ipucu 

Üniversitelerde ve okullarda kanun, yönetmelik ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyarak başörtüsü yasağını uygulayan yönetcileri kötü niyetli, dinsiz, İslam düşmanı ve benzeri çirkin sıfatlarla suçlamaları, kendilerini ele veren son derece önemli ip uçlarıdır. Şöyle ki: 

a - Müslümana kafir diyen kimse kendisi kafir olur. Türkiye yüzde 99’u müslüman olan bir ülkedir. Burada şu veya bu sebeple bir yöneticiyi kafir, dinsiz ve İslam düşmanı gibi sıfatlarla suçlayan kimsenin kendisi o sıfatlara layık olur. İslam’ın gereği budur. 

“Efendim kafire kafir demek neden günah olsun” denilebilir. Ancak kimin kafir olduğunu isbat etmek o kadar zor ki... 
Şehadet getiren, ben müslümanım diyen herkes müslümandır. Dolayısıyle önüne gelene kafir demek mümkün değildir. 

Demek bu insanlar İslam’ı ya bilmiyorlar veya biliyorlar uymuyorlar. O zaman da başörtüsü iddiasının dinî bir inançtan 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cok siyasi bir amaç taşıdığı anlaşılmış oluyor. Çünkü önüne gelene dinsiz*imansız diye saldırarak kendisi Islâm'ı çiğneyen kimselerin, başörtüsünü dinî bir vecibe diye bu kadar savunmaları beklenemez, 

b - Kendi guruplarından başkasını dinsiz ve imansız ilan eden, birbirlerine karşı cihat açan, ülkeyi iç savaşa sürüklemek isteyen yoldan çıkmış kimselerdir ki, şu veya bu sebepten önüne gelen herkese dinsizlik ve İslam düşmanlığını yakıştırırlar. 

Dolayısıyle okul ve üniversitelerde Devletin hukukî kurallarını uygulayarak herkesin başının açık olmasını isteyen yöneticilere dinsizlik, imansızlık ve İslam düşmanlığı suçlaması yönelten kimseler, bilerek veya bilmeyerek çok tehlikeli bir davranış sergilemektedirler. Yıllardan beri Afganistan’da dinî gruplar, önce birbirlerini dinsizlikle suçluyorlar sonra öldürüyorlar... Dinsizlikle suçlamanın peşinden, suçlananlara karşı cihat ilan etmek gelir. 

Allah, müslüman Türk Milleti’ni onların şerrinden korusun diye dua etmek yetmez, uyanık olmak gerekir. 
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Rektör Alemdaroğlu’nu niçin eleştiriyorlar? 



• ■ 

Ü niversitede başörtüsü yasağı ile ilgili olarak, belli çevreler tarafından en çok suçlanan kimse, İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. 
Kemal Alemdaroğlu olmuştur. Bilinen gazeteler, tv’ler ve radyolar Alemdaroğlu’nu boy hedefi haline getirmişler, ağır hakaretler, saldırı ve suçlamalar yapmışlardır. 

Rektör Alemdaroğlu’nun ise kendisine yöneltilen saldırı ve suçlamalara karşı verdiği cevapları şöyle özetleyebiliriz: 



İ.Ü. Rektörü 
K. Alemdaroğlu 


“Üniversite olarak biz, kanun yapıcı ve hukuk koyucu kurum değiliz. Biz Devlet’in hukuk, kanun ve yönetmeliklerini uygulamakla yükümlü olan kurumuz. Diğer resmi dairelerde olduğu gibi üniversitelerde de bay ve bayanların başlarının açık olacağına dair bir dizine kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. 


Ayrıca bu konuda Devlet’in bütün kurum ve kuruluşlarını bağlayan ve Anayasa hükmünde olan üç adet Anayasa Mahkemesi kararı bulunmaktadır. Bütün bu kanun, karar ve yönetmelikleri uygulamak değil, uygulamamak suçtur. 


Bizim, kanun, karar ve yönetmelikleri uygulamalarımıza karşı çıkanlar, bizi suçlayanlar yanlış yapıyorlar. 
Kanunların yönetmeliklerin ve Anayasa Mahkemesi kararlarının hangi makamlar tarafından çıkarıldığım 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biliyorlar. O makamlar başvursunlar, ilgili maddelerin değiştirilmesini sağlasınlar. Ama onlar bunu yapmanın yerine, kanunları niçin uyguluyorsunuz diye bizi suçlama yoluna gidiyorlar.” 

Burada sayın Alemdaroğlu’na hak vermemek elde değildir. Kanunları, yönetmelikleri ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlü ve görevli olan kimselere, bu görevlerini yapmaktan dolayı ağır suçlamalar yöneltmek insaf ve hakkaniyetle bağdaşan bir davranış olamaz. 

Peki, o suçlamaları yapan malum çevreler bu açık gerçeği bilmiyorlar mı? Neden kanun, yönetmelikler ve Anayasa Mahkemesi kararlarını hukuki yollarla değiştirme yoluna değil de, onları uygulamakla görevli olan kimseleri suçlama yoluna gidiyorlar. Neden böylesine haksız suçlamalar yapıyorlar, haksız hakaretler yağdırıyorlar? 

Peki, nerede kaldı bu adamların dindarlığı? Kul hakkına tecavüz etmek, insanlara haksız yere saldırılarda bulunmak hakaretler yapmak büyük günahlardan değil mi? Neden t işliyorlar bu günahları? 

Gerçek şu ki, başörtüsü kavgası yapan bilinçli Siyasal İslamcılar, Türkiye’yi dar-ı harp, yani savaşılması gereken küfür ve kafirler ülkesi sayıyorlar. Devlete ve düzene karşı cihat, yani kutsal savaş açmış bulunuyorlar. Dolayısıyla onların ifadesiyle ‘tc’ yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve onu savunanlara karşı ellerinden gelen her türlü saldırıyı yapıyorlar. 

Sayın Rektör Alemdaroğlu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önemli bir temsilcisi, bilinçli ve sadık bir savunucusu olduğuna göre, yadırganacak bir durum yoktur 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V - Başörtüsü sorununa dinî çözüm 


Ulülemre -Devlete- itaat Allah’ın emridir. 
İtaat edin, vebal varsa Devlete ait olur 


Yukarıda gördük ki, okul ve üniversitelerde başörtüsü takılmasını savunanların gerekçesi, tamamen bunun bir dinî inanç gereği olduğudur. 

Diğer yönden, başörtüsü takmanın laikliğin güvencesi altında bulunan din ve vicdan hürriyeti, insan hakları ve demokratik hakların tabii sonucu bir hak olduğu şeklindeki savunma biçimi, gerçekte dinî inanç gereği görüşünü güçlendirmek için ileri sürülmüş yan iddialardır. Asıl olan bunun bir dinî inanç gereği olarak kabul edilmiş olmasıdır. Başörtüsünü aynı zamanda siyasî ve ideolojik bir simge olarak kullananlar, burada konu dışıdır. Onlar için vereceğimiz cevap daha sonra gelecektir. 

Dolayısıyle biz, burada konuya aynı biçimde dinî açıdan yaklaşmak ve o yönden bir çözüm getirmek istiyoruz. Çünkü bunun dinde kesin çözümü vardır ve bunu aşağıdaki sayfa- 
'arda göreceğiz. Ve biz, maksadı yalnız dinî inancının gereği- mi yerine getirmek olan, sadece Islami esasları düşünen, başa herhangi bir art niyeti olmayan kimselerin ortaya koyacağımız dinî çözümü gönül rahatlığı ile kabul etmeleri gerekir diye düşünüyoruz. 

Esasen biz aşağıda açıklayacağımız dinî çözümü, okul ve fakültelerde başörtüsü takılmasını savunan kimselere birçok defalar anlattık ve maalesef bir çoklarından dinî ve millî açıdan çok tehlikeli cevaplar aldık 
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V - Başörtüsü sorununa dinî çözüm 

Ulülemre -Devlete- itaat Allah’ın emridir. 
İtaat edin, vebal varsa Devlete ait olur 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Yukarıda gördük ki, okul ve üniversitelerde başörtüsü takılmasını savunanların gerekçesi, tamamen bunun bir dinî inanç gereği olduğudur. 

Diğer yönden, başörtüsü takmanın laikliğin güvencesi altında bulunan din ve vicdan hürriyeti, insan hakları ve demokratik hakların tabii sonucu bir hak olduğu şeklindeki savunma biçimi, gerçekte dinî inanç gereği görüşünü güçlendirmek için ileri sürülmüş yan iddialardır. Asıl olan bunun bir dinî inanç gereği olarak kabul edilmiş olmasıdır. Başörtüsünü aynı zamanda siyasî ve ideolojik bir simge olarak kullananlar, burada konu dışıdır. Onlar için vereceğimiz cevap daha sonra gelecektir. 

Dolayısıyle biz, burada konuya aynı biçimde dinî açıdan yaklaşmak ve o yönden bir çözüm getirmek istiyoruz. Çünkü bunun dinde kesin çözümü vardır ve bunu aşağıdaki sayfalarda göreceğiz. Ve biz, maksadı yalnız dinî inancının gereğini yerine getirmek olan, sadece İslami esasları düşünen, başka herhangi bir art niyeti olmayan kimselerin ortaya koyacağımız dinî çözümü gönül rahatlığı ile kabul etmeleri gerekir diye düşünüyoruz. 

Esasen biz aşağıda açıklayacağımız dinî çözümü, okul ve fakültelerde başörtüsü takılmasını savunan kimselere birçok defalar anlattık ve maalesef bir çoklarından dinî ve millî açıdan çok tehlikeli cevaplar aldık 
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Şimdi, sözkonusu İslâmî çözüm ve dinî belgeleri ile birlikte bütün kamuoyuna sunuyoruz: 

Burada bir hususa özellikle dikkat çekmek istiyoruz, bizim muhatabımız başörtüsü tartışmalarına katılan öğrenciler değildir. Onlara bu konuda yol gösteren, akıl ve bilgi veren kimselere, İslâmî bilgi acısından kendilerini yeterli gören, gençleri yönlendirerek onların veballerini üzerlerine alan muhteremlere sesleniyoruz: Gelin Kur’an-ı Kerim’e, İslâmî çözüme uyalım, çekişmeye ve milletin huzurunu bozmaya engel olalım diyoruz. 

A - Kur’an-ı Kerim’den çözüm 

Ulülemre -Devlete- İtaat Allah’ın Emridir 

Bilindiği gibi, müslümanlar herhangi otoriteye bağlanma- dan, başıboş, dağınık ve anarşi halinde yaşayamazlar. Aralarında bir devlet otoritesi kurmak ve o otoriteye tabi olmak, itaat etmek zorundadırlar. İslam'da sözkonusu otoriteye ulülemr •emir sahipleri- denilmiştir. Yani bizim devlet kavramı ile karşıladığımız anlam sözkonusudur. Buna göre müslümanlar ulülemre -devlete- itaat etmek mecburiyetindedirler. Aksi halde, anarşi meydana gelir, bu durumda da müslümanların malı, canı, namusu ve dini ayaklar altında kalır. O nedenle müslımanların bir devlet otoritesine boyun eğmeleri, ona itaat etmeleri kesin bir İslam? emirdir. Böyle isyancılara derecesine göre, ölüm cezasına varan çeşitli ağır cezalar verilir. 

Bağıler -yani Devlet’e isyan edenler- aynı zamanda Allah’a da isyan etmiş olurlar, dolayısıyla ahirette de hesaba çekilirler. 
İşte Kur’an-ı Kerim’in Devlete itaat edilmesini farz kılan ayeti: “Ey inananlar Allah’a itaat edeniz, Rasulüne -peygamberine- ve sizden olan ulüemre -devlet’e- itaat edeniz. 
Eğer bir şeyde çekişirseniz o şeyi Allah’a ve Rasulüne havale ediniz, eğer Allah’a ve ahirete inanıyorsanız. Bu da hayırlı ve çözüm olarak da daha güzeldir.” (6) 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Ayetin anlamını biraz açalım: 

Ayet-i Kerime gayet açıktır, müslümanlar Allah’a itaat edecekler, peygambere ve kendilerinden olan devlete itaat ede. 
çeklerdir. Eğer aralarında bir konuda tartışma olursa, o şey) Allah’a ve Rasulüne havale edecekler, yani Allah’ın kitabı Kur’an’a ve Rasulünün sünnetine başvuracaklardır. Bu hayırlı ve çözüm olarak da daha güzeldir 

Ayet-i Kerim'de açıklanan konular şöyle sıralanabilir: 

1 - Allah’a itaat etmek emrediliyor. 

2 - Allah’ın Rasulüne ve ulülemre -devlet’e- itaat etmek emrediliyor. 

İki defa “itaat ediniz” ifadesi kullanılıyor, birincisi “Allah’a itaat ediniz” şeklinde, İkincisi, "peygambere ve devlete itaat ediniz” biçiminde, yani peygamber ve ulülemre -devlet- aynı itaat emri ile ifade ediliyor. 

Peygambere ve ulülemre aynı biçimde itaat edilmesi emreden Allah ’dır. Dolayısıyla peygambere veya ulülemre yani devlete itaat etmek aynı zamanda Allah’a itaat etmektir. Burası çok önemli... Çünkü peygambere veya ulülemre -devleteisyan etmek aynı zamanda Allaha’a isyan etmektir 

Bir önemli hususun daha altını çizelim: 

Kur’an-ı Kerim’de Allah’dan ve peygamberden sonra ulülemre -devlete- itaat ediniz diye ayet-i celile vardır da, alimlere, hocalara, mezhep imamlarına itaat ediniz diye ayet yoktur. 
Sadece bilmiyorsanız, ilim sahiplerine sorunuz diyen (7) ayeti kerime vardır. Burada ilim ehlinin değerini küçümsemek söz konusu olamaz. Ama devlete itaat esas alınmıştır. Aksi halde anarşi doğar, zulumlara, cinayetlere ve iç savaşlara kapı açılmış olur. Çünkü alim olduğunu söyleyen birçok kimse kalkar, devlete değil, bana itaat edeceksiniz der ve bundan da bitmez tükenmez anarşi ve iç savaş ortamı meydana gelir. Böyle yapan, kendilerini devletin önüne koyan, devlete itaat etmeyin bana, benim yorumuma itaat edin diyen âlim kişiler de, doğrudan Allah’a isyan etmiş olur, bağı ve âsi sayılır. 

3 - Ayet-i Kerime de, ulülemre itaat ediniz, denilirken “sizden olan” diye bir kayıt konulmaktadır. Bunun anlamı, siz müslümanlardan olan ulülemre -emir sahipleri- demektir. Bir diğer söyleyişle, sizden olmayan düşmandan olan emir sahiplerine itaat etmeyin demektir. Bu anlam düşman istila ve işgaline karşı, emperyalizme karşı boyun eğmemeyi sonuç verir ki, gayet güzel bir ilkedir. 

4 - Ayet-i Kerime de "Bir konuda birbirinizle çekişirseniz, tartışırsanız, o şeyi Allah’a ve Rasulüne döndürün, havale edin" şeklindeki bölümü, genel olarak şöyle yorumlanmaktadır: 

Müslümanlar aralarında herhangi bir konuda bir ihtilafa düşerlerse, o konu hakkında Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’e ve Rasulünün sünnetine yani söz ve uygulamalarına bakarak ihtilafı çözmelidirler. Bu genel bir hükümdür. 

Peki, müslümanlar ile ulülemr -devlet- arasında herhangi bir ihtilaf ve tartışma meydana çıkarsa nasıl çözüm bulunacak? 

Hemen ifade edelim ki, yine aynı yola gidilecek, Kur'an ve sünnete başvurulacak. İşte iki örnek. 

a - Kur’an-ı Kerime göre, yukarıda anlamını sunduğumuz, Nisa 59. ayette hüküm açık olarak ifade edilmiştir. “Ey inananlar Allah’a itaat ediniz, peygamberine ve ulülemre -devlete- itaat ediniz." Yani çözüm ulülemre -devlete- itaat etmektir. Aksi halde anarşi ve iç savaş çıkar. Evet, altını çizerek tekrar edelim, ulülemr -devlet- ile müslümanlar bir konuda ihtilafa düşerlerse, çözüm devlete itaat etmektedir. Ortada bir yanlışlık ve haksıklık varsa onu düzeltmek için sulh -barış- içinde gerekli çalışmalar yapılabilir. 

b - Konu ile ilgili meşhur bir hadisin anlamı şöyle: Sahabeden bir kişi Hz. Peygamber’e şöyle bir soru yöneltir: 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“Ey Allah ’m peygamberi, eğer üzerimize bir takım amj r . 
ler geçer de, bizden kendi haklarını isterlerse ve bizîrn hakkımızı vermezlerse bize ne buyurursun, nasıl yapa. 
Iım?” 

Hz. Peygamber adamdan iki defa yüz çevirir, cevap vermek istemez, adam soruyu yine tekrarlar Bunun üzerine Hz. 
Peygamber şöyle cevap verir: 

“•Dinleyiniz ve itaat ediniz, onların -amirlerin- yüklendikleri şey -vebal, görev- onların üzerine, sizin yüklendiğiniz şey -vebal ve görev- sizin üzerinizedir.” (8) 

Yani devlet yetkilileri, size aranızda bir ihtilaf ve tartışma ortaya çıkarsa, size düşen görev dinlemek ve itaat etmektir. 
Eğer bir haksızlık yaparlarsa, onun vebali ve günahı o amirlerin üzerinedir. Size düşen görev ve vebal dinlemek ve itaat etmekdir. Siz görevinizi yapınız, onlar da yapmalıdırlar görevlerini, eğer yapmazlar ise vebal ve günah onların üzerinedir. 

jşin doğrusu da budur, aksi halde, herhangi bir kimse işine gelmeyen bir konuda devlete karşı isyana kalkışırsa, ortada ne otorite kalır ne de devlet kalır. Sonuçta anarşi ve düzensiz* lik hakim olur. Bundan da en büyük zararı İslam ve Müslü* manlar görür. Dolayısıyla müslümanlar devletlerine itaat etmek ve anarşiye meydan vermemek zorundadırlar. Allah’ın emri, İslam’ın emri böyledir. 

Bu noktada şöyle bir soru sorulabilir: 

Yapılan haksızlık ve yolsuzluklara hiç ses çıkarmadan itaat etmek, o haksızlık ve yolsuzlukları onaylamak ve devamını sağlamak sonucunu getirmez mi? 

Hayır, itaat başka, onaylamak başkadır. Haksızlık ve yolsuzlukların düzeltilmesi için çalışmak daha başka şeydir. 

Müslümanlar herhangi bir kanunu beğenmeyebilirler, onaylamayabilirler, o kanunun veya uygulamanın yanlış ve 


8) Muslum. nakleden. Mutıammed Hasım U utumı. kîiklul zeraı. Beyrut I9B5 S 424 
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haksız olduğunu söyleyebililer, daha da ileri giderek sözkonusu haksız kanun veya uygulamanın usulüne uygun yollarla değiştirilmesi ve düzeltilmesi için çalışabilirler. Meşru yollarla başarabilirlerse değiştirirler de, düzeltirler de. Ve bunu yapmalıdırlar da... 

Ancak, şikayet ettikleri kanun veya uygulamayı değiştirinceye kadar, ona itaat etmek zorundadırlar. 

Yani kanun, yönetmelik veya uygulama yürürlükte kaldığı sürece ona itaat etmek, ulülemre -devlete- itaat etme yükümlülüğünün bir parçası olarak devam eder. Aksi halde, itaat etmeyen asi olur, bağı olur. 

Şimdi Türkiye’de Devleti ve milleti son derece rahatsız eden başörtüsü sorununu yukarıda açıklanan İslâmî gerçekler açısından düşünelim ve kimlerin ne durumda bulunduğunu tesbit edelim. 

B* İslam Hukuku’ndan çözüm 

Dini inancımızın gereğidir diye, okul ve üniversitelerde veya resim dairelerde illa başörtüsü takacağız diye ısrar eden ve sonuçta okuldan, üniversiteden veye öğretmenlikten uzaklaştırılan, kendilerini mağdur ve ailelerini perişan eden kızlarımıza ve hanımlarımıza ikinci olarak İslam hukukundan çözüm yolu göstermek istiyoruz. 

1 - Dinde zorluk ve zorlama yok. 

Hemen ifade edelim ki, İslam’da zorluk ve zorlama yoktur. 
İslam’ın emirleri insanları mağdur ve perişan etmez, aksine mutlu ve bahtiyar kılar. Eğer bir yerde İslam adına insanları ızdtrap ve bunalımlara sokmak söz konusu oluyorsa, orada İslam’dan uzaklaşma veya İslam’ı yanlış anlama söz konusudur. 

Dinde zorluk ve zorlama olmadığına dair Kur’an-ı Kerim ^ 'den iki ayet-i kerimenin anlamı şöyledir: 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a- Hac Suresi’nden 

"Allah din konusunda üzerinize zorlukdan bir şey kılma. 

di” {9). 

Yani dinî emir ve yasaklamada, dinin hiçbir kurum ve kura* lında zorluk adına birşey yoktur. İnsanları perişan eden, hayatlarını karartan İslâmî bir kural mevcut değildir. 

Aksine İslam kolaylıklar ve mutluluklar dinidir. İslam insanlara saadet ve ferahlık getirir... 

b - Bakara Suresinden: 

“Dinde zorlama yoktur. Doğruluk ve eğrilik -hak ve batıl- apaçık ortaya çıkmıştır” (io). 

Yani kimse bir başkasını dinî açıdan bir zorlamaya tabi tutamaz, herkes hürdür, isteyen dinî vecibelerini yerine getirir, isteyen getirmez, kimse bir başkasını dinî bir şeye zorlayamaz... 

İslam hukukunda, dinde zorluk, zorlama, zaruret ve meşakkatler konusunda yukarıdaki ayetlere uygun biçimde hüküm ve kurallar geliştirilmiştir. Çok önemli konuyu İslam Hukuku mecelleden görelim. 

2 - Zaruretler yasakları kaldırır 

İslam Hukuk Mecellede: 

a - “Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar.” (Madde: 21) 

Yani zaruretler yasak olan şeyleri serbest kılar. 

b - Bir diğer madde: 

“Hacet umumi olsun, hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olunur” (Madde: 32) 

Yani ihtiyaç ister genel olsun, ister özel olsun, zaruret durumuna indirilir, zaruret olarak görülür ve ona göre, zarurete dayalı muameleye tabi tutulur. 

c - Bir diğer madde: 

“Meşakkat teysiri celp eder.” (Madde: 17) Yani zorluk kolaylaştırmayı gerekli kılar. 

Bu maddeleri başörtüsü sorununa uygularsak şöyle diyebiliriz: Eğer bayanların, başlarını açmalarını dinen memnu -yasak- ise, bu yasak zaruret halinde ortadan kalkar, serbest olur. 

öğrencilerin okullarında, memurların dairelerinde başların örtmelerinin devlet- ulülemr- tarafından yasak edilmesi, bu yasağa uymayanların çeşitli ağır mağduriyetlere uğramaları, onlar için zaruret halidir. Bu zaruret bayanların başlarını açma yasağını ortadan kaldırır, başlarını açmaları serbest olur. Bu durum kişisel de olsa, genel de olsa aynı zaruret hükmünü alır. 

Çünkü İslam’da zorluk ve zorlama yoktur, zorluk meşakkat var ise, bu durum derhal kolaylaştırmayı gerekli kılar, kolaylık sağlamak dinin emri olur. 

Başörtüsü konusunda gençlere akıl veren ve yol gösterenlere sesleniyoruz! 

Genç kızları Devlet’in emir ve yasakları ile mücadeleye, baş kaldırmaya süremezsiniz, buna dinî bir vecibe hiç diyemezsiniz, o gençleri bu zorluk ile mağdur ederseniz Allah katında sorumluluktan kurtulamazsınız. Derhal meşakkati zorluğu kolaylaştırmaya, yani başlarını açarak derse girmelerini tavsiye etmek, İslam’ın hak yolunu göstermek mecburiyetindesiniz. 
Tabi, eğer gerçekten İslâmî emir ve ilkelere bağlı iseniz!... 



3 - Zararı kaldırmak, yaran sağlamaktan evladır 

İslam hukuku mecelle’de, herhangi bir konuda, zararı, fitne ve fesadı ortadan kaldırmanın, aynı konuda bir takım yararlar elde etmeden öncelik taşıdığı ifade edilmektedir: 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a - Madde şöyle 

“Def-i mesfedet Celbi menafiden evladır” (Madde: 30) Yani, herhangi bir konuda fesatlığı, fitneyi ve zararı ortadan kaldırmak bir takım, menfaatler elde etmekten evladır, öncelin taşır. 

b ■ Bir diğer madde: 

“Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur” (Madde: 29) 

Yant iki kötülük ile karşı karşıya kalınca hafif olan fenalık seçilir. 

c - Bir başka madde: 

“Zarar bikaderil imkan. İzale olunur” (Madde 31) 

Yani herhangi bir zararlık durumunda, o zarar mümkün olduğu ölçüde giderilir. Mümkün olmayan noktada zararlık kabullenilir. (11) 

Bu maddeleri başörtüsü sorununa uyguladığımız zaman şöyle açıklayabiliriz: 

Okul ve üniversitede başlarımızı başörtüsü ile örterek sevap kazanmak mı, yoksa o yüzden çıkacak fitne ve fesadı zararlık ve mağduriyeti önlemek mi evladır? 

İslam hukukuna göre zararlık ve mağduriyetleri, fitne ve fesatları önlemek evladır, yani öncelik alır. 

Diyelim ki, iki şer ile karşılaşılmış olsun, biri başı açmak, diğeri bir sürü zarar ve mağduriyete uğramak... Burada hafif olan tercih edilecek, baş açılacaktır. İlgili buyruk mümkün olduğu ölçüde ifa edilecek, zarar mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırılacaktır. 

Hem İslam’a uyuyoruz diyecekseniz, hem de kural ve düzen tanımayacaksınız. Bu İslam’a uymak değil, İslam’ı başka şeylere araç yapmak olur. Büyük günah işlenmiş olur... 

O halde baş açılır, mağduriyet ve zararlık önlenir. Sevap kazanma tehir edilir. 

Ne acıdır ki, bazı kızlarımızın başlarını örterek sevap menfaati elde etmeleri uğruna, hem kendileri mağdur oluyor, hem aileleri perişan oluyor, hem de memlekette bir fitne ve fesat alıp yürüyor, anarşi doğuyor... Sonra da kalkıp biz dinî inancımızın gereğini yerine getiriyoruz diyorlar... 

Gerçek şu ki, bu kızlarımız haklı olarak İslam’ı gereği kadar iyi bilmiyorlar, birtakım inandıkları kişi ve örgütlerin emir ve tavsiyelerine uyuyorlar, onlar ise İslam’ı değil, siyaseti, hatta ülkede fitne ve fesat çıkarmayı amaç ediniyorlar. 

4 - Kul Hakkı Allah’ın hakkına tercih edilir 

Başörtüsü sorununa dinî çözüm gösterme noktasında son bir kuraldan daha söz edelim. 

İslam hukukuna göre, kul hakkı Allah hakkına tercih edilir. 
Diyelim ki, üniversitelerde bayanların başlarını örtmeleri Allah’ın emridir, yani Allah’ın hakkıdır. 

Ancak bir kız öğrenci bu emri yerine getirdiği takdirde, Allah'ın hakkını verdiği takdirde, üniversiteden uzaklaştırma ve diploma alamamak gibi durumlar ortaya çıkıyor. Üniversiteye devam etmek ve diploma almak, o imkana kavuşmak kız öğrencinin hakkıdır. 

Görülüyor ki, kul hakkı ile Allah’ın hakkı çelişmektedir. İkisinden biri tercih edildiği takdirde, diğer hak ret olacak, kalkacak ve terk olunacaktır. 

İşte burada İslam hukukunun kuralı kul hakkının tercih edilmesi doğrultusundadır. Çünkü bir ayet-i kerimede, “Allah zengindir, siz fakirsiniz” (12) buyurulmaktadır. Allah’ın hakkı zai olmakla Allah’a bir zarar gelmez, ama kulun hakkı zai olduğu zaman o mağdur olur, zarar görür, meşakkat görür ve zorluk ile karşılaşır. İslam’da ise zorluk ve zulum yoktur. 
Dolayısıyle üniversiteli kızlarımız veya bazı bayan öğretmenlerimiz kul hakkını tercih ederek, kendi haklarını seçerek başlarını açacaklar, derslerine girecekler. Allah’ın gani olduğunu, 

O nun herşeyden müstağni ve zengin bulunduğunu, kimsenin O'na zarar veremeyeceğini de unutmayarak, öncelikle kendi mağduriyet ve acizliklerini yenmeye çalışacaklardır. 

Kul hakkının Allah hakkına tercih edileceğine dair İslam kuralını şöyle bir örnekle biraz daha pekiştirelim: 

Camiye gittiniz, cemaat dağılmış. Farz olan dört rekatlı bir namaza durdunuz. İçinde para bulunan ceketinizi de yanınız- da bulunan duvardaki askıya astınız. Namazın birinci rekatını henüz kıldınız, bir hırsız geldi ve askıdaki ceketinizi aldı ve uzaklaştı. Siz de namazda olmanıza rağmen tabii olarak ceketinizin çalındığını gördünüz. 

Ne yapılacak şimdi? 

Bir tarafta Allah’ın emri, Allah’ın hakkı olan namaz var, bir tarafta da içinde para olan kulun ceketi var. Allah’ın hakkı olan namaza devam ederseniz, para da ceket de gidecek ve bulunmayacak. Böylece kul hakkı zai olacak. 

Yok eğer namazı terk ederek ceketin peşine düşerseniz, belki hırsızı kovalamak ve karakola gitmek gibi uğraşlarla namazın vakti de çıkacak. Böylece hem namaz bozulmuş olacak, hem de namaz vakti geçmiş bulunacak... Allah’ın iki hakkı birden zai olacak. 

Çözüm, kul hakkının Allah hakkına tercih edileceği şeklindedir. 

Bu adam derhal namazını bozar, hırsızı kovalar, yakalar veya polise başvurur, ceketini ve parasını kurtarır, kurtarmak için gerekli uğraşı verir... Allah’ın emri tehir edilmiş olur, terk edilmiş bulunur. Sonra başı sakinleştiği zaman kalan namazını kaza ederek kılar... İslam kuralı böyle ( 13 ). 

O halde başörtülü dindar kızlarımız dinimizin kuralına uymalıdırlar. Yani kul hakkını, kendi haklarını tercih ederek okul ve üniversitede başlarını açmalı, haklarını korumalı, diplomalarını almalıdırlar. İslam hukukunun gereği budur. 

GÖRÜLÜYOR Kİ, yıllardan beri ülkemizin bir numaralı sorunlarından birisi haline getirilen başörtüsü sorununun İslâmî açıdan gayet acık ve mükemmel çözüm yolları vardır. 

0 halde, "biz dini inancımızın gereği olarak okul ve üniversitelerde başımızı örtmek istiyoruz, bizim bir tek gayemiz vardır o da İslâmî emirleri yerine getirmektir. Allah’ın rızasını kazanmaktır" diyen ve bu nedenle de başörtüsü ısrarına ve eylemine katılan, kendilerini mağdur, ailelerini perişan ve memleketimizi de kavgalara sürüklemek isteyen bu kızlarımızın ve onlara yol gösterenlerin gerçekten bir başka maksatları yok ise, işte yukarıda İslâmî kuralları açıkladık, çözüm yollarını gösterdik. Onlara uysunlar... Böylece kavga ve mağduriyetlere son versinler... 

"Efendim, devletin haksızlığı ne olacak" diye bahaneleri ileri sürmeye gerek yok. Devletin kanun ve uygulamalarının nasıl değişeceği bellidir, siyaset yolu, seçim yolu, Meclis yolu bellidir. Bunu yapacak olanlar büyüklerdir, öğrenciler değildir. 
Kız öğrenciler hic değildir... 

Bu çocukları öne sürenler hem onları mağdur ediyorlar, hem İslam'ı çiğniyor ve müşkül duruma düşürüyorlar, hem de ülkeye zarar veriyorlar. 

Evet, maksadı sadece dinî olan, iyi niyet sahipleri için çözüm yolları sunulmuştur. Hem de dinî çözüm gösterilmiştir. 

Maksadı ülkede fitne ve fesat çıkarmak ve Devlet ile kavga etmek olanlar ise girdikleri kavganın sonucuna katlanacaklardır... 

C - Türkiye Devleti, biz Müslümanların Devletidir, ona itaatle yükümlüyüz 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, biz müslüman Türklerin devletidir. Bu ülkede yasayan bütün müslümanlar bu Devlete itaat 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etmeye dinen mecburdurlar. Daha açık ifadesiyle, Kur'an-ı Kerim’de, müslümanların itaat etmekle yükümlü bulundukları ulülemir, biz müslümanlar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. 
Bu ülkede yaşayıp da bu Devlete itaat etmeyen kimse, dinen asi ve bağı olur, Allah’ın emrini çiğnemiş olduğundan büyük günaha girer. 

Konuyu biraz açalım: 

1 - Bir önceki devletimiz OsmanlI İmparatorluğu çökmüş ve 
dağılmıştı. Ülkemizi düşmanlarımız işgal etmişti. Kur’an-ı Kerim’de, “Sizden olan devlete itaat edin, düşmanlara boyun eğmeyin” şeklindeki emre de uygun olarak ülkemizi işgal eden düşmanlara boyun eğmeyen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının etrafında toplanan atalarımız, düşmana karşı İstiklal Savaşı’na giriştiler. Yıllarca süren savaşta onbinlerce şehit verdikten sonra düşmanları topraklarımızdan kovduk ve istiklalimizi kazandık, yeni devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Bu Devlet biz müslüman Türklerin Devletidir. Dolayısıyla ona itaat etmekle de yükümlüyüz. 

Bu Devlet bizim Devletimizdir, çünkü ilk kurucuları da, bugünkü yönetcileri de bizdendirler, biz müslüman Türklerdendirler... Yani Kur’an-ı Kerim’in “sizden olan” ifadesine uyan bir devlettir. 

2 - Kur’an-ı Kerim’de, hadislerde ve İslam tarihinde “İslam 
Devleti” diye bir kavram yoktur. Müslümanların kurduğu devletler vardır. Müslümanların bir devlet düzeni içinde yaşamaları ve kendilerinden olan, yani müslümanlardan olan devlet ve görevlilerine itaat etme zorunluluğu vardır. Dolayısıyla İslam devleti değil, müslümanların devleti vardır. OsmanlI’da ‘‘İslam’’ kelimesi aynı zamanda müslüman anlamına da kullanıldığı için bazan "İslam Devleti" tabiri kullanılırdı, ancak bununla müslüman devleti anlamı kastedilirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de müslüman Türklerin devletidir. Bu Devlette müslüman Türklerin malı, canı, namusu emniyettedir, düşman çizmesinden korunmaktadır. 
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Türkiye Cumhureyeti Devleti kurmuş olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı ile müslüman halkımızın ibadetlerini, dini vecibelerini ifa etmeleri için her turlu imkanı hazırlamıştır. Diyanet işleri Başkanlığı'na Devletin verdiği bütçe, 5-6 bakanlığın bütçesinden daha fazladır. Diyanet işleri Başkanlığı ndaki din görevlileri ve ilgili memur kadrosu. Devlet içinde Ordu ve Milli Eğitim den sonra ücüncü sırada yer almaktadır. Bir diğer ifadeyle Dıyanet’ın kadro sayısı 4-5 bakanlığın kadro sayısından daha fazladır. 

200 yıllık Selçuklu Devleti ile 600 yıllık Osmanlı Devleti dönemlerinde. cok daha geniş olan ülkemizde sadece 12 bin cami yapılmışken, 70 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminde, eskiye nisbetle cok daha küçük olan yurdumuzda 50 
binden fazla cami yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti nde İslam'a ve müslümanlara yapılan hizmetleri layıkı ile açıklayabilmek için ayrıca bir kitap yazılması gerekir. 

Bu kısa özetten sonra altını çizerek tekrar ifade edelim ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, biz müslüman Türklerin devletidir. Bu Devlet o kadar yüce ve mübarektir ki, diğer müslümanların devletleri içinde bir yıldız gibi parlamaktır, diğer müslümanlar ona imrenmekte ve gıpta etmektedirler... 

Sonuç olarak Türkiye’de yaşayan ve “müslümanım” diyen, dindarım diyen herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, onun kanunlarına ve onun yetkililerine itaat etmeleri, İslâmî acıdan farzdır, Allah'ın emridir. İtaat etmeyenler dinî açıdan büyük günah işlemiş olurlar, Allah’ın emrini çiğnemiş bulunurlar ve dinî ifadesiyle âsi ve bâğı olurlar. 

D - Başörtüsü sorununun çözümü 
Devlet’e itaattir 

Yukarıda açıklandığı üzere bu ülkede yaşayan ve ben müslümanmn, dindarım diyen herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, onun kanunlarına, onun yetkililerine itaat etmeleri İslâmî açıdan kesin bir zorunluluktur 
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Dolayısıyla, başörtüsü sorununun çözümü de Devlet e, ka. 
nunlara ve Devlet yetkililerine itaat etmektedir. 

Devletin kanunları. Anayasa Mahkemesi’nin kararları ve Devletin diğer yetkili kurullarının çıkarmış oldukları, yönetme* likler, yönergeler ve hatta emirler okullarda, üniversitelerde ve Devlet dairelerinde bayların ve bayanların başlarının açık olmasını emrediyorsa, ki öyledir; bu durumda bu emre ilgili herkesin uyması gerekir. Yani ulülemre -devlete- itaat etmesi lazımgelir. Bu emre uymak aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in emridir, Allah’ın emridir. 

Devletin emrine uymaktan dolayı eğer bir günah, bir manevi sorumluluk doğuyorsa, onun vebali emre uyana değil, Devlet’e aittir. Dolayısıyla, okul ve üniversitelerde öğrenci olan bayanlar ile diğer Devlet dairelerinde çalışan hanımlar, emirlere uyarak saçlarını açmaktan dolayı hiçbir günaha, hiçbir manevi sorumluluk altına girmezler. Aksine başlarını açmadıkları takdirde, ulülemre -devlete- karşı gelmekten dolayı günaha girerler, manen mesul olurlar. Ulülemre -devlete- itaati emreden ayetin anlamı gayet açıktır (Nisa: 59). Hiçbir tevile ve yan çizmeye imkan yoktur. Ayeti çiğneyen müslüman, Allah katında sorumlu olur. 

Kanunlar, haksız yönetmelikler yanlış olabilir. Onları değiştirmenin yolları bellidir. Değiştirilmediği sürece itaat etmek zorunludur. 

Eğer şu veya bu sebeple devlete itaat etmemek için baş kaldırmak, isyan etmek dinen meşru görülürse, orada iç savaşa varan felaketler doğar. Asıl zulüm, cinayet ve İslam dışı işler o zaman ortaya çıkar. Dolayısıyle devlete itaat ve barışı korumak asildir. Eleştirilen ve şikayet edilen konular barış içinde, usulü dairesinde her zaman düzeltilebilir. 

Görülüyor ki, dinî gerekçelerle okul ve üniversitelerde, milletin ve Devletin başını derde sokmak, gerçekte bizzat dine aykırıdır. Bu harekete kalkışanlar bizzat İslâmî açıdan büyük günah işlemektedirler. Ortada bir yanlış, bir haksızlık varsa, 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onu değiştirmenin meşru yollan vardır. TBMM’ne meşru yollarla etki yapılarak yeni kanunlar çıkarılarak yanlışlar düzeltilir, haksızlıklar ortadan kalkar. 

Ama, yürülükte olan kanunlara herkesin itaat etmek mecburiyeti vardır. 

Bu noktada, başörtüsü sorunu ile ilgili olan herkese, özellikle tartışmaya taraf olan başörtülü öğrencilere ve onlara yol gösteren, akıl veren kimselere seslenmek istiyorum: 

Yüce Allah'ın uiülemre -Devlete- itaati emreden ayet-i kerimesini neden dikkate almıyorsunuz, bu ayeti neden önemsemiyorsunuz? Eğer, saf ve sade dinî kaygılarla, İslâmî inançlarla hareket ediyorsanız, neden Kur’an-ı Kerim’in sözkonusu acık ayetine uymuyorsunuz? 

Evet, gençleri yönlendiren sayın abileri, büyükleri, yazarları ve hocaları; saf ve sade İslâmî duygularla hareket ediyorsanız, Nisa Suresi nin 59’uncu ayetine, yani uiülemre, yani devlete itaat etmeyi emreden ilahi emre neden uymuyorsunuz? 
Bu ayeti neden görmezden geliyorsunuz? Bu gençleri devlete karşı itaatsizliğe kışkırtarak onların mağdur olmalarına sebep oluyorsunuz, vicdanlarınız nasıl rahat ediyor? Allah’ın emrine karşı gelmekten nasıl sakınmıyorsunuz? Gençleri hem günah işlemeye kışkırtmaktan hem de onların mağdur olmalarına sebep olmaktan vicdanınız sızlamıyor mu? 

Bütün bunlarla siz bizzat çok büyük bir günah işlemiş olmuyor musunuz? 

Bir de kalkıp herkesi dinî açıdan suçluyorsunuz? 

Sevgili gençler, sizi yönlendirenleri sorgulayın, sizi yanlış yola sevk ediyorlar, sizi kendi devletinize düşmanlığa, itaatsizliğe yöneltiyorlar. Dolayısıyle sizi Allah katında da günahkar olmaya itiyorlar. Bütün bunların sonucu olarak da sizi haksız yere mağdur olmaya, hayatınızı berbat etmeye götürüyorlar. 
Sevgili gençler, sizi yönlendirenleri sorgulayın... Size yanlış dinî bilgi veriyorlar, sizi yoldan çıkarıp başka şeylere, pis siyasetlerine alet etmek istiyorlar, uyanın. 
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E - “Bu Devlet bizden değil, itaat etmeyiz” diyenler yanlış düşünüyorlar, günah işliyorlar ve ateşle oynuyorlar 

1 - Türkiye’yi Dar-ı Harp sayıyorlar 

Türkiye’de bir gurup siyasal İslamcı var, onlar Türkiye’yi dar-ı harp sayıyorlar. Dolayısıyla da "Bu devlet bizim devletimiz değildir, ona itaat etmekle de yükümlü değiliz. Devletin başörtüsü konusundaki kanun ve uygulamalarına da bu nedenle itaat etmek zorunda değiliz” demektedirler. 
Konuyu biraz açalım: 

Kur’an-ı Kerim de, “Allah'a itaat ediniz, peygamberine itaat ediniz ve sizden olan ulülemre -devlete- itaat ediniz” 

anlamındaki Nisa Suresi’nin 59’uncu ayetini şöyle yorumluyorlar: 

“Bu Devlet, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizden olan bir devlet değildir. Yani müslümanların devleti değidir. Kafirlerin küfür devletidir. Dolayısıyla biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne itaat etmekle yükümlü değiliz, aksine onu yıkmakla yükümlüyüz. O nedenle de Türkiye darı harpdir. Yani müslümanların savaş halinde bulunduğu küfür ve kafir ülkesidir. 

Böylesine savaş halide bulunduğumuz bir devletin başörtüsü ile ilgili yasaklayıcı kanun ve emirlerine asla itaat etmeyeceğiz, aksine bu konuyu devletin zaafa uğramasında, halkın devletin karşısında yer almasını sağlamak üzere bir araç olarak kullanacağız” 

Evet özet olarak böyle düşünüyorlar ve ona göre de hareket ediyorlar. Bu düşüncelerini belli ölçüler içinde yazıyorlar. 
Sohbet ve karşılıklı konuşma halinde ise açık olarak, hem de çok daha net biçimde söylüyorlar... 

Yakinen bildiğimiz ve bazan basına da yansıdığı üzere üniversıtede başörtüsü yasağını protesto etmek üzere yapılan yürüyüşlerde, konuya destek veren milliyetçi bir gurup, büyük bir Türk Bayrağı acıyor ve diğer protestocuları da bayrağın altına çağırıyor. Fakat onlar, bayrağın altında yürümeyi kabul etmiyorlar. Yine aynı destekçi gurup yürüyüş başlarken ve sona ererken istiklâl Marşı söylemek istiyor, buna da katılnrHyortar, itiraz ediyorlar. Bu ıkı olay üzerine o destekçi milliyetçi gurup desteğini çekiyor. 

Ancak, hemen ifade edelim ki, başörtüsü takan ve bu konuda taraf olan bütün bayan öğrenciler ve onları destekleyen herkesi böylesine bayrak ve İstiklâl Marşı karşıtı olarak görmek, bunların hepsini Devlet ve düzen düşmanı saymak asla doğru olmaz. O türlü olan bir gurup vardır, belki işi büyük ölçüde onlar yönlendiriyor olabilirler. Ama bunların küçük bir gurup olduğunu söylemek zorundayız. Büyük gurubun ise, bayrağına da, İstiklâl Marşı’na da saygılı, devletine bağlı, yurtsever kimseler olduklarını açıklamak durumundayız. 

2 - “Türkiye bizim Devletimiz değildir” diyenler 
dinen yanlış düşünüyorlar 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kâfir ve küfür devleti sayan, Türkiye’yi darı harp, yani savaşılması gereken kâfir ve küfür ülkesi kabul eden, dolayısıyla “Türkiye Devleti bizim devletimiz değildir, ona itaat etmekle yükümlü değiliz, aksine onu yıkmakla görevliyiz” şeklinde görüş ve beyanda bulunanlar, yanlış düşünüyorlar ve yanlış yapıyorlar. 

a - Türkiye’ye düşmanlık 

Bu düşüncenin İslam ile ilgisi yoktur. Bu türlü zehirli fikirler Türkiye'nin düşmanlan tarafından ortaya konulan çirkin saptırmalardır. İslam’ı çirkin düşmanlık emellerine alet ve araç yapmak isteyen dış ve iç düşmanlarımız, gerçekte dindar kimseler de değildirler. Onlar sadece dini yıkıcılık ve bölücülük için araç olarak kullanmaktadırlar. 

Dün, “Türkiye faşisttir, yıkılmalıdır” diyenlerin yerini bugün "Türkiye kâfirdir, yıkılmalıdır” diyenler almış görünüyor. 
Her ikisi de “Türkiye yıkılmalı” diyor. Bir farkları var. Dünküleri kızıldı, kızıl komünistti, bugünküler yeşildir, yeşil komşnisttirier. İslam sadece araçtır. 

b - Türkiye Müslüman ülkesidir 

Türkiye saf bir müslüman ülkesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de müslüman Türklerin Devletidir. Türkiye’de İslamiyet, Devletin koruması altındadır. Devlet müslüman halkının dini vecibelerini hür olarak yerine getirmesini sağlamak için Diyanet Teşkilatı’ nı kurmuş, 5-6 bakanlığın bütçesinden daha fazla bir parayı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığıma tahsis etmektedir. 
İlköğretim ve lise seviyesindeki bütün okullarda Devlet, Türk çocuklarına İslamiyeti zorunlu dersle öğretmektedir. 

Böylesi bir ülke dar-ı harp olabilir mi? Açıktan ezan okunabilen bir ülke dar-ı harp olamaz, orası İslam ülkesi sayılır. Türkiye’de 70 bin tane camide her gün beş vakit namazda Devlet, maaş verdiği müezzinlere ezan okutmakta ve yine Devlet, maaş verdiği imamların müslümanlara namaz kıldırmasını sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde herkes Devletin koruması altında her türlü ibadet ve dinî vecibelerini yerine getirebilir. 

Bir kimse gelse, halkın camiye girmesine, ibadet yapmasına engel olmaya kalkışsa, Devlet’in polisi o engelleyici kimseyi yakalar ve Devletin mahkemesi de onu hapse atar... 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde müslümanların canlan, malları, namus ve dinleri Devletin koruması altındadır. 

Böylesi bir Devlet asla küfür ve kâfir devleti sayılamaz, böylesi bir ülke dar-ı harp ilan edilemez. Aksi halde öncelikle İslam çiğnenmiş olur. 

c - Kur’an’da ve Hadislerde Dar-ı Harp izahı yok 

Hangi ülkenin hangi şartlarda dar-ı harp sayılacağına dair Kur’an-ı Kerim ve hadislerde hiçbir açık hüküm yoktur... Bu konuda ileri sürülen görşüler. şahsı yorumlardan başka birşey 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değildirler. Bu yorumlardan birisi de Hanefi mezhebine ait i c tihaddır ki, buna göre açıktan ezan okunabilen yer dar-ı ham sayılamaz. Bir diğer ıctıhad da, “bir ülke bir defa müslüman ülkesi oldu mu, bir daha asla küfür ve kafir ülkesi sayıiamaz” şeklindedir. 

Türkiye'yi dar-ı harp saymak, öncelikle müslümanlığa aykırıdır, gerçeklere aykırıcır, İslam’ın ve müslümanların hak ve menfaatlerine aykırıdır. 

Habeşistan’a hicret eden bir gurup müslümanı himaye eden ve müslüman olmayan Habeşistan Kralı’nın öldüğünü duyan Hz. Peygamber onun için gıyabi cenaze namazı kıldırdı ve ona dua etti. ( 14 ) 

İşte Hz. Peygamber böylesine hoşgörülü idi, müslüman olmayan Habeşistan Kralı’na gıyabi cenaze namazı kılıyor, dua ediyor. İşte, İslam böylesine barış ve insanlık dinidir. 

İslam'ın nurlu barış yolundan sapanlar ise, 65 milyonluk müslümanların Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kâfir ve küfür devleti sayıp ona karşı cihat açıyorlar, savaş ilan ediyorlar... 

Burada gerçekten İslam’dan bir uzaklaşan var ise, o da müslümanları kâfir sayan sapıtmışlardır. Unutmayalım ki, müslümanları kâfir sayan kimselerin kendileri kâfir olurlar. 

Ve bütün bunlar gösteriyor ki, onların bir bölümü başörtüsünü gerçekten bir siyasal simge, bir cihat işareti, bir başkaldırı aracı olarak kullanmaktadırlar. 

d - Devlet e itaat Allah’ın kesin emridir 

Kur arı-ı Kerim de: 

“Ey inananlar, Allah’a itaat ediniz, peygambere itaat ediniz ve sizden olan ulüiemre -devlete- itaat ediniz” (Nisa Suresi 59) diye buyurulmaktadır. Bu ayet ile müslümanların kendi devletlerine isyan etmeleri, dolayısıyla müslüman ülkesini dar-ı harp saymaları açık olarak yasaklaniniştir. Müslümanlar devletlerine itaat etmek zorundadırlar. Bu itaat her müslümana farzdır, Allah ın emridir. Dolayısıyla tekrar altını çizelim ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti biz müslüman Türkler’indir. Ona itaat etmekle dinen de yükümlüyüz. 

Devlete itaat etmek Allah’ın emri olduğu içindir ki, Sünni İslam anlayışında Devlet’e isyan prensibi yoktur. Devlet birtakım zulüm ve haksızlıklar yapsa bile Sünni müslümanlar devlete isyan edemezler, itaat ederler. Allah’ın emridir. Ayrıca isyan ile anarşi doğar, o zaman itiraz edilen haksızlıktan çok daha büyük zulüm ve felaketler meydana gelebilir. Dolayısıyla sünni İslam’da devlete itaat esasdır, farzdır. Ortada bir haksızlık var ise, sulh ve nasihatlerle, meşru yollarla düzeltme yoluna gidilmesi gerekir. 

Müslüman ülkeyi dar-ı harp sayarak cihat ilan etmek, müslümanlarla savaşmak, aşırı Şii anlayışında mevcuttur. 
Humeyni nin müslüman Irak’a karşı cihat ilan ederek 8 yıl savaşması ve yüzbinlerce müslümanın kanını dökmesi bu aşırı anlayışın en yakın örneğidir. Bizdeki Devlet düşmanlığı ve dar-ı harpcilik sapık zihniyeti de, Humeyni'den sonra ortaya çıkan bir özenti ve yansımadan ibarettir. 

3 - Türkiye’yi Dar-ı Harp sayanlar ateşle oynuyorlar 

“Türkiye Cumhureyeti Devleti müslümanların değildir, biz muslumanlann devleti değildir, dolayısıyle biz müslümanlar Türkiye Devleti'ne itaat etmekle yükümlü değiliz, aksine bu Devletle savaşmak üzerimize farzdır O nedenle Türkiye toprakları dar-ı harpdir. Yani savaşılması gereken kafirler ülkesidir" diyenler ateşle oynuyorlar, kendi hayatlarını ve müslümanların canlarını tehlikeye atmaya hazırlanıyorlar. Allah katında ise büyük günah işliyorlar. 

Çünkü, dinî hükümleri saf )tıı arak Türkiye'yi dar-ı harp, yani savaşılması gereken kâfirle* ülkesi sayanların ve ona göre 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propaganda yapan ve ona göre davrananların yüzünden Türkiye’de bir ic savaş çıkabilir, onbinlerce müslümanın kanı dokülebilir. Cezayir'de olduğu gibi çok büyük katliamlar meydana gelebilir. Dolayısıyla bu fitne ve fesada öncülük edenler, müslüman Türk milletine ve onun Devletine, düşmanlarının bile yapamayacağı en büyük kötülüğü yapmış, en böyük zararı vermiş olurlar. 

Bütün bunların sonucu olarak da bu felaketin öncü suçlularının dünyaları kararır, hayatları ziyan olur, hem de Allah katında ahıretleri harap olur. 

Şurasını da unutmamak gerekir ki, Türk Devleti, bütün düşmanlarının sandıklarından cok daha uyanık ve çok daha güclüdür. Ayrıca bütün iç ve dış düşmanlar bir araya gelseler, arzu ettikleri gibi Türkiye’yi bir ic savaşa sürükleyemezler. Buna hem Türk milletinin doğru ve sade İslam anlayışı, İslam kardeşliği ve milli birlik ruhu engel olacaktır, hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek gücü fırsat vermeyecektir. 

Burada sadece Türkiye’yi dar-ı harp sayarak fitne ve fesat çıkarmak, millet evlatlarını, kardeşleri birbirine kırdırmak isteyen, bu yolda faaliyet gösteren sapıklar zarar görecekler, nasıl gerekiyorsa öylece etkisiz hale getirileceklerdir. 

Temennimiz yanlış ve tehlikeli yoldan bir an önce dönmeleri ve ateşle oynamaktan uzak durmalarıdır. 

4 - Türkiye’yi Dar-ı Harp sayanlara susturucu sorular 

“Bu devlet yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim devletimiz değildir, küfür ve kafirler devletidir, dolayısıyla ona itaat etmekle yükümlü değiliz, aksine bu devleti yıkmakla yükümlüyüz, onun için de ona karşı cihat açtık, başörtüsü de cihat bayrağımızdır” diyenlere bazı uyarıcı sorular yöneltmek istiyoruz. 

a - Devlete itaat emri açık olan ayeti neden saptırıyorsunuz? 

Nisa Suresi 59, ayette Ali. «ha. Peygambere ve müslümanfardan olan ulülemre, yani emir sahiplerine, yani devlet adamlarına itaat edilmesi gayet açık olarak emredilmektedir. Bu emrin anlamında hiçbir şüphe yoktur. Dinî ifadeyle, subut-u kafi ve delil-i bilâ zanni'dir. Yani varlığı kesin, manaya dalaleti şüphesiz bir hüküm vardır ortada. Allah’a, Peygambere, devlet adamlarına itaat etmek hükmüdür bu. Hem İslam'dan, herkesten çok daha dindar olmaktan söz ediyorsunuz, hem de Allah’ın bu kadar açık emrini nasıl görmezden geliyorsunuz ve hükmü nasıl saptırıyorsunuz? Bu, İslam samimiyetine sığar mı? 

b - Müslüman Türk Milletini ve yöneticilerini kafirlikle suçlarken hiç vicdanınız sızlamıyor mu? 

Sevgili Peygamberimiz herkesi müslüman yapmak için gayret gösterirlerdi, sahabeleri de öyle davrandılar. 

Siz ise, müslüman olmayan milletleri müslüman yapmakla değil de, müslüman Türk milletini kafir saymakla, onu dinin dışına çıkarmakla uğraşıyorsunuz, bunun için mücadele yapıyorsunuz, ısrarla kafirlik belgeleri arıyorsunuz. Bu İslam’dan uzaklaşma değil mi? Türk milletinin neden müslümanlıklarını gösteren binlerce belgeyi görmüyorsunuz da, uyduruk kafirlik işaretleri arıyorsunuz? Böylece asıl siz yoldan çıkmış olmuyor musunuz? 

Dünyanın en samimi müslümanları olan Türk milletini ve yöneticilerini kafir sayarken hiç vicdanınız sızlamıyor mu? 

Bir müslümana kafir diyen kimsenin kendisinin kafir olacağını bildiren İslâmî hükmü çiğnerken hiç Allah 'dan korkmuyor musunuz? Kendinizin kafir olacağını düşünmüyor musunuz? 

c - “Hocalarınıza itaat edin” ayeti var mıdır? 

Kur’an-ı Kerim'de Allah'a, Peygambere ve Devlete itaat atmeyi emreden açık ayet vardır, siz bu ayeti bırakıp birtakım akıl hocalarınıza itaat ediyorsunuz. Peki Kur’an-ı Kerim’de hocalara itaat etmeye emreden bir ayet var mıdır? Böyle bir ayet yok. Hocalara, ilim adamlarına bilmediklerimiz sorulur, onlardan bilgi edinilir. Hocaların, imamların görüşleri ulülemrin 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önüne geçemez. Eğer öyle olursa, o ülkede anarşi doğar herkes için felaket olur. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim’de Devletin emrine değil de, hocaların emrine uyulmasını ifade eden bir hüküm yoktur. 

Böylece sız Devlet e itaat etmeyerek Allah’ın emrini çiğnemiş ve birtakım sorumsuz insanların görüş ve yorumlarına itaat etmiş olmuyor musunuz? 

d - Niçin askere gidiyorsunuz, memur oluyorsunuz, vergi veriyorsunuz? 

Eğer Türkiye savaşılması gereken bir kafir ülkesi ise, dar-ı harp ise, bu devlete itaat edilmez ise, peki neden askere gidiyorsunuz? Bu Devletin silahlı gücü haline geliyorsunuz? Ne* den memur olup bu Devlet’e hizmet ediyorsunuz? Neden vergi vererek bu Devletin bütçesine katkıda bulunuyorsunuz? 

Düşmana askerlik yapılır mı. memur olup ona hizmet edilir mi, vergi verilip düşmana yardım edilir mi? 

Peki, sız dar-ı harpci erkekler, Devletin bütün kanunlarına itaat ediyorsunuz, hıc Devletle karşı karşıya gelip bir mücadeleye girmiyorsunuz da ne diye gencecik kız çocuklarını Devletle mücadeleye, kanunlara itaatsizliğe sürülüyorsunuz? 
Böylece o çocukları mağdur ve perişan ediyorsunuz. Bu mertliğe yakışır mı? Ayıp değil mi? Bırakın kız çocuklarını siz çıkın ortaya, her meslek gurubu kendi dalında başkaldırsın Devlet e. Mesela avukatlar biz bu hukuku istemiyoruz diye isyan etsinler... Etmezler, ‘olmaz öyle şey’ derler... Ama gencecik kızları Devletle, kanunlarla fiili mücadeleye, devlete itaatsizliğe kışkırtırlar. 

Görülüyor ki, inançlarında samimi değildirler... 

e - Bu Devlet kafir ise nimetlerinden neden faydalanıyorsunuz? 

Madem Türkiye Cumhuriyeti Devleti kafir ve küfür Devletidir, ne diye onun hizmetlerinden, nimetlerinden yararlanmak için yarış ediyorsunuz? 
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Güvenliğinizi bu Devlet’e bırakmışsınız, rahat rahat uyuyorsunuz, tapusunu kasanızda saklıyorsunuz, her türlü nimet ve hizmetinden yararlanmak için can havliyle saldırıyorsunuz. 
Sonra da kalkıp bu millet kafir, bu Devlet kafirdir diyorsunuz, böyle bir davranış asalete, vefaya, sadakate, insanlığa ve de İslam'a yakışır mı? 

Sonra, bu Devlet kafir ise, onun okullarında okumak için ne diye bu kadar mücadele veriyorsunuz? 

Bu türlü susturucu sorulan daha çok uzatmak mümkündür. 
Bütün bunlar Türkiye’yi dar-ı harp sayanların görüşlerinin ne derece sakat ve sapık olduğunu göstermektedir. Yanlıştan dönmek fazilettir. Nefsaniyeti, kini, siyasî hırsları ve de abup sapık yorumları bırakıp hakka dönmek zorundayız. 
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VI - Başörtüsü Siyasal İslamcıların cihat simgesi ve aracı mı? 

Okul, üniversite ve kamu kuramlarında başörtüsü takılmasını yasaklayan Devlet yetkililerinin, yasaklama gerekçesi olarak ileri sürdükleri konular arasında, bir de şöyle bir görüş yer almaktadır: 

"Okul, üniversite ve resmi dairelerde başörtüsü takılmasını savunanlar, laik cumhuriyete ve rejme karşı bir savaş açmışlardır. Onların amacı toplu halde rejmi yıkmaktır, başörtüsünü ve özel bir giyim biçimini de Devlet’eve rejme karşı yürüttükleri yıkıcı savaşın, yani cihadın bir simgesi, üniforması olarak kullanmakta ve bu konuyu mücadelelerine bir araç yapmaktadırlar. 

Dolayısıyla, Devlet bunlara asla taviz veremez, vermemelidir. Çünkü onlar iyi niyetli değildirler. Eğer bir taviz verilirse, bu türlü taleplerin arkası kesilmeyecek, rejmi yıkana kadar devam edecektir. O halde taviz verilmemeli, geri adım atılmamalı, kanun ve yönetmelikler tam olarak uygulanmalı, yasaklar devam etmelidir" 

Özetlediğimiz bu görüş doğru mudur? 

Hemen ifade edelim ki, başörtüsü sorununa taraf olan bütün öğrencileri ve onlara destek veren herkesin böyle bir anlayış ve tutum içinde olduklarını söylemek hem insafa sığmaz, hem de doğru ve gerçekçi olmaz. Yukarıdaki, devlete ve rejme karşı bir savaş açtıkları ve başörtüsünü de bunun simgesi ve aracı yaptıklarına dair görüş, başörtülü öğrencilerin çok büyük bir bölümü ile onlara destek verenlerin yine çok büyük bir kısmı için yanlıştır. Onların o türlü bir niyetleri ve tavırları 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yoktur. Onlar konuya sadece dinî bir yaklaşım gereği ve gençlik psikolojisi olarak katılıyorlar. 

Bu tespit büyük bir bölüm türbanlı öğrenci ve onları destekleyen bir kısım vatandaş için ne kadar doğru ve gerçek ise, bir bölüm başörtülü öğrenci ve bir kısım yandaşları için de şu tesbit aynen doğru ve gerçekçidir: 

Evet birtakım başörtülü öğrenciler ve bir bölüm kışkırtıcı destekçileri Devlete ve rejme karşı düşmanca bir savaş , veriyorlar. Bunlar başörtüsünü cihadları için bir simge ve ' araç yapıyorlar. 

ı Bu tesbitimizi belgesel olarak açıklamaya çalışalım: 

A - Sivil kılık-kıyafet simge ve 
!• üniforma olur mu? 

Sık sık itiraz edildiğine şahit oluyoruz. “Sivil kılık-kıyafet simge -işaret- ve üniforma olur mu?” diye soruyorlar. 

' Evet olur, kılık-kıyafet çok çeşitli anlamlar ifade edebilir. Polis, asker, doktor, hakim ve benzeri resmi ve mesleki kıyafetler, aynı zamanda birer simge ve üniforma olduğu gibi, sivil kıyafetler de bir çeşit simge ve üniforma olabilir. Mevlevilerin ve Aczimendilerin kıyafetleri tarikatlerini ilan eden, aynı zamanda : bir simge ve üniforma değil midir? 

OsmanlI döneminde her tarikatın kendine özgü bir kıyafeti vardı. Çeşitli etnik gurupların da yine kendilerine özgü belli giysileri vardı. Cumhuriyet döneminde bu türlü simgesel ve üniforma özelliği taşıyan gurup özel kıyafetleri, milli birlik ve milli bütünleşme ilkesine aykırı bulunarak yasaklanmıştır. 

Demek, sivil kıyafetler de guruplara ait özel simge ve üniforma yapılabilmektedir. Dolayısıyla bugün de özel tip başörtüsü ve özel tip mantolar pek alâ özel bir gurubun özel simgesi ve üniforması olabilir. Devletin istihbarat örgütleri böyle bir tesbit yapmış olabilirler. Biz sadece böyle bir şeyin olabileceğini ifade etmek istiyoruz. 

Burada dikkatimizi çeken bir hususa da işaret edelim: 
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Peki, üniversitelerdeki başörtülü kızlarımız, madem dinî 0 
şüncelerle hareket ediyorlar, neden özel bir tip başo% özel bir giyim tercih ediyorlar da, mesela Anadolu hanımı^' mızın giyindikleri tipte giyinmiyorlar? Mesela folklor ekiple^ de olduğu gibi, milli giysiler giymiyorlar, bu giysiler de hem kapalı, hem de millidir. Hayır, milli giysiye, tarihi giysilere hic yanaşmıyorlar. 

Üzülerek ifade edelim ki, üniversitedeki özel tip başörtülü kızlarımız, özet tıp pardesülü kızlarımız, özel bir gurup görü* nümü vermektedirler. 

B - Eylemlerdeki slogan ve pankartlar 

Başörtüsü için yapılan eylemlerde, yürüyüşlerde atılan sloganlar ve taşınan pankartlar, bizim gibi birçok kimsede şu kanaatin oluşmasına yol açmıştır: Mesele türban ve başörtüsünü aşmakta, rejme karşı bir protesto mitingine bürünmektedir. 

Yıllardan beri televizyonlardan izlediğimiz ve bazan da bizzat yakından seyrettiğimiz bu türlü başörtüsü eylemleri bizler- de bu kanaati oluştururken, Devletin çeşitli birimlerini de çok yönlü ve derinlemesine araştırma ve incelemeye sevketmektedir. Bu arada eylemlerde gözaltına alınanların ifadeleri, bu yolda yapılan yayınlar ve daha nice bilgi ve belgeler bir araya toplanınca, Devlette bilinen görüş meydana gelmektedir, 

Başörtüsü sorunu Devlet ve rejme karşı mücadele verenler tarafından özel olarak ortaya çıkarılmış ve bugün de aşırı dincilerin bir cihat simgesi ve cihad aracı olarak kullanılmıştır. 

Bu görüşlerin ne derece doğru olup olmadığı elbette tartışılacaktır. Ancak herkes kendi vicdanı ile başbaşa kaldığı zaman, herhalde “gerçek böyledir” diyecektir kendi kendine. 

C - Başörtüsünü RP siyasallaştırdı 

Milli Nizam Partisi’nden Milli Selamet Partisi’ne, oradan Refah Partisi ne devrolunan, din adına rejim düşmanlığı ve dini siyasete merdiven yapma faaliyetini yürüten malum kadro, 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başörtüsü sorununa mal bulmuş mağrubi gibi sarılmış, onu alabildiğine sömürmüş ve siyasallaştırmıştı Öyle tahrikler yapmışlar, öyle kışkırtmalar yapmışlardır ki, bir tarafı dinin imanın tek esasıymış gibi başörtüsüne sarılmaya itelemişler, bir tarafa da başörtüsünü rejmin yıkılış sembolü olarak göstererek, sorunu çözmemeye zorlamışlardır. Böylece RP başörtüsünü sömürdükçe, kışkırttıkça sorun gelişmiş, zorlaşmış ve her ikisinden de kendisi kârlı çıkarak iktidara gelmiştir. 

Sonuçta, okul, üniversite ve resmi dairelerde bay ve bayanların başlarının açık olacağı, dolayısıyla başörtüsü takılmayacağı Anayasa Mahkemesi ile kesin hükme bağlanmış, RP de diğer gerekçelerle birlikte, Anayasa Mahkemesi’nın bütün kurum ve kuruluşları bağlayan üniversitelerde başörtüsü yasağı kararına karşı kışkırtmalarda bulunmaktan dolayı kapatılmıştır. Kısacası RR hem başörtüsü sorununu siyasallaştırarak, daha da berbat etmiş, hem de kendi sonunun hazırlanmasına bir gerekçe daha hazırlamıştır. 

Her şey bir tarafa başörtüsü sorununa RP gibi bir siyasi partinin can havliyle sahiplenmesi, onu bir numaralı meselesi yapması, bu yolda sürekli kışkırtmalarda bulunması, Devletin bu konuya masum bir olay olmadan öte, şüphe ile bakmasına yol açmıştır. Çünkü RP’nin laik cumhuriyete karşı yıkıcı bir faaliyetin içinde olduğunu herkes bilmektedir. RP’nin kökeni olan MNP ve MSP de laik cumhuriyete karşı yıkıcı faaliyette bulunmaktan kapatılmıştı. RP de aynı yolda idi ve başörtüsü sorunu da RP’nin bir numaralı meselesi idi. Demek ki, başörtüsü konusu laik cumhuriyete karşı yıkıcı faaliyetlerin bir parçası, bir aracı ve bir simgesidir... 

İşte, Devletin zihninde bu mantık iyice yerleşmiş ve kökleşmiştir. Elbette ona göre de kararlı biçimde karşı koymaya devam etmiştir... 

Biz öyle inanıyoruz ki, başörtüsü konusunu RP böylesine siyasallaştırmasaydı, sömürmeseydi, dolayısıyla mesele masum fiiller olarak kalsaydı, sorun çok farklı biçimde hoşgörü 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ile çözümlenebilirdi... 

RPnın başörtüsü sorununu nasıl siyasallaştırdığına, n işi cığrından çıkardığına ve konuyu nasıl bir numaralı mesele yaptığına dair sadece iki örnek vereceğiz/? 
RP'den, diğeri RP’nın yerine kurulan FP’den; lrı 

1 - Rektör selam duracak?! 

RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 14.12.1995 günü yaptığı secim konuşmasında başörtüsü konusunda aynen şöyle söylemektedir: 

“Yapılacak seçimlerde iktidara geldiğimiz zaman, rektörler başörtülü öğrencilerin karşısında selam duracaklardır” (15) 

Simdi, siz bir insan olarak kendinizi üniversite öğretim üyesi, dekan, rektör, YÖK (Yüksek öğretim Kurulu) üyesi ve bas kanı yerine koyunuz ve Erbakan’ın bu konuşması karşısında neler düşüneceğinizi ve konuya nasıl yaklaşacağınızı ve nasıl tepki göstereceğinizi gözünüzün önüne getiriniz... 

İşte, Erbakan ve arkadaşları konuyu sürekli böylesine kotu biçimde siyasallaştırmış ve olumsuz biçimde etkilemişlerdir. 

2 - Bin parti feda olsun 

Fazilet Partisinin hem de aklı başında sayılan bir milletvekili, eski bakanı ve RP’nin de genel başkan eski yardımcısı bakınız ne diyor: 

“Başörtüsüne bin parti feda olsun,..” ( 16 ) 

Sormak gerekir bu milletvekiline, hangi ölçüye, hangi mantığa göre en önemli meseleniz başörtüsü? 

-İşte, siz konuyu böylesine sömürdüğünüz ve siyasallaştır- d/ğınız için bu hale getirdiniz sayın milletvekili... 


D - “Baş 
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15) Anayasa Mahkemesi Karan. Resin Gazele. 22 Şubat 1998 S 258 

16) Yem Salah 1 4 6 1998 S I 
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D * “Başörtüsü Bayrağımızdır, Silahımızdır" sloganı neyi ifade eder? 

Başörtüsü eylemlerinde atılan sloganlar ve taşınan pankartlar konunun masum bir talep olmadığını açık olarak ortaya koymaktadır. Devlete, rejme ve topyekün milli varlığımıza karşı, din kisvesi altında acılan savaşın bir bayrağı, bir sembolü, hatta bir silahı olarak ilan ediliyor başörtüsü. 

1 - Senin örtün bayrağımız, silahımız 

Bir Almanya ziyaretimizde, arkadaşlar tarafından bize verilen bir afişin resmini ve yazılarını ibret nazarlarınıza sunuyoruz. Bonn çevresinde duvarlara yapıştırılan, camilere asılan ve elden dağıtılan bu afiş gerçekten ibret vericidir. 

Görülüyor ki, ortada bir düşman var. bir silah var, bir bayrak var, yani bir savaş vardır... 

Kimdir bu düşman?.. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti... 

Bayrak ve silah ise başörtüsü... 

Tamam, Türkiye’nin birçok düşmanı vardır, sîzler de düşman safına katıldınız... Olabilir... 

Ancak dini bir millete, bir devlete düşmanlık aracı yapmak doğru olur mu? Barış dinini, hem de müslümanlar arasında bir savaş dini yapmak, o dine kötülük değil mıdır? Ya hanımların başörtüsünü bayrak ve silah yapmak erkekliğe yakışır mı? 

2 - Başörtülü kızlar bayrağımız 

Din adına Devlet ve rejim karşıtı yayın yapan bir gazetenin manşeti dikkat çekicidir ( 17 ). 

Gazetenin sol başlık kenarını lütfen dikkatle okuyalım: 

“Başörtülü kızlar bizim bayrağımızdır” 


'7) Selam Gazetesi. 25 31 Mayı* 199Ö s 20 
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Peki hangi mücadelenin bayrağı? 

Tabu rejime ve Devlete karşı mücadelenin bayrağı!., 

Demek başörtüsü eylemleri bir kutsal direniş, yanı kart, koyma ve baş kaldırma hareketidir... 

Demek başörtüsü konusu masum bir talep değildir. 

Ve demek başörtüsü bir siyasal simgedir, rejme karşı baş. 
kaldırının simgesidir, bayrağıdır... 

Daha ne diye böyle olduğunu söyleyenlere itiraz ediyorsunuz? 

Alemi kor. herkesi sersem mı sanıyorsunuz!? 

3 - Bozuk düzene başkaldırış 

Başörtüsü sorununu bir numaralı kavga konusu yapan bir gazetınin emekli imam yazarı bakınız neler yazıyor: 

Bacım, eyleminiz sadece okuma eylemi, diploma eylemi değildir. Bozuk düzene başkaldırış, zulme isyan, inançsızlara dirençtir. Dayatmaya, zorbalığa, iki yüzlülüğe karşı çıkıştır. Müslümanın da en az onlar kadar hür olmasını istemek, demokratik haklarınıza kavuşma mücadelesidir...” (181 

Butun bunlar gösteriyor kı, başörtüsü sorunu masum bir talepten ibaret değildir. Araya siyaset karışmakta, rejime karşı. Devlete karşı savaş, mücadele ve başkaldırma gibi tehlikeli konular girmektedir. Dolayısıyla da Devlet makamları olaya o gözle bakmakta ve ona göre de karşı koymaktadırlar. 

E - Başörtülüler namuslu, başı açıklar namussuz ve fahişe mi? 

1 960 lı yılların ikinci yarısından bu yana, özel biçimde -ideolojik anlamda- başörtüsü takanların bir bölümünde, zararlı ve iftira yuklu tehlikeli bir görüş belirmektedir. Bu kanaatago- 


18ı Ahit ; 3 U-nmm/ t _<• ıfl s S 


t 


- 5 # 




Sİ r 


> ıe : 

S^- 

Once 1 
olc 


Hatif' 3 

kû ba f mis 1 '- plaj Kıyal den kap lük gaze lar verm meyerel ra tarika 


İŞte, t tülüler if ilamın 

da tepk 


9ını 


so^ 


fahri K 
Adatıl 

v e ^9 

4,5? 


114 


re başörtüsü namusdur. Dolayısıyla başörtülü bayanlar namusludur, başı açık bayanlar ise namussuz ve fahişedir. 

Buna göre başörtüsü aynı zamanda namus ve namuslu olmanın simgesidir.,. 

üzülerek ifade edelim ki, yanlış ve zararlı olduğu kesin olan bu anlayışın varlığı da kesindir. Hatta giderek yaygınlaşmaktadır. Okuldan ve diplomadan vazgeçip okul ve üniversite içinde başını açmaktan vazgeçmeyen bayanların asıl korkularının, başlarını açtıkları takdirde namuslarının gideceğine ve •manen- fahişe olacaklarına inanmalarıdır. 

önce bu yanlış inanca dair belgeleri sunalım, sonra neden yanlış olduğunu açıklamaya çalışalım: 

1 - Başörtülüler namuslu 

Hatırlanacağı üzere, 1960’lı yılların ikinci yarısında, bugünkü başörtüsü tipini sıkmabaş adıyla bir bayan ortaya çıkarmıştı. Bu bayan önceleri bikini ile plajlarda denize giriyor, ve plaj kıyafeti ile resimleri dergide yayınlanıyordu. Bu bayan aniden kapanmış, sıkmabaş tipi başörtüsünü icat etmiş, bir gürlük gazetede başörtüsü ile ilgili yazılar yazmış ve konferans - lar vermiştir. Bu bayan daha sonra başörtüsünü yeterli gö - meyerek, çarşafa girmiş ve bir tarikatın hatibesı yani bayanlara tarikat vaazcısı olmuştu. 

İşte, bu bayan yıldızı parladığı o günlerde, gazetede başörtülüler iffetli yanı namuslu, başı açıklar iffetsiz, yanı namussuz anlamına gelen yazılar yazmıştır. Bunun üzerine büyük basında tepki yazıları yayınlanmış, herkes bu düşüncenin yanlışlığını söylemeye çalışmış ve hatta zamanın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk “namus bez parçasında değil, insanların vicdanlarındadır” mealinde beyanda bulunmuştur 

Bu gelişmeler üzerine, bayan yazar mahkemeye verilmiş ve “başörtülüler iffetlidir, namusludur, başı açıklar iffetsizdir, namussuzdur” şeklindeki yazısından dolayı hapis cezasına çarptırılmıştır. 
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Türkiye’yi Dar-ı Harp, başörtü cihad bayrağı sayıyorlar 


Sırp zulmü gibi 


Haçb 


Yukarıdaki gazete başlıklarım lütfen dikkatle okuyalım ve düşünelim: 

Adamlar, Devletin 75 yıldan beri resmi dairelerde ve okullarda bay ve bayanların başlarının açık bulunmasına dair emir ve uygulamalarını, Sırp zulmü, Nazi zihniyeti ve Haçlı uzantısı olarak ilan ediyorlar. 

Daha açıkçası, Türk Devleti’ni Sırp gavurları ile, Nazi zalimleri ve Haçlı ordusu işgalcileri ile eşit ve aynı görüyorlar. Ve bu türlü ifadelerinin yer aldığı yayınları sık sık tekrarlıyorlar. Kısacası bu adamlar Türkiye’yi dar-ı harp ilan ediyorlar. Türk Devleti'ni savaşılması gereken düşman ülkesi olarak görüyorlar ve onun için de cihad, yani savaş ilan ediyorlar. 

Görülüyorki, mesele bir başörtüsü meselesi değildir. 0 halledilse bir başka bahane bulacaklardır. Asıl mesele Türkiye’ye karşı diiv manca duygulardır.., 

Ancak genç kızlarımız ve sat yürekli insanlarımız bu gerçeği kavramamakta ve onlara alet olmaktadırlar. 
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__ SIÇMAN!. 

ALLAH'IN EMRETTİĞİ 
„ İMAN ÖRTÜSÜNE" 

SALDIRAN TÜRK MİLLİ 
EĞİTİM BAKANLIĞINI 
TEL'İN İÇİN YÜRÜYORUZ! 



MÜSLÜMAN 
ALLAH'IN EMRETTİĞİ 
“İMAN ÖRTÜSÜNE” 
SALDIRAN TÜRK MİLLİ 
EĞİTİM BAKANLIĞINI 
TEL’İN İÇİN YÜRÜYORUZ 
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Yukarıdaki afiş Almanya’nın Boon kentinde dağıtılmış ve duvarlara yapıştırılmıştır. Afişte başörtüsü için şu cümleler dikkat çekiyor: “İman Örtüsü” “Senin örtün bayrağımızdır” “Senin örtün düşmana karşı şifahimizdir” Afişte Türkiye ve Türk Devleti düşman olarak ilan ediliyor. Bu düşmana karşı silahlı mücadele imajı veriliyor. Kısacası, temelde Türkiye, dar-ı harp yani savaşılması gereken gavur ülkesi ilan ediliyor. 
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Türkiye, Bulgaristan ile aynı imiş. 

.^.MIllI CSasüs- 
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Biz nereye gidelim? 


Refah Partisi’nin yayın organı Milli Gazetenin 9 Temmuz 
1998 tarihli sayısının arka kapak manşeti, Türkiye’ye karşı düşmanlık duygusu yüklü. Şöyle diyor bu gazete: 

"Başörtüsü yasağına tepkiler devam ediyor. Bulgur zulınun- dan kaçanlar Türkiye’ye geliyor. Biz nereye gidelim” 

Yani “Bulgar gavurları gibi Türkiye’de müslümanlara zulunı yapılıyor, Bulgar zulmünden kaçanlar Türkiye’ye geliyor, ya biz, Türk zulmünden kaçmak için nereye gidelim?” diy orlar. 

Kısacası Türk Devletini, müslümanlara katliam yapan Bulgar devleti ile eşit görüyorlar... 

Bütün bunlar, şuur altlarındaki Türkiye’yi kütür ve kafirler ülkesi saymak, dar-ı harp kabul etmek, yani cihad açılıp savaşılması gereken düşman ülke olarak görmek inancının dışa yansımalarıdır... 
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Oylar başörtüsü için 


RP lı basın-yavın organları, gençleri ve halkı başörtüsü için eylemlere, protestolara teşvik ediyorlar. Bu yolda ısrarlı yayınlar yapıyorlar. Bu arada siyasi niyetlerini de itiraf ediyorlar: “Oylar başörtüsü için" diyorlar. 

Böylece başörtüsü sorununu siyasi amaçları için nasıl sömürdük* lerini açıkça ortaya koyuyorlar. Aynı partinin konuşmacıları da vatandaşlara bu yolda konuşmalar yapıyorlar. “Başörtüsü için oyunuzu bize verin" diyorlar... 

Kısacası, başörtüsü sorununu ideolojik ve siyasi amaçlar için bir araç olarak kullanılıyor. Ama konu dini bir söylem tarzında ek almıyor. Sonuçta her zaman olduği gibi, dini siyasi gayeler için bir alet olarak kullanıyorlar. 


E 



‘Başörtüsü sancağımız” 


_ Pj jJ 




15.10.1998 tarihli Hürriyet Gazetesi’nden aldığımız yukarıdaki resim, Van’da bir başörtüsü eyleminde çekilmiş. 
Ellerinde “Örtümüz sancağımız” yazılı pankart taşıyan topluluk, aynı ifadelerle topluca slogan atmışlar: “Başörtüsü sancağımız!” 

Bütün yanlışlar bir tarafa, erkeklerin hanımların başörtüsünü sancak yapmaları yakışıyor mu? Ayıpdır, ayıp!.. 

Sancak’ın askeri bayrak olduğunu dikkate alırsak işin ciddiyeti ve ayıbın şiddeti daha da artar herhalde... 
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“Başörtülü kızlar bayrağımız” 


Başörtülü kızlar bizim bayrağımızdır 


.SELAM 

Kutsal direnişin anatomisi... 






Yukarıda 25-31 Mayıs 1998 tarihli haftalık Selam gazetesinin arka sayfası görülüyor. Başörtüsü eylemlerini kutsal direniş olarak ilan ediyorlar. Düşmana karşı kutsal mücadele imajı veriliyor. 

Sol üst köşede, “Başörtülü kızlar bizim bayrağımızdır’’ başlığı yer alıyor. 

Iran yanlısı yayın yapan bu gazete de aynı şekilde Türkiye Devleti’nin düşman olduğu, ona karşı bir kutsal cihad yapıldığı ve bu cihadda başörtülü kızların bayrak olarak öne çıkarıldığı fikrini işliyor... 

Kısacası mesele başörtüsü değil, mesele Türkiye’yi dar-ı harp, yani savaş ülkesi, savaşılması gereken kafir ve küfür 
ülkesi sayma olayıdır. Başörtüsü sorunu sadece bir araçtır. 0 
halledilse bir başka bahane ileri sürülecektir... 
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FP’li Arınç bayrakla türbanı karşılaştırdı 

F AZİLET Partisi Manisa MİJİpI vekili But mı Arınç. MOV tugianltsuıda yaptığı konuşmasında bayrakla türbanı kaişıiaslmnuı halkın Lftjıkjsiyîe karçüusü. Manisa'da Millî Gençlik Vakti tarafından düzenlenen lopUnü. İstiklal MursTnm a rtİmcUr, Kiır'un okunmasıyla tasladı. 

Daha sonra şair Melmıel Akif Riboy'un Zindanlar srîlı şiirinin okunduğu sırada InpUuıü. gösteriye dûtıüşlü. Bunların ardından komısmasma bir üniversite rektörünün, İki^örhivumle niye ısrar whyuniumız, bir metrelik bez parçası değı] im' sözlerine çıok ırerkdiftmi söyleyerek haşlayan Aruıç. şöyle konuştu; 

Bayrak da bez parçasi 

“Hu konuşmayı yapan insana en azından hakaret etmek işliyorum ve onlara içimden şunu söylüyorum: Şu bayrak da nihayetimle bir metre bezden ibaret, ama bayrağa KÜertmUkiniz saygıyı başörtüsü olduğu zaman, ımıneı gereci bunu başına koyan insanlar ütduftu zaman, ona dalın büyük saygıyı göstermek zorund asınız." 

Bu knm<*ınanm yerel TV’leıdü yayınlanması Manisa’yı kiinşbrdı. Halkın re.plüsi haber merkezlenilin lelftfouJurtnı kilitledi. M.ııusa Barnsu ise aynı zamanda üyesi de olan Annç*m konuşmasını üiLt'fedikten sonra savcılığa suç duyurusunda lmlıuıaraklarııu belirtti. 

Aklı başında bir kişi olarak bildiğimiz Bülent Arınç bile başörtüsünü bayrak saymak, bayrakla karşı laştınnak gibi yanlara düşebiliyor. 
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Başörtüsü kavgası yapanların^ diğer dini ve milli konulardaki görüşleri, onları ele veriyor 


B aşörtüsü konusunu doğru anlayabilmek iyin başörtüsü kavgası yapanların diğer dini ve milli konulardaki görüşlerini dikkate almak gerekir. 

Kendi yayuı organlarında ayıklanan ve özel sohbetlerde sık sık ifade edilen ve artık büyük bir kitle tarafından bilinen sözkonusu kimselerin tehlikeli ve zararlı görüşlerinden bazıları 


şöyle özetlenebilir: 

• Türkiye’yi dar-ı harp, yani cihat açıp savaşılması gereken küfür ve kafirler ülkesi sayıyorlar 

• Kendi yandaşlarını müslüman ve kardeş görüyorlar, diğer vatandaşları dinsiz, sapık, kafir ve dolayısıyla düşman kabul ediyorlar. 


• İslam’a en uygun düzen olan Türkiye’deki demokratik rejmi yıkmak ve yerine desptik, partisiz bir sözde İslam Cumhuriyeti kurmak, Türkiye’yi Iraıı ve Libya gibi yapmak istiyorlar. 

• ‘Türkiye, Türk Milleti’ kavramına ve Türk milli değerlerine karşı tavır alıyorlar, ‘milletimiz, aziz milletimiz’ diyorlar, ‘Türk Milleti’ demiyorlar. 

• Buna karşılık bölücülüğe ve azınlık ırkçılığına destek veriyorlar. 

• Türkiye’deki laikliğe yani siyaselüstü İslam’a karşı çıkıyorlar, İslam’ı siyasallaştırmak, bir parti dini ve partiyi de bir çeşit din haline getirmek istiyorlar. 



j 


b ; 

rafit * 1 

getir* 

•£ 

riiyüü 

•t 

deed 

•I 

Türk 

•V 

şet a böyle 


Ve daha nice anormal görüşler... Demek mesele bir başörtüsü sorunu değil, o halledilse yeni sorunlar çıkaracaklar. Evet başörtüsü kavgası yapanların diğer dini ve milli konulardaki görüşleri onları açık şekilde eleverivor. 
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Bir siyasi parti kışkırtıyor 

B aşörtüsü sorununu bir siyasi parti ve ona bağlı yayın organları, siyasi amaçlarla kışkırtıyor, tarafları inatlaştırıyor ve konuyu kangren haline getiriyor. 

•Eylemler ve protestolar yaptırıyorlar. 

•Şehir içlerinde ve İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşler d üzen letiyor I ar. 

•Başörtülü kızları il il dolaştırıp siyasi avantaj elde ediyorlar. 

•Başörtülü kızları ta Amerika’ya kadar gönderip Türkiye’yi şikayet ettiriyorlar. 

•Ve sonunda “Oylar başörtüsü için” diye manşet attırıyorlar. “Oyunuzu bize verin” diyorlar, böylece asıl amacın “oy” olduğunu açıklıyorlar... 
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Demirel: Türban siyasi bir olay 


Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, üniversitelerdeki türban tanışmasına ilişkin bir soruya, şu karşılığı verdi: 

“Kim tartışıyor türban konusunu ve neyi tartışıyor? 
Evvela ona bir bakalım. Bu ülkede kadınların büyük çoğunluğu başını örtüyor mu? Örtüyor. ‘Neden başınızı örtüyorsunuz’ diyen var mı? Herkese soruyorum. Yok. 
Öyleyse başörtüsü diye bir konu tutturup, bunu sanki Türkiye’de başını bağlayan kadınlara yöneltilmiş bir hareket kimse saymasın. Bunu bir ayıralım. Türkiye’de başını bağlayan bir kadına kimsenin birşey dediği dün de yoktu, bugün de yok, yarın da yok.” 

“Ayrımcılık” 

Üniversitedeki olayın farklı bir olay olduğunu kaydeden Demirel, şöyle devam elti; “Üniversite zeminlerinde eğer bazı kızlarımız, türban diye başlarına bir şey takıyorlarsa, bu, Türk kadınının başını bağlamasından farklı bir olaydır. Acaba bunu niye takıyorlar? Yani gerçekten inançlarının bir gereği olarak mı yapıyorlar? Peki Türkiye 1960’da da Müslüman’dı 7ü'te de Müslüman’dı 80’de de Müslüman’dı, ondan evvel de Müslüman’dı, Yani o zaman başlarına türban takmadan o okullarda okuyan yüzbinlerce öğretmenimiz, mühendisimiz, hekimimiz suç mu işledi? Sonra türban takan, eğer bunu inancının gereği olarak yapıyorsa, takmayan o zaman ne duruma düşüyor? Takan Müslüman takmayan Müslüman değil öyle mi? Bu çok büyük bir ayrımcılık. Üniversitedeki türban hadisesi, bir inanç olayı değildir. Bir siyaset olayıdır. 

Arkasındakilerc bakın. Arkasındakiler siyasetçilerdir. Siyasetçiler bu meseleden ellerini çekerlerse, üniversite bunu kendi içinde halleder. Üniversite yöneticileri o istikamette şartlandırılmış çocuklarımızı, kendi çocukları olarak görmüyorlar mı? Kendi çocukları olarak görüyorlar. Üniversitenin içine, üniversitenin zeminine bölücülük sokmak, fevkalade yanlıştır. 

Biliyorum benim söy lediklerimin ne çeşit bir reaksiyon yaratacağını. Ama gayet açıklıkla söylüyorum, eğer üniversite öğrencisi bunu kendiliğinden yapıyorsa | başka iş. Vok birisi ‘Yap’ diyorsa, siyasete alet ediyor ; çovugu. Din meselesini kimse istismar etmeye kalkmamalıdır. Vicdanlara hiç kimsenin tahakküm kurmasına gerek yoktur. İşte o yapılırsa Türkiye’de huzuru bozarsınız. Şöyle düşünenler veya böyle düşünenler, Türkiye’nin kendilerinden ibarete olduğunu zannederlerse yanılırlar. Bu ülke hepimizin. Öyleyse herkes üniversite idaresinin kuralına uysun."’ 




Kışkırtan siyasetçiler 



İstAnhul'dan Ankara'** yutmeu iifirrmiİrn )I)V Cenvi tijşktou HJmM i *&■/ (*üsrJ \r fi* <h.«L«n,< Vt///rfvHU/j Ceiitf 
1 1 Kırı Vn ti.t .trAirıruit bir topiuhık kâtykdr 



Tufbarih ûgr endir r y jpItkUn /juwrı ihwK<v 

ra>ır?Mİ fatHÎikirYİni ur mkMk'tclami sonuru kadar 4tr((\irtxx'lk'rin) ioyicdihf. 

2^ TT^/.iritrı 199& Türkiye 


Görülüyor ki, bir gurup siyaset adamı, konuşma vc davranışlarıyla türbanlı kızlarımızı Devlet’e karşı kavga ve eyleme kışkırtıyorlar, onların gençlik psikloj isinden yararlanıp başkaldırmaya teşv ik ediyorlar. 


Kışkırtı 


Kutc 

Fd/.let PeırtiS’ t 
Recaı Kutan, " 


i Türbaı 

; ,Fii 7 Uet Part;lı 7 mille 
'Çapa T‘P Fakülteler 


Malum siyast kışkırtıyorlar, ki olmak istiyor, ki 
Bu defa, fc *po dan tutup sürü maya girişiyorla 
Hem gençleri 
sorunun çözüm 1 
Herkes bil suretiyle elde ec 
Devleti yıkmaya mez. Keskin sirk 
Her türlü sor içinde çözülürse 



Kışkırtıyorlar ve çatıştırıyorlar 

Kııtan’dan sert çıkış 

Fazilet Par Us- Danışma Mecusı toplantısında konuşan Genel Başkan Recaı Kutan, “Ül ke isyana sürukleniyo rJVlılletırniz gergin" dedi 

k, fcWi»rrv.Y*vi 

Türbancılar polisle çatıştı 

faflBt Partili 7 mılletvekıi.nin turbana destek vermek ıçıh aun Cerrahpaşa ve ' Çapa Tıp Fakülteleri'™ z.yaret etmesinin ardından, eylemciler polisle çatıştı 


Malum siyasetçiler ve bilinen çevreler önce gençlerimizi kışkırtıyorlar, kanunsuz eylemlere sürüklüyorlar, polis engel olmak istiyor, karşı koyuyorlar, polisle çatışıyorlar. 

Bu defa, “polis türbanlı genç kızlarımızı jopladı, saçından tutup sürükledi’ şeklinde beyanlarla ikinci bir kışkırtmaya girişiyorlar. 

Hem gençlerimize, hem Devlete zarar veriyorlar, hem de sorunun çözümünü zorlaştırıyorlar... 

Herkes bilmelidir ki, ülkede huzursuzluk çıkartmak suretiyle elde edilen siyasi avantaj kimseye hayır getirmez, Devleti yıkmaya, rejimi çökertmeye de kimsenin gücü yetmez. Keskin sirke kendi küpünü çatlatır sadece... 

Her türlü sorun ancak huzur, bilim ve sağduyu kuralları içinde çözülürse sağlıklı sonuç ekle edilebilir. 
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2 - Başörtüsü namusumuzdur 

Başörtüsünün namus olduğu, başörtülülerin namuslu duğu ve dolayısıyla başı açıkların namussuz olduğu yoiur^ ki kanaatları belli bir kesimde yaygınlık kazanmıştır. ** 

Bu kanatledır ki. başörtüsü için yapılan eylemlerde tüsü namusumuzdur” diye yazılı pankartlar taşınmaya ba^ lanmıştır. 

3 - Başörtüsü namusumuzdur, çiğnetmeyiz 

Kayseri’de Fazilet Partisi'nin ve diğer bir takım partilerin katılımı ile 14 Haziran 1998 tarihinde okul ve üniversitelerde başörtüsü yasağını protesto mitingi yapılmıştır. Bu mitingde “Başörtüsü namusumuzdur, namusumuzu çiğnetmeyiz" diye toplu halde sloganlar atılmıştır. Konuyu 15.6.1998 tarihli Akit gazetesi manşetten vermiştir. 

İşte zihniyetleri, işte İslam anlayışları ve işte akıl ve mantıkları!... Başörtüsü namusumuzdur onu çiğnetmeyiz.. Yani ba- i şörtüsü olmayanlar ve başörtüsünü çıkaranlar namussuzdur, yani fahişedir... \ 

4 - Çıplaklık fahişelik simgesidir 

Fazilet Partisi'nin milletvekili Ramazan Yenidede, başörtüsünün siyasal bir simge olduğunu söyleyenlere karşı tepki göstermiş, “binleri de kalkar bazılarının kıyafeti ahlaksızlık ve fahişelik simgesidir” diyebilir demiştir. 

Kendi yayın organları gazete milletvekili Yenidede’nin ne demek istediğini, daha açık olarak şöyle yayınlamıştır: 

“Eğer başörtüsü siyasi simge ise, çıplaklık da fahişelik simgesidir” 

FP’den 12 Haziran Cuma günü istifa edip 3 saat sonra istifasını geri alan Denizli Milletvekili Ramazan Yenidede, ‘Başörtüsünün, bazı siyasilerce siyasi bir simge’ olarak nitelendirildiğini belirterek, 'Bazı giysiler için de (bu ahlaksızlığın ve fahişeliğin simgesidir) denilebilir’ şeklinde konuştu. 
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Yenidede bir 

yöneticilerin dec 
•Bu nereye kadc 

Bay milletvek mussuzdur, fal kendi camialar» 
kendisinin de a kendi gazeteleri mek istediğini rr başörtüsü siya dir” dedi diyor., şılıyor: “Başı aç 
5.7.1998 tarif 
Savcılığı bay Y maddesine gör kin ve düşmar turma açarak fe 

5- 

Okul ve ünivı nı gazetenin en yazdığı yazıda « 
iffetin ölçüsü ol* 
"... Şerefin, i kazanmanız ü; 

Bay yazarın t sü olduğu açıK 
İzzetin namus rinize borç olc versitede başör 
Dolayısıyla eı başörtüsünü ka 


AM Gazetesi 3 Temi 



} 

S İ Yenidede bîr gazetecinin, ‘Parti içindeki bu mücadeleniz, S\ yöneticilerin değiştirilmesine kadar gider mi?' sorusuna ise, ] 'Bu nereye kadar gider bilemem’ karşılığını verdi.” 

V 

£ Bay milletvekili Yenidede her ne kadar “başı açıklar nak mussuzdur, fahişedir” diye açık biçimde konuşmuyorsa da, kendi camialarında yaygın olan bu görüşü hatırlatıyor ve tabii ; kendisinin de aynı kanaatta olduğunu ima ediyor. Bunu bilen kendi gazeteleri FP’li bay milletvekili Yenidede nin esas ne de- 
’r mek istediğini mertçesine açık olarak yazıyor. Yenidede ‘‘Eğer ^ başörtüsü siyasi simge ise, çıplaklık da fahişelik simgesi- 
% dir” dedi diyor... Tabii asıl ne demek istediği açık olarak anlaıjj şılıyor: “Başı açıklık fahişelik simgesidir” demek istiyor. 

5.7.1998 tarihli gazetelerde yer aldığına göre Ankara DGM Savcılığı bay Yenidede hakkında Türk Ceza Kanunun 312. 
maddesine göre, “halkı, din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçundun soruş- 
'* turma açarak fezleke hazırlamıştır. 

5 - Başörtüsü namusun ölçüsü 

Okul ve üniversitelerde başörtüsü için mücadele veren aynı gazetenin emekli imam yazarı, başörtüsü eylemleri ile ilgili i yazdığı yazıda aynı şeyi, tesettürün -başörtüsünün- namus ve pt iffetin ölçüsü olduğunu yazıyor: 

ti "... Şerefin, izzetin, namusun ve iffetin ölçüsü tesettürü kazanmanız üzerinize bir borç oldu...” (19) 
m Bay yazarın burada tesettürden kasdının öncelikle başörtüsü olduğu açıktır. “Başörtülü eylemci bayanlara”, “şerefin, p izzetin namus ve iffetin ölçüsü tesettürü kazanmanız üzerinize borç oldu” derken, burada kazanılmak istenenin üniversitede başörtüsü takmak serbesti si olduğu açıktır. 

Dolayısıyla emekli imam efendi burada tesettür kelimesi ile başörtüsünü kasdetmektedir. Buna göre, başörtüsü şerefin, izr . 

'$) Ak< Gazete» 3 Temmuz 1998. S 5 
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zetın, namus ve iffetin olüusudür! Buna göre başı açık bayanların şerefi, izzeti ve namusu da yoktur. Evet öyle, demek istiyor 

6 - îranhlar’dan mı ilham alıyorlar? 

13 Mart 1989 tarihinde, İran’ın başkenti Tahran’da, Türkiye’deki başörtüsü eylemlerine destek vermek için yapılan gösterilerde, “başörtüsü namusumuzdur” yazılı pankart taşınmıştır (20). 

Kısacası, söz konusu çevreler, başörtüsünü namus ve iffet olarak kabul etmekte, başörtülü bayanları namuslu ve iffetli saymakta, bası acık bayanları ise namussuz ve hatta fahişe olarak görmektedirler. 

Tekrar altını çizerek ifade edelim ki, başörtüsünü bu kadar büyük bir mesele yapmalarının altında “başörtüsünü çıkarırsan namusun gider ve fahişe olursun” şeklindeki bir inancın yaygınlaştırıldığı anlaşılmaktadır. 

F - “Başörtülüler namuslu, başı açıklar namussuz ve fahişedir” görüşü iftira, tutarsız ve tehlikeli 

“Başörtülü bayanlar namusludur, başörtüsü namus sembolüdür, başörtüsüz bayanlar namussuz hatta fahişe* dirler” gibi bir inanç ve beyan yanlıştır, masum bayanlara iftiradır, tutarsızdır ve tehlikelidir. 

1 - Bilimsel olarak yanlıştır 

Başlarında örtü olmayan bayanların namussuz ve fahişe olduğunu ne ile belgeleyecekler? Tabii ki hiç! Böylesi iddialar çirkin bir sövgüden ileriye geçemez. Masum insanlara iftiradan başka bir şey olamaz, İslam adına işlenmiş çirkin bir suç ve ahlaksızlık örneğidir. Bu suç İslam’ın değil, İslam istismarcılarınındır. 


20) 14 Mart 1984 tarihli Tercüman 



Başörtülüler onurlu, şerefli, başörtüsüzler onursuz şerefsiz mi? 



Yukarıdaki resim bir başörtüsü eyleminde çekilmiştir. Arka planda üzerinde “Başörtüsü onurumuzdur koruyacağız” yazılı bir pankart görülmektedir. Yani başörtülüler onurlu, şerefli, başörtüsüzler onursuz, şerefsiz.. 

Fıkıha -şeriata- göre cariye hanımlar esir ve şerefsiz oldukları için başı açık gezerler, hür kadınlar ise şerefli oldukları için başı kapalı dolaşırlar. “Biz hür hanımlarız şerefliyiz, dola-yısıyla başörtüsü şerefimiz, onurumuz” demek istiyorlar. Ta-bii başıaçık hanımlar ise cariye ve şerefsiz konumunda kalıyorlar. 
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Eski Diyanet İşleri Başkanı rahmetli Ömer Nasuhi Bil^ ‘Büyük İslam İlmihali 9 kitabının 145. sayfasında şöyle diyor 

“Cariyelere göre avret malıali erkekler gibi göbekle altından dizleri altına kadar olan mahal ile arkaları J karınlarıdır. e 

Hür kadınların şereflerine ve vaziyetlerine mebni üretmekle mükellef oldukları uzuvları daha ziyadedir. Cariyi ise hürriyet şerefinden mahrum, efendilerinin hizmetleriyle meşgul olacakları cihetle haklarında daha ziyade genişlik v e ruhsat gösteril m iştir.” 

Arap toplumunda insanlar iki sınıftı: Hürler ve köleler. Hür insanlar elbette şeretli ve onurlu idiler. Çünkü hür idiler, mal mülk sahibi olabilirlerdi. Güçlerine göre giyinir kuşanırlardı, Köle ve cariyeler ise hür değillerdi, mal mülk sahibi olamazlardı, elbise sahibi olamazlardı. Hatta köle ve cariyeler sahiplerinin bir eşya gibi malı sayılırlardı. Dolayısıyla elbetteki köle ve cariye olmak bir onursuzluk ve şerefsizlikti, daha doğrusu onlar mağdur ve mazlumdular. Cariye hanımlar cinsel yönden bir çeşit orta malı, sokak kadını, haline düşürülmüşlerdi. 

Onların bu acıklı durumu o toplumdaki zulmün vahşetin sonucu idi. Başlarını açmakla kapamakla ilgili değildi. 

Bu türlü değer yargısı bin küsür yıl önceki köleli-cariyeli Arap toplumunun örf ve adetlerine dayanmaktadır. İslam köleliği de, cariyeliğe temelde karşıdır. İslam köleliği kaldırmayı esas almıştır. Dolayısıyla bir takım İslâmî hükümleri İslam'ın kaldırmayı esas aldığı kölelik-cariyelik değerlerine dayandıramayız. 

Nitekim kölelik-cariyelik dünyadan kalkalı yüzlerce yıl ol- 


* ) Ömer Nasuhi Bilmen. Büyük İslam İlmihali, 1954 İstanbul s. 145 


muştur. Kölelil karışmıştır. 

Bugün bütün oldukları için veya erkek I erir bağlamak yanlı başörtüsü olm olamaz. 

Bir okulun s namuslu kabul şerefsiz, onursı doğru olabilir bulunmak nasıl 
Böylesi abuk söyleyen kimse sapan düşüncel 
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EaşoriüS 'jrraya. 


Başörtüsüne başıaçıklara ise yürüyüşüne de * 


134 


muştur. Kölelik ve cariyeliğe ait değerler de birlikte tarihe karışmıştır. 

Bugün bütün insanlar hürdürler, şerefli ve onurludurlar. İnsan oldukları iyin şerefli ve onurludurlar. Dolayısıyla hanımların veya erkeklerin onurlu ve şerefli olmalarını bir bez paryasına bağlamak yanlıştır. “Başörtülü hanımlar şerefli ve onurludur, başörtüsü olmayanlar şerefsiz ve onursuz ' 1 demek asla doğru olamaz. 

Bir okulun sınıfındaki başörtülü öğrencilerin şerefli, onurlu, namuslu kabul edilmesi, başörtüsü olmayan öğrencilerin ise şerefsiz, onursuz ve namussuz olduklarını kabul etmek nasıl doğru olabilir ve o sınıfta huzurlu ders yapmak ve bir arada bulunmak nasıl mümkün olabilir? 

Böylesi abuk-subuk düşüncelerden öncelikle dindar olduğunu söyleyen kimseler kurtulmalıdırlar. Çünkü o kimseler bu sayma sapan düşünceleri bir de dine mal ederek ona leke sürüyorlar. 







‘Başörtüsü Namusumdur’ 
diyenler bir tarafta... 

Yukarıdaki gazete kesiği, 10 Mart 1989 tarihli Milli Gazete'den alınmıştır. 

Başörtülü kızların ağzından yazıyor: 

‘Başörtüsü namusumdur’ 

Dolayısıyla ‘başörtüsü olanlar namuslu, başı açık olanlar namussuzdur’ denmek isteniyor. Bir daha tekrarlayalım, namus bez parçasında değil, insanların vicdanlarında ve ahlak yapılarındadır. 
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“Başörtüsü namusumuzdur. 
Namusumuzu asla çiğnetmeyiz” 



14 Haziran 1998 tarihinde Kayseri’de başörtüsü ile ilgili 
bir miting yapılıyor. 15 Haziran 1998 tarihli Akit gazetesi, mitige katılanların toplu halde: 

“Biz milletiz... Başörtüsü namusumuzdur... Namusumuzu asla çiğnetmeyiz” diye haykırdıklarını yazıyor. 

Yani başörtüsünü bir ideoloji ve Devlet’ le kavga aracı yapanların ortak iddialarını dile getiriyorlar: “Başörtüsü namusumuzdur. Dolayısıyla başörtüsüz hanımlar namussuzdur” 

Hayır... Namus bez parçasında değil, insanın vicdan ve ahlak yapısındadır. 
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Başı açık hanımlara 
Hıristiyanlık ve fahişelik iması 



10 Mayıs 1999 tarihli Akit gazetesinin birinci sayfasında, başı 
açık hanımlara Hıristiyanlık ve fahişelik iması yapan çirkin bir yazı yayınlanmıştır. 

Yukarıda resimde görüldüğü gibi başıortülü hanımların üzerine “analar” başı açık hanımların üzerine ise “mamalar” başlığı yazılmıştır. 

Mama biraz yaşlı Hıristiyan hanımlarına verilen bir sıfattır. 
Türkiye’de ise kadın pazarlayan yaşlı fahişelere de mama denilmektedir. 

Böylece başı açık hanımlar Hıristiyan ve fahişe olmakla suçlanmak istenmiştir. 

Zaten, sıkı sık “Başörtüsü namusumuzdur” derken de başı açık hanımların namussuz olduklarını söylemek istiyorlar. 

Görülüyor ki, mesele bir başörtüsü değildir. Bu adamlar milyonlarca ailenin hanımlarına ve kızlarına fahişe ve namussuz gözü ile bakmaktadırlar. 

Evet bunlar dini bölücü, bunlar milleti birbirine kırdırın kışkırtmalar yapıyor, bunlar ateşle oy iliyorlar... 
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‘Başörtüsüzler j 

namussuzdur, fahişedir!’ j 

"Başörtüsü siyasi simgelstrl , çıplaklık da fahişelik simgesidir!" İ 
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Yukarıdaki kupür, 16 Haziran 1998 tarihli Akit Gazetesinden alınmıştır. 

RP Milletvekili Ramazan Yenidede, *Eğer başörtüsü siyasi simge ise, çıplaklık da fahişelik simgesidir’ diyor. 

Burada sözkonusu olan başörtüsü olduğuna göre, çıplaklık* tan kasıt başörtüsü takılmaması durumudur. Dolayısıyla ‘başörtüsü takmayanlar fahişedir’ demek istiyor. 

Zaten ‘başörtüsü namusumuzdur’ diyenler de dolaylı olarak, ‘başörtüsü takmayanlar namussuzdur, yani fahişedir’ demek istiyorlar. 

Böy leşine sakat ve sapık bir anlamı başörtüsünün üzerine yüklerseniz, öncelikle siz yoklan çıkmış ve sapıtmış olursunuz. 


FP Mil mayanlar 
TBMM< toplantısı 
Hanım kurulma* 
bazı kim: 
nıeyen di siz, fahişe taşımaya tanımlam 
Atatürkçı 
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Ouvlet Baltan fcfey i»aygtn, Çevre Bakanı İmren AyM DSP), St*»w F^ım-uı 7rnr Yanuıll. CHP)' D) a Araşit. DTPlı Ays*& Gwa>y vs Gencay Ctorurı Atodlslc ctaK tmır tapiank» 


Ouzenteyt»'«A f iL’def Part‘- 


Başörtüsüzlere fahişe iması, ayağa kaldırdı 


Meclisteki kadın milletvekilleri, başörtüsü takmayan Z 1 

kadınlan ıffel&z ve fahişe otarak tanımlayan FP Dentzh Mtetvefcli Ramazan Yenidedeyi ortak btf açıkiama yaparak protesto «o^ten* Ankara DGM fiaşsavçriıgı da harekele ^ 

geçerek. Yemdede haktonda soruşturma açtı. 


FP Milletvekili Ramazan Yenidede’nin, başörtüsü takmayanların fahişe olduğu yolunda imalı konuşması üzerine, TBMM’de çeşitli partilere mensup 7 milletvekili bir basın toplantısı ile FPli Yenidede’yi protesto etmişlerdir. 

Hanım milletvekilleri, “Türkiye’de teokratik bir devlet kurulmasını amaçlayan ve bu amaçla din sömürüsü yapan bazı kimseler, toplumu inanan-inanmayan, örtünen-örtünmeyen diye bölmeye, başında örtü olmayan kadınlan iffetsiz, fahişe diye nitelemeye kalkışmıştır. Kimsenin başörtüsü taşımayan kadınları faziletsiz, iffetsiz ve fahişe olarak tanımlamaya, hırsız, sahtekar, ahlak düşkünü kimselerin Atatürkçü olduğunu ima etmeye hakkı yoktur” demişlerdir. 


I 


%x 
■f ; 


m 


v '•• :K:v Y 







141 



I 


“Başörtüsü namusumuzdur” 
iddiasına karşı kamuoyundan tep^ 


Namusun örtüsü 

kadının vicdanıdır 


K VRN'ın Sinkaıui* ttçfsrmK 
Kutıxjjanıiıri-*ui ^.)ddı- 
'n.tru-n Tuııış^nerci. 

Hd>nMiın I u tut, kadınianîi wtiüx‘nk yapilaatf Yâi’&r’jiıl b»*iırlmk 
-Samu* <ıriu*iü. Katimın ucdaru udadır* Jİixti. -Onlu MıJlcc l-’l 
HJi*’* kaıupaj«ya« ıcıvfvosind»? îk*hr& 
I\vm kay u j A kamlıki v* 'Jüt. rt > arif Tiıcıtıu laratuüLm toıetıdr 

> uuhnu muhtaç -» tuX*><' yiyecek vo tayftık vajtJ^ı î > ayıldı. I !/ un. 
temdeki iv>n u>nı u* ıiKÎa , Tûılıy^fle yaw>\ı nann kökünün Orta Asya'dan tpdıitâinı belirtefric. "Türk'ün tu büuık ısuretı, kadim Iİ* *rkı*i»fiı beraber olmasıdır. v ” 


Hürriyet 26 Haziran 1998 


K, 


kADINI KENARA KEMEYİZ 

< >ı ta Av a'd.tiı çıkarKmı kadınla* ımır yanoıti/d.i\dr t>un. şunları s*vk*h ‘•Ka<kııkm mı/ 
Jıcp > «mı mudildir. Bumı Türk su 1 tanları mn vurunda lwp kr,ıhçH*r 
\anlı. Sultanlar. kraliçeler» her zan um fıkır cl/mı>trdı. M uslunun olduktun srmra kadınlarımın »ur k* 
nuru ilemezdik. Çünkü kütim. btniıtı anam, *>itn. kızımdır. Sizi kudu^n aı/la van yana gûntıckran mutlu yum, Analar, HacıJia , sırın ııiamUcuk. aklanacak hiçbir >uk 
Si/ Tmk *aı«ıvsını/. V uzumun açın fper koralinden buphe edenler varsa onlar sizden utansın. Çırnıklar ıuuı perdenin arkasına *«ktıu>w, .Ytmus örtüsü kadıma vlrdamodaüır. 
Kadınların ağzım buutunu mi ark çatıda ^ yapaımu-vrıız 

rrv^» 1 


Bilinen çevrelerin “başörtüsü namusumuzdur” sloganını mitinglerde ve gazetelerde ısrarla tekrarlamaları, dolayısıyla başı açıkların namussuz olduklarının ima edilmesi, FP’li milletvekili Yenidede’nin de başıaçık hanımların fahişe olduklarını ima etmesi üzerine, kamuoyunda çeşitli tepkiler oluşmuştur. Yukarıdaki gazete haberi bu tepkilerden birisini yansıtmaktadır. 


Çünkü bu idd örtülerini çıkarıy. 
ve fahişe oluyor birer iftiradan ve 


“Başları açık 

mek, dine ve ah lamına gelir, isle bunu isbat edeı rektirecek bir sl böyle bir iftirada zül edenler inse teşkil ederler. 

4 - Namu 

Orada namus lerse giyinsinler, suz demektir. Vi insanlar da kadı lerse veya giym gerçeğin biçrok 

Namus elbise lan işlerdedir. G kimseler vardır k namussuzdurlar. 

Biz, İslam'da duğuna kesin d' 
olduğuna inanırı; 
(arımızın namuslı ledir. Kılık kıyafet refli hükmünü ve na dair kesin bel 
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2 - Tutarsızdır 

Çünkü bu iddiada bulunanlar da zaman zaman başlarından örtülerini çıkarıyorlardı O zamanlarda kendileri de namussuz ve fahişe oluyorlar demektir. Böyle şeyler, böyle iddialar kuru birer iftiradan ve tutarsız sözden başka birşey olamaz. 

3 - Dine ve ahlâka aykırıdır 

“Başlan açık olan bayanlar namussuz ve fahişedir” demek, dine ve ahlaka sığmaz, tam manasıyla yalan ve iftira anlamına gelir. İslam’a göre bir bayana “fahişedir” demek ve bunu isbat edememek dünyada ve ahirette büyük ceza gerektirecek bir suç ve günahtır. Gerçek müslümanlar kimseye böyle bir iftirada bulunmazlar. Bu türlü yalan ve iftiraya tenezzül edenler insanlık için de, İslamlık için de sadece bir leke teşkil ederler. 

4 - Namus insanların vicdanlarındaki ahlâk 
ve asalet yapılarındadır 

Orada namusları yoksa, sırtlarına ve başlarına neler giyinirlerse giyinsinler, o kimseler kadın olsun, erkek olsun namussuz demektir. Vicdanlarında, ahlak yapılarında namuslu olan insanlar da kadın olsun, erkek olsun yine başlarına ne giyerlerse veya giymezlerse o kimseler namuslu kimselerdir, Bu gerçeğin biçrok örneğini hepimiz çok defalar görmüşüzdür. 

Namus elbisede ve görünümde değil, vicdanlarda ve yapılan işlerdedir. Görüşlerinde namus abidesi gibi bilinen nice kimseler vardır ki, işlerinde, insanlara yaptıkları muamelelerde namussuzdurlar. 

Biz, İslam’da beraeti zimmet asıl olduğuna, yani suçlu olduğuna kesin delil olmayan herkesin masum ve muhterem olduğuna inanırız. Dolayısıyle ilk bakışta bütün bay ve bayanlarımızın namuslu ve şerefli kimseler olduğuna inanırız ve öyledir. Kılık kıyafetleri ne olursa olsun, herkese namuslu ve şerefli hükmünü veririz. Ancak bir kimsenin namussuz olduğuna dair kesin belge mevcut ise, sadece o kimseye farklı gözle bakılabilir. O kişiye herkesin “sen namussuz kimsesin- demek hakkı da yoktur... 

Kendi namusu ucuz olanlardır ki, ancak başkalarının n* muşuna kolayca dil uzatırlar... 

5 - Başörtülü veya çarşaflı bayanlar cinsel 
suç işlemezler diye bir şey yoktur 

Birçok Arap ülkesinde fuhuş çarşaf ve benzeri kıyafetler altında icra edilmektedir. İstanbul Lalelı’deki fuhuş yapan birtakım Rus kadınları nataşalar da kapalı kıyafetler altına saklanmaktadırlar. Onların bu hareketi ne kapalı kadınlarımıza leke getirir, ne de acık kıyafetle fuhuş yapanlar, açık giyinen namuslu hanımlarımıza bir leke düşürür. Kötüler ve kötülük her kılığa ve kıyafete girebilir ve kendilerinden başka kimseyi bağlamaz. 

Başörtülü kızlarımız başlarını dinî bir duygu (le örttükleri ^cin ve bu yolda iddialı bir azınlık oldukları için, erkek arkadaşları ile münasebetlerinde daha disiplinlidirler. Ve bu gayet güzeldir. Ancak her başörtülü öyle olacak demek değildir Keramet başörtüsünde değildir. Nitekim, başörtülü kızlarımızın da caddelerde, parklarda ve sakin yerlerde erkek arkadaşları ile elele tutuşup sıkı fıkı dolaşmakta olduklarını hepimiz görmekteyiz. Dolayısıyla kılık-kıyafet çok önemli olmakla birlikte, herşey demek değildir. Eğer başörtülü kızlarımızın sayısı biraz daha artarsa, hic kimsenin şüphesi olmasın, malum davranışlarının diğer dekolte kızlarımızdan fazla farkı kalmayacaktır. Çünkü, buğun başörtülü kızlarımız da az olarak görülen flört hareketleri o zaman daha cok görülecektir. Bir şey de yaygınlaştığı zaman toplumsallaşır hatta meşrulaşır, hoşgörülür hale gelir. 

Bu türlü hareketlerle gençlerimize çirkin yakıştırmalar yapmak da büyük bir çirkinliktir. 

Evlenmek isteyen, güzel ve mutlu bir yuva kurmak isteyen gençlerimizin meşru ve sınırlı şartlar içinde birbirleriyle konuşmaları, tanışmaları Allah katında da insanlar katında da güzel birşeydır. Nitekim o türlü tanışma konuşmalarla nice mutlu ve mübarek yuvalar kurulmuş, tertemiz mübarek yavrular doğ* 


144 


f ' ^'yafen 

> Vap a .J ? a( a«,na Sa S 

''nen n a Jf E 
'ükhe> 
"bağla^ 
■rttukJen KSn a,ka daslaı ( 

ayet güz* 
* ,r - Keramef 
2 'n cfa cad- 
>lanileelegörmekie- 
:te, herşey riraz daha ınışlarının r. Çünkü, 

: hareketgınlaştığı 
3İe gelir. 
î/ar yap- 


Evet, namus kıyafette değil, vicdanlarda ve ahlak yapısında... 
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I Natasalar tebdil kıyafet takıiıyor 


Eski komünist ülkelerden 
Türkiye’ye gelip fuhuş yaparak para kazanmak isteyen hanımlardan 

bazıları, polis takibinden kurtulmak için tesettürlü kıyafetlere bürünüyorlar. 
Ancak tesettürlü kıyafet ve başörtüsü onları namuslu yapmaya yetmiyor. 
Çünkü namus kılrk-kıyafete ve başörtüsünde değil, insanların vicdanlarında ve ahlak yapılarmdadır. 
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muştur Esasen İslam’ın emri de bu yoldadır. 

6 - Zararlı ve tehlikelidir 



“Başörtüsü takan bayanlar namusludur, başı açık b a , yanlar namussuz ve fahişedir” demek, böyle düşünmek ve ona göre de muamele yapmak sosyal hayatımız için zararlı ve tehlikelidir. Bu türlü fitne ve fesat tohumları taşıyan suçlamalar, toplumsal bütünleşmemizi engeller, aksine milletimiz fertlerinin birbirlerine karşı düşmanlık ve kin duyguları ile dolmalarına sebep olur. 

Din kardeşliği, millî birlik duygusu; hepimizin birbirimize sevgi, şefkat ve hoşgörü ile yaklaşmamızı ve ona göre ılımlı biçimde, kardeşçe, dostça muamele yapmamızı zorunlu kılar, Dinimizin de emri budur... Çevresine o türlü suçlamalarla yaklaşan kimseler, çok sevdiklerini söyledikleri yüce dinimize zarar verirler. Öyle ya, siz din adına çevrenize en güzel, tatlı sözlerle, hoş davranışlarla yaklaşacağınız yerde, ‘sizin başınız açıktır, dolayısıyla siz namussuzsunuz, fahişesiniz’ derseniz ve bunu da dinî görüş olarak söylediğinizi hissettirirseniz, o zaman karşınızdaki kimsenin size de, dine de soğuk bakmasına sebep olursunuz. 

O türlü yaklaşımlar, ‘başları acık bayanlar namussuz ve fahişedir” yaklaşımı, olsa olsa Türkiye’yi dar-ı harp sayan, miıslüman halkımızı kamplara ayırıp birbirine kırdımak isteyen gizli düşmanların, dinimizin de, müslüman halkımızın da düşmanlarının çirkin bir taktiği, bir fitne ve fesat usulü olabilir. Aydın müslümanlar onların tuzağına düşmemelidirler. 


7 - Ayeti Saptırıyorlar 


“Başörtüsü namusdur, başörtülü bayanlar namusludur, başı açık hanımlar namussuz ve fahişedirler” şeklindeki yanlış görüş bir ayet-i kerimenin yanlış yorumlanmasından ve saptırılmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki: 

Medine’de müslüman hanımları tuvalet ihtiyaçları için geceleyin dışarı çıkarlar, hurmalıklann içine giderler. Medine'me 


h^ 1 Y arame derek taciz 

anlatırlar. Oı yorsunuz, 

Jiye çıkışırla hilelim sizit nrta malı. 


-Ey Peyç nımlarına s alsınlar. Bu ha uygudur 


Böylece, üzerlerine c alacaklar, bc bilinecek ve 
Şimdi bu de cilbap fc baştan açık kadınlardır” 
Bazıları d< 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refsiz kadın şereflidirler’ 
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a - O devit adamlar istet 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bazı yaramaz adamları o hanımları gözetler ve peşlerinden giderek taciz ederler. Müslüman hanımlar bu olayı kocalarına anlatırlar. Onlar da o yaramaz adamlara ‘Neden böyle yapıyorsunuz, hanımlarımıza niçin tacizde bulunuyorsunuz’ diye çıkışırlar. Yaramaz adamlar, ‘biz onları cariye sandık, ne bilelim sizin karınız olduğunu’ derler. Demek onlar cariyeleri, orta malı, fahişe kadınlar olarak biliyorlardı. 

Olay Hz. Peygambere aktarılır ve bir süre sonra Ahzap Suresi 59'uncu ayet nazil olur. Ayetin Türkçe anlamı şöyle: 

“Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle (dışarı çıktıkları zaman) örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların tanınıp da eziyet edilmemeleri için daha uygudur. Allah bağışlayan ve esirgeyendir” (2i) 

Böylece. müslüman hür kadınlar dışarı çıktıkları zaman üzerlerine cilbap denilen bir çeşit yatak çarşafı gibi bir örtü alacaklar, böylece cariyelere benzemeyecekler, hür oldukları bilinecek ve dolayısıyla da tacize ve eziyete uğramayacaklar. 

Şimdi bu ayeti saptıranlar, buradan hareketle, “üzerilerin- de cilbap bulunan kadınlar hür ve namuslu kadınlardır, başları açık kadınlar ise cariye, yani namussuz ve fahişe kadınlardır” demek istiyorlar. 

Bazıları da “başörtüsü bizim namusumuzdur” diye pankart taşıyorlar Onlar da. “Cariyeler başları açık onursuz şerefsiz kadınlardır. Hür kadınlar ise başları kapalı onurlu ve şereflidirler” demek istiyorlar. 

Bütün bunlar yanlış yorumlardır. Dinî ve İlmî hiçbir değeri yoktur. Aksine dinî açıdan da bilimsel açıdan da yanlış ve zararlıdır: 

a - 0 devirde bir devlet yoktu, polis teşkilatı yoktu, birtakım adamlar istedikleri kimselere tacizde bulunabilirlerdi. O devirde bir kölelik ve cariyelik vardı. Zavallı köle ve cariyeler ^ 


para ile satılırlar, hem de toplumda her türlü hakaret 


ve ta c * e 


uğrarlardı. O biçare köle ve cariyelerin haklarını koruyacak k! 
devlet gücü de yoktu. Bu arada yaramaz adamlar cariye^ mayan hür hanımlara da tacizde bulunabiliyorlardı, w* böyle yapıyorsunuz?’ denildiği zaman ‘biz onları cariyeler sa nıyorduk’ diye cevap veriyorlardı. Bu durumda ayetti kertme hür hanımları tacizden korunmaları için, cariye olmadıkların, gösteren, hür kadın olduklarını bildiren üzerlerine cilbab almalarını tavsiye ediyor. Emir değil, tavsiye ediyor. “Bu onlara tanınmaları, cariye olmadıklarının bilinip eziyet edilmem*, leri »çın daha uygundur” diyor. Başka bir önlem de olabilir ama bu daha uygun diyor. Tabi o şartlarda... 


b - O şartlar ortadan kalkalı çok olmuştur. Günümüzde yoktur. Bugün bir devlet otoritesi vardır. Polis teşkilatı vardır, kimse kimseye saldırıda bulunamaz, bulunursa da cezasını görür. Kadınlarımız, kızlarımız devletimizin güvencesi altındadır, Bu şartlarda da saldırıya uğrarlarsa, o saldırıyı bir elbise çeşidi önlemez. 


Kölelik ve cariyelik rezaleti kalkalı yüzyıllar olmuştur. Bugün toplumumuzda herkes hürdür, herkes onurlu ve şereflidir. Falancalar köle ve cariyedirler, onursuz, namussuzdurlar, elbiseleri şöyle veya böyle olacak, filancalar hürdürler, onurlu ve şereflidirler, elbiseleri de şöyle farklı olacaktır gibi bir safsatayı düşünmek, o kölelik devrinde kalmak demektir. Bu türlü düşüncelerin hiçbir değeri yoktur. Dini böyle anlamak, Kur an ı Kerim ’i böylesine yorumlamak öncelikle dine ve Kur an a saygısızlıktır ve tek kelime ile cehalettir. 

Ne acıdır ki, böylesine bir cehalet 2000’e iki kala ülkemizde toplumsal hayatımızı sarsabilmektedir. 

O Ayet-i kerime o şartlarla ilgili bir tavsiyeyi içermektedir. 

İslam Hukuku Mecelle’den iki temel madde konumuzu aydınlatmaya yarayacaktır sanırız: 


1 - Ezmar 
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inkar olunaı 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devri kapanr m iştir. 
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bi, cariyelere 
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Burada şur 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özel kıyafetle imaj vermekti 
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1 - Ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyuru inkar olunamaz. 

Yani zamanların değişmesi ile hükümlerin değişmesi inkar olunamaz. 

Sozkonusu ayeti kerimenin geldiği dönemdeki şartlar, zamanın geçmesi ile değişmiştir. Devletsızlik, kölelik ve cariyelik devri kapanmıştır, dolayısıyla onlarla ilgili hükümler de değişmiştir. 

2 - Mani zail oldukda memnu ardet eder 
Yani yasaklık sebebi ortadan kalktığı zaman, yasaklanan şey geri döner, serbest olur. 

Diyelim ki, hanımların cilbabsız yani üzerlerine yatak çarşafı gibi birşey almadan dışarı çıkmaları yasaktı. Niçin yasaktı? 
Çünkü cariye’ye benzetilerek tacize uğramaktaydılar. Şimdiler de cariyelik de kalkmış, onlara benzeyip de tacize uğramak da kalkmış ve devlet otoritesi kurulduğundan taciz ortamı da yok olmuştur. 

Dolayısıyla, dışarıya cilbapsız çıkmamak yasağı kalkar, yani cilbapsız çıkmak serbest olur. Mani sebep, yasaklık sebebi, carıyelere benzeyip cinsel tacize uğramaktı, cariyelik de kalktı, onlara benzemekte kalktı, devlet otoritesi kurulduğundan taciz ortamı da kalktı. Bu durum da sokağa cilbabsız çıkmamak yasağı da kalkmış olmaktadır, yani cilbabsız dışarı çıkmak serbest olmuştur. 

Burada şunu ifade edelim ki, günümüz dünyasında da fahişeler vardır. Müslüman ve namuslu hanımefendiler, fahişelerin özel kıyafetlerini giyinerek veya onlar gibi davranarak çirkin imaj vermekten sakınmalıdırlar. Dürüst ve namuslu bayanlar kılık-kıyafetleri ile de, davranışları ile de hanımefendi denilecek bir görünümde olmalıdırlar. Aşırılıklardan sakınmalıdırlar. 

8 - Önemli olan hanımefendi olmak 

Önemli olan bir bayanın toplumsal hayatta bir hanımefendi 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tavrı sergilemesidir. Hanımefendi kavramının bize hatırı anlamlar ciddi, olgun efendi, kibar, nazik, namuslu ve olmak. fy * 


Bir hanımın bu güzel hanımefendiliğine uygun davran^ arasına elbette giyim-kuşam konusu da girecektir. Bir mefendinin giyim-kuşamı da hanımefendice olacaktır. Bu ha. 
nımefendice giyim-kuşamın sınırlarını büyük ölçüde sosya çevre tayin edecektir. 

Bir bayanın hanımefendiliği elbiseden çok davranışları { değerlendirilir. İstediği kadar kapalı bir giysi içinde bulunursa da, tavırları ile, konuşmaları ile hafif, kaba tabiri ile fingirdek!» 
yapı sergiliyorsa, o bayan çevresi tarafından layık olduğu hükmü alacaktır. Dinimizin istediği şey bir hanım için yukarıda ifade ettiğimiz gibi hanımefendi, ciddi, olgun, dürüst, namuslu ve nazik olmaktır. Bunu sadece elbise ile, saç kıllarımsak lama ile elde etmek mümkün değildir. Hanımefendilik için a le terbiyesi, eğitim ve öğretim, İslam’ı aydın anlamda kavramak ve ona yürekten inanmak gerekir. 

Hanımefendiliği, namuslu ve dürüst olmayı vicdanda ve ahlakda değil de, kılık kıyafette aramak, İslam'ın ve hayatın özünü kavramamak, şekil ve görünümden öteye geçeme mek demektir. 

Sonuç olarak, bir defa daha altını çizerek ifade edelim ki, “başörtülü hanımlar namusludurlar, başı açık bayanlar namussuz ve fahişedirler” şeklindeki yaklaşım yanlıştır, zararlıdır, tutarsızdır, dinî ve İlmî hiçbir değeri yoktur. Sos* yal bütünleşme ve din kardeşliği ilkelerine aykırıdır. Öyle si iddialar çirkin bir iftirayı da yüklendiği için manevi açıdan günah ve vebali büyüktür. 

Namus insanların vicdanlarından ve ahlak yadlarındandır 

Prensip olarak herkesi namuslu ve şerefli kabul etmek gerekir. Berati zimmet asildir. Sadece suçlu olduğuna dair kesin belge olan kimseler suçludurlar. Diğer insanlar masum ve muhteremdirler. 
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Şurasını da şerefle ifade edelim ki, dünyanın en namuslu bayanları Türk hanımlarıdır. Açığı da, kapalısı da. köylüsü de, şehirlisi de pırıl pırıl, namuslu ve şereflidirler. Yolunu şaşırmış olanlar o kadar azdır ki, onlar devede tüy bile olmazlar. Onlardan bahsetmeye bile gerek yok. Analarımız, bacılarımız, eşlerimiz ve kızlarımız melek gibidir hepimizin, hem de milletçe... 

G - İran’ın başörtüsü sorununu kışkırtması 

İran'daki Humeyni rejminin Türkiye’deki başörtüsü sorununu destekleyerek ve kışkırtarak, konunun ideolojik hale getirilmesinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Ancak Türkiye’deki başörtüsü sorununu İran’daki Humeyni rejmi ortaya çıkarmış değildir. Çünkü bizde başörtüsü tartışması 1960’lı yılların sonuna doğru ortaya çıkmıştır. Halbuki Humeyni İnkılabı İran’da 1979 da gerçekleşmiştir. Bizim sorunun Humeyni rejmınden 10 yıl kadar önceliği bulunduğu kesindir. Şu var ki, Humeyni rejmi bütün müslüman ülkelerdeki siyasal İslamcılığı etkilemiş, desteklemiş ve geliştirmiştir. Bu arada Türkiye'deki radikal İslam anlayışını da etkilemiş, desteklemiş ve geliştirmiştir. Başörtüsü sorununu da, siyasal İslamcılığın çok önemli bir parçası ve aracı olarak Humeyni rejmi alabidiğine desteklemiş, kışkırtmış ve onu bir ideoljik yapıya büründürmüştür. 

Konuyu açıklamaya çalışalım: 

1 - Humeyni rejmini ihraç gayretleri 

Humeyni ve İranlı mollalar şahlık rejmini kafir ve küfür rejmi olarak ilan etmiş, ona karşı cihad açmışlar ve bilindiği üzere 
1979 da bir İnkılap ile Humeyni ve Mollalar iktidara gelmişlerdir. Şahlık rejminin yerine İslam Cumhuriyeti kurduklarını ilan eden Humeyni ve mollalar 10 binlerce muhalifini idam etmiş, kanlı despot bir rejim kurmuşlardır. 5 milyondan fazla İranh ülkesini terk ederek başka ülkelere sığınmışlardır. 

Humeyni ve Mollalar kanlı ve despot rejimlerini “İslâmî rejim” kisvesi altında diğer müslaman ülkelere de ihraç etmek 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üzere yani öteki müslüman ülkelerde de aynı inkılabı yapm alf üzere resmen faaliyete geçmişler. Bu ihracı gerçekleştirme! 
amacıyla “îrşad-ı İslam” bakanlığı adıyla özel bir bakanı! 
kurmuşlar, bu konuya milyarlarca dolar para tahsis etmişler, dir, kurdukları radyo istasyonları ile diğer İslam ülkelerine yö. 
nelik yıkıcı propagandaya girişmişlerdir. Humeyni’nin ve diğer mollaların kitaplarını öteki müslüman ülkelerin dillerine çevirtmek üzere yüklü paralar yatırmışlardır. Irak’a da aynı Humeyni rejmini ihraç edebilmek için 8 yıllık bir savaşa girişmişler yüzbinlerce müslümanın kafir diye birbirini öldürmelerine sebep olmuşlardır. 

İşte, bu çerçevede Türkiye’de de molla rejmini kurabilmek için İran büyük gayretler göstermiş, büyük yatırımlar yapmıştır. Türkiye’deki demokratik rejmin hür imkanlarından ve hükümetlerin gafletlerinden yararlanan Mollalar Türkiye'de büyük etkinlik kazanmışlardır. 1980 yılından bu yana mollalar Türkçe olarak her gün birkaç saat yıkıcı ve kışkırtıcı radyo yayını yapmaktadırlar. Türkiye’de birçok Humeynici gazete, dergi ve kitap yayınlamaktadır. 

Yıllardan beri devam eden bu propagandalar tabii olarak meyvesini vermiştir ve Türkiye’de Humeyinci olsun veya Humeynici olmadığını söylesin rejim düşmanı güdü bir siyasal İslamcı kitle ortaya çıkarılmıştır. En önemlisi Hu meynıcıler Türkiye’deki temiz İslam inancını ve anlayışını büyük ölçüde bozmuşlar, dini bir siyasi idelojisi haline getirmişlerdir. Bir diğer ifadeyle dini din olmaktan çıkarıp siyasi iktidar aracı ve siyası rakiplerine karşı bir baskı vasıtası durumuna sokmuşlardır. 

2 - Humeyni rejmi ve kadın kıyafeti 

İran’da Humeyni iktidara gelmeden önce, şah rejmini küfür ve kafirlik düzeni olarak suçladığı sırada, kadın kıyafetlerine karşı da şiddetli bir kampanya açmıştı. Başı açık gezen kızları ve kadınları, özellikle biraz dekolte giyinenleri namussuzluk ve fahişelikle suçlamışlardır. Bu konuda rejimden kolayca taviz almış ve halkdan da destek görmüş, kızlar ve kadınlar namussuz ilan edilmekten korkarak Humeyni’nin ıs* 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tediği gibi çarşafa girmeye başlamışlardır. 

Mollaların şahlık rejmını yıkmada kadın kıyafeti konusu bir numaralı rol oynamıştır. 

Mollalar iktidara geldikten sonra kadınlara kapalı giyinmeyi mecbur etmiş, sacının teli gözükenleri kırbaç cezasına çarptırmıştı 

İran'da bir bayanın makyaj yapması, sokakta bir kadınla bir erkeğin konuşması veya yanyana yürümesi, toplu taşıma araçlarında kadınla erkeğin yanyana oturması yasaklanmış, yasağa uymayanlara kırbaçlama dahil çeşitli cezalar vermişlerdir, 

İran’da kadın kıyafetleri ile ilgili zorunlu uygulama ve cezalar konusu zaman zaman bizim basına da yansımıştır. 

3 - Iranlı mollalar bizdeki Siyasal İslamcılığı 
desteklemekte ve kışkırtmaktadır 

Humeyni rejmini diğer müslüman ülkelere de ihraç etmeyi temel prensiplerinden birisi kabul eden İranlı Mollaların bizdeki başörtüsü sorununu kışkırtması ve desteklemesi gayet tabiidir. 

Konunun boyutunu kavrayabilmek için iki olayı düşünmek yeterlıdir: 

a • Türk milletinin evlatlarından niceleri teröristlerin kurşunları ile veya başka yollarla teker teker veya topluca şehit olmakta, deprem ile, sel ile veya başka tabii afetlerle topîuca ölmektedirler. Bu evlatlarımızın hic birisi için gıyabi cenaze namazı kflınmamaktadır. Fakat, Humeynici, Hizbullahcı veya benzen gruplardan önde gelen birisi başka ülkelerde öldürüldüğü zaman, Beyazıt Meydanın’da onun için binlerce kişi tarafından gıyabi cenaze namazı kılınmaktadır. Kimlerdir bu adamlar?... 

Militan ruhlu, örgütlü bu Humeynicilerin, evet, Beyazıt Meydanında gıyabi namaz kılan Humeynicilerin Türkiye’deki başörtüsü ve 8 yıllık eğitim eylemlerindeki etkili rollerinin derecesini tahmin etmek güç değildir. 

b - Ankara Sincan’daki belediye tarafından düzenlen*, malum gece ve faaliyetlerde Iranlı diplomatların ve Iran^ ğinin gayet açık biçimde yer aldıklarını milletçe gördük... 

RP lider kadrosunun da Sincan olayını nasıl destekledikle rini ve savunduklarını hepimiz gördük... 

Sincan olayı bize iranlı diplomatların, beşinci kol mensup, lamın ve propagandacılarının bizim siyasal İslamcılarla ^ derece sıkı fıkı olduklarını açık olarak ortaya koymaktadır. Bu ilişkinin bir de böyle açık olmayan, gizli olan yönleri vardır elbette, orada, ne türlü bir ilişki, etkileme ve yönlendirme oldu, ğunu bilemeyiz. Ama burada yazmak istemediğimiz tahmin, terimizde de yanıldığımızı pek sanmıyoruz. Tabii, siz sayın okuyucularımızın da tahminlerine saygı duyarız. Bu tahminlerin, İran’ın Humeyni rejmini ihraç etmek üzere maddi ve manevi büyük yatırımlar yaptığı gerçeği ışığında olduğunu da unutmamak gerekir. 

4 - iranlı mollalar bizdekı başörtüsü sorunu 
resmen kışkırtmaktadır 

İranlı mollalar ve onların kontrolündeki rejim, Türkiye’deki siyasal İslamcıları maddeten ve manen desteklediği ve her konuda onlara örnek ve önder olmaya çalıştıkları gibi, başörtüsü konusunda da resmen destek vermekte ve bu yolda kışkırtmalarda bulunmaktadır. 

İran’ın Sesi radyosu başörtüsü konusunda ileriden beri sürekli kışkırtıcı Türkçe yayınlar yapmaktadırlar. Ayrıca Türkiye’de İran yanlısı yayın yapan gazete, dergi ve İstanbul'da yayın yapan bir radyo aynı biçimde kışkırtmalarda bulunmaktadır. Humeynici yayınevleri de kışkırtıcı kitaplar çıkarmaktadırlar. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Türkiye’deki başörtüsü konusu ile ilgili olarak, İran’da yürüyüşler yapılmakta bir takım yetkililer Türkiye’yi suçlayıcı beyanlarda bulunmaktadırlar. 
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İranlı mollaların başörtüsü kışkırtması 



İleriden beri Türkiye’deki Siyasal İslamcıları destekleyen İranlı mollalar, başörtüsü sorununu da kışkırtmakta ye bunun Türkiye için bir kargaşa sebebi haline getirilmesi için çeşitli tahriklerde bulunmaktadırlar. 
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Ve maske düştü 

lahran Üniversitesi Öğrencileri, dün Türkiye'deki türban yasağım protesto ederek. Türkiye'deki olayların arkasındaki gerdeği gtf/ler önüne serdiler. 

lahran Üniversitesi Islami Öğrenci Demeği nin örgütlediği gösteride yaklaşık 
500 ki/ öğrenci, “Türkiye üniversitelerimle İslâmî tesettürün yasaklanmasını 
protesto ediyor»/", "‘Başörtümü/ siperinıizdir", "‘Türkiyeli Müslüman kadınların yaııııulayı/-Hizbullah", “Anadolu mücahit kadına selam” ya/ılı Türkçe pankartlarla, üniversiteden İran Meclis binasına kadar yürüdü. 

lahran sokaklarında “Başörtüsü ö/gürlüğün simgesi, yokluğu köleliğin gelmesi", “Müslüman Türk bacım, seninle aynı siperdeyiz", “İslam yolumu/, başörtüsü sığınağımı/" gibi sloganlar alan I ran 1 1 kız öğrencilerin yürüyüşünün sonunda, 9 maddelik bir bildiri de okundu. 

Her maddesinden sonra, kız öğrencilerin, “Allahii Ekber, Hıınıcyni Rehber" sloganları attıkları bildiride. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Türkiye’nin laik dü/cnine saldıran ifadeler yer aldığı gözlendi. 

Radyo ve basının kiistühlığı 

İran İslam Cumluıriyoti'nin Sesi Radyosu vc İran basım da Türkiye'ye yönelik “Kanlı şeriat çağrıları" yapmayı ve içişlerimize burnunu sokmayı sürdürüyor. 

lahran Radyosu ’nun önceki gece yayınladığı yorumda, Türkiye'deki Müslümanların sürekli gösterilen düzenleyerek üniversite öğrencilerine karşı süren baskıları kaldırmaya çalıştığı ifade edildi ve şu görüşlere yer verildi: 

“Protestocu binlerce Müslüman dinlerinin hükümlerine uyma hakkına sahip olmanın ötesinde, din farizasının yasaklanmasını dine karşı cepha alma olarak değerlendirmektedirler. Türkiye Müslümanları, Islami örtü yasağını, tilke anayasasına aykırı bulmaktadır. Türban yasağı, halk arasın* da yankı uyandırırken, hükümete muhalif partilerden Doğru Yol vc Refah, bunu fırsat bilerek göstericileri destekleme yoluna gidecek, böylece daha iyi bir çehre kazanacaklardır." 

İran'da yayınlanan Cumhuri İslam Gazetesi de, başyazısını Türkiye’deki olaylara ayırdı. Gazetenin, “Evren’tn halka meydan okuyuşu" başlığıyla yayımlanan başyazısında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren, İslam geleneklerine göre baş örtmenin Atatürk ilkelerine ve laikliğe aylan olduğuna inanmaktadır. Ancak Türkiye’nin Müslüman halkına laikliğe inanıp inanmadığı sorulmalı. İnanmıyorsa Türk demokrasisinin buna ne derece saygı göstereceği görülmelidir." şeklinde bir görüş savunuldu. 

Salman Rüşdi olayı öncesinde Türk yöneticilerin ülkeyi “İslam'dan uzaklaştırma" yönünde önemli adımlar attıkları İleri sürülen başyazıda, “Öyle görünüyor ki üniversitelerde başörtüsünün yasaklanması konusundaki adım Salman Rüşdi’nin baş destekçisi durumundaki AT’yi memnun etmek amacıyla atılmıştır." denildi. 
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Humeyni rejmini 
Türkiye’ye ihraç çabaları ve başörtüsü kışkırtması 


I ranlı mollalar 1979’dan beri, kanlı despotik Humeyni rejmini Türkiye’ye de yerleştirmek için yoğun faaliyet gösteriyorlar. Radyo, kitap, dergi ye gazete ilanlarıyla Hume V - nieilik propagandası yapan İranlı mollalar, Türkiye’de başörtüsü sorununu da bizzat ve de açıktan kışkırtıyorlar. 
Çünkü Humeyni devrimi İran’da da kadın kılık kıyafeti tartışmaları ile başlatılmıştı. 

Pankartlara ve sloganlara dikkat edelim; “Başörtüsü namusumuzdur”, “Başörtümüz si peri m izdir”, “Müslüman Türk bacım seninle aynı siperdeyiz” diyorlar. 

“Başörtümüz namusumuzdur” derken, başı açık hanımların namussuz oldukları hatırlatılıyor. 

“Müslüman Türk bacım seninle aynı siperdeyiz” derken aynı ortak düşmana karşı cihat ettiklerini, yani savaştıklarını açıklıyorlar. Bu ortak düşmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunda şüphe yoktur. 

Biz, Türkiye’deki Siyasal İslamcıların daha doğrusu başörtüsü kavgası verenlerin, İranlı mollaların Türkiye düşmanlığı yüklü desteklerini reddetmelerini beklerdir. Maalesef bunu yapmadılar, yapmıyorlar. Türkiye’nin her şeyini insafsızca, hatta düşmanca eleştiren Siyasal İslamcılar, insanlık dışı kanlı Humeyni rejmini asla eleştinniyorlar. Aksine onlardan gelen destek ve kışkırtmalardan memnun oluyorlar, Görülüyor ki, sorun sadece bir başörtüsü meselesi değildir. 
İranlIların ifadelerine göre mesele, bizimkilerle İranlIların aynı sipere gizlenip Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı cihat -savaş- açma sorunudur. Bu şartlarda Türkiye’nin geri adım atması asla beklenemez. 


“Bizirr sal Islar inançlar dıyenleriı çalışan ı 
İran’ı ve ı teyen faa de değili mışlardır. 

Bütün nitelik ka nin yani dönüştür 
Bu nol cı haline nun, İran kol ment dacıların 
Tabii t de gerçe 
Şimdili cihad ve sından te suretle te rünmekte adım attır rak algıla ni taleple 
Biz, bı sağduyu mek ıcin re yol act 
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5- Başörtüsü eylemcilerinin İran’ı eleştirmelerini beklerdik 

“Bizim, siyasetle, rejim düşmanlığı ile, Iranla ve de siyasal İslamcılarla ilgimiz yoktur, biz sadece masum dinî inançlarımızın gereği olarak başörtüsü takmak istiyoruz” 

diyenlerin, kendilerine sahip çıkmaya ve güdümüne almaya çalışan İran’ı eleştirmelerini beklerdik... Hayır hiçbir suretle İran’ı ve mollaların kendilerini İran'ın çizgisinde göstermek isleyen faaliyetlerine karsı çıkmamışlardır, biz onlarla aynı çizgi- de değiliz, İran’ı kınıyoruz diye resmî beyanlarda bulunmamışlardır. 

Bütün bunlar, başörtüsü sorunun aynı zamanda idelojik bir nitelik kazandığının açık belgeleridir. Hem de bir başka ülkenin yani İran'ın çizgisinde ideolojik bir mücadele aracı haline dönüştüğünü göstermektedir. 

Bu noktada yani başörtüsünün ideolojik bir mücadele aracı haline gelmesinde, Iranlı Mollaların, İran’ın Sesi radyosunun, Iranlı elcilik ve konsolosluk görevlilerinin, İran’ın beşinci kol mensuplarının ve İran’ın yönlendirmesindeki propagandacıların büyük, cok büyük etkisi olmuştur. 

Tabii bütün bunlar, Türk Hükümetlerinin gafletleri sayesin- de gerçekleşmiştir. 

Şimdilerde ise Türk Devleti, İran’ın etkisinden, konunun bir cihad ve rejim yıkıcılığı simgesi ve aracı haline gelmiş olmasından tedirgin olmakta, o nedenle de konu hakkında hiç bir suretle taviz vermemeye ve geri adım atmamaya kararlı görünmektedir. Ayrıcı devlet bu konuda bir taviz verdiği ve geri adım attığı takdirde, bunun rejim düşmanlan için bir zafer olarak algılanacağına, dolayısıyla da arkası kesilmeyen yeni yeni taleplerle karşılaşacağına inanmaktadır. 

Biz, bütün bunları, konuya taraf olan veya ilgi duyan ve sağduyu sahibi olan kimselere sorunun ciddiyetini anlatabilmek ıcın bu noktada inatlaşmaların çok büyük mağduriyetlere yol açabileceğini ifade edebilmek için yazıyoruz... 
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İdeoloji simgesi olarak türbanın TBMM’ne taşınması 

K itabımız baskıya girmek ü/ere iken 

ortaya çıkan Merve Kavakçı olayı- T ^ nı, konumuzu doğrudan ilgilendirmesi dolayısıyla kısaca özetlemek isıi\oruz. 

• Türbanı, yani özel tip başörtüsünü ^ bir siyasal ve ideolojik simge ve cihat j / i 

aracı olarak kabul eden siyasal İslam- A - * 

cılar, bu yoldaki mücadeleyi, TBMM ‘ne f taşımak amacı ile, 18 Nisan seçimlerinde \ 

FP’den türbanlı Merve Kavakçfyı mil- v " ' 

ietvekili seçtirdiler, Mcclis'e de türbanla gireceğini aylar önce ilan ettiler. * ^J^ vc 

• 2 Mayıs günü yemin töreni yapılırken FP'li Milletvekili Mevre Kavakçı yemin etmek üzere türbanlı olarak Mcclis'e girdi ve DSP'Iilerin protestoları ile karşılaştı. “Dışarı, dışarı 1 diye sıralara vurup tempo tutan milletvekilleri Merve Kavakçı'nm dışarı çıkmasını istiyorlardı. Bu arada Başbakan Bülent Ecevit, kürsüye gelerek ““Burası Devlet’e meydan okuma yeri değildir. Özel yaşamınızda dilediğiniz gibi giyinmek hakkınızdır, ama Meclis’de herkesin başı açık olmak zorundadır ’ 1 şeklinde Merve Kavakçı’yı uyaran bir konuşma yaptı. Bunun üzerine Kavakçı yemin etmeden salonu terk etmek zorunda kaldı. 

• TBMM dahil Devlet' in bütün kurum ve kuruluşlarında çalışan bay ve bayanların başlarının açık olmasının kanunların emri olduğunu FP'lilerin ve Kavakçı'nm bilmesi gerekirdi ve bunu biliyorlardı. Maksat başörtüsü değildi, erkek ve hanımların başlarının açık olmasıydı. Erkek milletvekilleri de başlarına şapka giyerek salona giremezlerdi. 
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Bütün bunlara rağmen Merve Kavakçı Meclis’e türbanla giriyordu, maksatları tartışma çıkarmak, rejine çomak sokmak, engellediğiniz zaman da ‘işte bakın, dinimizi engelliyorlar’ diye feryat edip propaganda yapmaktı, böylece cihat yapmış ve düşmanları olan rejme zarar vermiş olacaklardı. FP böyle düşünüyordu. 

Halbuki, Devlet’in kanunlarına da itaat etmek Allah’ın emri idi. Dolayısıyla onlar Devlet’in kanunlarına itaat etmeyerek Allah’a isyan ediyorlardı. 

Merve Kavakcı. provokatör aian mı? 


Aynı gün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bir televizyonda yaptığı konuşmada, Merve Kavakçt’yı provokatör ajan olmakla suçluyordu. 

Bunun üzerin Merve Kavakçı ile ilgili istihbarat raporları basında ve televizyonlarda yer almaya başladı. Bu konuda ciddi belgeler yayınlandı. Buna göre, 

• Merve Kavakçı’nın aşırı dinci, siyasal İslamcı terör örgütü Filistinli Hamas ile ilgisi vardı. O örgütü öven ve Türkiye’yi yeren hatta Türkiye’yi düşman sayan, ona karşı cihat konuşmaları yapmıştı. 

• Merve Kavakçı’nın babası Yusuf Ziya Kavakçı’nın da İran ve Hunıeyni yanlısı faaliyetleri olduğu, esasen bu ailenin ileriden beri aşırı dinci ve siyasal İslamcı İran, Libya, Filistin, Sudan gibi ülkelerle, devlet adamları ve örgütler düzeyinde ilişkileri bulunduğu açıklanıyordu. 

• Bu arada Merve Kavakçı’nın Amerikan vatandaşı olduğu ortaya çıkıyor ve bunu bizzat kendisi itiraf ediyordu. 

• Bütün bunlar gösteriyor ki, türban yani özel tip başörtüsü 

siyasal İslamcılar tarafından bir ideoloji simgesi, bir cihat bayrağı ve Türkiye’ye karşı bir mücadele aracı olarak kullanılmaktadır. A 
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Yukarıdaki resimde, 8 Mayıs günü Tahran’da Merve Kavakçı’yı desteklemek üzere yapılan gösteriye katılanlar görülmektedir. Humeynici çarşaflı hanımlar, Merve Hanıma destek veriyorlar ve Türkiye aleyhine konuşmalar yapıyorlar. 

Yalnız başına bu gösteri bile Mervelerin içyüzünü, bağlantılarını, amaçlarını ve arkasındakileri ortaya koymaya yeter... 

Evet Türkiye’yi İranlaştırmak isteyen Mervelere fırsat verilmemeli ve verilmeyecektir... 





Bunlarda Filistinli Hamas üyeleri hanımlar. Merve Kavakçı’ya destek v ermek için gösteri yapıyorlar, Türkiye aleyhine konuşmalar yapıyorlar. 
Konuşmacı hanıma ve yanındakilere bakınız, gözleri bile gözükmüyor. 
Mikrofona peçenin arkasından konuşuyor. 

İşte, bunlardır Mervelerin destekçileri ve örnekleri... Filistinli, İranh, ■alanlı, Yemenli hanımlar... Henüz gözlerinin önündeki perdeyi, peçeyi ^dırıp dünyayı göremeyenler, yüzünü dünyaya gösteremeyen biçareler... 
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Atütürk’ün şapkasıyla bile 
Meclis’te başını örtemezsin... 



İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, Meclis’teki türban krizine din sosyolojisi açısından yaklaştı. Beyaz, şunları söyledi: 


“Din, birlik ve bütünlüğe sebep olur, fitne ve fesata ] sebep olmaz. Bir konu ki, din adına fitne ve fesada sebep oluyorsa, o şey din değil, dinin saptırılmasıdır.’’ 

İslam’ı bilmiyorlar 

“İslamiyet’te, özel sevaplar, özel hayır ve iyilikler umumum zararına işleyemez. Bir sevap kazanacağım diye, millete memlekete zarar veremezsiniz. Bugün Türkiye’nin binbir türlü meselesi içerisinde, dert ve ihtiyaçları arasında türban kaçıncı sırada yer alır. Diyelim ki, bir kişinin sevap kazanması için ülkenin bu derece karışıklığa sokulması nasıl meşru olabilir? Burada sevap değil, asıl günah işlenmektedir. 

İslam’a göre Devlet’in kanunlarına, hukukuna uymak, anarşi çıkarmamak aynı zamanda Allah’ın emridir. Bir kanunun değiştirilmesi mümkündür, ancak anarşi çıkarmadan, düzeni bozmadan değiştirmek gerekir. Değiştirmek istediğiniz kanuna dahi uymak zorundasınız. 
Maalesef bunlar, adına hareket ettikleri İslam’ı ne gereği gibi biliyorlar, ne de ona uyuyorlar.” 

Kanunlara avkırı olur 

“Kaldı ki, sözkonusu olan başörtüsü değildir. Resmi dairelerde ve Öğretim kurumlarında kanunlarımıza göre ve üç tane Anayasa Mahkemesi kararına göre, ki bunlar Anayasa hükmündedir, bay ve bayanların başları açık olmak zorundadır. TBMM’ye bir erkek milletvekil, başına sarık, fes, şapka hatta Atatürk'ün Özel şapkasını dahi giyerek içeri girmiş olsa, kanunlara aykırı olur. 

Atatürk'ün şapkası ile bile o kürsüde yemin ettirilmez. 
Kanunların gereği budur. Ülkede huzur, millette birlik ve bütönliik isteyenler öncelikle, kanunlarımıza, hukukumuza uymak zorundadırlar. 
Sözkonusu hanımefendi, kanunlara uygun biçimde başını açarak görevini yerine getirmelidir.” 
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]Vlerve Kavakçı adı, jslanıcı Terör Örgütü raporunda 





P milletvekili Mrr'C KaviiUımn ad: 1 1 


VII - Niçin Başörtüsü? 

Neden bu kadar hassasiyet? 

Dinî ve sosyo-psikolojik değerlendirmeler 

Sayın okuyucularımızın ve başörtüsü sorununu izleyen vatandaşlarımızın zihinlerinde haklı olarak şöyle sorular canlanacaktır: 

Niçin başörtüsü? Başörtüsüne neden bu kadar hassasiyet gösteriliyor? Başörtüsüne verilen bu kadar büyük önemin sebepleri neler olabilir? Bu sebepler doğru ve haklı mıdır? 

Burada, bizim de zihinlerimizi işgal eden bu soruların cevaplarını bulmaya, konuyu dinî, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlerdirmeye ve çözümlemeye çalışacağız. 

A- Başörtüsüne verilen büyük önem ve gösterilen hassasiyet 

Okul ve üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında bayanları başörtüsü takmaları konusuna bazı çevrelerin çok büyük önem verdiği bilinmektedir. Bu önemin ne derece büyük ve ciddi olduğunu anlayabilmek için aşağıda sıralayacağımız belgeleri gözden geçirmeniz yeterli olacaktır: 

1 - Bitmez tükenmez tartışma 

Hafızalarımızı yokladığımız zaman hatırlarız ki, bir bası otuz yılı aşkın bir zamandan beri Türkiye'de bitmez tükenmez bir başörtüsü ve türban tartışması sürüp gitmektedir. Okul ve üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında bayanların başlarına türban veya başörtüsü takmaları için çok büyük bir mücadele verilmektedir. Bu yolda birçok bayan öğrencinin veya 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öğretmenin okulundan atıldığı, diplomalarını alamadığı ki mektedır. ^ 

Devletin bu kadar ısrarla ‘‘olmaz’’ demesine karşılık söz konusu kesimlerin daha büyük ısrarla “hayır olacak" diye cırpı n . 
dığını görmekteyiz... 

Burada bir aşırılık gözükmüyor mu? Peki neden? 



2 - Başı açık fotoğrafa hayır diyorlar 

Devlet öğrenciler için kimliklere ve diplomalara yapıştırmak üzere başı acık resim istemektedir. Ancak başörtülü öğrenciler, “hayır biz başı açık resim çektirmeyiz” diyor ve resmi vermiyor. Dolayısıyla öğrenci kimliği ve mezuniyet diplomasını da alamıyorlar. 

Kimlik olmayınca okula alınmıyor ve sınav salonuna sokulmuyor. Çünkü kimlik olmayınca sınavda başkalarının yerine girme gibi suistımaller olabilir... 

Evet, vesikalık resimde bile saç kıllarını göstermiyorlar... 

Bu defa “başörtülü olduğumuz için bizi derse almıyorlar, başörtülü olduğumuz için diplomamızı vermiyorlar, bizim birincilik hakkımızı başkalarına veriyorlar” diye feryat ediyorlar.. 

Peki burada insafla düşünelim, bu kızlarımız başı acık resim verseler ne olur? 

Bu kadar büyük tartışmalara ve mağduriyetlere sebep olan başı açık resim vermemek nasıl haklı olabilir? Okuldan atılma- ya ve diploma almamaya kadar götüren bu başı açık resim vermemek ısrarının sebebi ne olabilir? 


3 - Saç kılları asla görünmeyecek. Uyurken bile.. 

Başlarını başörtüsü ile örten kızlarımız saçlarının bir telini, bir kılını bile göstermemek için çok ciddi önlemler alıyorlar. 
Mesela, başörtüsünün şurasından, burasından belki gözükebilir korkusuyla, başörtüsünün altından alınlarının üzerinden 


pir siyah bar larına... 

Birçokları re önce koı sırada, bir fc len mektupi 
“Hocam, de başörtü nun içinde mı tekrar \ dan sonrc açılmasınc 

Tabii, bu yanın ruhs 
Saç kille ruk takanle dayalı öze ni “tesetti 

4 - t 

Bazı ba için, saç k dırlar. Baş por olaral lardır. Aks 

Gazale sinüzit ra| 

! Yor ve ya kıyor... 

i Evet, s nü *t rapr de saç | 
Sah *e sin 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b j r siyah bant geçiriyorlar veya siyah bir takke giyiyorlar başlarına... 

Birçokları gece yatarken de başörtüsü ile yatıyorlar. Bir süre önce konferanslar vermek için Almanya’da bulunduğum sırada, bir bayandan bir soru mektubu aldım. Elden gönderilen mektupla bayan şöyle bir soru soruyordu: 

• Hocam, gündüzleri başım zaten kapalı, gece yatarken de başörtümü başıma takıyorum, ancak gece yarısı, uykunun içinde başım biraz açılıyor. Hemen uyanıyorum, başı- mı tekrar kapatıyorum, ama çok huzursuz oluyorum, ondan sonra uyumam zorlaşıyor. Uyku arasında başımın açılmasından dolayı bir günaha giriyor muyum?'’ diyordu. 


Tabii, burada bir günah veya sevap konusu değil, genç bayanın ruhsal olarak rahatsız olduğu olgusu vardı. 

Saç kıllarını göstermemek için, okula giderken başına peruk takanlar da bazı hoca efendilerden fetva almışlardır. Buna dayalı özel tip tesettür peruğu imal eden firmalar da ürünlerini “tesettür peruğu” diye gazetelerde ilan etmektedirler. 

4 - Saçlarını göstermemek için sahte rapor 

Bazı bayan öğretmenlerimiz, derslere başı açık girmemek için, saç kıllarını göstermemek için tıbbi yollara başvurmaktadırlar. Başlarında sinüzit hastalığı olduğuna dair doktordan rapor olarak, başlarını örtmeye mecbur olduklarını isbatlamışlardır. Aksi halde başlarınrn ağrıdığını ileri sürmüşlerdir. 

Gazatelere yansıdığına göre, sayıları oldukça kabarık olan sinüzit raporu alan bayan öğretmenlerin durumu dikkat çekiyor ve yapılan incelemede raporların sahte olduğu ortaya çıkıyor,.. 

Evet, saç kıllarının gözükmesini önleyebilmek için sahte sinüzit raporu almaya başvuruyorlar, ilgili doktor da, aynı biçimde saç kıllarının gözükmesini engelleyebilmek için bilerek sahte sinüzit raporu veriyor... 
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Yalan ve hile günah değil mi? 



' MtfvSfcfe Aka/- raufcjr tarafından u yaramam inat ödiyor, 


Tesettür tein ‘şike’ rapor 

■X- ■-•■'■'•İV - * -- 

• FStıtı Haitili Kakım llksfreüm Okulu 2-C smth. üretmeni M&vîüıte Aka; y, siyah tür haaı ye uzan pordösüsüyî* iterse fdnaek için. Vakıf Garcba Hastarıfisi’mteu *bît$im sıcak Uıhnajö gerctor* diye hir rapor akli. 

•Raporu veren ddktor Reyhan Oorro^m tte türbanlı olduğu ortaya yM. Deflere îe$«4 türlü görmekle inal mten Akay'ı Mr veh Ya* 

M Yardunasrna şikâyet etli, Vslî Yurdum* Rapora veren te » Saim Rsİdbğîa "Mevzuat neyse, « yapık* doktor 

«T dedi. • Nura» ÇAKMAKÇI • ®tt» B«ryn»tÇdw. 



Yukarıda gazete haberi başörtüsü sorunun hangi noktalara vardığını gösteriyor. Bir öğretmen hanım, okulda başı açık olamayacağına dair bir yalan hastalık ileri sürüyor, bir doktor hanım da ona bir sahte rapor veriyor... Ve bunlar müslümanlık adına yapılıyor. Peki yalan ve hile günah değil mi? İslam'da bir sevabı elde etmeden, bir günahı defetmek daha evladır. Bunlar güya sevap kazanacağız diye yalan ve hile günahını işliyorlar... 

Bütün bunlara ne gerek var? Kur’an-ı Kerim, ‘Ululemre -devlete- itaat edin’ diyor. Siz Allah’ın bu emrine uyun, eğer ortada bir günahvarsa o devlete ait olur, size değil!.. 
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Neden bu kadar ısrar? 

3a ş açık resim verilse ne olur? 


‘Tercüman 

HAMII KUTML - VOMIM HOROOR 

Cila jİm mwü?«! cu»«»~r 

Başörtülü fotoğraf verdiği İçin diploma alamıyor 

10 yıldır diploma bekliyor 


C Kahramanmaraş V/ Sarin e (İpek) 
Öner, yıllarca diplomasına kavuşabilmek için mücadele etti 1 n- 
. çak A nkara On iv ersi t es i fözaa - hk fakültesi yetkileri, "Başı acık fotoğraf vermeden diplomanı alamazsın ' ' ıh) e diren der i Eşme yapılan haksızlığın giderilmesi için Başbakan Özatü mektup yazan A (i Öner, * 4 Yüzde 99 d 
Müslüman olan bir ülkenin mensubuyuz Bu meselenin hal - loiduğunu görmek istt)oruz *' 
dalı 

Osman SAYIN 'w haberi !0 savfaıj* 




|cr -'v- jj *| 


¥MStSSl*K M ALMAYACAĞIZ- £ş> Nwvy* 
On et ‘6, faşı aç* foiv#nnf çanptmaaği xw ac&ot* <*t> torna $w> \&rum*rw$!n' protesto edan ,4di' Onar ‘V& tornada» kf&!,k Oram', oton san 


28 Temmuz 1989 tarihli Tercüınan’dan alman yukarıdaki 
haberi lütfen okuyalım ve biraz düşünelim: 

Diplomaya yapıştırılmak üzere başı açık vesikalık fotoğraf verilmiş olsa ne lazım gelir? Kime ve neye zarar verir.? Bu davranışın dini hiçbir değeri yoktur... 

Maalesef çok sayıda kız öğrencimiz başı açık resim vermedikleri için diplomalarını alamıyorlar, dolayısıyla kendilerini ve ailelerini perişan ediyorlar... 

Müslümanlık adına böylesi aşırılıklara yönelmek dine de zarar verir, kendilerine de... * 

Bir de bu kadar mantıksızlık, ayıptır bu asırda... ' / ?■; ; 


. .-'V&ypı 
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Yukarıdaki resimli haber ne kadar gülünç ve ne kadar acı... 

Başörtüsüyle geliyorlar, derse perukla giriyorlarmış... 

Birtakım dindar gözüken gazetelerde ise, ‘tesettür peruku’ ilanları çıkıyor. Açıkgöz bazı firmalar, özel olarak peruk hazır* lamışlar, tesettür peruğu diye satıyorlar.. Hem gülünç, hem acı!.. 

Gülünç, çünkü o peruklu hanımı görenler, onu peruklu san* mıyorlar, gerçek saçları sanıyorlar. Acı, çünkü peruklu hanım kendi saç kıllarını ısrarla saklıyor, onu bir çeşit tabulaştınyor, onun yerine sahte saçları gösteriyor... 

Evet bu gülünç ve acıklı duruma düşmek, başörtüsü sorununun bütün taraflarının ayıbıdır.., 


m 


22 M; 
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Haberden anlaşıldığı üzere, FP’liler türban meselesini açıkça kışkıtıyorlar, öyle kİ “Bu yolda bir değil bin parti feda olsun” diyorlar.Bu konuda birçok yasa ve yönetmelikten başka üç tane Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu ve bu şartlarda bu konunun böyle çözümlenemeyeceğini bildikleri halde, ısrarla kışkırtıyorlar, tahrik ediyorlar... Maksatları ülkede bunalım çıkartmak vc siyasi avantaj sağlamaktadır. 
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Kışkırtmalar aşırılaştırılıyor 


Bin diploma feda olsun 

Mağdur öğrenciler direniyor 

İU^ııtu nutkun o£ıv*u.iL’i ^rudını 4<nitinvıku Liratlı. 
İstanbul t ujvchiIcm Ht kloru kemal Atı- nida rojito'nun koyfi uş^uJjnuUM uııuıulen teıı takııheMudcn jukın haşntuln o^rouukı, v.ısif.t kar>ı baykUıkliiı ıkrcru>ı tuıukır eleklerini (HİIifv'fck, “Aii.'lı wjw iyin dr£ii bir diploma bin diploma letU okun" şeklinde konuştular »«bar, id. «yi mtu 


■ 4 : 



DEĞİŞMEYEN GÜNDEM 

M» unyınd* yanı hu ««maya qmr 


Yukarıdaki haber 14 Haziran 1998 tarihli Yeni Şafak gazetesinin 1. sayfasında yayınlanmıştır. 

Bazı siyasetçilerin, bilinen çevrelerin ve bazı basın yayın organlarının alkışlamaları, kışkırtmaları sonucu, genç kızlarımız gençlik psikolojisi gereği olarak kahramanlaşıyor ayrılaşıyor ve radikalleşiyor. “Başörtüsü uğruna bin diploma feda olsun” diye haykırıyorlar ve böylece siyasetçilerin daha çok aleti haline geliyorlar. 


mm 


175 



r 


Başörtüsü sorunu ve ruhsal bunalım 

Başörtüsü sorunu içinde yer alan genç kızlarımızın büyük bir bölümü ruhsal bir bunalım ve hatta psikolojik bir rahatsızlık içinde bulunuyorlar. Bunu bizzat gözlemlerimizden ve basına yansıyan haberlerden anlamaktayız. 

Bunalım sebepleri: 

•Başörtüsü takmavı normal anlamından çıkarıp aşırı bir ısrarla saç kıllarını saklama duygusu. 

•Başörtüsünü namus ve iffet olarak kabul edip, başı açıldığı zaman namus ve iffetinin yok olacağına inandırılmış olması. 

•Buna karşılık okul ve fakültelerde başörtüsüne izin verilmeyişi, bu durumda başını açarak namusunu kaybetmek ile, basını örterek okulunu ve istikbalini yitinnek ikilemi arasında sıkışıp bunalması. 

•Başörtüsünü siyasal İslamcılığın bir simgesi sayması ve onun bir ideolojik saplantı haline getirilmesi. 

•Bazı ailelerin kızına "başım aç, okuluna devam ef’diye baskı yapması. 

•Bu kızlarımızın bir bölümünün tarikat ve siyaset mensuplarının kontrolüne girmiş bulunmaları ve onların yönlendirmeleri. 

•Toplumun ve çevrenin sürekli olarak kendilerini izlediğini gözlerinin üzerlerinde olduğunu hissetmeleri. 



Bütün 
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Bütün bunların sonucu olarak bu genç kızlarımızın ruhsal dünyalarında ve sosyal yaşantılarında başörtüsü sorunu ve aşırı bir yorgunlukla yer almaktadır. Hem de korku, endişe, üzüntü ile karmaşık olarak... Bu arada gençlik psikolojisinin verdiği idealizm ve karşı koyma duyguları devreye girmektedir. 

Sonuçta ruhsal bunalım, psikolojik rahatsızlık kaçınılmaz hale gelmektedir. Renkleri soluk, yaşama sevinçleri sönük, üzüntülü bir görünüm sergilemektedirler. 

Halbuki bu kızlarımız, 

Namus ve iffetin başörtüsünde, bir bez parçasında değil vicdanda ve ahlaki yapıda olduğunu bilselerdi, 

Devlete itaat etmenin Allah’ın emri olduğunu ögrenselerdi, baş açmakta bir suç ve günah varsa onun devlete ait olacağını düşünselerdi, 

Evet yalnız bu iki hususu dikkate almış olsaydılar, ne kendileri perişan olurdu, ne de aileleri... Ne milletin huzuru . bozulurdu ne de devletin... 




Başörtüsü uğrunda intihar 

B aşörtüsü tabii anlamından çıkartılıp ideolojik bir haline, psikolojik bir saplantı haline getirildiği içindir ki başörtüsü uğruna intihara kalkışan kızlarımı/, görülmektedir, 


Türban bunalımı 

AH HAİL AR > EDİRNE 

EDİKNE İrruım 1 taUp asesinde ukımuı h sr 1 3 mi uf nğrem İnİ Neslihan Yıîııut/ (t Ki, t** Ştattisü ukma&ana \xın \TOtlmcdl£t flerrkçessyle okulunun ilde *ıi kaüiKİan İnuluır rûiH-k i^tradJL ÖgivtnKmkv* t.ıj;ıtuvian in> Fakütoı Hastanca! ne fcaMmlan dgrenftnin bildik duımnunuıı iyi okhı^u bcMüdi. 

Ytlaa^ut yatıma &ui*Uvikr . : 

yakhşanimaakm. babanı Ha- ||F^ 

M Yiİırjnx tazmin dinme çok 
Uıglü okluğuna \r «teflerine türbanlı $rtnck iMedfcini be- 
IsrtcrcK balsak oiduğü için bunu kutıulkf^ııiyüttlu. Ar k&d&şı eki türbanı nedenMe 

ı&ukfcuı t&vte P : l ^ 

bir şeye kafkttiiş* dedi. Ne«#.*! >Ü«« 



Demek, bu kız çocuğumuzun ruhuna saç kıllarının görünmesi öyle büyük felaket olarak yerleştirilmiştir ki, o felakete düşmemek için canını bile feda edebiliyor. Bir diğer yönden başörtüsü ile saç kıllarını örtmek o kadar büyük bir nimet ve kurtuluş olarak kabul edilmiş olacak ki, ondan, yani başörtüsünden yoksun kalmamak için canına bile kıyabiliyor. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bu ne dindir, ne islamdır, ne de sağlıklı bir düşünce tarzıdır. 

Bu, apaçık bir ruhsal bunalım ve saplantıdır. Bir dini konunun saptırılması ve aşırı telkinlerle psikolojik hastalık haline getirilmesidir. 
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Başörtüsü bunalımı boşanmaya bile yolaçıyor 


Yalakta bile başını açmayan 


,4 DAMA- Ali Ofmç ittiıûb kota, 4 yıl Ünce evlaud^ğ) karnen Nurw'» y«tnkC4» hiie b*çı m açjftndi^oi fmc uûrarck hojflch- 

“Batını *çroa*ı Içm pek »s r*r «ttlm vr 

A<kaııtt &'inci AjUlyc Hukuk Muhkflme«rudfiki bofciitv nd (tavasında AİJ Ckıaç, ‘'Knrj m île 4 yj! imat evlendik. O fuoüecı b«ri başaru açmaya için çufc ısrar eltim. Aurt hetniuu sönümü dÜîd*medi$ gibi y» 
inktü bite bayını «pmıyor* Bw> hu kadar matç.ı kadın!* ya«ayamam'' dodtf. 

Uurcçrak hakiuu Kasacı 
Kartal, genç kocanın iddiası- 


nn çok naneli w “Hiç oyk* »ey olur mu n&ttuu? Karun yatakta bik baauıi n*çmıvûtf‘ nn dernek? Bu kadın d*U mi?"’ d*y* 
sordu. 

Nurun Cıtaıç- îs& korneamın kemirt mden boRunabîlmnk tçiu yoUa nûyltfdigiaı öne %urdO- Cıctıç kadın »tüyle dedi: 

^Kocam» nfy«tl 

benden boşanmak” 

"KûCarnuı tüyf^ı hondecı ayrıl rnnk, tuujn ıçîn türbeni bahane ediyor, Beuimlc evlenirken dini bflttm bâr kedin M- 
(tcı&umu biliyordu. Kabnl edip evlendi- Şimdi bu ırHisdeyi problem balina getireli- Madem btüıl iatemiy ur, ben de buçanının-’' 


3.4.1988 tarihli bir İstanbul gazetesinden kestiğimiz, yukandaki haber, başörtüsünün bir ruhsal bunalıma dönüşmesi halinde, aile yıkımına bile sebep olabileceğini gösteriyor. 

Saç kılları bir çeşit tabu haline getiriliyor. Onu insanlara göstermemekten öteye, üstü kapalı örtülü tutmaya aşırı bir çaba gösteriliyor. Kendi evinde yalnız kaldığı zaman bile, gece karanlıkta yatarken bile saç kılları ısrarla örtülü tutuyor. Uyurken saçının bir kısmının açılması halinde uyanınca huzursuz oluyor, uyuyamıyor... 
j Bir defa daha altını çizerek ifade edelim ki, bu bir dini davranış fildir. Bu türlü tavırlar başörtüsünün bir tutku, ruhsal ve psikoloji bir hastalık haline dönüştüğünü göstermektedir... 
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Sınıfta saç kıllarının gözükmesi, ne kadar büyük bir tehlı)< e olarak kabul ediliyor ki, onu önleyebilmek için sahteciliğe, y a e lancılığa bile başvurabiliyorlar. 

5 - Çocuklarının da saçların saklıyorlar 

Sözkonusu çevreler, sadece genç kızların ve hanımların değil, çocuk yaştaki kız çocuklarının da, saç kıllarının görünmemesi için azamî gayreti göstermektedirler. Henüz yaşlan 
10 yaşın altında olan kız çocuklarının da başları sıkı sıkıya örtülüyor ve saçlarından bir kılın bile gözükmesine meydan verilmiyor. 

Kısacası, başörtüsüne yani saç kıllarının gösterilmemesine çok büyük önem veriliyor, çok büyük hassasiyet gösteriliyor. 
Bu yolda büyük çabalar gösteriliyor ve gerekirse çok büyük mağduriyetlere katlanılıyor... 

Peki, bu kadar büyük önem ve hassasiyetin sebepleri neler olabilir? Bu sebepler haklı ve doğru olabilir mi? 
Şimdi bunları görelim: 

B - Peki niçin başörtüsü, neden bu kadar hassasiyet? 

Değerlendirmeler 

Önce, böyle bir soru sormanın gerekli olduğunun altını çizelim. Niçin başörtüsü takılıyor, başörtüsüne bu kadar büyük önem vermenin, bu kadar yüksek hassasiyet göstermenin sebepleri nelerdir diye sormak ve cevaplarını bulup anlamaya çalışmak hepimizin hakkıdır, hatta yakın ilgi duyanlarımızın görevidir. 

Bazı kimseler, “Efendim, bu başörtüsü konusu dinî bir inancın gereğidir, dinî inançların sebeplerini aramak doğru değildir. Nasıl inanırsanız öyle yaparsınız, nedenini, nk çinini sormaya ve aramaya kimsenin yetkisi yoktur” diyeceklerdir. 

Hemen ifade edilim ki, böyle bir yaklaşım doğru değili 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p İslam’ı sevimsiz göstermektir 



5-6 yaşlarındaki kız çocuklarından başlayarak genç kızlarımızı ve hanımlarımızı, her türlü renkten, güzellikten ve dikişten yoksun olan siyah çarşafa sokmak, asla müslümanlığm gereği değildir. Çarşaf yoksulluk kıyafeti olabilir ama, İslam’ın tercih ettiği bir dindarlık kıyafeti olamaz. Çarşaf dindarlığı değil, bazı erkeklerin marazi hale dönüşen kıskançlık duygulannın ve hanımlarının ezilen ruhsal yapılarının dışa yansıyan bir görüntüsü olabilir. 




Ne dinî a( ? ,dan . ne de diğer bilimsel konularda hiçbir şeyet rükörüne inanmak ve saplanmak asla doğru olamaz. Her yin, her olayın kendine özgü sebepleri vardır. Onları $o r * aramak, bulmak ve anlamaya çalışmak en tabii bir hak r evdir. * 

Konuya dinî açıdan baktığımız zaman da benzeri gerçç^ ri görmekteyiz. 

Yüce Allah’ın sıfatlarından birisi “Hakîm” niteliğidir. % hakimdir. Yani hikmet sahibidir, Allah’ın bütün emir ve yas*, larının hikmetleri, sebepleri ve amaçları vardır. Allah’ın hıct* emri veya yasağı hikmetsiz, sebepsiz ve abes değildir. 

Kur'an-ı Kerim’de yüzlerce ayet-i kerimede müslümanlara düşünmek, aklı işletmek ve olayları incelemek ve anlamak görevi verilmektedir 

Dolasıysıyla hiç kimse “Benim inancım şöyledir, onagöre de böyle hareket ederim, bunu kimse tartışamaz” diyemez. Tartışmak, incelemek, anlamak ve değerlendirmek hem hakkımız, hem de görevimizdir. Özellikle konu aynı zamanda toplumu ilgilendiriyorsa... 

Şimdi sorumuzu ayrıntılı biçimde tekrarlayalım, verilen cevabı ve yapacağımız değerlendirmeyi görelim: 

1 - İyi anlayabilmek için sorumuzu geniş 
olarak tekrar edelim: 

a - Başörtüsü niçin takılıyor? 

Başörtüsüne bu kadar büyük önem vermenin, yüksek hassasiyet göstermenin sebebi nedir? 

öyle ya, anlamak istiyoruz, üniversite öğrencisi kızlarıma, derslerde saç kıllarını göstermemek için fakülteden atılmayı göze alıyorlar, hatta atılabiliyor ve yine okulda saçlarını açım yor, saçı açık küçük bir resim vermiyor, bu yüzden öğrena kimliğini ve diplomasını almaktan vazgeçiyor. Devlet ve millet bu konu için yıllardan beri sürekli bir tartışma içinde bulunu* 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ı Qt p ers esnasında baslarını açmadıkları için derse alınmayan veya sacı acık resim vermediği için kimlik alamayan, o nedenle sınava alınmayan veya saçı açık resim vermediği için diplomasını alamayan kızlarımız gözyaşlarını tutamıyor, ağlaşıyor ve ruhsal bunalıma giriyorlar. Aileleri kendilerinden çok perişan oluyorlar.. 

Peki neden? 

Sacı acık olarak derse girseler ve saçı açık olarak resim verseler ne olur? Nasıl bir zararlık meydana gelmiş oluyor? 

Mesela, sacı acık olarak derse giren ve saç kıllarını göstererek resim veren diğer kızlarımıza ne gibi bir zarar geliyor, nasıl bir felakete düşüyorlar da başörtülü kızlarımız o zarar ve felaketten kurtulmak için bu kadar büyük mücadeleye giriyor ve ağır fedakârlığa katlanıyorlar? 

Evet, neden, niçin, hangi sebepten dolayı? 


b - Saç kılları kutsal mıdır? 

Anlamak için sorularımızı bir de şöyle açalım: 

Acaba bayanların sac kılları mübarek ve kutsal mıdır ki, o nedenle hassasiyetle saklanıyor? 

Olabilir ya, hanımların saç kılları, kendilerine maddi veya manevi yarar sağlayan bir varlık olarak kabul edilmiş olabilir ve bu kıllar açıldığı zaman ise kutsallığı ve mübarekliği gitmiş olabilir. 0 sebeple de büyük bir duyarlılıkla kapatılmış, örtülmüş ve bir tek kılın bile görünmesine engel olunmuş olabilir. 

Evet, acaba böyle midir? Böyle mi kabul ediliyor? 


c - Yoksa, saç kılları mel’ûn, menhus ve zararlı bir şey midir? 

Olabilir ya, bayanların saç kılları melûn, manen kötü ve zararlı bir şey kabul edilebilir, onun görünmesi halinde, o saç kıllarının sahibine veya görenlere birtakım büyük zararlar vermiş olabilir. Dolayısıyla da mel'ûn ve zararlı kılların, sahibine ve başkalarına zarar vermesini önlemek için üstünü kapatarak 



I 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etkisiz hale getirmiş olabilirler. 

Eğer böyle ise, hepimizi öylesi tehlike ve zarardan koru, dukları için kendilerine teşekkür etmemiz gerekiyor doğrus u 

Evet, acaba böyle mi inanıyorlar? Saç kılları melun ve & rarlı olduğu için mi üstü örtülüyor? 

Başörtüsüne ve saç kıllarının örtülmesine gösterilen çok büyük duyarlılık ve bu kılların üstünün örtülmesi uğrunda verilen büyük mücadele, bizim aklımıza yukarıdaki soruların gelmeşine yol açtı. Belki siz sayın okuyucularımız da daha farklı şeyler düşünmüş olabilirsiniz. 

2 - Sorulara cevap: İnancımızın gereği ve namus 

Yukarıda ayrıntılı biçimde ifade edilen sorulara genel olarak iki türlü cevap verilmektedir. 

a - Başörtüsü takılması inancımızın gereğidir. İslam, bayanlara başlarını örtmelerini emretmiştir. Biz o emre inanıyoruz, dolayısıyla saçların örtülmesi inancımızın gereğidir. 

Bu cevap başörtüsü takan bayanlarımızın ve onlara bu yolda bilgi veren baylarımızın ortak cevabıdır. 

b - Başörtüsü takan birçok bayanımız ile onlara bilgi veren birçok efendilerin ikinci bir cevaplan şöyledir: 

Başörtüsü namusdur, başörtüsü iffettir. Dolayısıyla müslüman bayanların başlarını örtmeleri, iffet ve namuslarının gereğidir. Başörtüsü iffet ve namus alâmetidir, sembol ve simgesidir. 

Bu görüş yaygın olmakla beraber, başörtüsü takan bütün bayanların ve onlara destek veren bütün erkek dindarların ortak kanaati olduğu söylenemez... 

c - Başörtüsü takılmasının ve bütünüyle tesettürün amacı, erkeklerin şehvetlerinin tahrik edilmesini ve dolayısıyla fitne ve fesada meydan verilmesini önlemektir. 

Bu görüş de ortak cevapdır. 

Şimdi bu cevapların İslam açısından kısa birer değerlendirilmesini yapalım. 
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3 - Cevaplar İslam ile çelişiyor 

İslam’a göre başörtüsü ve bütünü ile tesettür konusu, kitabımızın ikinci bölümünde ayrıntılı biçimde İncelenmektedir. 
Oolayısıyla başörtüsü takmanın İslam’da ve inancımızdaki yennin ne olup olmadığını orada göreceğiz. 

Biz burada, yukarıdaki başörtüsünün gerekçesi olarak açıklanan üc cevabın bir başka açıdan değerlendirilmesini yapacağız. Tabii, konuyu okul ve üniversitelerde, kamu kutum ve kuruluşlarında başörtüsü takılmasında gösterilen ısrar ve bu yolda gösterilen büyük hassasiyet açısından yorumlayacağız. 

a - İslam'da kılperestlik yoktur 

Bayanların saç kıllarının örtülmesi ve gösterilmemesi konusunda o kadar büyük hassasiyet gösteriyorlar ki, gece yatarken bile başın örtülmesi gibi öylesine aşırı bir tutuma gidiyorlar ki, insan sacların, kılların mübarek ve kutsal olduğu için veya mel’ûn ve -menhus- zararlı olduğu için üstünün örtüldüğü kanaatına varıyor... Çünkü saç kılları açılan sözkonusu bayanlar büyük bir ruhsal huzursuzluğa ve bunalıma giriyorlar. Haklı olarak insan, “acaba bunlar saç kıllarında bir kutsallık veya mel’ûnluk mu görüyorlar?" diye şüpheye düşüyor... 

Hemen ifade edelim ki, İslam’da kılperestlik yoktur. Saç kılları ne mübarektir, ne de mel’ûndur. İslam’da bazı maddelerde öyle kutsallık veya mel’ûnluk aramak, öyle inanmak diye birşey yoktur. 

İlkel dinlerdeki tabu anlayışı gibi veya animizm -rutıçuluk- dininde olduğu gibi, bazı maddelerde gizli ruhlar bulunduğu, dolayısıyla o maddelere karşı sevgi veya korku beslenmesi gibi şeylerin İslam’da yeri yoktur. 

Bazı kimselerin herkesi her fırsatta dinden çıkmakla suçlama mantıklarına göre -ki bu da onların mantığıdır-, konuşmak icap ederse, bu haliyle saçların ve başörtüsünün putlaştırıldığı, asliyetinden saptırıldığı, kılperestlik yapıldığı, dolayısıyla da 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dinden çıkıldığı söylenebilir. 

Ancak bu onların mantığının gereğidir. Biz asla kimseyi din sizlikle suçlayamayız. 

Kılperestlik yani vücut kıllarına gereğinden fazla anlam yük. 
ieyip onu kutsal veya mel'Cın gibi görmek, sadece saç kıllar, için değildir. Bazı dindar erkekler de, aynı şeyi sakal kılları için düşünmektedirler. Malum bir tarikatın mensuplan sakal kıllar,, nı uzatmayı İslam’ın bir numaralı emri gibi görmekte, sakal kıltarım traş edenleri dinden çıkmış saymaktadırlar. Onlara, yani sakal kıllarını traş eden müslümanlara selâm bile vermemektedirler. Çünkü selâm müslümanlara verilir. O kimse sakalını sürekli traş ettiğine göre dinden çıkmış olmakta, dolayısıyla da selâm verilme hakkını yitirmektedir. 

Bu satırları okuyan siz sayın okuyucularımın, benim konuyu abartığımı düşüneceklerini tahmin ediyorum. 

Hayır, sayın okuyucularım, abartmıyorum, yazdıklarım aynen gerçektir. İstanbul Fatih’teki bir tarikatın mensuplan tarafından müftülüklere gönderilen ve kendi müritlerine dağıtılan bir teksir broşürde, -ki bu broşür arşivimizdedir- özetle şöyle deniliyor: 

"Allah erkeklerin yüzünde sakal çıkarıyor. Sen kalkıp onu traş ediyorsun. Allah tekrar çıkarıyor, sen tekrar kesiyorsun. Allah yine çıkarıyor, sen yine kesiyorsun. Sen böylece Allah ile harbe giriyorsun, Allah ile iddialaşıp harbe giren kimsede din ve iman kalır mı hiç?" 

İşte bu saçma mantık ile ve daha birçok sözde deliller ile sakal kıllarını kesenlerin dinden çıkacağını ispatlamaya çalışıyorlar. Tabii bu arada sakal kıllarını alabildiğince kutsallaştırıyorlar... 

Tekrar ifade edelim ki, bu türlü anlayışlar birer sapıklıktan başka birşey değildir. İslam’da kılperestlik yoktur. İslam’da kı-' lı kutsamak veya tel’in etmek diye bir inanç veya ibadet mevcut değildir. Söz sakaldan açılmışken şunu da ifade edelim: İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in de sakalı vardı, onun 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baş düşmanı Ebu Cehil’in de sakalı vardı. O bölgede yaşayan rnüslüman ve gayrı müslüm herkesin sakalı vardı. Onların adeti öyle idi. Nitekim, İslam literatüründe de sakal için Peygamber adeti anlamına gelen sünnet-ı zaid niteliği verilmiştir, yalnız biz burada tekrar altını çizelim ki, sakal kıllarını uzatma adeti sadece Hz. Peygamber’e ait değil, bütün o bölgeye aittir. özellikle aydın dindar insanların, bay ve bayanların saç ve sakal kıllarını olağanüstü bir önemde görmeleri, onu kutsamaları veya tabu olarak görmeleri günahtan da öte ayıptır. 
Böylesine idefikse düşmek, saplantıya kapılmak, o yüzden ruhsal bunalımlara girmek ve bütün bu yanlış ve sapmaları da kalkıp müslümanlık olarak göstermek ayıptır, hem de çok ayıptır artık... Kılın İslam’daki değerinin kıl kadar olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırız... Önemli olan insanların iyi niyetleri ve iyi işleri, güzel davranışlarıdır... 

b - Uiülemre uymamalarının bir sebebi 

Okul ve üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında bay ve bayanların baslarının acık olması Devlet’in, yani ulülemrin kanun veya kuralıdır. İslam’a göre uiülemre -devlete- itaat edilmesi Allah’ın emridir. Nisa Suresi 59’uncu ayet bunu açık olarak ifade ediyor. Bunu daha önce de açıklamıştık. 

öğrenci kızlarımız derslere girerken başlarını açmış olsalar •uiülemre- Devlete itaat etmiş bulunsalar, kendileri için hiçbir günah olmaz. Eğer bir günah varsa, o emri veren Devlet yetkililerinin üzerine olur, 

Böylece hem o kız çocuklarımız mağdur olmazlar, derslerinden, okullarından ve diplomalarından olmazlar, hem aileleri perişan olmaz, hem de Devletin ve milletin böyle gereksiz bir sorunu ortadan kalmış olur. 

Peki neden bunu yapmıyorlar, Nisa Suresi 59’uncu ayetin gereğince uiülemre itaat etmiyorlar, dolayısıyla Allah’a da isyan etmiş oluyorlar? Sonuçta hem kendilerine mağduriyet, ailelerine üzüntü, millet ve Devlete de sorun icad ediyorlar. 

Evet neden? 
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Hemen ifade edelim. Çünkü, aşırı gidilerek farkında olm dan başörtüsünü ve saç kıllarını bir tabu haline getirmişle^ Bu konuda yoldan çıkmışlar, başörtüsü ve saç kıllarını kuts^ laştırmışlar, onun üzerine dinde olmayan uyduruk anlamı* yüklemişlerdir. O nedenle biz İslam’da kıiperestlik yoktur & yoruz. Kısacası İslam'ın ulüleme itaat emrini çiğnemelerinin bir sebebi de farkında olunmadan kıiperestlik yapılmasıdır, “Bu ulülemir -devlet- bizden değil, o sebeple ona itaatle yükümlü değiliz” gibi yaklaşmalar hem din dışı, hem ilim dışı, hem de gerçek dışıdır ve son derece de tehlikelidir. Bunu önce açıklamıştık. 

Görülüyor ki, siyasal İslamcılık yani İslam’ı siyaset aracı yapma ideolojisi, sonuçta insanları, bizzat İslam’dan, Kur’an’dan akıl ve mantıktan uzaklaştırıyor ve hatta saç kıllarını tabulaştırmaya, ona din dışı, akıl dışı anlamlar yüklemeye götürüyor. 
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C - Başörtüsü namus değil, namus vicdandadır 


Daha önce açıkladığımız üzere bazı kimseler başörtüsünün bayanların namusu olduğunu iddia ediyorlar. Bunu da dinî bir beyan gibi ileri sürüyorlar. 

Bu görüşe dayalı olarak da, bazı genç kızlarımız namuslu olmak için, başörtülerini sıkı sıkıya başlarına örtüyorlar. Saçlarını bir tek kılının bile gözükmesini engellemeye çalışıyorlar. 
Aksi halde namuslarını gideceğine inanıyorlar. 

Bu arada başı açık bayanların namussuz oldukları da peşinen kabul edilmiş oluyor. 

Böyle bir iddia ne dinen doğrudur, ilmen doğrudur ve ne de gerçek hayatla uyuşabilir. 

Öncelikle ifade edelim ki, İslam’da başörtüsünün namus ^Iduğunu ifade eden hiçbir hüküm yoktur. 

İkinci olarak, bir bez parçasının namus olarak kabul edilmesi mantıksız ve akıl dışıdır. Namus insanların vicdanlarında 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Sonra, başörtülü bayanlar da zaman zaman başlarını açmaktadırlar. O zaman onların da namussuz olduklarını kabul etmek gerekir. Böyle şeyler saçmadır. Bu çağda yaşayan ve özellikle üniversitede okuyan kızlarımızın böylesi hurafelere inanmaları doğrusu çok ayıptır. 

Namussuz olan kimseyi hangi kılık ve kıyafete sokarsanız sokunuz o kendi ahlakî düşüklüğünü yine gösterecektir. İşte birtakım ülkelerde çarşaf giymek mecburidir. Ama fuhuş da, ahlaksızlık da hükmünü icra ediyor. 

Tekrar ifade edelim, bayanların namusu ne başörtüsündedir, ne de saç kıllarındadır. Bayanların da, bayların da namus ve şeref duygulan vicdanlarında ve ahlakî yapılarındadır. 

Şimdi bu noktada düşünelim, sınıfta İki gurup öğrenci var: Başı açıklar ve başörtülüler. Başı açıklar namussuz, başörtülüler namuslu olarak biliniyor, öyle kabul ediliyor. Bu durumda o sınıfta birlik, huzur ve kardeşlik mi olur, yoksa bölücülük, fitne ve fesat mı olur? 

D - Erkeklerin şehvetini tahrik etmemek 

Okul ve üniversitelerde başörtüsü takmak için mücadele veren ve bu sebeple büyük mağduriyetleri göze alan, o nedenle ağlayıp gözyaşı döken ve ailelerini de perişan eden gene kızlarımızın gerekçelerinden birisi de, erkeklerin şehvetlerini tahrik etmemek, böylece fitne ve fesada sebep olmamaktır. 

Evet, niçin ısrarla başörtüsü takıyorsunuz diye sorduğunuz zaman böyle söylüyorlar. “Erkeklerin şehvetini tahrik etmemek böylece fitne ve fesada sebep olarak günaha girmemek için" diyorlar. Daha doğrusu onlara hocaları böyle söylüyorlar, böyle yazıyorlar, onlar da böyle tekrarlıyorlar ve dolayısıyla da sac kıllarından bir telini bile göstermeyerek fitne ve fesada meydan vermemiş oluyorlar... 

Bu görüşler de tutarsızdır: 
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1 - Karacaoğlan’ın ağzmca söylersek, şöyle diyebilir 

Elma gibi yanaklar, kiraz gibi dudaklar, kara gözler ve y av gibi kaşlar erkeklerin şehvetini tahrik etmiyor da, saç kılları ^ tahrik ediyor? 

ûyle ya, bayanların yüzleri bütün güzelliği ile açık duruyor, kimseyi tahrik etmiyor, fitne ve fesada sebep olmuyor da, saçlar» mı tahrik ediyor? 

Böylesine tutarsız ve mantıksız bir anlayışa bir de dinî sıfat giydirip, yüce dinimizi de şüpheli ve tutarsız bir yapı içinde sergilemek günah değil mi? 

2 - Müslümanlara saygısızlık ve hakaret 

Bayanların saç kılları gözükürse erkeklerin şehveti tahrik olur, fitne ve fesada sebebiyet verilmiş olur şeklindeki iddia şu yaşayan müslümanlara karşı saygısızlık ve hakarettir. Sanki müslümanlar şehvetleri galayana gelmeye ve saldırmaya hazır ahlâksız ve serseri kimselerdir. 

“Başı açık bayanı görünce erkeklerin şehveti tahrik olur ve fitne-fesad doğar, yani o kadınlara fiili saldırılar olur demek bizim ülkemizin müslüman erkekleri için geçerli değildir. Çevremize bakalım; ne zaman böyle bir olay oluyor, polis kayıtlarına bakalım nerede böyle bir saldırı meydana geliyor? 
Diğer müslüman ülkelerde de, öyle olacağını sanmıyoruz. Hıristiyan ülkelerde de öyle saldırıları tahmin etmiyoruz. İstisna bir takım sapık olaylar topluma mal edilemez ve toplumu sapıklar yerine koyarak ona göre de hüküm ve kural konulamaz. 

Sokaklarda, şurda, burda kadınlara saldırıların olduğu toplum cahiliye toplumudur. Orada devlet yok, polis yok, ahlak ve dinî inanç yoktur. Dolayısıyla insanların bir bölümü o şartlarda vahşileşir ve kadınlara da, erkeklere de her yerde şaşırabilirler... 

O cahiliye devirlerinin çok gerilerde kaldığını bilmemek veya bu medeni toplumu öylesine cahiliye toplumu düzeyinde 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görmek cok daha acı ve feci bir durumdur! Aslında böyle düşünenlerin kendileri zihniyet olarak o cahiliye cağında yaşacaktadırlar. 

Efendim, fitne ve fesattan maksat erkeklerin kalbinin bozulmasıdır. Fiili saldırı olmaz ama kalbi bozulur. Bu da fitne ve fesattır" denilebilir. 

Hayır etendim, fitne ve fesat fiili saldırı ve fiili kötülüğü ifade eder. Kalb'dekı fitne ve fesadı ifade etse bile, bunun bir önemi yoktur. Cunku insanlar kalblerinden geçenden sorumlu olmazlar, fiilen yaptıklarından mesul olurlar. İslam’ın hükmü boyledır, 

En önemlisi sac kılları ile fitne ve fesat çıkacağını, erkeklerin şehvetlerinin tahrik olacağını düşünmek, o nedenle de üniversitelerde sacları kapatmak için, sınıftaki erkeklerin, şehvetlerini tahrik olmaktan korumaya çalıştığını düşünmek, bunun için okuldan atılmayı göze almak hangi mantıkla bağdaşır?.. 
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Sonra, bırakın efendim siz, o erkekler kendi ahlaklarını kendileri korusun.. Eğer korumaz da, size saldırırlarsa devlet var, polis var. sizi kurtarmakta gecikmeyecekler ve onlara da gerekli cezanın verilmesi için resmi işlemleri yapacaklardır. Sizi üniversitelerdeki erkek öğrenciler böylesine ahlaksız ve saldırgan olarak mı görüyorsunuz? Yazıklar olsun!... Kaldı ki, bayanların saclarını görerek tahrik olmak şöyle dursun, kimsenin sacı başı başkalarının umurunda bile değil. Plajlarda bile erkekler tahrik olup çevresindeki bayanlara saldırmıyorlar... 

Aman saç kıllarımız görünürse erkeklerin şehveti tahrik olur, fitne fesat meydana gelir, bizlere saldırılar olur” diye sıkı sıkıya saçları saklamak sadece kendilerinin boş bir kuruntusudur. 

Görülüyor ki, sac kıllarını sıkı sıkıya kapatmak için ileri sürülen sakat gerekçeler bizi gülünç noktalara sürüklemektedir. 

Yirminci asrın son yıllarını yaşayan ve hele üniversitelerde okuyan aydın kimseler İslam'ın emreylediği akıl işletmeyi bu kadarıhma! etmemeli, mantıksız ve anormal durumlara düş- 





memeli ve bunu da İslam’a mal etmeye kalkışmamalıdır \ lam’a da kendilerine de zarar vermekten sakınmalıdırlar. * 

3 - Fitne, cinselliği öne çıkarmada 

Bay ve bayan ilişkilerinde bir fitneden söz etmek gerekirse bunu cinselliği ön plana çıkarmada aramak gerekir. 

a - Cinsel arzularla cinselliği öne çıkarmak 

Bir bayan cinselliğini öne çıkarmak ve cinsel davetiyelerde bulunmak isterse, bunu çok çeşitli yollarla yapabilir. Saç kılla, rını da bu yolda kullanmak mümkün ise de, bu belki de son sırada yer alabilir. Bazı bayanların olur olmaz yerlerde çeşitli tavırlarıyla cinselliği öne çıkararak çevresindeki erkekleri fitnelendirip tahrik etme usullerini burada sayacak değiliz. Bunu herkes kolayca fark edebilir. En önemlisi de bu türlü bayanların kılık ve kıyafetleri hic de önemli değildir. Aynı tahrik hareketini dekolte giyinen bir bayan nasıl yapabiliyorsa, çarşaf giyinen veya türban takan bir bayan da aynı biçimde yapabilir. 
Nitekim her tür giysiyi giyenlerden, o biçim tahrikleri yapanlara rastlanmaktadır. 

b - Gündemde yok iken cinselliği öne çıkarmak 

Cinselliği öne çıkararak fitneye sebep olmanın yollarından birisi de, cinsellik hiç gündemde yok iken, öylesi bir ortam mevcut değil iken, bazı bayanların, sanki ortada bir cinsel tavır varmış da, onu reddediyormuş gibi bir tutum sergileyerek cinselliği gündeme getirirmeleridir. 

Mesela, bir misafirliğe gidersiniz, evin hanımı ve kızı sizden köşe bucak kaçar ve bu kaçış tavrını da ısrarla gösterir. Sanki siz ona karşı bir niyet besliyorsunuz da, ondan dolayı kaçıp saklanıyordun Burada durup dururken gündeme cinsellik getirilmiş olur. Siz de cinselliği düşünmeye başlarsınız ve tabii size karşı sergilenen tavra, size ne gözle bakıldığına için için üzülür ve sıkılırsınız. Evin beyine ve bayanına içinizden şöyle söylemek gelir: “Beni hanımınıza veya kızınıza saldıracak veya kötü gözle bakacak, kötü bir davranış yapacak bir 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namussuz adam olarak görüyorsanız, ne diye beni evinize davet edersiniz veya misafir olarak kabul edersiniz? 
yok eğer, beni namuslu bir insan olarak görüyorsanız, ne diye karınızı ve kızınızı evin içinde köşe bucak kaçırarak, kapı arkalarına saklayarak, hem gündeme cinselliği getiriyorsunuz, hem de beni rencide ediyorsunuz” 

Ama bunları söyleyemezsiniz ve yutkunur durursunuz. 

İşte, bu da bir fitnedir. j 

Halbuki bir başka eve misafir olursunuz, evin hanımı, varsa 1 
çocukları, gene kızı veya delikanlısı, gelir size hoş geldin der, hal hatır sorar, siz de karşılık verir ve hal hatır sorarsınız. Sonra onlar çekilirler, işlerine veya odalarına giderler. Ortada hiçbir kötü durum olmaz, ev sahibi misafire, misafir de ev sahibine saygı duyar, iyi gözle bakar, birbirini namussuz veya kötü 1 
kimse yerine koymuş olmazlar. 

Bu satırların yazarının bizzat birçok defa yaşayarak gördüğü bir husus da söyle cereyan eder: 

Siz misafir olarak kapıdan içeri girerken evin hanımı veya varsa kızı beyin talimatıyla kaçar saklanır. Bu defa o hanım ve- j ya kız haklı olarak merak eder, bizim eve gelen bu misafir kimdir, nasıl bir adamdır, insan olarak görmek ister. Hiçbir kötü ni- , yeti de yoktur. Öyle ya, evine gelip misafir olan adamı hiç ol- j mazsa görmek ve tanımak ister. Ama evin beyi buna müsaadeetmez. Bu defa evin hanımı veya kızı kapı aralığından, pencere kenarından misafiri merakla görmek ister. Misafir bunun farkına varır. Böylece misafir ile ev sahibi hanım veya kız ara- ' sında kapı arasından veya pencere kenarından saklı gizli bakışmalar başlar. Tabii gündeme yine cinsellik gelmiştir. Hem de hiç gereği yok iken... Ortada hiçbir kötü niyet yok iken... 

Halbuki aynı ev sahibi muhterem, siz misafirden köşe bu- | 

cak sakladığı karısını veya kızını, çarşıya gönderir, pazara gönderir, bakkallardan, esnaflardan alışveriş yaptırır. Bunlarda hiçbir sakınca görmez. Tabii bir sakıncası da yoktur. Ama sız misafirlere karşı hanım ve kızlar köşe bucak saklanır, kaçı- 




rılır. Böylece gereksiz yere gündeme cinsellik getirilmiş 0 |u Bu arada tam bir ikiyüzlülük sergilenmiş olur. Ve bu da kıl' olarak gösterilir. ^ 

Bu insanların İslam’ın riyakarlığı yasakladığını, İslam'da ıv, niyetin asıl olduğunu öğrenmeleri gerekir herhalde.. ^ 

c - El sıkmayarak cinselliği öne çıkarmak 



Bazı bayanlar da “hoş geldin” veya “güle güle" derken veya bir törende erkeklerle el sıkışmayarak, hiç gereği yok! 
ken, gündeme cinselliği getirmektedirler. Bir erkekle el sıkışması yani tokalaşma yapıldığı zaman, erkeğin, bayanın elim sıkarak, şehvet duyacağını, tahrik olacağını dolayısıyla fitne ve fesada sebep olacağını düşünmektedir. Tabii, bu durumda el sıkışmada bulunan erkeğe aynı mesajı vermektedir: ‘Ben seninle el sıkışmıyorum, çünkü sen elimi şehvetle sıkabilirsin, sana güvenmiyorum" demek istemektedir. 

Tabii, bu durumda gündeme yine cinselliği getirmekte ve bir başka türlü fitneye sebep olmaktadır. 

Şimdi burada iki örnek sunalım: 

Gazetelere yansıdı, Avrupa devletlerinden birisinin (İsveç olabilir) kralı ve eşi kraliçesi İstanbul’a gelir. Çeşitli turistlik yerleri ziyaret ederken Sultanahmet Camiini’de gezerler. Cami- nin imamı cami hakkında kral ve kraliçeye bilgiler verir. Memnun olurlar. Ayrılırlarken imam efendinin elini sıkıp Allah’a ısrmarladık demek isterler, önce kral elini uzatarak teşekkür eder ve Allah’a ısmarladık der. İmam efendi, kralın elini sikir, güle güle der. Sıra kraliçeye gelir, o da elini uzatır imam efendiye teşekkür etmek ve Allah’a ısmarladık demek ister, fakat bizim imam efendi, yaşlı bayan Kraliçenin elin sıkmayı reddeder, yaşlı kraliçenin eli havada kalır. Kral da, Kraliçe de çok kötü biçimde bozulur ve mahcup olurlar, acaba bir hata mı yaptık diye sormak isterler, özür dilerler... 

Hayır, onlar hata yapmamışlardı, bizim imam efendi yanlı? 
bilgilerin etkisi altında büyük bir hata yapmış müslümanlığı antipatik ve gayri medeni olarak göstermiş veya imam efendi, 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Sürekli cinselliği öne çıkarmak, aşın gitmek dindarlık olamaz! 


Dekan'm eli havada kaldı 


Dekan Bey diploma dağıtım töreninde başörtülü öğrenciye diplomasını verirken, tebrik etmek üzere elini uzatıyor. 
Başörtülü kızımız babası yerindeki hocasının elini sıkmıyor, tebriğini kabul etmiyor. Dekan Bey’in eli boşlukta kalıyor... 
Dekan Bey utanıyor, herkesin için burkuluyor. 




gerçekten yaşlı kraliçe bayanın elini sıktığı zaman şehvete 0 ! 
leceğinden ve belki de bayana aşırı bir davranışta bulunaî ğından korkmuştur. Tabii, eğer böyle ise, bu imam efendi, öJ çelikle kendi nefsini terbiye etmelidir. Çünkü günün birinde ^ rilerine aşırı davranışta bulunabilir!... 

ikinci örneğimiz yine gazetelere resimleri ile yansıyan bı f olaydır. Bir üniversitemizde yıl sonu mezuniyet törenleri yap,|. 
maktadır. Yaşlı dekan bey mezun olan öğrencilere diplomalarını vermekte ve ellerini sıkarak onları kutlamaktadır. 

Sıra bir başörtülü öğrenci kızımıza gelir, aynı biçimde, dekan bey diplomayı öğrenciye verir ve kutlamak üzere de elim sıkmak için elini uzatır. Fakat başörtülü kızımız babası yerindeki dekanın elini sıkmaz, dekan beyin eli boşlukta kalır ve töreni izleyen gazeteciler tarafından olay resimlenerek tesbü edilir ve gazeteye yansıtılır. 

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Üniversitesinde de benzeri bir durum olmuş ve eli boşlukta kalan rektör bey herkesin önün- de üzülmüşlerdi. Çünkü bu defa başörtülü kızımız bir de elinin tersi ile itme işareti yaparak rektörün elini sıkmayacağını sert biçimde işaretle ifade etmişti. 

Bu örneklerde görülen ve hergün çevremizde birçok defa tekrarlanan bu türlü davranışlar, hem hiç gereği yok iken gündeme cinselliği getirmekte, böylece ters yoldan fitneye sebep olmakta, hem de müslümanları gayri medeni ve görgüsüz biçimde tanıtmaktadır. Bu davranışlarını da İslam’a mal ettikleri için yüce dinimizi de antipatik ve mantıksız olarak göstermektedirler. 


d - Müslamanın kalbi temiz olmalı 

Bazen siz sayın okuyucularımız da görürsünüz, yazın sıcak günlerinde uzun pardüsü ve ayağında şalvar ile dolaşan sakallı erkekleri. Bunlardan yakından tanıdığım bir hacı efendiye sordum: 
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“Hacı efendi, bu sıcak yaz gününde ne diye bu uzun pardüsüyü giyiyorsun, çıkar şunu, vücudun hava alsın, serinlesin" dedim. Hacı efendi bana şu cevabı verdi: 

“Pardüsüyü çıkardığım zaman, kalçalarım belli hale ge* lir. Namaz kılarken arka safda namaz kılan kişinin kalbinin bozulmasına sebep olur. Bu ise benim için günahdır. Halbuki pardüsü benim kalçalarımı kapatmaktadır.” 

Dona kaldım doğrusu... 

Siz bırakınız genç bayanları, yaşını, başını almış hacı efendinin bile, yaz günü uzun pardüsü giymesinin sebebini başkalarının kalçasına bakarak kalbinin bozulacağına bağlamaktadır. Hem de namazda!... 

Bu insanlar önce kendi kalblerini temizlemeli ve niyetlerini iyileştirmelidirler... Ahlaklarını düzeltmelidirler. Ahlak önce kendi kalbini ve vicdanını temizlemekle başlar. Toplumsal hayatta her türlü düşünce ve davranış bulunabilir. Ancak, böylesine bayağı ve çirkin bir düşünce ve davranış tarzını İslam olarak, dinin bir gereği olarak ileri sürmek, öncelikle yüce dinimizekarşı saygısızlık ve kötülük anlamı ifade eder. 

Müslümanlık iyi niyettir, güzel ahlaktır, medeniyet ve efendiliktir, edebdir terbiyedir. İslam'ı kendi kötü niyetlerine, kendi gerilik ve cahilliklerine, özellikle kendi saplantı ve kuruntularına alet, araç ve kılıf yapanlar, yüce İslam'ı anlama yüceliğine erememiş biçarelerdir. Biz onlara sadece yüce Allah’dan hidayet ve güzel ahlak dileriz. 

Dinî konularda aşırı gitmenin ve meseleleri gereksiz yere irata -aşırıya- götürüp saptırmanın ne derece tehlikeli olduğunu Peygamberimiz şöyle açıklıyorlar: 

“Aşırı gidenler helak oldular” 

Bu cümleyi üç defa tekrarladılar. 

Hadisi Müslüm rivayet etmiştir. 

Rıyadussaiihin (Babün fikiktisadi filnamel) 
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e - Geleneksel başörtümüzü ve milli hanım kıyafetlerimizi korumalı ve geliştirmeliyiz 

1 - Biz başörtüsüne değil, kötüye kullanılmasına karşıyız 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalarımızı okuyan bazı sayın okuyucularımız, bizim başörtüsüne karşı olduğumuz şeklinde yanlış bir kanaata kapılmış olabilirler. Yanlış diyoruz, çünkü biz başörtüsüne değil, onun kötüye kullanılmasına karşıyız. 

Bizim başörtüsüne karşı olmamız söz konusu olamaz, çünkü biz dinî ve milli kültür değerlerimize yürekten bağlıyız. Onların korunmasını ve geliştirilmesini yürekten arzularız. 

Biz, başörtüsünün siyaset ve ideoloji aracı yapılmasına karşıyız. Biz başörtüsünün devlete ve düzene baş kaldırmanın bir simgesi olarak kullanılmasına karşıyız. Biz başörtüsünün bir tabu gibi kullanılmasına ve saç kıllarını saklamaya psikolojik bir saplantı ve bir çeşit kılperestlik haline getirilmesine karşıyız. Ve nihayet biz, başörtülü hanımlar namusludur, başı açıklar namussuz ve fahişedir diyenlere, böylece başörtüsünü çirkin bir bölücülük aracı yapanlara karşıyız... 

Normal manada başörtüsü yüzyıllar boyunca analarımızın, bacılarımızın, kızlarımızın ve eşimizin başına taktığı dinî ve millî mesajlar yüklü, millî kültürümüzün önemli parçalarından birisidir. Dolayısıyla altını çizerek tekrar edelim biz, geleneksel başörtümüzü severiz sayarız, korunmasını ve geliştirilmesini yürekten arzu ederiz... 

2 - Milli hanım kıyafetlerimiz 

Tarihî, millî kıyafetlerimiz millî ve dinî kültürümüzün önemli bir bölümünü oluşturur. 

Zaman zaman folklor ekiplerinde gördüğümüz, müzelerimizde sergilenen ve bugün de Anadolu kentlerinde kasaba ve köylerimizin büyük bir bölümünde hanımlarımızın ve kızlarımızın giydikleri millî hanım kıyafetlerimiz millî gurur ve şeref kaynaklarımızdan birisidir. 
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Millî hanım kıyafetlerimizi, nakış nakış güzellik işlemeli, alımlı alımlı süslü sanatlı, rengarenk bahar çiçeklerini andıran, gönüllere sevinç veren, zevkli neşeli, güler yüzlü giysilerimiz millî ruh güzelliğimizin dışa yansımasını ifade ederler. Dinî ve millî yüce mesajlarla yüklü olan bu hanım giysilerimiz aynı zamanda yüce Allah’ın insanlar için yarattığı İlahî zinetleri sergilerler. 

3 - Geleneksel başörtümüz 

Milli hanım kıyafetlerimizin bir parçasını teşkil eden, geleneksel başörtümüz süslü elbisenin ziynetli tacı mevkiindedir, "oyalı da yazma başımda” diye türkülere konu olan oyalı yazmalarımız, genç kızlarımızın el emeği ve göz nuru ile işlenmiştir. Yazmanın çevresi bazen rengarenk pullarla, bazen de boncuklarla işlenmiş ve oyalanmıştır. 

Geleneksel başörtümüzün bazen de, eşarp adı verilen kendine özgü renkli, çiçekli, desenli ve düz kenarlı özel işlenmiş çeşitli niteliklerde küçük kumaş parçalarıdır. 

Geleneksel başörtülerimizin ilgili dikkat çeken en önemli hususu, genç kızlarımızın ve genç bayanlarımızın başlarının örtülmesine rağmen saç kıllarının tabulaştırılmamış olmasıdır. 
Genç bayan geleneksel başörtüsü ile başını örter ama, saç kıllarını ısrarla saklamak için bir çaba göstermezdi, üç bölgeden yani sağ ve sol yanakları ile kulakları arasından zülüf denilen saclar ve alından da kâkül denilen saç uçları görünebilirdi. Belik belik örülmüş genç hanım sacları başörtüsünün altından omuzundan aşağıya doğru uzanabilirdi. Örülmüş saçlar bazan, zülüf yerinden ve alın üzerinden de sarkarak estetik biçimde görünebilirdi. Bugünkü gibi bir saç kılı saklama, kıllan tabulaştırma gibi bir anlayış yoktu. 

Geleneksel başörtümüzde bizzat başörtüsü, başa giyilen küçük altınlarla tezyin edilmiş taç -kadın fesi- her genç bayanın bir süsü, ziyneti ve aksesuarı idi. 

Bizim çocukluğumuzda saç kıllarını hassasiyetle saklayanlar, genelde çok yaşlı kadınlar olurdu. Yaşlı bayanların aşırı örtünmeye, saç kıllarını saklamaya azami önem vermeleri, her 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ne kadar bir dindarlık sergilemesi gibi gözükse de, g erç , “ben henüz gencim, erkeklerden saklanmam gerekir t nim gençlik ve güzelliğim halâ yerindedir” diye ifadelen* ölebilecek bir psikolojinin ürünü olduğu da söylenebilir. îa? 
tatlı bir gençlik duygusu!.. 11 

Bugün sorun olan başörtüsünde, geleneksel başörtümü? 
den farklı olarak, sac kıllarını saklama, kılları bir tabu savm ve başörtüsünü bir ziynet değil de, aksine ziyneti yok eden bayanı güzellik duygusundan uzaklaştıran özellikler gözi en ' mektedir. 

Ancak, bunu bütün başörtülüler için söylemek mümkün değildir. Bazı kızlarımız cok güzel desenlerden oluşan son derece güzel başörtüleri de kullanmakta ve kendilerine de yakıştırmaktadırlar. Ne acıdır ki, bugün sorun haline gelen başörtüsü ve dindar bayanlarımızın çarşafları ve yerde sürünen pardüsulerı, soz konusu geleneksel başörtümüze ve milli hanım kıyafetlerimize benzememektedir. Zaten bilinen bir gerçek de. siyasal İslamcılığı benimsemiş olan kimselerin millî değerlere önem vermedikleri, hatta onlardan nefret ettikleridir. 
Buna karşılık ümmetçi değerler adına Araplık ve İranilik değerlerine büyük önem verdikleri onlara özendikleri gözlenmektedir. Dolayısıyla, bugün dindarlığı öne çıkaran veya bir tarikata girdiğini söyleyen hanımlarımızın kılık kıyafetlerini, hem millîlikten hem çağdaşlıktan, hem de sanattan ve güzellik duygusundan uzak elbiselerdir. Halbuki yüce Allah ın sıfatlarından birisi de “Cemil”, yani güzelliktir. Allah güzeldir, güzelliği sever, Allah kullarına verdiği güzel nimetleri üzerlerinde görmeyi sever. Dolayısıyla kara çarşafı, biçkiden dikişten uzak, güzellik ve renkten yoksun bu kıyafeti Allah’ın sevdiğini, çarşaf giyinmekle daha cok dindar olunacağını söylemek, Allah'a karşı saygısızlık olur, Allah’ın “Cemil” sıfatını gözardı etmek olur. 

Zaten tarihte hiçbir zaman çarşaf ve benzeri izar, veya Arapların ve İranlIların giyindikleri tek parça siyah giysi bizıtf millî kıyafetimiz olmamıştır. Siyah çarşaf veya tek parça siyab 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aiysi genelde İranlIlar tarafından yas elbisesi olarak giyilmektedir. 

Türklerden bazen, çarşafı bir yoksulluk kıyafeti, olarak giyenler olmuştur. Çarşaf müslüman Türklerin zevk ve güzellik ruhuna uymamıştır. II. Abdülhamid zamanında resmen yasaklanmış, polisler çarşafların şurasını burasını makasla sokaklarda kesmiştir. O nedenledir ki, yukarıda açıkladığımız üzere, biz Müslüman Türklerin millî hanım giysileri, son derece güzel renklerle ve süslerle tezyin edilmiş durumdadır. 

Gönül istiyor ki, bugün de genç kuşaklarımız geleneksel başörtümüzü, ve millî hanım giysilerimizi, yeni şartlar yeni güzellikler, yeni sentez modelleri halinde ve yeni sanat anlayışları içinde, millî özünü koruyarak yaygınlaştırsınlar ve sonsuza dek yaşatsınlar.. 

Neden olmasın! 

E - Başörtüsü sorunu üzerine sosyolojik tesbitler ve değerlendirmeler 

Başörtüsü sorunu ile ilgili olarak, buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamaların bir bakıma özet ve dökümü olmak üzere konu hakkındaki sosyolojik tesbit ve değerlendirmelin maddeleştirilyoruz: 

1 - Türkiyemizde yıllardan beri kangren haline gelmiş bir 
başörtüsü sorunu yaşanmaktadır. Okul ve üniversitelerde, o mümkün olursa, daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarında bayanların başlarını kapatmalarını isteyenler bir tarafta okul ve üniversitelerde ve resmi devlet dairelerinde, kanun ve yönetmeliklere göre bay ve bayanların başlarının açık olmasının hukukî bir zorunluluk olduğunu ifade eden Devlet yetkilileri bir tarafta.. Tartışma zaman zaman çatışmalara dönüşmekte, toplumun her kesiminde, devletin hemen her kurum ve kuruluşunda sorun tartışılmakta ve hatta kırgınlıklara, suçlamalara, mağduriyetlere sebep olunmakta ve konu zaman zaman polise ve adli makamlara intikal etmektedir. 


2 ■ Söz konusu resmi binalarda başörtüsü takılmasını $ a . 1 
vunanlar, bunun dinî inançlarının gereği olarak istediklerini bunun laiklik ve insan haklarının da tabii icabı olduğunu ii er | sürüyorlar. 

Resmî kurum ve kuruluşlarda başın kapatılmasına karşı k 0 . 
yan, bunun kanunî bir gerçek olduğuna ifade eden Devlet yetkilileri, başörtüsünün rejme ve laik cumhuriyete karşı bir başkaldırının simgesi olduğunu, o talebin kabul edilmesi halinde yeni isteklerin geleceğini söylüyorlar. Dahası, başörtüsü öğrencileri tarikatların ve yasa dışı örgütlerin birer üniformalı üyesi olarak görüyorlar. Başörtüsünü ve onu tamamlayan uzun pardüsüleri ile birlikte tarikat ve yasa dışı örgütlerin üniforması olarak algılıyorlar. Dolayısıyla da Devlet’in bunların maksatlı taleplerine hayır diyerek rejmi koruduğunu, taviz vermediğini ve vermeyeceğini ifade ediyorlar. Ve İran’ın böylesi tavizlerle düştüğünü hatırlatarak, Türkiye’nin bu yoldan gelen büyük bir tehdit altında bulunduğunu ifade ederek, bu tehdi- din bütününe birden irtica adını veriyorlar. 

3 - Türkiye’de bir irtiaca tehlikesi vardır 

İrtica, dini siyasete alet etmek, dini yanlış yorumlayarak gericilik şeklirde takdim etmek, dini gelişmelere engel haline getirmek, din adına devlet ve düzen düşmanlığı yapmak, din adına bölücülük yapmak, din ile millî değerlerimizi ve Türklüğümüzü catışmalı biçimde göstermek şeklinde özetlenebilir, Bu anlamda Türkiye'de bir irtica tehlikesi ve tehdidi vardır. 

Yüce dinimiz İslam’ın irticanın en büyük düşmanıdır. İslam ile irtica asla bağdaşamaz. İslam her türlü hayırlı gelişmenin, teşvikçisidir, devletin ve düzenin koruyucusudur... 

Türkiye’deki, başörtüsü sorununu yukarıda açıklanan irticanın bir parçası olarak değerlendirmek, sorunu kışkırtanların bilinçli rejim düşmanları olduklarını söylemek mümkündür ve öyledir. 

Ancak, başörtüsü takan genç öğrenci kızlarımızın hepsinin birer tarikat ve yasa dışı örgüt üyesi olarak görmek, başörtü* 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sünü o tarikat ve yasa dışı örgütün simgesi ve üniforması olara k başlarına taktıklarını kabul etmek mümkün değildir. Biz başörtülü kız öğrencilerimizin çok büyük bir bölümünün masum ve iyi niyetli, sade dinî duygularla hareket ettiklerine, onların da Devlet ’e ve laik cumhuriyete karşı bir düşmanlıklarının söz konusu olmadığına, İran’daki gibi bir rejmi asla arzulamadıklarına inanıyoruz. Ama küçük bir grub ve onların gerisinde bir takım kötü niyetli siyasal İslamcılar, yani dinî siyaset aracı yapmak ve Türkiye’yi bir felakete sürüklemek isteyen, böylece İslam’a da, müslümanlara da büyük kötülük etmeyi amaçlayan kimseler vardır. 

Burada önemli olan masumlarla mücrimleri ayırmaktır. 
Devlet yetkilileri, aydınlarımız, dindar insanlarımız ve konuya ilgi duyan sağduyu sahibi herkes bu ince davranışı göstermek zorundadır. Amaç, masumları kurtarmak, mücrimleri-kötü niyetli, suçluları etkisiz hale getirmek olmalıdır. 

4 - Başörtüsü sorununda bilimsellik değil, 
duygusallık hakimdir 

Doğruluk yanlışlık bir tarafa, başörtüsü namus olarak algılanıyor, başörtüsü çıkarıldığı zaman namusun gideceğinden endişe ediliyor, siyasal İslamcıların dini siyaset aracı yapma yolunda aşırı telkinleri ve erkeklerin aşırı kıskançlığı dinî görünüm altına saklanıyor, din adına gerçekte aşırı kıskançlık ve siyasi iddialar ifade ediliyor, birçok başörtülü bayan, başörtüsünü çıkardığı zaman manen huzursuz oluyor, bunalıma giriyor, konu üzerindeki aşırı yoğunlaşmanın psikolojik saplantılara yol açtığı anlaşılıyor. Kadını bir insan ve kişi olarak değil de, sadece dişi olarak gören bir anlayış, kadınla ilgili her şeyi dişilik ve cinsellik ile yorumluyor, bu arada başın açılmasını da dişilik ve cinsellik sergileme, hatta cinsellik davetiyesi olarak algılıyor, dolayısıyla başın örtülmesini ise namus ve şerefin korunması olarak kabul ediyor. Böyle düşünen kimselerin, gerçekte kendilerinin cinselliği sürekli gündemde tuttuğunun, akılını ve düşüncesini devamlı dişilik, erkeklik ve cinsellikle ilgili konuların işgal ettiğinin farkında bile olmadıkları, erkec, 
ve bayana önce insan olarak bakamadıkiarı, bizzat kendiS 6 
nin seksomaniye yani cinsel saplantı hastalığına düştükleri)! 
bile anlamadıkları bilinmektedir. 

Kısacası bizzat kadının kendisi gibi, kadının kılık ve kıyafet, de, bu arada başörtüsünü de duyusallıkla, hissilikle yüklü ok duğu, burada akıl ve bilimin çok gerilerde kaldığı kesin bir gerçektir. İstiklal savaşı sırasındada, Antep ve Maraş’daişg^. 
ci Fransızlara karşı başlatılan savaşın kıvılcımını, düşmanın müslüman kadınların peçelerini yırtıp parçaladığını hatırlatmak gerekir. Bu duygusallığın bilinçli hela getirilip korunmasının da gereği unutulmamalıdır. 

Kadın kıyafeti ve başörtüsü sorunu ağır duygusallıkla yüklü olduğu malum çevreler tarafından bilindiği için konu aşın biçimde kışkırtılmakta ve sömürülmektedir. Devlet yetkililerinin ise maalesef bu tuzağa düştükleri görülmektedir. 

5 - Üniversitelerde başörtüsü yasağını bahane eden, kötü 
niyetli malum çevreler, bunu Devlet ve rejim düşmanlığına, Devleti, orduyu ve devlet yetkililerini dinsiz ve din düşmanı göstermeye araç olarak kullanıyorlar, bu yolda yoğun propaganda yapıyorlar, genelde içine kapalı, durgun ve solgun bir yapı içinde olan dindar gençleri bu araçla radikalleştiriyorlar, olay ve eylemlere sokarak militan haline getirmeye çalışıyorlar. 

6 - Oy kaygısı ile siyasi partiler konuyu kendi açılarından 
değerlendirip, hem nalına, hem mıhına politikasını uyguluyorlar. Bazı siyasi gruplar ise, konuyu bulunmaz bir propaganda malzemesi ve sıçrama tahtası olarak kullanıyorlar... 

7 - Başörtüsü sorunun devamında ve gelişmesinde gençlerin, kendilerini ispatlama psikolojisi gençlik idealizmi, dindar gözükerek farklı bir sempati toplama, çevreye cinsel mazbutluk imajı salma, belli çevrelerin ve belli basın organlarının tebrik ve alkışları, hatta kahraman ilan edilmeleri, böylece sosyal bir statü kazanılması gibi sosyo-psikolojik etkenler de büyük rol oynamaktadır. Bizzat dinî ideolojiye hizmet Allah’ın emrim yerine getirerek, Allah'ın rızasını kazanmak gibi saf ve sade 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duygular da söz konusu... 

Mesela, başörtüsünü dinî bir vecibedir diye canr gönülden savunan ve bu yolda büyük mağduriyetlere ve fedakarlıklara göğüs geren gençler, bir başka konuda nice dinî vecibeleri hiç de öylesine önemsememektedirler. Daha önce açıkladığınız ulüemre -devlete- itaat etmenin Allah’ın emri olduğuna dair ayet-i kerimeyi hiç önemsemiyorlar, basit ve tutarsız bir bahane ile ellerinin tersi ile itiyorlar. Aman burada Allah’ın açık emri var, ayet var bir hata yapmayalım diye hiç de üzerine eğilmiyorlar... Daha başka nice dinî vecibeye hiç mi, hiç önem vermiyorlar... Ama söz konusu başörtüsü olunca olay son derece ciddileşiyor, çünkü kadınla ilgili her konuda, özellikle kılık ve kıyafette ve başörtüsü konusunda duygusallık, hissilik hakimdir, sosyo-psikolojik bir dizine konu devreye girmektedir. Dolayısıyla sorunu sadece bilimle, kanun ve yönetmelikle çözmek mümkün değildir. 

Sonuç olarak, başörtüsü sorunu çok yönlü sosyal, duygusal, ideolojik, dinî, hukukî ve en sonda da bilimsel bir nitelik taşımaktadır. O halde olaya da ona göre yaklaşılmalıdır. Sorun bütün yönleri ile dikkate alınarak çözülmelidir. 
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VIII- Devletin teşhisi doğru, tedavisi yanlış mı? 

Dinî, bilimsel ve sosyal çözüm yolları 


Başından beri yazdıklarımızı özellikle son sosyolojik tesbit ve değerlendirmelerimizi dikkate alınca haklı olarak sormak gerekiyor: 

Peki, ‘Devlet in teşhisi doğru, ama tedavisi yanlış mı?’ diye insanın aklına bir soru geliyor. 

Bu soruyu doğru olarak cevaplardırmaya çalışalım: 

A - Devletin teşhisi doğru mu? 

Evet, büyük ölçüde doğrudur. 

Çünkü Türkiye’de yüce dinimizi siyasete merdiven yapmak isteyen, devleti ve rejimi gavur sayarak ona karşı cihad ilan eden kendi gruplarından başka herkesi kafir sayan, din adına bölücülük yapan, din adına millî değerler ve Türklük düşmanlığı yapan, yüce milletimizin adı olan Türk kelimesini asla ağızlarına bile almayan, içlerinde bir başka azınlık milletin özlemini taşıyan, Türkiye’yi sonuçta İran, Cezayir ve Afganistan’a benzetmeye çalışan büyük bir grup vardır. Bunlar örgütlüdürler, paralıdırlar ve gece gündüz davaları yolunda çalışmaktadırlar. 

Okul ve üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü takılmasını isteyen, bu yolda kışkırtmalarda bulunanlar da büyük ölçüde bu gruba mensup olanlardır. 
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Ancak başörtülü genç kızlarımızın hepsinin bu örgün mensubu olduğunu söylemek mümkün değildir. Büyük S? 
olayın gerçek yönünün farkında değil, masum ve iyi dindar gençlerdir. Bunlar da vatan ve cumhuriyetimize baî dırlar. İran tipi rejme de karşıdırlar. ^ 

B - Peki Devletin tedavisi doğru mu? 


Devlet önlem olarak ne yapıyor, okul ve üniversitelerde ve resmî dairelerde kanun ve yönetmelik gereği bay ve bayanla, rın baş açık olmayı zorunlu kılıyor, dolayısıyla başörtüsünü yi saklıyor. 

Peki sonuç ne oluyor? 

Sorun bitiyor mu? 

Hayır, daha da gelişiyor! 

Çünkü Devlet bugüne kadar konu ile ilgili hukukî bütünlüğü ve uygulama birliğini bile sağlamış değildir. Bir mahkeme lehte, bir diğeri aleyte karar veriyor, bir kısım yetkililer yasağı uyguluyor, diğer büyük bir bölüm yetkili uygulamıyor. 

Siyasi partilerin büyük bir bölümü, milletvekilleri, bakanlar ve hatta Başbakan, yasağın uygulanmasına karşı çıkıyor, bu yolda basına beyanlarda bulunuyor... 

Kısacası Devlet karar ve uygulamasında bir bütünlük ve birlik sağlamış görünmüyor. 

Basına gelince, bir bölümü bir tarafı, bir diğeri bölümü ise öbür tarafı savunuyor... 

Özellikle bir bölüm gazete, dergi, radyo ve televizyonlar ka- i.un yo yönetmelikleri uygulayarak üniversitelerde başörtüsünü yasaklayan yöneticilere ağır hakaretler yapıyorlar, tehdit ediyorlar, toplumun gözünde küçük düşürmeye çalışıyorlar. 

En önemlisi de, sözkonusu basın yayın kuruluşları üniversitelerde başörtüsü yasağını bahane ederek, Devleti, hükümeti, yöneticileri, rejmi ve hatta orduyu kafir, dinsiz, zalim ve insan hakları düşmanı ilan ediyorlar ve bunu sürekli biçimde tekrarlıyorlar. 
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Onlar dinsizler, imansızlar diye saldırınca, bu taraf da gericiler yobazlar diye cevap veriyor. 

Bunları izleyen saf vatandaşlar dini savunduğunu söyleyenlerin safına doğru yöneliyorlar. 

Daha önce açıkladığımız gibi kadın konusu, kadın kıyafeti ve başörtüsü meselesi daha çok hissilik, duygusallık özelliği taşıdığı için, hatta başörtüsünün namus ve şeref kavramları ile özdeş hale getirildiği için sade vatandaşlar kolayca, onları haklı görmekte ve yanlarında yer almaktadırlar. 

0 kadar ki, onlar kendi aralarında başörtüsü yasağından 
dolayı seviniyorlar, yasağın devamını istiyorlar. Çünkü bu vesile ile dindar grupları kendi saflarına kazanıp radikalleştiriyorlar... 

İşte, bu nokta da düşünürek soralım: 

Evet, Devlct’in teşhisi doğru ama, tedavisi, uygulaması da doğru mu? Faydalı mı? Bilimsel mi? Olumlu sonuç alabiliyor mu? 


C - Peki Devlet şimdiye kadar nerede idi? 

Olaya bir de şöyle yaklaşalım: 

Türkiye’de yukarıda açıkladığımız dini siyasete merdiven yapanlara, Türkiye’yi Iran ve Cezayir’e benzetmek için büyük faaliyet yapan, büyük örgütler kurup gelişen, büyük servetlere el koyan, din adına millet ve devlet düşmanlığa yapan, İslam’ı da içinden bozan, saptıran, din adına millî birlik düşmanlığı yapan, İslam adına millet ve milli değerlerimizi, Türklüğümüzü inkar eden ve onları yıkmaya çalışan, başta Atatürk olmak üzere bütün millî kahramanlarımıza hain gözüyle bakan ve daha nice sapıklığın içinde bulunan bu adamlara, bu örgütlere, bu kışkırtıcılara bugüne kadar Devlet ne yaptı? Bunlara karşı ne önlem aldı? Bu yolda ne biçim yatırım yaptı? 

Hemen ifade edelim ki; koca bir hiç!... 

Sayısız Humeynici yayınlara karşı Devlet hiç karışmadı, hiç cevap da vermedi, verilen cevapları desteklemedi. Iran radyo- 



su 20 yıla yakın zamandan beri T ürkiye'ye yönelik her gun ^ atlerce Türkçe kışkırtıcı yayınlar yapıyor... Devlet bunları^ gördü, ne duydu, ne de bir önlem aldı. Halen de almış değ* 

Kısacası söz konusu tehlike bu noktaya gelinceye kadar Devlet hiç de karşı tedbir almadı. Onlarla mücadele edenlere hiç bir destek vermedi. Aksine Devlet onları destekledi ^ besledi, geliştirdi! 

O halde!... 

Evet, o halde eğer bugün üniversitelerde bir grup genç onların pareleline girmiş iseler, o gençler bu kötü gidişin suçlusu değil, mağduru ve kurbanlarıdır?.,. Asıl suçlular, dinî siyasete merdiven yapan, din adına devlet ve düzen düşmanlığı aşılayan ve İslam'ı da içinden tahrip eden kökü dışardaki fitne ve fesat odakları ve meydanı onlara bırakan, genç nesillerimizi ve halkımızı fitne fesat propagandalarına açık halde bırakan, görevini yapmayan Devlettir, Devlet yetkilileridir, hükümetlerdir... 

D - Bilimsel, dinî, kültürel hukukî ve sosyal mücadele 

Türkiyemizin siyasal İslamcılık adına karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeler tahminlerin çok üzerinde büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla öncelikle konu bütün yönleri ile bilimsel olarak incelenmeli, tesbitler yapılmalı ve ona göre alınacak önlemler ve yapılacak mücadele yine bilimsel yöntemlerle tesbit edilmelidir. Bize göre mücadele bilimsel, dinî, kültürel, sosyal ve hukukî yollarla yapılmalıdır. 

Konu ile ilgili olarak bazı tesbit ve yöntemleri ve mutlaka yapılması gereken işleri sıralayalım: 

1 - Sorun millî varlığımıza yönelik büyük tehlike 

öncelikle, konuyu bir başörtüsü ile mücadele şeklinde algılamak, asıl sorunu kavramamak ve onların ekmeğine yağ sürmek anlamına geleceğini bilmek zorundayız. Asıl mesele 



çağrılan yapc isteyenler, elt tülüğü yapm; 

İşte, sorun zik ve hassas rak yaklaşma 

2 - İrtica ile 
izlenimini ver samimi müsl ticanın dini k mek olduğur lükle mücad< 

3 • Diyane 
meli, din isti 
Devlet ve dü; 
sı için gerekl 

4 • Dindar 
nılmalı, aksir tavırlar sergi ve masum d laka sakimin din He müc< ğeriendirmel yaramakta, X mürmektedır 


5 • Devleti 
termedikleri sektedir. Tü 
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Türkiye'de rejimi yıkmak, millî birliği bozmak, millî değerleri yıkmak ve bütün bunları yaparken de din ve iman adına hareket ettiklerini ileri sürerek dindar halkırmzı kandırmaya çalışmalarıdır. Siyasal İslamcılık diyerek, İslam’ı siyaset aracı yapmak isteyen bu yolunu şaşırmışlar, gerçekde dinimize de en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Kendi gruplarından olmayanları kafir ilan edenler, ülkede iç savaş çıkarmak üzere cihat çağrıları yapanlar ve müslüman halkımızı birbirine kırdırmak isteyenler, elbette İslam’a da, müslümanlara da en büyük kötülüğü yapmaktadırlar... 

İşte, sorun böylesine büyük ve tehlikeli, bir o kadar da nazik ve hassasdır. Dolayısıyla konuya bir başörtüsü sorunu olarak yaklaşmak büyük yanlış olur. 

2 • İrtica ile mücadele yapılırken, din ile mücadele yapılıyor 
izlenimini vermemek gerekir. Aksine bizim onlardan çok daha samimi müslüman ve dindar olduğumuzu saklamamalıyız. İrticanın dini kötüye kullanmak, dini siyaset aracı yapmak demek olduğunu, bizim aynı zamanda günah da olan bu kötülükle mücadele yaptığımızı sık sık açıklamalıyız. 

3 * Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yapmaya davet edilmeli, din istismarına karşı, dinî bölücülüğe karşı, din adına Devlet ve düzen düşmanlığına karşı halkımızı sürekli uyarması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

4 • Dindar halkımızı ve gençlerimizi incitici tavırlardan sakınılmalı, aksine onları kazanıcı önlemler alınmalı ve ona göre tavırlar sergilenmelidir, özellikle normal dindar insanlarımızı ve masum dinî faaliyetleri irtica ile nitelemek yanlışından mutlaka sakınılmalıdır. Öylesi yaklaşımlar, “bunlar irtica adına din ile mücadele yapan din düşmanlarıdır” şeklindeki değerlendirmelere yol açmaktadır. Bu da asıl irticacıların işine yaramakta, halkı saflarına katmak için o türlü yaklaşımları sömürmektedirler. 

5 - Devletin radyo ve televizyonlarının konuya hiç ilgi göstermedikleri ileriden beri de umursamaz davrandıkları bilinmektedir. Türkiye’de Diyanet mensuplarından, üniversite öğretim üyelerinden konuyu çok iyi bilen zatlar mevcuttur. & * kimseler Devlet Radyo ve Televizyonlarında sık sık konuştj: larak halkımız aydınlatılmalıdır. ^ i 

6 - Aşırı dincilerin, yani siyasal İslamcıların, İran’da, Ce& i 
yir’de, Afganistan’da ve Sudan’da nasıl bir rejim kurdukla^ j nasıl cinayetler işlediklerini, ülkelerini nasıl mahvettiklerini bel! 
gesel olarak sık sık TRT’den halka yansıtmak, Devletin sürek 

li görevlerinden biri olmalıdır. 

7 - Dinin siyasete alet edilmesi, din adına devlet ve düzer 
düşmanlığı, yapılması, din adına bölücülük yapılması kanunen suç sayılmalı, bu yolda hukukî önlem alınmalı, yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

8 - En önemlisi Devlet bu alana yatırım yapmalı, konuyu siyasi, iktisadi, sosyal, bilimsel ve hukukî yollarla sürekli gündemde tutmalı, bu yolda büyük yatırıma girişilmeli, bilimsel ve psikolojik mücadele, bu millî savunma çerçevesinde algılanmalıdır. 

9 - Devlet, saf ve sade İslâmî faaliyetlere, Devletten ve düzenden yana, millet ve millî birlikten yana olan, dini siyaset : aracı yapmayan yüce dinî hayata, yardım ve desteğini sürdürmelidir. 

Bu noktada Devlet dinî hayata yaptığı yardım ve desteği, mesela Diyanet’e verdiği bütçeyi ara ara ilan ederek, rejmin din düşmanı olmadığını vurgulamalıdır. 

Sonuç olarak biz, büyük Türk milletinin ve yüce Devletimizin, din kisvesine bürünen, dinmizi yüzüne maske yapan, bizi birbirimize kırdırmak isteyen bu irtica tehlikesini, yani dini siyaset aracı yapan, dini kötüye kullanan bu tehlikeyi de yeneceğine inanıyoruz. 

Müslüman Türk milleti sahte dincilerin tuzağına düşmeyecektir. 

Bu gerçeği bütün dünya ile birlikte kendileri de görecek ve anlayacaklardır. İnşallah... 





İKİNCİ BÖLÜM 


İslam ve Giyim Kuşam 


Müslümanlar için giyim-kuşam özellikle de kadın kılık kıyafeti, her zaman birinci öncelikli meselelerden birisi olmuştur. 

Hatta günümüzde olduğu gibi, İslam tarihi boyunca, kadın kıyafeti gerek aile hayatında, gerek sosyal hayatta ve gerekse devlet nazarında sürekli hassas ve tartışmalı bir sorun olarak dikkat çekmiştir. Konuya ait birçok defa Padişah fermanı çıkarılmıştır. 

Din adamları kadın kıyafeti üzerine geniş çaplı tartışmalar yapmışlar ve ortaya bir yığın ihtilaflı görüşler koymuşlardır. 

Kısacası, günümüzde olduğu gibi geçmişte de kadın kıyafeti konusu müslümanların pek büyük bir meselesi olarak gündemdeki yerini her zaman korumuştur. 

Bu bölümde, ‘İslam ve Giylm-Kuşam’ başlığı altında kadın ve erkek giyim kuşamını, bilimsel, gerçekçi ve de dürüstçe incelemeye çalışacağız. Ulaşacağımız sonuçların bilinenlerden çok farklı olacağını birlikte göreceğiz. 
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I - İslam Tarihi boyunca, kadınlara 
İslam dışı aşırı tesettür ve eve kapatma nasıl ve niçin uygulandı? 

önce, bilimsel dürüstlük ve açık yüreklilikle itiraf etmeliyi* ki, İslam Peygamberi’nin vefatını izleyen ilk yıllardan sonra başlayarak, İslam tarihi boyunca Müslüman kadınlara çok büyük ve çok çeşitli haksızlıklar yapılagelmiştir. 

Burada konumuz sadece kadın kılık kıyafeti olduğu için, kadınlara yapılan diğer haksızlıklara değinmeyeceğiz, onları bir başka kitabın konusu yapmış bulunuyoruz. 

A - Aşın tesettür ve eve kapma uygulandı 

Özellikle Emeviler devrinden başlayarak, İslam tarihi boyunca müslüman kadınlara İslam dışı aşırı bir tesettür -örtünme- uygulanmıştır. Hanefi ulemasının kadınların el ve yüzlerinin görünmesinin caiz olduğuna dair hüküm vermelerine karşılık, diğer mezheplerin çoğunluk alimleri kadınlar el ve yüz ile birlikte bütün vücutlarının örtülmesi gerektiğine, kadının herhangi bir yerine bakılmasının haram olduğuna dair fetvalar vermişlerdir. Bu alimler kadınların dünyaya sadece bir tek gözleriyle bakabileceklerini hükme bağlamışlardır. 

Böylece kadınlar çarşaf ve benzeri kıyafetler içinde, yüzleri kapalı sadece tek gözü ile bir delikten veya peçe gerisinden bakabilen bir kıyafete mecbur edilmişlerdir. 

Bununla da yetinilmemiş, kadınlar evlere kapatılmış, çok mecbur olmadıkça dışarı çıkmaları engellenmiş, sosyal hayattan soyutlanmışlardır. 

Böylece, hem kadının içinde yaşadığı dünyayı görmesine, hem de dünyadakilerin kadını görmelerine mümkün olduğu ; kadar engel olunmuş, fırsat verilmemiştir. I 

Böylece müslüman kadınları hayatları boyunca birçeşit ha- j pishanede yaşamak zorunda kalmışlardır. Zorunda kalmışlar i 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dır diyoruz, çünkü onları bu hayata kendileri değil, erkekler mahkum etmişlerdir. 

Bunlara belge mi istiyorsunuz sayın okuyucularımız, buyurun işte belgeler: 

2 - Günümüz İslam Cumhuriyetlerinde 
kadınlara aşırı tesettür ve eve kapatma 

İslam tarihinde kadınlara nasıl bir hapishane hayatı yaşandığını kaynaklardan açık olarak anlamaktayız. Ancak, bu gerçekleri belgelemek için tarihi ve bilimsel kaynakları taramaya gerek yoktur. Günümüzde kendilerine “İslam Devleti” veya İslam Cumhuriyeti” adını koyan birtakım devletlerde aynı acı gerçekleri bugün de görmekteyiz. 

a - Şii İran İslam Cumhuriyetimde 

Elinizdeki kitabın diğer bölümlerinde İran İslam Cumhuriyeti'nde kadınlara çarşaf ve benzeri kıyafetlerin devlet tarafından nasıl mecbur edildiğini açıklamış bulunuyoruz. Ayrıca İran’da sacından birkaç telin görünmesi halinde, kadınların nasıl kırbaç cezalarına çarptırıldıklarını, özellikle yüzüne makyaj yapan hanımların da nasıl cezalandırıldıklarını bütün dünya bilmektedir. 

İran’da hanımlara kılık kıyafet ile ve sosyal hayattan uzaklaştırılmaları ile ilgili o kadar ağır baskılar yapılmakta, o kadar haksızlıklar uygulanmaktadır ki, Humeyni Inkılabfndan bu yana İranlı hanımların hayatları, tam anlamıyla bir zehir haline getirilmiştir. 

Dolayısıyledir ki, 20 yıl önce Humeyni ve mollaların iktidara gelmeleri için mücadele veren İran kadınları, bugün mollaların esaretinden kurtulmak için hürriyet savaşı vermektedirler. 

b * Sünni Afganistan İslam Cumhuriyetimde 

Pakistan destekli Taliban örgütü Afganistan’ı büyük ölçüde elegeçırmiş ve kendi ifadelerine göre bir İslam Cumhuriyeti kurmuşlardır. 
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Sünni Taliban’ın, yani mederese talebelerinin ve hocau nın hakim oldukları Afganistan’da kurulan sözde İslam Cum, huriyeti, Şii mollaların İran'da kurdukları sözde İslam Cumhu riyeti’nden daha az katı değildir. İHJ 

Bugün Afganistan’da kadınlar tepeden tırnağa kadar ka^. 
tılmış, elleri ve yüzleri de örtülmüştür. Kadınlar dünyaya baş. 
lamdan geçirilen torba benzeri bir giysinin deliklerinden bakabilmektedirler. 

Afganistan’ın Sünni mollaları kadınların çalışmalarını ve kız çocuklarının okula gitmelerini yasaklamışlardır. 

Afganistan’da kapanma -tesettür- zorunluluğunu çiğneyen, gereksiz biçimde dışarı çıkıp gezen veya çalışmaya kalkışan kadınlara çeşitli cezalar uygulanmaktadır. Kısacası Sünni Afganistan İslam Cumhuriyeti'nde hayat kadınlar için tam bir hapishane haline getirilmiştir. 

Hanımların otomobil kullanmalarının bile yasak olduğu Sünni Suudi Arabistan örneğini anlatmaya görek görmüyoruz. 

21’inci asra bir iki yıl kala kendilerine İslam Devleti, İslam Cumhuriyeti gibi isimler koyan bu ülkelerde, kadınlara uygulanan sözkonusu hapishane hayatı, geçmişte neler yapıldığına dair bize yeterli örneği vermektedir. Hatta tarihdekilerin çok daha ağır olduğunu söylemek zorundayız. 

Gerçi İslam tarihinde kadınlara uygulanan İslam dışı aşırı tesettür ve eve kapatılmaya dair belge göstermek için İran’a, Afganistan’a ve Suudilere gitmeye hiç gerek yoktur. Türkiye’deki bazı tarikat ve cemaatlerin hanımlara giydirdikleri kılık ve kıyafete bakmak ve de konunun nasıl çığrından çıkarıldığını anlamak için şu başörtüsü sorununa bakmak yeterli sanırız. 

c - İffetli -namuslu- olsun diye sünnet edilen kızlar 

İslam tarihinde ve günümüzde kadınlara yapılan çok çeşitli haksızlık ve baskılardan, çok acı olduğu için burada sadece bir tanesine kısaca değinmek istiyoruz. 
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Ortadoğu ve Afrika’da birçok İslam ülkesinde iffetli -namuslu* olsun diye kızlar çocuk yaşta iken sünnet edilmektedirler. 

Evet, kız çocuğu henüz küçük yaşta iken» kızların cinsel ilişki halinde veya kendi kendilerine orgazm -cinsel boşalma- ve zevk alma halini sağlayan, cinsel organın üst kısmındaki et parçasını -bızırı- kesip atmaktadırlar. Bununla o kız çocuğunun büyüdüğü zaman cinsel zevk alması ve orgazm olması önlenmiş olmaktadır. Böylece o kızın büyüdüğü zaman cinsellikten zevk almayacağı için namuslu, iffetli olacağına inanılmaktadır. 

Başta Mısır olmak üzere, birçok müslüman Arap ve Afrika ülkesinde kız sünneti asırlardan beri devam etmekte ve günümüzde de aynen uygulanmaktadır. Bugün dünyada 80 milyon sünnetli kadın olduğu tahmin edilmektedir. (22) 

Evet, sevgili okuyucularımız iffetli -namuslu- olsun diye kızlar sünnet ediliyor, hayatları karartılıyor. Kızların sünnet edilmesi demek, erkeklerin cinsel organlarını kökünden kesmek gibi büyük bir vahşettir. 

Kızların sünnet edilmesi gibi insanlık dışı bir vahşet, Mısır gibi sözde büyük İslam alimlerinin yaşadığı ve Ezher gibi şöhreti kendisinden çok büyük olan sözde İslam Üniversitesinin bulunduğu bir ülkede yapılıyor... 

Böylesi vahşetleri ne İslamlık ile ne de insanlık ile bağdaştırmak mümkün değildir. O türlü cinayetleri ve benzerlerini ancak, kendi marazi kıskançlık duygularını ve cahiliye adetlerini din kisvesi altına saklayarak icra etmek isteyen ilkeller yapabilirler. İslam her türlü vahşet ve zulmü önlemek için gelmiştir. 

Namuslu -iffetli- olsun diye kızlarını sünnet eden zalimleri gözönüne aldığımız zaman, ülkemizde bilinen çevrelerce ‘Başörtüsü namusunuzdur, üniversitede derse girerken başörtüsünü çıkarırsanız namusunuz gider” diye telkin altına alınan ve bu yüzden birçok sıkıntıya sokulan genç kızlarımızın yine de çok şanslı durumda olduklarını düşünüyoruz. 


»10 Gunay Kadınım. Siyahım. Sunnellıyım. 4 Ocak 1988 tarihli Cumhuriyel Gazetesi Pazar *'.Sl. 10-11 


Afganistan’da yönetimi ele geçiren Sünni Siyasal İslamcı Taliban örgütü, İran’daki Şii Siyasal İslamcı mollalardan da ileri giderek, kadınlara çarşaf ve peçeyi zorunlu kıldı, kadınların çalışmasını ve kızların okula gitmesini yasakladı. 
Taliban, yüzü açık sokağa çıkan kadına ve sakal bırakmayan erkeklere onur kırıcı cezalar \ ermektedir. 
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Kızlar cahil kalınca 
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KttirmolulD anluıtUt kulıtüdr çsık. ior sü/tVır ait jak* yalamaya fr>r},nmyor Kıx çorukûnnjn okula gitr/j^sınr iudüiiaruj ’tmrg«V daiücn çarşafa sokaklara çıkmasına in» vvrJfiıfr w. Sofcifc yıkarı Afgan kartnun trprrien tırnağa çarşafa öûrdnrruîsi gerekiyor Tıpkı Kahire uluslararası yardım karuluylanniû onurun gnçwı bu Afgan kadın pbı . 


Yannın anneleri olacak kız çocukları cahil bırakılınca, onların yetiştireceği çocukların nasıl olacağını tahmin etmek zor değil... 
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Akılları cinsellikte 



Utaik etmenleri için İsindin böyle samimi olmamaları mesela roüak 


yaliıue* to«iın takvan perdeli çAlmaıcalankonuıund» uyardı 

otobüslerle seyahat KfebüDoek. ftu ars<ta, Talihan yapbjfcı 

Şeriat rfcj>\*u, Tabban’in. apıklamad*, otobüs şuförleriıü, 

yılnırca kadın Ujiyan otübüskrin kadm yulcukrüan bilet varan 

perdelerle kapstıimaam l*ted»6iııi toplamak Ü2cre/I5ya$m altında biber verdi Şeriat Radyosu**» gere <ıri»k vucuk muavmfcr tutmaları 

şoftufe fotadardau bâr perdeyle yolunda uyardı. 

Bunların da akıllan fikirleri cinsellikte. Kadınlan bu kadar boğacaklarına, biraz da erkeklerin ahlaklı, terbiyeli ve olmalan için önlem alsalar. 
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Sünnnet edilen kızlar! 



Resimde ailesi tarafından zorla sünnet ettirilen Mısırlı bir kız çocuğu görülmektedir. 

İnsanlığın da İslamlığın da en büyük düşmanı cehalet ve kör taassubdur. Dolayısıyla din adına veya kör taassub adına işlenen cinayetler ve yapılan zulümler de cinayet ve zulümlerin en bayağısıdır. 
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nuTtfıı kut (ooiliır 7 jaıuıdta İtibaren ^rşafn Kokulu>vxr. BuskUa Uriu* yıl amca d» eylcadlHJercfc <Hep* kadar adeta crfcekkria «iri halt»* pr/Jriıi yay 


Yukarıdaki resimde, sözde İslam Cumhuriyeti İran’dan bir grup kadın görülmektedir. Lüften dikkatle inceleyelim. 

Kısacası, resimdeki hanımların kıyafeti yüce İslam dininin insanlığa tavsiye ettiği bir kıyafet değildir. Bu giysiler olsa olsa, geri kalmışlığın, cehaletin ve biçareliğin görüntüleridir. Ne acıdır ki, insanlar, ileriden beri, kendi geriliklerini, cehaletlerini, ve de zulumlarını, din kisvesi altında da sergileye gelmişlerdir 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İslam’da zorlama yok, 
Siyasal İslamcılık’ta zorlama esas 



Erkek e konuşan kadın ara hapis! 

^Tahran 'da yasağı çiğneyip erkeklerle konuşmak r zorunda kalan lo5 iraniı ve yabancı kadın hapse atıldı 

Siyasal İslamcı İraniı mollaların Mayıs 1987’de uygulamaya koydukları Ramazan Yasalarını lütefen dikkatle okuyalım. İslam’da zorlama yoktur ama, Siyasal İslamcılıkta zorbalık, baskı ve insanları aşağılama esas alınmıştır. 
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Akılları hep cinsellikte 

Erkeklerle konuşan kadınlara hapis ı 


İran'da Ramazan dolayısıyla kadınların İslam'a uygun olarak giyinip giyinmediklerini denetlemek amacıyla sıkı önlemler alındı. 

İran İçişleri Bakanı Ali Ekber 
Montazari, “Kapanma” kurallarına uymayan kadınların her türlü resmi ve kamuya açık yerlerde bulunmasının yasaklandığını bildirdi. Ramazan dolayısıyla başlatılan kampanyanın asıl hedef aldığı genç kadınların, İslâmî giyim kurallarına uymadığı saptandığı taktirde, Kuran’ m öne sürdüğü giyim biçimi hakkında eğitilmek üzere kampa alınacakları belirtiliyor. Bilindiği gibi, İran İslam Cumhuriycti’nde kadınlar çarşaf ya da uzun pardesü giyerek başlarını kapatmak zorunda bulunuyorlar. 

Hava nasıl olursa olsun siyah çorap giymeleri gereken kadınların 
Ramazan süresince makyaj yapmaları, renkli çorap giymeleri, hatta süslü gözlük takmaları da yasaklandı. Erkeğin dikkatini çekecek her türlü giyim ve davranıştan uzak 


olmaları zorunlu olan kadınların 1 
ayrıca, bir erkekle konuşmak zorun- j 
da kalmaları halinde gözlerine bak- 1 
mamaları gerekiyor. Bu kurallara 
Ramazan sırasında uymayanlar içj n yakalandıkları taktirde iki yıla kadar hapis ya da kamçılama cezalan öngörülüyor. 

Ülkedeki yabancı ve müslüman olmayan kadınlar için de geçerli olan yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek için, kadın ve erkek polislerden oluşan grupların İslâmî renkler olan yeşil ve beyaza boyanmış minibüs ya da küçük Japon arabalarıyla devriye gezdikleri bildiriliyor. 

Montazari, sadece bir hafta içinde Tahran’da 165 kadının söz konusu kurallara uymadığı gerekçesiyle cezalandırıldığını açıkladı. 

Geçtiğimiz günlerde, HizbufUlı 
Grubu üyesi yüzlerce erkek tarafından yürütülen gösterilerde, İstami giysi kurallarına uymayan kadınlara 
“Ölüm” diye bağınlmıştı. 


Görülüyor ki, konu sadece kadınları zorunlu olarak çarşafa sokmaktan ibaret değildir. Kadınla erkeğin konuşması, hanımların renkli gözlük takmaları bile ceza gerektiren suç sayılmaktadır. 

Siyasal İslamcı mollaların akılları hep cinsellikte ve hanımlafl aşağılamaktadır. İşte bizdeki Siyasal İslamcıların örnek aldıkları j İranlı mollaların sözde İslami düzenleri... Ve işte, Türkiye’de okul ve üniversitelerde başörtüsü yasağının arka plan etkenlerinden birisi! 
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Rahibe tesettürü ve yansımaları 

Hristiyan katolik rahibeleri sıkı bir tesettür uygula^ yaparlar. 

Kendilerini Allah’a ve dine adamış olduklarına inanan rahibeler evlenmezler. Başlarını ve bedenlerini sıkı biçimde örterler. 
Makyaj yapmazlar, süslenmekten sakınırlar. Ziynetten, güzel 1 
görünmekten kaçınırlar. Güzel elbiseler giyinmezler. Zevki, neşeyi, eğlenmeyi, güzelliği, ziyneti, mümkün olduğunca terkedip, öldürmeye çalışırlar. ► 



İslamiyet rahip ve rahibelerin dünyayı terketmek, ziyneti, süsü, güzelliği öldürme ilkelerini reddetmiştir. İslam güzelliği, süslenmeyi, güzel giyinmeyi, neşeyenmeyi meşru kılmıştır. 
Kuran-ı Kerim, ‘Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti, süsü, süslenmeyi kim haram kıldı?’ diyerek onları azarlar... 

Ne acıdır ki, Hristiyan rahibelerinin tesettür biçimi ve ziyneti öldürme tavırları müslümanlara yansımış bulunuyor. İleriden beri birtakım sofi erkek ve hanımlar, rahip ve rahibeler gibi süslenmeyi, ziyneti, güzel giyinmeyi, eğlenmeyi ve neşelenmeyi reddediyorlar. Hele bugün bazı hanımlarımızın tesettür biçimleri ve neşesiz yaşantıları tam anlamıyla rahibeleri andırmaktadır. 

Yaşama sevinci olmayan, neşesiz güzellik ve ziynetlerden uzak, içine kapalı, gülmeyen insanların ruhsal bunalıma düştükleri ve çeşitli psikosomatik hıstalıklara kapıldıkları bilinmektedir. 

İnsanların yaşama sevincini, diğer insanlara ve hayata sevigi ile bağlanmalarını zaafa uğratan, hatta öldüren ve bunu da din adına yaptığını söyleyenler sapkınlardır. O türlü karanlık zihniyet sonuçta müslUmanlann iki dünyasını birden öldürür. 

Müslüman yaşama sevinci ile dopdolu olmalı, dünyanın nimet ve ziynetlerinden meşru olarak yararlanmalı, neşelenmeli, süslenmeli, güzel giyinmeli hayatı ve insanları sevmelidir. 
Müslüman farkında olmadan rahip ve rahibe taklitçisi olmaktan sakınmalıdır. 
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B - Kadınlara aşırı tesettür ve eve kapatma niçin uygulandı? 

İslam tarihinin erken çağlarında başlayıp günümüze kad devam eden, müslüman kadınlarını aşırı bir tesettüre ^ meye- tabi tutma ve sosyal hayattan uzaklaştırıp eve kapatıp uygulaması niçin yapılmıştır? Hangi sebepten böyle bir y^ girilmiştir diye bir soruyu haklı olarak sormak ve doğru ceva bini bulmak zorundayız. 

İlk hatıra gelcek ve verilecek cevap “İslam’ın emirvevecj. 
beleri o yolda olduğu için o türlü bir uygulama yapılmıştr şeklinde olacaktır. 

Ancak, hemen ifade edelim ki, ilerleyen sayfalarda da görüleceği gibi, İslam ilkelerinin hiç de öyle olmadığı kesin ola- * rak bilinmektedir. Dolayısıyla asıl sebebi dinin dışında aramak gerekir. 

Gerçek şu ki, İslam tarihinde kadınların aşırı bir örtünmeye tabi tutulmalarına ve sosyal hayattan uzaklaştırılıp eve kapa tılmalarına çok eşlilik ve cariye sisteminin yol açtığı cinsel intikamı önleme arzusu ve kıskaçtık duygulan sebep olmuş ve bu, zorlama dinî yorumlarla pekiştirilmiştir. Zamanla asıl sebepler gözden uzaklaşmış ve sözkonusu zorlama dinî yorumlar birer kesin İslâmî hüküm gürünümü içinde kemikleşmiştir, j 

Konuyu biraz açalım. 

1 - Çok eşliliğin yoiaçtığı cinsel intikam ve 
kıskançlık duyguları 

a - Çok eşlilik nasıl yerleşti? 

İslam’ın içinde doğduğu Arap toplumunda çok eşlilik aşın biçimde yaygındı. Evlenmenin sınırı yoktu. Bir kişinin 8*10 eşi bile bulunabilirdi. Aile bağları pek zayıftı, kolayca evlenen insan bir “boşadım” sözü ile de kadını kapı dışarı koyardı 

İslam, kendisi getirmediği bu çok eşlilik durumunu ve aile hayatını İslah etmek istiyordu. 
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Çok eşliliği önce dört hanımla sınırlayan İslam, bunun için de ağır şartlar getiriyordu. 

Hedef olarak da tek eşliliği gösteriyordu (23). Ancak İslam, sosyal alışkanlıkların zaman içinde değiştirilebileceği ilkesiyle, çok eşle evlenmenin terk edilip, herkesin tek eşle yetinmesinin yaygınlaştırılmasını zamana bırakıyordu. Sadece bu yolda teşvikler yapıyordu. Çok eşlilik zaman içinde tasfiye edilecekti. 

Ancak, Hz. Peygamber’den sonra geçen yıllar içinde çok eşlilik, bir erkeğin dört hanımı bile bir arada bulundurması, normal ruhsat hükmü olarak yerleşti. Üç-dört hanımlıların sayısı pek az olsa da, iki eşlilerin sayısı her zaman belli bir oran- da bulunuyordu. 

Kısacası. İslam’ın amacı olan tek eşliliğin hedef alınması ve çok eşliliğin tamamen tasfiye edilmesi unutuldu, onun yerine çokeşliliğin de caiz olduğu, normal olduğu şeklinde erkeklerin nefsine uygun gelen düşünce, İslâmî hüküm halinde yerleşti ve kesinleşti. 

b ■ Kadın-erkek eşitliği doğuştan 

Kadın ve erkek bütün insanlar temel organlar, yani insan olmak açısından ve temel insan hakları yönünden doğuştan eşittirler. Yüce Allah, bütün insanları bu eşitlik üzere yaratmıştır. Biyolojik ve psikolojik açıdan ise, insanlar arasında mutlak bir eşitlik sözkonusu değildir. Bütün insanlar birbirlerinden farklı yapıdadırlar... 

Dolayısıyla biyolojik ve psikolojik açıdan kadın ve erkekler farklı yapıda oldukları gibi, ne erkekler kendi aralarında eşittirler, nede kadınlar birbirlerine eşit durumdadırlar. Her gurubun ve her ferdin birbirinden sayısız farklılıkları ve eşit olmayan yapıları mevcuttur. 

Ancak, tekrar altını çizerek ifade edelim ki, insan olmak yönünden ve insan hakları açısından bütün insanlar eşittir. 
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c - Çok eşlilikten ve kadın-erkek eşitliğinden doğ cinsel intikam duygusu ^ 

Doğuştan gelen eşitlik duygusunun tabi sonucu ofa^ dın~erkek her insan kendini beğenir, kendi aklını ve ken^ denini sever ve ona sahiplenir. ^ 

Hiçbir insan kendisini diğer insanlardan aşağı göaşağı olmasını istemez, eşit bulunmasını arzu eder. Hatta^ kolojik olarak herkes kendisini daha üştür görür, kendi akı! 
daha üstün tutar... 

Kadın-erkek bütün insanlar -devletlerarasında olduğu gfc birbirlerine karşı, büyük ölçüde eşitlik ilkesinden doğan {* mütekabiliyet -karşılıktık- ilkesine göre davranırlar. 

Sevgi, saygı ve hediyeleşmeler büyük ölçüde karşılıkla mütekabiliyet- ilkesine göre gerçekleştiği gibi, nefret, küsme ve dargınlıklar da aynı esaslar gereğine göre oluşur. 

Haksızlık ve saldırganlık durumlarında da aynı karşıtıkkk devreye girer. Kadın-erkek her insan kendisine bir haksızlık ve saldırı yapana karşı, mütekabiliyet ilkesine göre cevap vermek ister. Kendisine bir tokat çeken kimseye, herkes karşılık olarak bir tokat atmak ister, mümkünse atar. Ve ilk tokadı vuran kimse de tokadı yiyenin de kendisine bir tokat atabileceğini, atmak isteyeceğini bilir. Ama atmayabilir de, devlete şikayet de edebilir. Çünkü devletin bir görevi de ihkakı hakkıyani kişilerin birbirlerini cezalandırmalarını önleyerek, adaletin dağıtımını mahkeme eliyle gerçekleştirmetir. 

Yukarıda açıkladığımız psikolojik olguyu çok eşlilik konusuna uyguladığımız zaman karşımıza çok önemli durumlar çıkmaktadır: Çok eşlilik, cinsel intikam duygusunu doğuracaktır Kocası ikinci bir hanımla evlenen kadın, kendisine haksızlık yapıldığına, zulüm yapıldığına inanacaktır. Eşitlik ve mütekabiliyet duygusunun gereği olarak o kadında kocasına kar# vermek hissi, yani cinsel intikam duygusu uyanacaktır. 8u j duygunun fiile geçmesi çoğu kez mümkün olmayacaktır j Çünkü o hanımın ahlâki yapısı, şeref ve namusu buna engel 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olacaktır. Veya cinsel intikam için şartlar oluşmayacaktır. Ama, ortaya çıkan durumun gereği olarak, yani kocanın ikinci evlenmesinden kadında cinsel intikam duygusu uyanacaktır. 
Potansiyel hassasiyet oluşacaktır. 

d - Erkek önlemi: Örtünme ve kapatma 

Evet üzerine evlenilen kadında uyanan cinsel intikam duygusunu hisseden erkek de tabii olarak korku ve kıskançlık duygusuna kapılacak ve ona karşı önlem almakta gecikmeyecektir. Kadını aşırı biçimde örtünmeye, bütün vücudunu gözlerden saklamaya ve mümkün olduğu ölçüde eve kapatmaya yönelecektir. Bunu yaparken de dinî motifler kullanılacak, bir kısım ayetler zorlama yorumlarla da olsa, konu tam bir İslâmî görünüm ve hüküm haline getirilecektir. Evet mekanizma böyle işlemiş, böyle gerçekleşmiştir. 

İki eslilerin kadını aşırı bir kapanmaya tabii tutması ve eve kapatması, bir dindarlık ve de namusluluk olarak gösterilince, (ek eslilerin de eşlerini aynı muameleye tabi tutmaları toplumsal zaruret haline gelecek ve uygulama topluma yayılacaktır. 

Evet mekanizmanın bir bölümü böyle işlemiş ve böyle genelleşmiştir. 

Çok dikkat çekicidir, iki eşle evlenmek genelde şehirlerde olduğu için, aşırı örtünme ve eve kapatma da şehirlerde oluşmuştur. Köylerde iki evliliğe pek rastlanmadığı için aşırı örtünmeye de. eve kapatılmaya da tesadüf edilmemektedir. 

2 - Cariyelik sisteminin doğurduğu 
cinsel intikam ve kıskançlık duygusu 

a - Cariyelik ve kölelik 

İslam’ın içinde doğduğu cahiliye Araplarında kölelik ve cariyelik bir sosyal olduğu halindeydi. 

Cahiliye Araplarında devlet yoktu, herkesin tabi olduğu bir otorite, devlet teşkilatı mevcut değildi. 

Güçlü olan Arap kabilesinin silahlı adamları, zayıf olan diğer kabileye baskın düzenler, onların kadınlarını, kızlarını genç adamlarını ve davarlarını esir olarak alıp kendi kabilelerine getirirlerdi. Arapça’da koyuna ganem denildiğinden, bu türlü baskınlarla elde edilen koyuna ve insanlara toplu hâlde ganimet denilirdi. 

Araplarda esir alman erkeğe abid -kul, köle- kadına ise cariye adı verilir, köle ve cariyeler mal gibi satılır veya özel hizmetlerde kullanılır, çalıştırılırdı. Köle ve cariyelerin hürriyeti yoktu, sahipleri isterse özel işlerinde çalıştırır, isterse parayla başkasına satar veya bir fidye karşılığı olarak sahibine iade edebilirdi. 

Köle ve cariyeler çok perişan bir hayat yaşıyorlardı, b - Cariyelerle cinsel ilişki serbestliği 

Cahiliye Arapları zayıf kabilelerden kaçırdıkları veya savaştıkları kabilelerden esir veya satın aldık aldıkları kadın ve kızlarla, yani cariyelerle nikahsız olarak cinsel ilişkiye girerlerdi. 
Cariye bunu istemese de yaparlardı, zor kullanırlardı. Çünkü cariyenin hürriyeti yoktu. Efendisinin, yani sahibinin bütün arzularına boyun eğmek zorunda idiler. Zaten nikahın birinci şartı karşılıklı rızanın bulunmasıydı. Cariye ile nikahsız cinsel ilişki demek, rızası olmadan, zorla birleşme demektir. 

İslam’dan sonra da sosyal bir zaruret olarak devam eden kölelik ve cariyelik gibi, cariyelerle nikahsız, serbest cinsel ilişki de aynen devam etmiştir. 

c - İslam kölelik ve cariyeliği kaldırmayı amaçladı 

İslam kölelik ve cariyeliği ortadan kaldırmayı amaç edinmiştir. Çünkü burada büyük bir zulüm vardı. İslam ise her türlü zulmün karşısında idi. Dolayısıyla İslam’ın kölelik ve cariyeliği kaldırmayı amaç edinmesi gayet tabii idi. 

Ancak o dönemde Arap toplumunda kölelik ve cariyelik sosyal bir olgu idi, onu bir anda ortadan kaldırmak mümkün değildi. O nedenle İslam kölelik ve cariyeliği bir emirle ortadan kaldırmadı, fakat köle ve cariyeleri serbest bırakmayı 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özendirici teşvikler yaptı. Böylece İslam kölelik ve cariyeliğin zaman içinde yavaş yavaş yok edilmesi gerektiği mesajını verdi müslümanlara... Ama, kölelik ve cariyelik de, cariyelerle nikahsız serbest cinsel ilişki de devam ediyordu o dönemde... 

d - Kölelik ve cariyelik yaygınlaştırıldı 

İslam kölelik ve cariyeliği kaldırmayı amaç edinmişti. Ancak. Hz. Peygamber’in vefatında sonra, kaldırmak şöyle dursun kölelik de, cariyelik de, cariyelerle nikahsız cinsel ilişki serbestliği de geliştirildi ve yaygınlaştırıldı. 

Bir taraftan İslam’ı yayma savaş ve fetihleri yapıldı, bir taraftan da ele geçirilen bölgelerden onbinlerce, yüzbinlerce insan esir alınıp köle ve cariye haline getirildiler. 

Emeviler ve Abbasiler döneminde kölelik ve cariyelik çok yaygın hale geldi. Özellikle Arap olmayan kavimlerin kadınlarından, kızlarından yüzbinlercesi Araplara cariye oldular. Hicaz bölgesi çok sıcak olduğundan Arap kadınları da erkekleri gibi esmer ve kavruk durumda idiler. Halbuki Mısır’dan, İran’dan ve Türkistan'dan getirilen cariyeler beyazdılar, güzeldiler. Dolayısıyla fatih muslüman Araplar’dan her biri bu güzel cariye-Jerden birkaçını yatağına almaya başladılar. Beğenmediklerini satıyorlar, beğendikleri yeni genç cariyeleri satın alıyorlardı. 
Zalen fethedilen Arap olmayan ülkelerden köle ve cariyeler guruplar halinde sürekli İslam merkezlerine gönderiliyorlardı... 

Böylece, İslam’ın kölelik ve cariyeliği ortadan kaldırma amacı unutuldu, aksine kölelik de, cariyelik de, cariyelerle nikahsız cinsel ilişkiler de yaygınlaştırıldı ve kurumlaştırıldı... 

Din alimleri, İslâmî hükümleri genel olarak, biri hür insanlara ait olan, diğeri köle ve cariyelere ait olan hükümler diye ikiye ayırıp konuyu iyice dinileştirdiler, hukukileştirdiler ve sertleştirdiler. 

e - Cariyelerle cinsel İlişkinin doğurduğu cinsel intikam ve kıskançlık duygusu 

Savaş meydanından veya pazardan satın alınıp getirilen cariyelerle evlerde, nikahsız cinsel ilişkiye girişilmesi, müslümarnların aile hayatları üzerinde çok yönlü olumsuz etk ( L meydana getirdi. 

Evin nikahlı hanımı, kocasının bir başka odada genç ^ yesi ile cinsel ilişkiye girdiğini biliyor ve görüyordu. Bu dururn o ev hanımının haklı olarak kıskançlık ve cinsel intikam ck gularına kapılmasına yolaçıyord u. Bu gayet tabii idi. ÇürJ bir erkek hanımını nasıl kıskanır ise, bir hanım da kocasını öy. 
lece kıskanırdı. 

Evin hanımı kocasını cariyelerden korumaya çalışır, bunu başaramazsa sıkıntısını bir başka konuda gösterir, ailede kay. 
ga ve çekişmeler alır yürürdü . Bazan kadın kocasını terk ede rek baba evine dönerdi, aile yıkılırdı. Bazan da kadın, üzerine cariye getiren kocasından cinse/ intikam almaya kalkardı. 

Kısacası cariyeier ; müslümanların aile hayatı nı tahrip eden, onun huzurunu bozan büyük bir unsur oluyordu. 

Ve bu gayet tabii idi. Hürriyeti elinden alınan, pazarlarda bir mal gibi satılan ve kendisi He nikahsız -yani rızası olmaksızınserbest olarak veya zorla cinsel ilişkiye girişilen bir cariye hanımın, başkalarına huzur kaynağı olması düşünülemezdi. 

/ En önemlisi de İslam'ın temelden kaldırmayı amaç edindiği kölelik ve cariyelik kurumunu, menfaatlerine uygun bularak sürekli ve yaygın hale getiren müslümanların, bundan gerçek anlamda bir fayda görmeleri beklenemezdi . 

Kölelik ve cariyeliği İslam mesajına aykırı olarak sürekli kilanlar ve yaygın/aştıran/ar, devlet adamları , zenginler ve din adamları olmuştur. 

f - Cariyenin uyandırdığı cinsel intikam duygusuna önlem: Aşırı örtünme ve eve kapatma 

Çok eşlilik konusunda olduğu gibi, evine bir veya birkaç :ariye alıp onlarla nikahsız olarak cinsel ilişkiye giren erkek, vin hanımında haklı olarak bir kıskançlık ve cinsel intikam jygusu uyandırmış olacaktır. 

En önemlisi de erkek, hanımındaki bu duyguyu hissetmekle gecikmeyecektir. Çünkü evin hanımı bu duygusunu çeşitli biçimlerde dışa vuracaktır. Bu onun psikolojik yapısının tabii Dır tezahürüdür. Aynı evin içinde kocası bir cariye ile cinsel ilişkiye girecek ve evin hanımı hiçbir şey olmamış gibi davranacak, veya onu kabullenecek, buna imkan yoktur... O kadın Kıskançlık duygusunu mutlaka dışa vuracaktır... Genelde bu, tartışma ve kavga veya baba evine dönme şeklinde meydana gelecektir. 

işte, bu noktada cariye sahibi erkek, karısının kendisinden cinsel intikam alma duygusuna kapıldığını kolayca anlayacak ve eşinin de bir başkası ile ilişki kurabileceğini, böylece kendisinden intikam alabileceği düşüncesine kapılacaktır. 

Böyle olası bir tehlikenin en kestirme önlemi, evin hanımını yabancı erkeklerden sıkı biçimde uzak tutmaktır. O halde, evin hanımı tepeden tırnağa örtünmeli, yüzü gözü bile görünmemek ve bu hanım eve kapatılmalı ve mecbur olmadıkça dışarı çıkması engellenmelidir. Tabii bütün bunlar yapılırken, ev hanımına, bu türlü örtünmenin ve evde oturup dışarı çıkmamanın dinin emri olduğu söylenecek, bu emre uymadığı takdirde ise, cehennemi boylayacağı iyice anlatılacaktır... 

Evet, mekanizmanın ikinci bölümü böyle işlemiş ve böyle genelleşmişti 

Sonuç olarak özetleyelim, İslam’ın ortadan kaldırmayı amaç edindiği çok eşlilik, kölelik, cariyelik ve cariyelerte nikahsız cinsel ilişkide bulunmak serbestliği, yasaklanmayıp aksine sürekli kılınmış ve yaygınlaştırılmıştır. Bu durum evin hanımında kıskançlık ve cinsel intikam duygularının doğmasına sebep olmuştur. Bu duyguyu hisseden erkekler, çare olarak eşlerini aşırı biçimde örtünmeye ve eve kapanmaya zorlamışlardır. Bunu yaparken de İslam'ın emri bu doğrultuda olduğu için böyle hareket ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Zaman içinde konu tam bir dinî nitelik ve görünüm kazanmış ve öylece kemikleşmiş ve topluma mal olmuştur. Bu başarıyı (!) 
devlet adamları, zenginler ve din adamları ortaklaşa kazanmışlardır!.. 
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3 - Kadınlara aşırı tesettür ve eve kapatılma ' 
dinen nasıl uygulandı? 

Yukarıda anlattıklarımızı okuyan sayın okuyucularımız^, 
olarak soracaklardır: 1 

“Peki İslam'da öylesi tesettürü emreden ayet ve ha% ler yok mudur? Var ise ne derece vardır, yok ise din alim, leri nasıl bir yol izlediler de bunu yaptılar?” 

İslam’da giyim-kuşam konusunu ilerleyen sayfalarda layacağız. Yalnız burada şu kadarını söyleyelim ki, onların an. 
lattığı gibi değildir konu. 

Din adamları, hoca efendiler, sözkonusu aşırı tesettür konusunda şöyle davrandılar: 

a - Bazı ayetleri yanlış yorumladılar, bazı ayetlerin anlamlarını çarpıttılar. Böylece aşırı tesettürü Kur’an-ı Kerim’in emri halinde sundular. Bunları biraz sonra teker teker açıklayacağız. 

b - Diğer konularda olduğu gibi kadın giyim-kuşamı ile ilgili olarak da birçok hadis uydurdular. Böylece kadınların yüzlerinin, gözlerinin bile kapanmasını Hz. Peygamber’in hadislerinin gereği gibi gösterdiler. 

c - Kişisel yorumlarla, fetvalarla kadınlar ile ilgili, insan haklarına aykırı, İslam’ın ruhuna aykırı birçok hüküm oluşturdular Sonuç olarak, kadınların eve kapatılmaları ve bütün vücutlarının, yüzlerinin ve gözlerinin bile kapatılmasını, İslâmî bir vecibe halinde yerleştirdiler ve kemikleştirdiler. 

Halbuki, bu konu, dinî olmaktan çok, kıskançlıktan, çok eş- 1 
liliğin ve cariye sisteminin doğurduğu cinsel intikam duygusu- | na engel olmak için geliştirilmiştir. i 

Burada din alimlerinin maalesef büyük vebali olmuştur. ! 

4 - Din adamları nice İslâmî gerçekleri l 
tersyüz etmişlerdir ki... ] 

Bazı din alimlerinin ayetlerin anlamlarını çarpıttıklarını, Pey- ! 
gamber adına hadisler uydurduklarını ve yanlış fetvalar verdiklerini, o nedenlerle de kadınlara aşırı bir tesettür uyguladıklarını yazdık. Bunu okuyan bazı sayın okuyucularımız “nasıl olur, hoca efendiler böylesine hatalar yaparlar mı?” diye soracaklardır. 

Evet sayın okuyucularımız, din alimleri de hata yaparlar. 
Hem de öyle hatalar yapmışlardır ki, tarihte İslam’a da müslümanlara da çok büyük zararlar vermişlerdir. Din adamlarımızın tersyüz ettikleri İslâmî gerçeklerden, yani büyük hatalar- dan bazı örnekler sunalım: 

a • islam’in ilk gelen ayeti “oku” (24) ifadesi ile başlamaktadır. Bu emir okumak ve yazmakla ilgili bütün davranış, araç, gereç ve kurumu içine alır. 

İslam’ın bu emrine rağmen hocalarımız, ülkemize matbaanın gelmesine 250 yıl engel olmuşlardır. Sonra izin verdikleri fetvada ise Kur’an, hadis ve dinî kitaplar basmamak şartıyla müsaade etmişlerdir. 

b - İslam’ın kadın ve erkeğe ilmi farz kılmasına rağmen hocalar, kızların okumalarına daima engel olmuşlardır. OsmanlI’da kızlara bazan okumak öğretilmişse de, yazı yazmak özellikle öğretilmem iştir. 

c • Suudiler’in başmüftüsü ev ev dolaşarak televizyon antenlerini kırmış, televizyon seyretmenin günah olduğunu ilan etmiştir. 

d * İstanbul Fatih’te bir tarikatın mensupları halen evlerine televizyon sokmamaktadırlar. Bunlar programlar kötü olduğu için değil, ekranda resim ve adam gözüktüğü, bunun ise put olduğuna inandıkları için televizyonu evlerine sokmamaktadırlar. 

e • Camilere ve minarelere hoparlör koymak için yıllarca mücadele edilmiştir. Halen de hoparlörün bir çalgı aleti olmasını ileri sürerek camiye koymayan hocalarımız vardır. 

f • Kur’an-ı Kerim’in genel yapısından muazzam bir musiki 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diklerini, o nedenlerle de kadınlara aşırı bir tesettür uyguladıklarını yazdık. Bunu okuyan bazı sayın okuyucularımız “nasıl olur, hoca efendiler böylesine hatalar yaparlar mı?” diye soracaklardır. 

Evet sayın okuyucularımız, din alimleri de hata yaparlar Hem de öyle hatalar yapmışlardır ki, tarihte İslam’a da müslümanlara da çok büyük zararlar vermişlerdir. Din adamlarımızın tersyüz ettikleri İslâmî gerçeklerden, yani büyük hatalar- dan bazı örnekler sunalım: 

a • Islam’in ilk gelen ayeti “oku” (24) ifadesi ile başlamaktadır. Bu emir okumak ve yazmakla ilgili bütün davranış, araç, gereç ve kurumu içine alır. 

İslam’ın bu emrine rağmen hocalarımız, ülkemize matbaanın gelmesine 250 yıl engel olmuşlardır. Sonra izin verdikleri fetvada ise Kur an, hadis ve dinî kitaplar basmamak şartıyla müsaade etmişlerdir. 

b - İslam’ın kadın ve erkeğe ilmi farz kılmasına rağmen hocalar, kızların okumalarına daima engel olmuşlardır. Osman- ı lı'da kızlara bazan okumak öğretilmişse de, yazı yazmak özel-I likle öğretılmemıştir. 

1 c • Suudiler’in başmüttüsü ev ev dolaşarak televizyon an- 
I tenlerini kırmış, televizyon seyretmenin günah olduğunu ilan ; etmiştir. 

d -İstanbul Fatih’te bir tarikatın mensupları halen evlerine televizyon sokmamaktadırlar. Bunlar programlar kötü olduğu için değil, ekranda resim ve adam gözüktüğü, bunun ise put olduğuna inandıkları için televizyonu evlerine sokmamaktadırlar. 

e • Camilere ve minarelere hoparlör koymak için yıllarca mücadele edilmiştir. Halen de hoparlörün bir çalgı aleti olmasını ileri sürerek camiye koymayan hocalarımız vardır. 

f • Kur'an-ı Kerimen genel yapısından muazzam bir musiki 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fışkırmakta, ayetler her maddenin Allah’ı zikrettiğini (25) iletmektedir. Buna rağmen tarih boyunca hocaeiendiler, kiyi, çalgı aletlerini, şarkı-türkü söylemeyi ve hatta musikî i ilahi söylemeyi şiddetle yasaklamışlardır. 

g - Kur’an-ı Kerim’in çalışma ile ilgili, bilim ile ilgili ve kalkıp, ma ile ilgili ayetlerini genel olarak görmezden gelmişler, 0^ rın üzerinde pek durmamışlar, buna karşılık vaazlarının büyük bölümünü ibadet ve ahiret ile ilgili konulara ayırmışlar, dır. Dünya için çalışmanın da, kalkınmanın da birer ibadet olduğunu dikkate almamışlardır. 

Sonuçta bütün İslam alemi her alanda geri kalmış ve gayrı müslümlerin işgaline uğramıştır. 

Kısacası, din adamlarımız da, İslam alimlerimiz de, tarihte ve günümüzde çok büyük hatalar yapmışlar, birçok İslam'ı gerçekleri tersyüz etmişlerdir. 

İşte, müslümanların giyim-kuşamı ile ilgili olarak da din alimlerimizin büyük bir bölümü çok büyük hatalar yapmışlardır. Ayetleri yanlış yorumlamışlar, hadisler uydurmuşlar ve yanlış fetvalar vermişledir. Sırayla göreceğiz bunları... 
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II - Kur’an-ı Kerimde giyim kuşam ile ilgili neler yok, neler var? 

TESETTÜR ifadesi yok 


Kur‘an-ı Kerim’de giyim-kuşamla ilgili ayetlerin geniş açıklamasına geçmeden önce, meselenin daha iyi anlaşılması ıcin. konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de nelerin yok, nelerin var olduğuna bir genel bakış yapmayı faydalı buluyoruz. 

A - Kur’an’da TESETTÜR ifadesi yok 

1 - “Tesettür” kelimesi Kur’an’da yok 

Evet sayın okuyucularımız, Kur’an-ı Kerim’de TESETTÜR kelimesi yoktur. Biz müslümanların İslam adına dilimizden düşürmediğimiz ve etrafında din adına tartışmalar yaptığımız şu meşhur “tesettür” ifadesi İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. 

Hatta ileride göreceğiz, “tesettür” kelimesi hadislerde de geçmemektedir. 

Bize göre bu, yani “tesettür” kelimesinin Kur’an-ı Kerim’de bulunmaması son derece önemlidir. İslam adına etrafında bu kadar büyük fırtınalar koparılan bir kavramın, yani “tesettür” ifadesinin İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim'de mevcut olmaması, elbette çok önemlidir. Demek “tesettür” kelimesi dinî bir kavram olarak sonradan oluşturulmuştur. Demek burada İnsanî irade var, demek ona yüklenen anlamlarda da düşünülmesi gereken noktalar var. 


2 - Tesettür: Zorla örtmek 


“Tesettür” kelimesi, zorla örtmek, örtünmeye zorlanmak ve zorlanmaya boyun eğerek örtünmek anlamlarını iface eder. 
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Halbuki dinde zorluk ve zorlama yoktur 

Arapça’da tesettür kelimesi, “tefe’ul” babından ma^„ Bu babın kuruluşu (binası) "tekellüf”, yanı zorlama, zon^ ve ‘'mutavaat”, yanı zorlanmaya boyun eğerek kabuker^' içindir Bir kelimeye zorlamak, zorlanmak ve zorlanmaya yun eğerek kabullenmek anlamlan yüklenmek istenç £ man, sözkonusu “tefe’ul” babına aktarılır. *** 

İşte, örtü anlamına gelen “setera” kelimesi de '‘tefe’urbina nakledilmiş ve tesettera, yetesetteru, tesettüran sideki sığaların üçüncü şekli olan “tesettür” mastarı alınan kullanılmıştır. 

Buna göre TESETTÜR kelimesi, “zorla örtmek, örtünme, ye zorlamak ve zorlanmaya boyun eğerek örtünmeyi ^ bullenmek” anlamlarını ifade eder. 

Bu noktada hemen ifade edelim ki, Kur'an-ı Kerim dinde zorluk ve zorlama bulunmadığını ( 26 ) açık biçimde beyana mektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de zorla örtmek, örtünmeye zorlamak ve zorlanmaya boyun eğerek örtünmeyi kabullenmek anlamlarını ifade eden tesettür kelimesinin bulunmadığını geniş anlamda düşünelim ve bu anlamı, daha önce açıkladığımız, çok es İtlik ve cariye sisteminin doğurduğu cinsel intikam duygusu nu bastırma arzusu ile birleştirelim, 

işte, bu durumda, yani çok eşliliğin ve cariyelerle nikahsız cinsel ilişki serbestliğinin, ev hanımında doğurduğu cinsel intikam hissini bastırmak için tesettür yani kadını zorla örtmesi örtünmeye zorlaması ve o kadının da zorlamaya boyun eğe rek örtünmeyi kabullenmesi ortaya çıkmıştır. 

3 - Kur’an-ı Kerim’de giyim-kuşamın karşılığı var 

Kur'an-ı Kerim’de zorla örtmek ve zorlamaya boyun eğerek örtünmeyi kabullenmek anlamına gelen tesettür kelimesi bo- j lunmadığı gibi, yalın olarak örtme anlamına gelen setr ketene- 


26 ) Ma Kle Suresi 6. Bakara Suresi 256 
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s , de kadın örtt 
Setr kelımes 
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Tesettür kel 
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Setr’I avaret , ) 
Kadının elır den hoca efe 
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Evet, hanımla rak görmekle farkında bile 
Kur’an-ı Ke desr değil, or zikredilmekte 
İnsan giyır runur. kuşar sam birleşik hem güzel g maktadır. 

İşte, Kur’; 
hem giyinip hem de güz sın», giyim-k 

Mesela, L 


27 > Rtyadussaiıhırt 



Ie >l, 

®ttüraı 

aslan 


Sis 


Kerim ^ de beyana 

rorlamah 
?k anlamateniş anlamtuz, çok 8- n duygu* 


’le nite u cinsel fla örîmes oyuneğe 

ığıvar 

jnege^ 

lımesik 

tıks^ 


si de kadın örtünmesi anlamında mevcut değildir. 

Setr kelimesi, her ne kadar örtmek anlamına gelirse de, daha cok mecaz olarak ayıp örtmek anlamını ifade eder. Bazı hadislerde “Her kim bir müslümanı setrederse -örterse- Allah da ahirette onun günahlarını setreder -örter-” (27) buyurulur. Burada sadece “setrederse -örterse-" deniliyor ama, neyin örtüleceği açıklanmıyor. Çünkü setr kelimesi daha çok ayıp örtmek anlamını ifade eder. Allah’ın güzel isimlerinden birisi de settar -fazlasıyla örtücü- olmasıdır. Yani Allah settar’ı uyup’dur -ayıpları fazlasıyla örtendir. 

Tesettür kelimesi zorla ayıp yerini örtmek ve zorlamaya boyun eğerek ayıp yerini örtünmeyi kabullenmek demektir. 
Setr’I avaret. yani ayıp yerini, tehlikeli yerini örtmektir. 

Kadının elim, yüzünü ve gözünün birini bile örtmeyi emreden hoca efendiler, kadının bütün bedenini ayıp yeri ve tehlikeli yer saymakta, bütün vücudunu avret saymaktadırlar. 
Evet, hanımların yüzlerini ve saçlarını ayıp yeri, utanç yeri olarak görmekle ne kadar ayıplı bir mantıksızlığa düştüklerinin farkında bile değildirler. 

Kur’an-ı Kerım’de tek ve yalın olarak ayıp yerini örtmek ifadesi değil, onunla birlikte ziynet -süs, süslenmek- kelimesi ce zikredilmektedir. Bunun Türkçe karşılığı giyim-kuşamdır. 

İnsan giyinerek ayıp yerlerini örter, soğuktan ve sıcaktar korunur. kuşanarak da süslenmiş ziynetlenmiş olur. Giyim-kuşam birleşik kavramı tam anlamı ile hem giyinip örtünmeyi, hem güzel giyinip ziynetlenmeyi yani süslenme anlamını taşımaktadır. 

İşte, Kur’an-ı Kerim’de de bu anlamı ifade eden, insanın hem giyinip örtünmesini, soğuktan ve sıcaktan korunmasını, hem de güzel elbiseler giyinerek ziynetlenmesini, süslenmesini. giyim-kuşam ile ifade eden ayetler mevcuttur. 

Mesela, Araf Suresi 26 . ayette hem ayıp yerini örtme, hem 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ziynetleme -süsleme-den sözedilmekte, Araf bise kelimesi yerine ziynet -süs- kelimesi 
Hac Suresi 33. ayette Cennette ipek elbised si 33. ayette çok süslü cennet elbisesinden bahsedilmek^ Altını çizerek özetleyelim, Kur’an-ı Kerim’de zorla ay*, yerini örtmek ve zorlamaya boyun eğerek ayıp yerini ö? 
meyi kabullenmek anlamına gelen tesettür kelimesi y 0 L tur. Buna karşılık yüce kitabımızda hem giyinip ayıp ni örtmek, hem de güzel giyinip süslenmek, ziynetlerin^ vardır. Biz bu anlamı giyim-kuşam ifadesi ile karşılıyor Ve o nedenle de biz Türkçemizin bu güzel birleşik kavr* mini -giyim kuşamı- tercih ediyoruz. ^ 

B - Kur’an-ı Kerim’de tesettürle ilgili bugünkü hassasiyet ve kesinlik, ayıp yeri dışında yok 

Kur’an-ı Kerim ’de tesettür kelimesi bulunmadığı gibi, bugün anlaşıldığı gibi, tesettürle ilgili aşırı bir hassasiyet ve kesinlik de mevcut değildir. 

1 - Bir müslüman kadının saçı şöyle kapatılacak, şu kadar 
örtülecek, saçının hiçbir teli gözükmeyecek, kolları ve ayakları şöyle veya böyle örtülecek gibi çizgileri kesin olarak belirtilmiş bir örtünmek yoktur. Nitekim din adamları arasında da o nedenle geniş çaplı ihtilaf mevcuttur. 

Giyim-kuşamla ilgili ayetlerde öyle kesin hüküm değil de, “daha uygundur” ifadesiyle biten tavsiye anlamı mevcuttur Bunları ileriki sayfalarda göreceğiz. 

2 - Kur'an-ı Kerim’de başı veya şurası-burası açık giyenen 
kadınlara ait herhangi bir ceza beyan edilmemiştir. 


Suresi 31 ^ 

kuHanılmalC 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hiçbir şeyi : 
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maruf olan I 
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Şüphesiz Al 
Görülüyor nımlar neleri uyacaklarına vermişlerdir, sözlerini, bia 
Allah taraf larına dair bi 
Bu maddt 


3 - Hz. Peygamber’in eşleri ile ilgili ayetler sadece onlan 
bağladığı, Peygamber eşlerinin diğer hanımlar gibi olmadığı bizzat Kur’an-ı Kerim tarafından açıklanmıştır. İleride göreceğiz 

4 - Giyim-kuşamla (tesettürle) ilgili ayetler, hicretin 6-8 yılları arasında bazı olaylar üzerine yani temel Islami esasların tamamlanmasından nice sonra, Hz. Peygamber’in 


1 - Allah’a 

2 - Hırsızlı 

3 - Zma eı 


28| Mumtehı 


“ne Sut 
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1^1 yıl kadar önce inmiştir. Bu dahi tesettürün esasatı Islamiyeden olmayıp, teferruattan olduğunun belgesidir, 

C - Hz. Peygamber’in hanımlardan aldığı biat maddeleri arasında tesettür yoktur 

Bizzat Kur’an-ı Kerim’in emri ile Hz. Peygamber, mümin - inanmış- hanımlardan biat, yani emrine girmeye söz almıştır. 
Hanımların neler üzerine söz verecekleri ayet-i kerime ile açıklanmış ve onun üzerine de mümin -inanmış- hanımlar Hz. 
Peygamber e biat etmişlerdir. 

Hanımların neleri yapmayacaklarına dair Hz. Peygamber’e nasıl biat ettiklerini Mümtehine Suresi’nden öğrenmekteyiz: 

“Ey peygamber, inanmış hanımlar sana gelip, “Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmaycakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleri ve ayaklan arasında yalan uydurup iftira etmeyecekleri ve maruf olan her hangi bir konuda sana isyan etmeyecekleri üzerine biat -söz vermek- isterlerse, onlarla biatleş, biatlerini -sözlerini- kabul et. Onlar için Allah’dan af dile. 
Şüphesiz Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir.” (28) Görülüyor ki, yüce Allah’ın emri ile inanmış müslüman hanımlar neleri yapmayacaklarına ve Hz. Peygamber’in emrine uyacaklarına dair bizzat Hz. Peygamber’e biat etmişler, söz vermişlerdir. Hz. Peygamber de Allah’ın emri ile onların bu sözlerini, biatlerini kabul etmişlerdir. 

Allah tarafından tayin edilen hanımların neleri yapmayacaklarına dair biat maddeleri arasında tesettür konusu yoktur. 

Bu maddeler: 

1 - Allah'a şirk koşmayacaklar, 

2 • Hırsızlık yapmayacaklar, 

3 - Zina etmeyecekler, . 
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4 - Çocuklarını öldürmeyecekler, j 

5 - Kimseye iftira atmayacaklar, j 

6 ■ Maruf (örfe uygun) olan konularda Hz. Peygambere^ i 
olmayacaklardır. 

Evet, Allah tarafından tayin edilen bu maddeler arasında t e . \ settür konusu yoktur. I 

i 

i 

Bu ayeti kerime de tesettür konusunun dinin temel esaslarından olmadığını, tesettürü terk etmenin büyük günahlardan olmadığını gösteren bir başka belge niteliğindedir. Çünkü eğer tesettürü terk etmek günahı kebairden, yani büyük günahlardan olsaydı, kadınların biatleri arasında bir madde ha- ı 
linde onun da yer alması gerekirdi. 1 

AMACIMIZ: 

Yukarıdaki gerçekleri açıklamaktan maksadımız, hanımları açık giyinmeye teşvik etmek değildir. İslâmî haki- i katleri olduğu gibi ortaya koymak, gerisini insanların vic- i danlarına bırakmak ve en önemlisi de Allah’ın emretmediği biçimde insanları cendereye sokmaya engel olmaktır. 
Biz edepli-terbiyeli giyinelim ama, saçı açık olanlara, şurası-burası açık olanlara da namussuz ve büyük günahkar gözü ile bakmayalım. Tesettür konusunu da öyle büyütüp çığrından çıkarıp, dinin temeli imiş gibi görmeyelim. Evet, amacımız, gerçeği olduğu gibi göstermektir 


III - Kı öt 

Kur’an-ı K kadın ve erk şında giyim- dan sayılma sı, yani ahla tur. Müslüm belgesidir. 

A - Kadı 

Kur'an-ı K ganlarının (c ve kesin ola bulunmakta 

“Ey Ader 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bise indirdi yırtışıdır. Bı 

Ey Adem göstermek dığı gibi, siî onların görı şeytanları iı 


III - Kur’an Kerim’de açık ve kesin olan örtünme emri ve takva elbisesi 

Kur’an-ı Kerim’de acık ve kesin olarak örtülmesi emredilen kadın ve erkeklerin yalnız ön ve arka ayıp yerleridir. Bunun dışında gıytm-kuşam örfe bırakılmıştır, örf de İslam'ın kurallarından sayılmaktadır. Kur’an-ı Kerim önemli olanın takva elbisesi, yanı ahlak ve vicdan elbisesi olduğunu beyan buyurmuştur. Müslüman cariye hanımların kıyafeti bu gerçeğni kesin belgesidir. 

A - Kadın ve erkeğin ayıp yerlerinin örtülmesi 

Kur’an-ı Kerim’de müslüman erkek ve hanımların cinsel organlarının (Ön ve arka ayıp yerlerini) örtmeleri konusunda açık ve kesin olarak emir ve beyan bulunan 7 tane ayet-i kerime bulunmaktadır. Bu ayetlerin anlamlarını aşağıya ekliyoruz: 

"Ey Adem oğulları (ve kızları) size çirkin yerlenizi (ön ve arka yerlerinizi) örtecek elbise ve giyinerek süslenecek et* bise indirdik. Takva (korunma ve ahlak) elbisesi ise en hayırlısıdır. Bu Allah’ın ayetlerindendir. Ola ki düşünürler. 

Ey Adem oğulları şeytan, ana ve babanızı çirkin yerlerini göstermek için elbiselerini soyarak onları cennetten çıkardığı gibi, sizi de fitnelendirmesin. Şeytan ve topluluğu sizin onların görmediğiniz yerden sizi görüyorlar. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostu ve velileri yaptık.” (29) 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“Mümin erkeklere söyle gözlerinden -bakışlarından l smlar (başkalarını tercine, ön ve arka ayıp yerlerine bakm*' ! 
sınlar) kendi terelerini de muhafaza etsinler (örterek 1 
sınlar ve korusunlar)” (30) I 

“Mümin hanımlara da söyle, gözlerinden (bakışlarından! I 
kıssınlar. (Başkalarının ayıp yerlerine bakmasınlar) ve kendi 1 
terelerini de muhafaza etsinler, (örterek saklasınlar ve koru. 1 
sunlar)” (3i). i 

“Onlar ki terelerini (ön ve arka ayıp yerlerini) korurlar j saklarlar.” (32) ’ ı 

terelerini (ön ve arka ayıp yerlerini) saklayan ve koruyan erkekler ve hanımlar...” (33) 

“Onlar ki terelerini (ayıp yerlerini) saklarlar ve korurlar..." 

(34) j 

Beş ayette “tereleri muhafaza etsinler” veya “ederler" I şeklinde geçen, Türkçemiz’de de kullanılan muhafaza keli- | meşinin başka kalıpları kullanılmaktadır. Bu kelime temelde saklamak ve korumak anlamlarını ifade eder. Dolayısıyla ayetlerden iki türlü mana çıkırmak mümkündür. Biri ayıp yerlerin örterek saklamak, İkincisi, tereleri zinadan korumak. Ancak, Nur suresi 30 ve 31 . ayetlerde terci korumaktan maksat doğrudan örtmek ve görülmekten saklamak olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü orada bakışlardan kısmak ifadesi de yer almak tadır. Demek orada kasdediien anlam, öncelikle başkalarının ayıp yerine bakmaktan bakışı kısmak ve kendi ayıp yerini de örterek bakılmaktan saklaması şeklindedir. 


30) Nur suresi 30 

31) Nur suresi 31 

32) Mutumun suresi 5 

33) Ahzab suresi 35 

34) Maartc suresi 29 
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Özet olarak, Kur'an-ı Kerim erkek ve hanımların ön ve arka ayıp yerlerim örtmelerini, başkalarının ona bakmasına fırsat vermemelerini ve kendilerinin de başkalarının aynı ayıp yerlerine bakmamalarını açık ve kesin olarak emretmektedir. 

Yukarıda anlamlarını sunduğumuz ayetlerin dışında, Kur'an-ı Kerim de müslümanların şuralarım söyle örtsünler, böyle örtsünler, şöyle ve böyle giyinsinler diye açık ve kesin hüküm ifade eden herhangi ayet-i kerime mevcut değildir. 

Müslümanların giyim-kuşamı örfe bırakılmıştır, örtün de İslam kurallarından olduğu unutulmamalıdır. 

Ahzab suresi, 59. ayeti, Nur suresi 30-31. ayetleri ve Hz. 
Peygamberin eşleri ile ilgili ayetleri ileriki bölümlerde ayrıca ele alacağız ve o ayetlerin nasıl yanlış yorumlandığını, manalarının nasıl saptırıldığını geniş biçimde açıklayacağız. 


B - Giyim-kuşamın örfe bırakılışının kesin belgesi: Müslüman cariye hanım kıyafeti 

Kur’an-ı Kerim ’de ve mutevater hadis-i şeriflerde, kadın ve erkeklerin terelerinin yani ön ve arka ayıp yerlerinin dışında, müslümanların şöyle veya böyle örtünmelerin gerektiği konusunda açık ve kesin bir hüküm bulunmadığına ve giyim-kuşamın halkın örfüne bırakıldığına dair en açık ve en kesin belge şudur: Müslüman cariye hanımların kıyafeti. 

Evet, bugün tesettür ve başörtüsü konusunda, büyük tartışmalara girişen dindar insanlar, İslam’da müslüman cariye hanımların kıyafetlerinin nasıl olduğunu çok iyi incelemeli ve değerlendirmelidirler... Eğer bu inceleme ve değerlendirmeyi sağduyu ile, İslam’ın ve bilimin gerekleri ile yaparlar ise, gerçeği görmekte ve anlamakta gecikmeyeceklerdir. Biz o gerçeği yukarıda ifade ettik: Giyim- kuşam örfe göredir, örf de İslâmî kurallardandır. 

Müslüman hanım cariyenin İslam’a göre kıyafeti şöyle-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Müslüman cariye hanımların ’v toplum içinde kıyafetleri 

Hanifi, Şaafi ve Hanbeli mezheplerine göre 

İslam Hukuku’nda 
-şeriatte- müslüman cariye hanımların toplum içinde kılık kıyafetleri oldukça açık biçimde belirlenmişti. Yandaki resimde görüldüğü gibi Hanefi, Şaafi ve 
Hanbeli mezheplerine göre, müslüman olsun veya gayrı müslüm bulunsun, cariye hanımların toplum içinde örtmeleri gereken yerleri; diz kapaklarından göğüs altına kadar olan bölgedir. 
Müslüman cariye bayanlar toplum içinde böyle gezerler ve NAMAZLARINI 
DA BU KIYAFET- 
LE KILARLAR» 

Bu konu için; Ömer Nasuhi Bilmen’in “Büyük İslam İlmihali” kitabının, “Namaz” oahsinin "Setr-i avret” kısmına bakınız. 
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Müslüman cariye hanım, toplum içinde bu kıyafetle gezer ve namazını bu halde kılabilir. 



Müslüman cariye hanımların toplum içinde kıyafetleri 


mezhebine 


Maliki mezhebine göre müslüman cariye hanım, bu kıyafetle gezer ve namazını böyle kılabilir. 


İslam Hukuku şeriate göre -Maliki mezhebine göre- müslüman cariye hanımlar toplum içinde yalnız kalçalarından yukarı ve göğüslerinden aşağı kısmı örtmekle sorumludurlar. 
Müslüman cariye hanım bu kıyafetle çarşıda, pazarda dolaşabilir ve bu kıyafetle namazını kılabilir. Görülüyor ki. 
Maliki mezhebi diğer üç mezhebe göre müslüman cariye hanımlar için daha dekolte 
-açık- bir kıyafet belirlemiştir. On ve arka ayıp yerleri ve kalçalarından göğüs altına kadar olan bölgenin örtülmesi yeterlidir. Müslüman cariye hanım bu kıyafeti ile toplum içinde dolaşır, 
NAMAZINI BU 
KIYAFETLE KILAR. 


"Ur 




dir: Diz ile göğüs altına kadar olan kısım kapalı olacak ! 
göğüs dahil diğer bütün beden açık olacaktır. 

Maliki mezhebine göre ise, daha da ileri gidilerek, n% 1 
lüman cariyenin kıyafeti, yalnız ön ve arka ayıp yeri ile kak ça etlerinden ibarettir. Bu kısımlar örtülürse, yani kalçası, nı iyice örtecek bir mayo giyindiği takdirde, yeterli olur. 

Evet, müslüman cariye hanımlar böylesine bir kıyafetle, yalnız bir tek mayo ile namaz kılabilir, çarşıda, pazarda i dolaşabilirler, hiçbir günahı yoktur... 

Müslüman cariye hanımların nasıl giyineceklerini daha iyi anlaşılması için, aşağıda temsili resimlerle göstermiş bulunuyoruz. 

1 - Kur’an’da ve hadislerde açık ve kesin tesettür olsaydı müslüman cariyeler için öyle fetva vermezlerdi 

Şimdi insafla düşünelim, eğer Kur’an-ı Kerim’de ve mutevatır hadis-i şeriflerde, erkeklerin ve hanımların ön ve arka ayıp yerlerinden başka bedenlerinin şurasının veya burasının şöyle veya böyle örtülmesine dair, herhangi bir açık ve kesin emir bulunmuş olsaydı, mezhep imamları müslüman cariye hanımların kıyafetlerinin diz ile göbek arası ve hatta bir mayodan ibaret olduğuna dair hüküm ve fetva verirler miydi? Bizim mezhebimizin İmamı Ebu Hanife, Şafii Hanefi, Şafi Maliki ve Hanbeli mezheplerinin imamlarının müslüman cariye hanımların kıyafeti konusunda vermiş oldukları hüküm ve fetvalar, açık ve kesin olarak gösteriyor ki, Kur'an-ı Kerim’de ve mutevatır hadislerde, müslüman hanımların ve erkeklerin, malum ayıp yerleri dışında bedenlerinin şurası veya burası, şöyle veya böyle örtüleceğine dair açık ve kesin bir hüküm yoktur. 
Eğer öyle bir hüküm olsaydı, bu dört mezhep imamı da bu derece büyük bir hata yaparak, söz birliği halinde müslüman cariye hanımların kıyafetleri ile ilgili öylesine fetva ve hüküm vermezlerdi... Zaten eğer böyle bir ayet ve mutevatır hadis olsaydı, bunları bugün bizim de bilmemiz gerekirdi. 


2 .Müslümanl 

Müslüman ca dair fetva vehük nU n müslüman I olarak belgelem içinde şirk, zu halkın örf ve ad sayılır ve o örfle 
Örfün zıddı c şeyler de İslam’ 
Dolayısıyla nn adetlerine göre rafından da me 
Müslümanlar eden, çirkin kilit kabul edilerek c işte, mezhep ların kılık ve kıy; 
rirıegöre şöyle mişlerdir... 


3-1 

Yukarıda acil sidir. Çünkü. 

a * İslam şel ve de uygulamı da. kılık ve kıya ve hanımların a muslu olmalarıı 


b * Aşırı ayrıı ularının her b robot haline kc 
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2 - Müslümanların kıyafeti örf ve adete göre olacaktır \ 

Müslüman cariye hanımların o derece açık giyinmelerine \ 

dair fetva ve hüküm verilmesi, İslam’da g'ıy'ım-kuşam konusu- \ 

nun müslüman halkın örf ve adetine bırakıldığını açık ve kesin l 

olarak belgelemektedir. 

İçinde şirk, zulüm, küfür ve benzeri çirkinlikler bulunmayan, ' 

halkın örf ve adetleri, İslam açısından da meşru ve muteber ' 

sayılır ve o örflerin korunması emredilir. \ 

Örfün zıddı olan, halkın benimsemediği ve kötü gördüğü şeyler de İslam’ a göre münker, çirkin sayılır ve yasaklanır. 

Dolayısıyla müslümanların giyim kuşamları kendi örflerine, adetlerine göre olacaktır, örfe uygun giyim-kuşamlar İslam tarafından da meşru ve muteber görülecektir. 

Müslümanların örf ve adetlerine uymayan, onları rahatsız eden, çirkin kılık kıyafetler, İslam tarafından da münker -çirkin- kabul edilerek gayri meşru görülecektir. 

İşte, mezhep imamları da, hür ve cariye müslüman hanımların kılık ve kıyafetlerinin kendi zamanlarındaki, örf ve adetlerine göre şöyle veya böyle olacağına dair hüküm ve fetva vermişlerdir... 

3 - Bu, İslam’ın yüceliğinin ifadesi 

Yukarıda açıkladığımız gerçekler Islâm’ın yüceliğinin ifadesidir. Çünkü: 

a - İslam şekil, görüntü ve de gösteriden çok; öze, esasa ve de uygulamalara önem vermiştir. Giyim kuşam konusunda da, kılık ve kıyafetlerin şöyle ve böyle olmasından çok, erkek ve hanımların ahlaklı, edepli ve terbiyeli, doğru, dürüst ve namuslu olmalarına değer vermiştir 


b * Aşırı ayrıntılara, teterruata, insanların binbır tür\ü davranışlarının her birine ayrı ayrı hüküm getiren, insantan bir çeş\\ robot haline koyan, insanların akıl ve iradeierine, değer vermeyen, onların hür olarak hareket etmelerine fırsat tanımayan İ; din de olsa, kanun da olsa, felsefe de olsa, sonuçta insanlar onları uygulamaktan uzaklaşırlar... Dolayısıyla o ayrıntılı emi r i ve yasaklar iflas ederler. 

İşte, İslam’ın temelde, giyim-kuşamda olduğu gibi aynntıy, insanlara bırakması onun yüceliğini ve hayatiyetinin devamlı t olacağını gösterir. j 

c - İslam’ın geldiği dönemde, o bölgede elbisenin azlığı, j pamuk ve kuşamın bulunmadığı kumaş ve elbisenin ithal yol ; luyla geldiği, halkın çok fakir olduğu, insanların yarı çıplak ya- j şadıkları ve bölgenin de pek sıcak bulunduğu dikkate alınır- j sa, İslam’ın giyim-kuşam konusunda fazlaca emir ve yasaklar getirmesi ilahi hikmete uygun olmazdı. Eğer öyle sıkı emir ve yasaklar getirilseydi, onları fiilen uygulamak mümkün olmazdı. Bu, dinde zorluk ve zorlama olurdu. Halbuki İslam’da zorluk ve zorlama yoktur. 

d - İslam insanlara barış ve mutluluk getirir. Eğer bugün tesettür ve başörtüsü konusu bize milletçe bir sıkıntı kaynağı olursa, bilelim ki, orada bir sapma var, dinden olmayanı din saymak ve Allah’ın ulülemre -Devlete- itaat emri gibi açık bir s ilahi buyruğa isyan var demektir. Yani suç İslam’da değil, İslam’ı yanlış uygulayanlardadır. 

C - İslam’da önemli olan takva 
-ahlak ve vicdan- elbisesi 

İslam’a göre, giyim-kuşam konusunda şöyle veya böyle giyinmekten çok, güzel ahlaklı olmak, edepli ve terbiyeli olmak önemlidir. Güzel ahlak olmayınca elbisenin şöyle veya böyle olması pek önemli değildir. Diyelim ki, bir hanım son derece kapalı giyiniyor, hatta çarşafa bürünüyor ama, ahlaki açıdan bayağı bir yapı sergiliyorsa, o örtülü giyinmenin ne önemi olabilir? Nitekim, örtülü giyinmenin zorunlu olduğu bazı müslüman ülkelerde, fahişeler de çarşafa bürünerek icrai faaliyet yapıyorlar. 


jîSS- 


Önce ilgili c 
•‘Ey Adem cek elbise ve va elbisesi is 
En hayırlı, e duğunu anla^ etmek gerekir 

2 - 

Kur’an-ı Keı genel olarak i 


Takva her t ten, günah ve mak anlamını 
Mesela Ma ve düşmanlık) 
iyilik ve k» 
nah ve düşrr 
( 36 ) 


55 Arat Suresi 26 
55i Mante Şurası 2 
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Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim insanların dış görünüşlerinden | çok, ic dünyalarına, ahlak ve yaşayışlarına önem vermiştir. 
Maalesef, üzerinde pek durulmamış konulardan bir tanesi ! 
de, yukarıda anlamını sunduğumuz “takva -ahlak- elbisesi” konusudur. İşte bu takva elbisesi kavramı, yukarıda ifade ettiğimiz asıl önemli olanın ahlak olduğunu ifade etmektedir. 

Son derece önemli olan bu takva- ahlak- elbisesi konusunu biraz açıklamak da yarar vardır: 

1 - Takva -ahlak ve vicdan- elbisesi 

Önce ilgili ayet-i kerimenin anlamını tekrar sunalım: 

“Ey Adem oğulları (ve kızları) size çirkin yerlerinizi örtecek elbise ve (giyinerek süslenecek) elbise indirdik. Ve takva elbisesi ise işte, en hayırlısıdır.” (35) 

En hayırlı, en yararlı olan takva elbisesinin nasıl bir şey olduğunu anlayabilmek için takva kavramının anlamını tesbit etmek gerekir. 

2 • Takva kavramının iki anlamı var: 

Kur'an-ı Kerim'de birçok defa tekrarlanan takva kelimesinin genel olarak iki anlamı bulunmaktadır: 

a - Takva korunmak demektir 

Takva her türlü maddi ve manevi çirkinlikten, küfür ve şirkten, günah ve kötü olan şeylerden korunmak, onlardan sakınmak anlamını ifade etmektedir. 

Mesela Maide suresinin şu ayetinde takva kelimesi günah ve düşmanlıklardan korunmak anlamında kullanılmıştır: 

“İyilik ve korunmak üzere birbirinizle yardımlaşınız, günah ve düşmanlık üzerine birbirinizle yardımlaşmayınız” 

( 36 ) 


35 Aral Suresi 26 
36) MarrJe Şurası 2 
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b - Takva ihlas, samimiyet, ahlak ve vicdan terbiyesi demektir 


Takva kavramı üzerinde ikinci bir manevi anlam oluşmuş, tur. Çok zengin olan bu manevi takva anlamı Kur’an-ı Kerim’de sık sık tekrarlanmaktadır. Örnekler: 


“Biliniz ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.” (37) “Biliniz ki Allah’ın veli kullarına ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar, onlar inanmış ve takva sahibi olmuş kimselerdir.” (38) 

“Şüphesiz Allah’ın peygamberi yanında, seslerini alçaltanlar, işte, Allah onların kalblerini takva için imtihan etmiştir... Onlar için af ve büyük ödül vardır.” (39) 

“Her kim, Allah’ın şearini (hac ibadetinde tavaf, kurban vs. gibi sembollerini) tanzim ederse, -saygı gösterirse* işte bu, kalplerin takvasındandır -ihlas ve samimiyetindendir-" 


t 

t. 


37) Tevbe Suresi 32 

38) Yunus Suresi 63) 

39) Hucural Suresi: 3 

40) Hac Suresi 32 

4 1) Hac Suresi 37 


»r a . Tai 
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İten koruyan' 
JoWVan.cn. 
Su gösteren, c 
Len erkeklen d koruyan, beyefen işte bu türlü no 


“O kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanlan Allah’a ulaşmaz. Fakat Allah’a sizden yalnız takva -samimiyet ve phlas- ulaşır.” (4i) 

Görülüyor ki bu ayetlerde takva kavramı, ihlas, samimiyet, yüce ahlak, Allah’a manen yakınlık gibi yüksek manevi manalar taşımaktadır. 

3 - Takva Elbisesinde İki Anlam Vardır 


Yukarıdaki sunduğumuz ayetlerde geçen örneklerden anlaşıldığı üzere, takva kavramının iki anlamı vardır. Birisi maddi ve manevi pislik ve kötülüklerden korunmak, İkincisi manevi yücelik, samimiyet, ihlas, güzel ahlak, Allah’a yakın olmak, vicdan terbiyesi gibi manevi zenginlikler anlamıdır. 


Bu ikinci takva içlerinde, vicdank 

Samimiyet, ihlas sesidir. 


İnsanı, kadını nevi ahlak ve vi< 


İnsanların asıl manevi dünyasın ahlakıdır, kendisi? 
ber olmasıdır. O r de böylesi bir ma 
İşte, Kur’an-ı Kı bu manevi ahlak 


Yüce ahlak ilk* 
büyük bir eksikli! 
alanında yüce ah işte, sayın oku de yüce dınimizir 
'a yükümlüyüz. 
Hepimiz birer l 
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Dolayısıyla Kur’an-r Kerim’de zikredilen takva elbisesinin de aynen iki anlamı bulunmaktadır. 

a - Takva Elbisesi: Korunma Elbisesi 

Buna göre takva elbisesi, yani korunma elbisesi, insanı soğuk ve sıcağın zararlarından koruyan, ayıp yerlerini görünmekten koruyan ve hanımların kötü kadın zannedilmesine sebep olmayan, onun namuslu ve dürüst bir hanımefendi olduğunu gösteren, onu kötü zannedilmekten koruyan elbisedir Aynen erkekleri de, sapık gözükmekten, öyle zannedilmekten koruyan, beyefendi olduğunu gösteren elbisedir. 

işte bu türlü normal bir elbise, takva yani koruyucu elbisedir. 

b - Takva Elbisesi: Ahlak ve Manevi Elbise 

Bu ikinci takva elbisesi bir çeşit manevi elbisedir. İnsanların içlerinde, vicdanlarında ve ahlak yapılarında olan bir elbisedir. 

Samimiyet, ihlas ve ahlak elbisesidir, manevi vicdan elbisesidir. 

İnsanı, kadını ve erkeği asıl koruyan elbise işte bu manevi ahlak ve vicdan elbisesidir, takva elbisesidir. 

İnsanların asıl zenginliği, asıl yüceliği, asıl üstünlüğü bu manevi dünyasındaki takvasıdır, ihtasıdır, samimiyetidir, güzel ahlakıdır, kendisini Allah’a yakın hissetmesidir, Allah ile beraber olmasıdır. O nedenle en güzel elbise de, en hayırlı elbise de böylesi bir manevi elbisedir. 

İşte, Kur’an-ı Kerim, biz müslümanlar için asıl önemli olanın bu manevi ahlak elbisesi olduğunu beyan ediyor. 

Yüce ahlak ilkesini de sadece cinsel konulara bağlamak, büyük bir eksiklik ve yanlışlıktır... Müslüman kişi hayatın her alanında yüce ahlaka ve üstün karaktere sahip olmalıdır. 

İşte, sayın okuycularımız, biz müslüman Türkler, toplu halde yüce dinimizin bu üstün ilkelerini anlamak ve uygulamakla yükümlüyüz. 

Hepimiz birer takva elbisesi, yani güzel ahlak, yüce edep 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ve temiz vicdan elbisesi, manevi elbise giymek borcundayı* ve de bu manevi elbiseyi unutup, dış şekil elbisesi için kavga etmek ayıbından kurtulmak zorundayız... 

4 - Kur’an-ı Kerim’de giyim-kuşamla ilgili 
ayetler bilerek yanlış yorumlanıyor 

Kur’an-ı Kerim’de giyim-kuşamla ilgili çeşitli ayet-i kerimeler mevcuttur. İlerleyen sayfalarda bu ayetleri geniş olarak inceleyeceğiz. 

Üzülerek ifade edelim ki, din alimlerimiz, giyim-kuşamla ilgili sözkonusu ayetleri, bilerek, bilinçli olarak yanlış yorumlamışlar, anlamlarını saptırmışlar ve konuyu çağrından çıkarmışlardır. 

Böylece bu önemli konuya ayrı başlık altında bir defa daha dikkat çektikten sonra, şimdi asıl sözkonusu ayetleri incelemeye geçebiliriz. 



I de tesettür! 

'/S an.,V° r 

^afesettürle.1' 

H- Nur 30-31 yanlış yorı 


.gerek ifade edelirr 
İı« ve manaları tanesi de te 
^onu ile ilgili araştım ifdoftjsu notlar ve fişler ıdıfoapca ve Türkçe tef 
.^.ilgili hadisleri, I 
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IV - Tesettürle elgili yanlış yorumlanan iki ayet: Nur Suresi: 30-31 


Bu bölümde tesettürle ilgili olarak Nur Suresi 30 ve 31. 
ayetlerin nasıl yanlış yorumlandığını, hatta ayetlerin anlamlarının nasıl saptırıldığını ve bu ayetlerin günümüzde anladığımız manada tesettürle ilgili olmadığını göreceğiz. 

A - Nur 30-31. ayetler tesettürle ilgili yanlış yorumlandı ve saptırıldı 

Üzülerek ifade edelim ki, Nur 30 ve 31. ayetler yanlış yorumlanmış ve manaları saptırılmıştır. Birçok araştırma dosyamdan bir tanesi de tesettür konusu olduğundan, yıllardan beri konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapmaktayım, dosyalar dolusu notlar ve fişler biriktirdim. Konu ile ilgili ayetleri birçok Arapça ve Türkçe tefsirlerden, meallerden tektar tekrar inceledim. İlgili hadisleri, kütüb-ü sitte dahil, meşhur hadis kitaplarından taramak suretiyle çıkardım, tekrar tekrar inceledim. Fıkıh -şeriat- kitaplarının Arapçalarını, Türkçelerini aynı biçimde taradım, inceledim. 

Üzülerek ifade etmek isterim ki, büyük ölçüde abartma, uydurma ve saptırmalarla karşılaştım. Hemen tamamı kadınların bütün bedenini belli olmayacak biçimde örtünmesi, sadece dünyaya tek gözle bakabilmesi ve kadınların sosyal hayattan soyutlanıp eve kapatılması gibi konulara aitti. 

Bu arada bu yoldaki açıklamaların çok büyük bir bölümünün, Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerinin anlamlarının yanlış yorumlanmasına ve saptırılmasına dayandırıldığını gördüm. 
Evet, Nur 30 ve 31 . ayetleri gerçekten feci biçimde yanlış yorumlanmış ve manaları saptırılmıştır. Asırlardan beri devam eden bu yanlış yorum ve saptırmalar nesilden nesile devrediliyordu. Çünkü İslam tarihinde bir ayetle ilgili olarak bir zat bir görüş bildirmiş ve yönlendirmede bulunmuş ise, herkesin 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onu tekrarlaması ve onun yanlış da olsa, bu tekrarlarla k ! 
leşip gerçekmiş gibi algılanması bilinen bir usuldü... 

31. ayetlerde de öyle olmuştu... ^ t 

Halbuki, Nur 30 ve 31 . ayetlerin yaygın olduğu biçime, 
settürle ilgisi yoktu. 5 

Bu noktadan bazı sayın okuyucularımız, “din alimlerin Kur’an-ı Kerim’i bu derece yanlış yorumlamaları, anlamiî rını saptırmaları nasıl mümkün olabilir?” diye düşünebilirle, 

Hemen ifade edelim ki, maalesef mümkün olmaktadır Arapça ve Türkçe tefsirlerde yüzlerce, binlerce yanlış yo^ ve anlam saptırmaları mevcuttur. Mesela, eski tefsirlerde, 1$. 
railiyat diye birşey vardır. Ayetleri, eski Hıristiyan ve İsrail hi. 
kayeleri ile yorumlamak ve yönlendirmek usulü yaygın biçim, de uygulanmıştır. 

Kısacası, Kur’an-ı Kerim ayetlerini yorumlarken birçok yanlışlar yapılmış, anlamlar saptırılmıştır. Nur 30 ve 31. ayetlerin anlamları da öylesine yanlış yorumlanan ve saptıranlardandır 

Bir de şöyle düşünelim. Kur’an-ı Kerim ileriden beri birçok yönden yanlış yorumlanmasaydı, manaları saptırılmasaydı, ilahi amaca uygun biçimde doğru olarak anlaşılsaydı, bugün müslümanlar dünyada böyle perişan ve zelil biçimde olurlar mıydı? Aksine müslümanlar insanlığın en üstün düzeyinde olurlar, maddeten ve manen kalkınmış bulunurlardı... Demek ki, temelde bir arıza vardır. O da öncelikle Kur’an-ı Kerimi yan- * lış anlamada ve anlamlarını çarpıtmada aranmalıdır... Tabii bu sadece tesettür konusuna özel değil, birçok mesele aynı bı- j 
çimde, hatta daha fazla saptırmalarla malul hale getirilmiştir. 1 

B - Ayetleri doğru yorumlamanın şartları ve yanlış yorumları anlamanın yolları 

Kur’an-ı Kerim’i doğru yorumlayabilmek için İslam bilimleri arasında, usul-ü tefsir -yorumlama yöntemi- adıyla bir dal gelişmiştir. Burada, bu bilim dalından uzun boylu sözetmek 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doğru olmayacağından, konu hakkında sadece birkaç noktaya işaret etmekle yetineceğiz. 

1 - Doğru yorum yöntemi 

Kur'an-ı Kerım'i doğru yorumlamak ve doğru anlamak için: 

a- Arapça iyi bilinmeli, Arap dilinin çok çeşitli özellikleri ciddi biçimde tahsil edilmeli. 

b - Ayetlerin sebeb-i nuzulü incelenmeli. Ayetlerin genel olarak geliş sebepleri vardır. O sebep ve olaylar iyice incelenmeli, böylece ayetin anlamı doğru anlaşılmalı. 

c • İncelenen ayetler ile anlam ve konu açısından benzeri olan ayetler varsa hepsi bir araya getirilip, karşılaştırılmalı, birlikte değerlendirilmeli. 

d - İncelenen ayetlerin konuları ile ilgili hadis ve uygulama varsa onlar dikkate alınmalı. 

e - İncelenen ayet, öncesinde ve sonrasında bulunan diğer ayetlerle bir bütünlük içinde değerlendirilmeli. 

2 - Yanlış yorum nasıl anlaşılır? 

Bir ayetin yanlış yorumlandığını anlayabilmek için: 

a - Yukarıda sıralanan doğru yorumlama yöntemine uyulmamış ise, yani Arapça bilinmeden, sebeb-i nuzule bakılma- dan. benzeri ayetlerle karşılaştırılmadan, önceki ve sonraki ayetler dikkate alınmadan, ilgili hadis ve uygulamalara bakılmadan yapılan bir tefsir, ayet yorumlaması yanlış olur. 

b - Ayetler İsraiJiyat ile, yani eski Hıristiyan ve Yahudi hikayeleri ile yorumlanır ise, yanlış olur. 

c • Abartmalar, mantıksızlıklar, küçük günahlara büyük cezalar veya küçük sevaplara büyük ödüller vermeler şeklinde yapılan izahlarla yapılan yorumlar yanlış olur. 

İşte, Nur suresi 30 ve 31. ayetleri, yukarıda açıkladığımız usul-u tefsir, Kur’an’ı yorumlama yönteminin birçok esasları acısından yanlış yorumlanmış bulunmaktadır. Özellikle sebeb-i nuzül ve önceki ayetlerin dikkate alınmadığı ve kel, î lerin anlamlarının kaydırıldığı görülmektedir. ^ ı 

C - Nur: 30-31 ’i doğru anlayabilmek için sebe^ i nuzül olan ifk olayı ve önceki ayetler incelen^ 

Nur Suresi 30 ve 31 . ayetlerin anlamlarını doğru olar* kavrayabilmek için, daha önceki ayetlerle birlikte, ayetlerin sebeb-i nuzul -iniş sebebi- olan ifk, yani Hz. , gamber’in eşi Hz. Aişe’ye yapılan iftira olayını ve buoJ ı la İlgili önceki ayetleri incelemek icap eder, o zaman rüiecektir ki, Nur: 30 - 31 . ayetlerin anlamları çok farklı durumdadır. j 

1 - Nur: 30-31 ’in sebeb-i nuzulü olan ifk -iftira- olayı 

Hz. Peygamber’in eşi Hz. Aişe bir sefer dönüşü ziynetimgerdanlığını- yitirdi, bunun üzerine gelişen olaylar nedeniyle ağır bir iftiraya uğradı. Nur Suresi bu iftira olayı üzerine nazil oldu -indi- ve konu ile ilgili geniş açıklamalar getirdi, işle, Nur \ 
31 ’de zikredilen ziynet konusu da o olayla ilgili bulunmaktadır. , 

a - Olay şöyle gelişti: \ 

Hicretin 6’ıncı yılında beni Mustalık kabilesine karşı birse- | fer düzenlendi. Hz. Peygamber eşi Hz. Aışe'yi de beraberin- ı de götürmüştü. j 

Seferden dönüşte, Medine’ye yakın bir yerde akşamleyin f konaklama yapıldı. 

Hz. Aişe. tabii ihtiyacını gidermek üzere birlikten biraz uzaklaştı. Geri dönüşünde boynundaki ziynetini, yani gerdanlığını düşürdüğünü farketti. İhtiyacını giderdiği yere gitti, ziynetimgerdanlığını- aramaya başladı. Böylece orada oyalandı. Birliğin bulunduğu yere geldiğinde kafilenin gittiğini gördü. Orada oturdu bekledi, gelir beni bulurlar diye düşündü. Derken orada uyudu kaldı. Bir süre sonra ordunun artçısı, yani ordunun arkasından kontrolcüsü olarak Safvan bin Muattıl adında bir kişi geldi. Hz. Aişe’yi gördü ve orada uyuyup kaldığını antayınca, kendi devesine bindirdi ve orduya yetişmek üzere yola koyuldular. 

Orduya ancak sabahyelin ortalık aydınlanınca ulaşabildiler. 

Safvan ile Hz. Aıse’nin arkadan sabahleyin birlikte geldiklerim gören kötü niyetli münafıklar “Safvan ile Aişe geceyi birlikte geçirdiler” diye iftira ettiler. 

Meğer sonradan anlaşıldı ki, Hz. Aişe, hevdec denilen, devenin üzerine bağlanan küçük bir odacıkta taşındığından, konaklama yerindeki hevdec, hizmetliler tarafından, dolu zannedilerek. ıcı boş olarak deveye bağlanmış. O sarıda Hz. Aişe ziynetim aramaya gittiğinden, o nedenle O nu almadan yola devam edilmiş. 


b - Olay büyük üzüntü yarattı 

Hz. Peygamber’in eşi Hz. Aişe’ye zina iftirası atılması, iftiranın yayılması büyük üzüntüye sebep oldu. 

Hz. Peygamber, üzüntüsünden günlerce dışarı çıkmadı, evine kapandı. İftiraya uğrayan Hz. Aişe hastalandı ve baba evine gitti, orada kalmaya başladı. Müslümanlar büyük elem ve kedere kapıldılar. 

Münafıklar dedikodu ve iftirayı dallandırıp budaklandırıyorlardı. 

Safvan iftirayı işaret ederek bir şiir ile kendisini suçlayan şair Hassan'ı kılıç ile vurup yaraladı, öldürülmekten zor kurtardılar. 

Hazrec ve Evs kabileleri iftira sebebiyle birbirlerine karşı az kalsın savaşa giriyorlardı, Hz. Peygamber yatıştırdı. 

Hz. Peygamber, sahabelerin ileri gelenlerine konu hakkında görüşlerini sordu, teker teker dinledi. Hepsi üzüntüsünü belirtti ve konunun bir iftira olduğunu söylediler. Yalnız, Hz. Ali, Hz. Peygambere Hz. Aişe'yı boşamasını ima eden tavsiyede bulundu. 

Kısacası. Hz. Aişe’nin ziynetini kaybetmesi ile gelişen olaylar üzerine ortaya atılan iftira, Hz. Peygamber’i, eşini, akrabalarını ve bütün müslümanlar» son derece üzüdü, ağır birsıi^ tıya soktu. (42) 

c * Nur Suresi, iftirayı aydınlatıyor, müslümanlar sevinip ferahlıyor 

30 gün kadar süre iftira olayının sıkıntı ve üzüntüsü Nur Su* j 
resi’nin inişi ile ortadan kalkmış ve müslümanlar ferahlan^. ■ lardır. Nur Suresi Hz. Aişe hakkında ileri sürülen çirkin iddianın bir iftira olduğunu açıklıyordu. 

Böylece başta iftiraya uğrayan Hz. Aişe ve eşi Hz. Peygamber olmak üzere bütün müslümanlar üzüntüden kurtuldular rahatlayıp sevince boğuldular. 

D - Nur 30-31 ve önceki ayetler bir bütün olarak iftira ile ilgili konulan açıklıyor 

Nur Suresi, sadece çirkin iddianın bir iftira olduğunu beyan etmekle kalmıyor, konu ile ilgili olarak ortaya çıkan, ziyneti • gerdanlığı- yitirme hususu da dahil olmak üzere ilgili birçok meseleyi açıklığa kavuşturuyor, ilgili olarak hükümler ve tavsiyeler getiriyor. 

Dolayısıyla bu 30 ve 31. ayetler önceki ayetlerle birlikte bir bütünlük içinde ifk -iftira- olayı ve ziynet konusu ile ortaya çıkan sorunları çözmektedir. 

Ancak, konuya vakıf olanlar bilirler, Kur’an-ı Kerim’in kendisine özgü bir uslubu vardır. Konuları bugünkü anladığımız gibi maddeler halinde mütecanis bir sıra ile açıklamaz. Bir konuyu işlerken arada başka konulara da girer, öğütler verir veya ilahi hikmet ve ibretleri de açıklar. 

İşte, Nur Suresinde de öyle beyanlar yer almaktadır Asıl olarak ifk -iftira- olayı ile ilgili konular açıklanmakta, ancak ara da ilgisiz gibi gözükebilecek beyanlar da bulunmaktadır. Fa kat gerçekte ayetlerin tamamı birbiri ile bağlantılı ve bütünlük 

42) Utnı Hı$am. Essıyreî Ennebıye Mısır 1936. C 3 S 310 vd ayrıca bak. M Asım Koksal Hz Multaınmcd vc İslamiyet. İst 1974 C 5. 35 vd 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içinde olduğunda şüphe yoktur. 

İftira olayı ile ortaya çıkan ve Nur Suresi'nin ilk 31 ayetinde açıklanan konuları, onlarla ilgili hüküm ve tavsiyelerin başlıcalarını kısa baslıklar halinde şöyle sıralayabiliriz: 

1 - Zina edenler ve onlara verilecek cezalar (ortada bir zina 
iftirası olduğu için) 

2 - Zinayı isbat için gereken şartlar 

3 - Hz. Aıse ıcin ileri sürülen zina iddiasının bir iftira olduğu 

4 • Muslümanlar arasında çirkin dedikoduların yayılmasını 
isteyenlere cezalar 

5 - Diğer mümin ve gafil hanımlara iftira edenlere cezalar 

6 - Ve Hz. Aişe’nin iftiraya uğramasına varan olaylara ziynetini -gerdanlığını- yitirmesi sebep olduğundan, 31 . ayette hanımların ziynetlerini örtmelerine, saklamalarına ve korumalarına dair tavsiyeler. 

Bu temel konuların yanında, arada daha birçok öğütler ve ibretlere yer verilmektedir. 

Görülüyor ki, Nur 30-31 . ayetler günümüzde tartışma konusu olan tesettürle ilgili olmayıp, ifk -iftira- meselesi ile ilgili bulunmaktadır. 

Üzülerek ifade edelim ki, bu iki ayet yanlış yorumlanarak, asıl anlamlarından farklı bir çizgiye, tesettür konusuna çekilmiştir. 

E - Nur 30-31’in yanlış yorumlanmış anlamları 

Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerin bugünkü anlaşıldığı gibi tesettürle ilgisi olmadığı halde, daha önceki ayetlerden ve sebeb-ı nuzülü olan ifk -iftira- olayından bağımsızmış gibi ele alınarak ve kelimelerin anlamları kaydırılarak, nasıl yanlış yorumlandığını görelim. 

Herhangi bir mealden özel olarak aktarmanın yerine büyük 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çoğunluğun yorumladığı biçimde ortak bir metni örnek oi ara , F - Nt 

gösteriyoruz. * böl 


İşte dindarlık adına Nur Suresi 30 ve 31 . ayetlerin ^ lamlarının nasıl çarpıtıldığının örneği: 

“Mümin inanan- erkeklere söyle, gözlerini harama bak. 
maktan sakınsınlar, namuslarını -ırzlarını- korusunlar. 
onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah onların neler yap. 
tığından haberdardır. 

Mümin -inanan- kadınlara da söyle; gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, namuslarını -ırzlarını- korusunlar, kendiliğinden gözükenlerin dışında ziynet (yer) lerini gö$l termesinler, başörtülerini yakalarının (göğüslerinin) üzeri, ne salıversinler. Ziynet (yer) lerini göstermesinler, ancak, kocalarına veya babalarına veya kocalarının babalarına veya oğullarına veya kocalarının oğullarına veya kardeş, lerine veya kardeşlerinin oğullarına veya kız kardeşlerinin oğullarına veya kadınlarına (müslüman kadınlara) veya sahibi oldukları hizmetlilerine veya erkeklikten düşmüş, kadına ihtiyacı olmayan erkek tabilere veya henüz kadınların avretlerini (mahrem yerlerini) anlamayan çocuklara gösterebilirler. Kadınlar gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Hepiniz Allah’a tevbe edin ey inananlar, ola ki felaha -kurtuluşa- eresiniz” (Nur Suresi ao-at) 

işte, bu iki ayeti aşağıda açıklayacağımız üzere böylesıne yanlış yorumlayarak, bunlardan kadınların bütün bedenlerinin örtülmesine varıncaya kadar katı bir tesettür hükmü çıkarmışlardır. 

Şimdi, bu iki ayetin nasıl yanlış yorumlandığını ve manalarının nasıl çarpıtıldığını aşağıda yapacağımız açıklamalardan lütefen dikkatlice izleyiniz. 
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F - Nur 30-31’in yanlış yorumlanan bölümleri ve doğru anlamları 

Nur Suresi 30 ve 31 . ayetlerin ileriden ben yanlış yorumlanan eksik değerlendirilen, hatta çarpıtılan anlamlarını ve bunların doğru manalarının nasıl olması gerektiğim aşağıda maddeler halinde açıklıyoruz. 

1 - Sebebi nuzül ve önceki 
ayetler dikkate alınmamıştır 

Yukarıda açıkladığımız ve aşağıda ziynet bahsinde tekrar değineceğimiz üzere Nur 30-31 ve öncesindeki ayetler, Hz. 
fcseye atılan iftira olayına üzerine nazil olmuştur. Meal ve tefsirde bunun dikkate alınması, önceki ayetler ite birlikte bir butun halinde değerlendirilmesi gerekirdi. O zaman görülecekti kt. Hz Aısorıı n ziynetini gerdanlığını yitirmesi vc o nedenle basına iftira olayının gelmiş bulunması dolayısıyle, mümin kadınlara ziynetlerini gizlemeleri, saklamaları tavsiye edilmektedir Bu yapılmamış, ayetler müstakil ele alınmış ve hiç ilgisi olmayan yönlerde anlamları çarpıtılmıştır. 

Kısacası, meal ve tefsirlerde Nur 30-31 önceki ayetler ve sebeb-ı nuzul -iniş sebebi- dikkate alınmadan yorumlanmış ve yanlış olmuştur. 

2 - “Söyle” veya “Ey İnananlar” farkı 

Kur an-ı Kerim de birçok hitap biçimi arasında “Söyle” ile “Ey inananlar” hitabı öne çıkar. Kuranda ayetler 332 defa "Söyle”, 85 defa “Ey İnananlar” hitabı ile başlamaktadır. 

Bu ıkı hitap arasında cok önemli farklar bulunmaktadır: a • “Söyle" hitabı Hz. Peygambere yöneliktir, "Ey inananlar- hitabı ise muslumanları doğrudan muhatap almaktadır. 

b • “Söyle' hitabı ile başlayan ayetler genel olarak, Hz. Peygamber m oradaki insanlara, oradaki olaylarla ilgili konulara ait meseleleri açıklamaktadır. Mesela, “Sana soruyorlar ki” diye başlayan bütün ayetlerde cevap olarak verilen bölüme 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Söyle, de kİ" ifadesiyle başlamaktadır 
Kısacası. "Söyle’* diye başlayan ayetler genekJe Hz gamber ın çevresindeki insanlara, onlarla ilgili konulara duklan görülmektedir Nitekim. “söyle” diye başlayan 3 $ ayetin çok buyuk bolumu buğun bizi ilgilendirmeyen, o donemlenn konulannı ve olaylannı açıklayıcı niteliktedir. Onlara zım için sadece birer ibret ve hikmettirler. . 


Buna karşılık “Ey inananlar” hitabı ile başlayan 85 ayet* hemen tamamı, biz muslumaniara emirler veya yasaklar, tav sıyeler ve öğütler getirmektedir. 

Mesela, namaz, rükû, secde, oruç, Allah’ı anmak, doğru söz söylemek, Allah’a, Resulüne ve ululemre -devlete- itaat etmek, Cuma namazı, Allah’a tevbe etmek, gibi dinî vecibeler hep ‘‘Ey inananlar” hitabı ile başlayan ayetlerle indirilmiştir c - Nur Suresi 30 ve 31. ayetler “söyle” hitabı ile başlamaktadır. Yani Hz. Peygamber in çevresindeki insanlar ve o dönemdeki olaylar ile ilgili konular sözkonusudur. Bizim için ibret ve öğütler vardır. 

İfade ettiğimiz bu “Söyle” veya “Ey inananlar” diye başlayan ayetlerin sözkonusu özellikleri son derece önemlidir. Ancak, bu konu üzerinde ciddi olarak durulmamıştır. 


3 - “Gözü harama bakmaktan sakınmak” ve 
“Namusu korumak” değil, gözlerinden kısmak ve terelerini -Cinsel organlarını- saklamak 


Hemen bütün Türkçe meal ve tefsirlerde Nur 30-31 . ayetlerin baş taraflarındaki ilgili cümleler Türkçeye şöyle çevrilmektedir: 


“Mümin erkeklere söyle gözlerini harama -namahreme* bakmaktan sakınsınlar ve namuslarım -ırzlarını- korusunlar.” 


“Mümin -inanan- hanımlara da söyle gözlerini harama* namahreme- bakmaktan sakınsınlar ve namuslarını -ırzla rını korusunlar.” 
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Hemen ifade edelim ki, pek kusursuzmuş gibi gözüken bu yorum ve manalandırma yanlıştır ve önemli saptırmalara yol acacak alt yapıyı hazırlamaktadır. 

Gözlerimizi harama bakmaktan sakınalım ve namusumuzu koruyalım ama, bu ayet öyle demiyor, çok farklı söylüyor: 

a - Ayette gecen “yağuddu min ebsarihim” ve “yağudud- ne min ebsarihinne” ifadelerinin anlamı şöyle: 

"Gözlerinden kıssınlar” 

Yani bakışlarından biraz indirsinler, önlerine baksınlar, gözlerini, bakışlarını kaçırsınlar... gibi anlamlar ifade edilmektedir. 
Ayette “Harama bakmaktan” diye bir ifade yoktur. Peki gözlerini, bakışlarını neden kısacaklardır? Onu az aşağıda göreceğiz. 

b - Namuslarını korusunlar değil, terelerini saklasınlar 

Ayetlerde namuslarını veya ırzlarını korusunlar diye bir ifade yoktur. 

Orada gecen; "Yahfezu fürücehüm” ve “yahfazna türücehünne” ifadelerinin anlamı şöyle: 

“Erkekler ve kadınlar terelerini saklasınlar” 

Fere erkeğin ve kadının cinsel organı, ön ve arka ayıp yerleridir. Ayette söylenen bizzat bu organlardır. 

Ayette geçen yahtezu kelimesi bir saklamak, bir de korumak anlamına gelir. Buradaki daha çok saklamak, yani görünmekten saklamak ve korumaktır. 

0 halde anlam şöyle, “Erkekler ve kadınlar, cinsel organlarını, ön ve arka ayıp yerlerini görünmekten saklasınlar ve korusunlar” şeklindedir. Ve gözlerini birbirlerinin terelerine •ön ve arka ayıp yerlerine- bakmaktan kıssınlar, onlara bakmasınlar. 

İşte, gözlerinden kıssınların anlamı da böylece tamamlanmaktadır. Yanı gözlerini karşısındakinin cinsel organına, ön ve arka ayıp yerlerine bakmaktan kıssınlar, sakınsınlar, bakışlarını oradan kaçırsınlar demektir 

İbn-i Kesir tefsiri de u Bu ayette ferci korumaktan mata, gözükmekten saklamak, diğer yerlerde geçen ferci w mak ifadeleri zinadan korumaktır” diyor. (43) ^ 

Ayetlerin anlamlarını saptıranlar, önce ayette gecen fer ç cinsel organ, ön ve arka ayıp yeri- kelimesini namus ol** tercüme edip değiştiriyorlar. Sonra namus kelimesini saca- saç kıllarını örten beze kadar yayıyorlar. Böylece kadın be^ ninin bütününe, saç kıllarına ve hatta saçından kesilip bir başka yere konulan kıllara bile bakmayı haram sayıyorlar. Omt için de ayeti ‘‘namusunuzu koruyun” ve “gözünüzü harama bakmaktan sakının” diye ilk bakışta masum gözüken bir ter tip ile tercüme diyorlar. I 

Kendileri abuk-subuk duygularla Allah'ın ayetini böylesınç anlam tahrifine tabi tutuyorlar, Allah’tan korkmuyorlar ve sonra da önüne gelene, saçının kılı gözüken bayanlara en çirkin iftiraları yapıyorlar, onların günah işlediğini söylüyorlar, namussuz olduklarını, hatta iffetsiz ve fahişe olduklarını bağırıyorlar... 

Ve maalesef bütün bu gayrı ahlaki ve gayrı İslami rezaletleri de güya din adına yapıyorlar. ] 

c - O dönemde Arabistan’da elbise pek azdı 

Nur 30-31 ’de erkeklerin ve hanımların terelerini yani cinsel organlarını saklamalarının emredilmesi, onlara göz dikilme mesi, aksine onlardan göz yumulması şeklinde buyuruta haklı olarak okuycularımızın tuhafına gidecek ve söyle soracaklardır kendi kendilerine, “Onların cinsel organları açıkta mıydı veya kolayca görünüyor muydu?” 

Evet sayın okuyucularımız, öyleydi. O dönemde ve o toplumda, yani İslam’ın içinde doğduğu Arap toplumunda elbise pek azdı. Dolayısıyla da insanların şurası burası kolayca go- 


43) lbn-ı Kes». Nur Sıııesı Mısır TVuıhsız. C 3. S 283 
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zukebilıyordu. Hatta cinsel organları da görünebiliyordu. 
Çünkü hem elbise pek azdı, hem de Araplar’da don yani kılot giyme adet» yoktu ( 44 ). O nedenle de insanların cinsel organlarına gözlerin takılması her zaman mümkündü. 

0 dönemde Arabistan’da neden elbise azdı şeklinde soracağımız bir sorunun cevabı, o toplumun iktisadi ve sosyal yapısında saklı bulunmaktadır. 

Araplar büyük ölçüde çölde yaşıyordu. Küçük birkaç şehir bulunsa da, orada iklimden dolayı tarım pek azdı. Pamuk eki- mi ise hic yoktu. Pamuk olmayınca ondan elbise yapmak imkanı da olamazdı. 

Araplar’da deve, koyun ve keçi besleniyordu. Bu hayvanların eti, sütü ve derisi gibi yün ve kıllarından da yararlanıyorlardı. Deve ve koyun yünü ile keçi kılından birtakım elbiseler ve kürkler yapıyorlardı. Ancak pek sıcak olan Arabistan ikliminde oyun ve kıl kürkleri giymek kış aylarında uygun olsa da, uzun ve pek sıcak yaz aylarında yün ve kıldan işlenmiş kürkleri giymek mümkün değildi. 

Arabistan’da pamuklu ve benzeri elbiseler Bizans idaresindeki Suriye’den, Yemen'den ve İslam fetihlerinden sonra Mısır ve İran'dan geliyordu. Oralarda el tezgahlarında işlenmiş kumaş ve onlardan dikilmiş elbiseler tüccarlar tarafından Arabistan’a getirilip satılıyordu. 

Bu durumda iki önemli sorun ortaya çıkıyordu. Biri ithal malı olan elbise ve kumaşların pek pahalı olması, İkincisi ise Araplar ın bunları alacak gelir düzeylerinin pek düşük bulunması. O dönem Araplar pek fakirdiler. Hayvancılık, hurmacılık ve ticaret yapan küçük bir (o şartlarda) zengin gurup vardı ama, büyük kitle son derece yoksul durumdaydı. Bu fakir insanların Suriye’den, Yemen’den ithal olarak getirilip satılan pahalı kumaş ve elbiseleri satın almaları pek zordu. 

Dolayısıyla da o dönem Araplar’da elbise pek azdı, çoğu 


Mçrtemyetı ilmiye Tarihi Tef Z&ı Macjamı/ Dcrseadet, 1330. C5. S 133 
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insan sadece belden aşağısına bir peştemal gibi bez banu, di, o kadar. r 

Siyer kitaplarında, karı-kocanın, ikisinin tek bir elbisesinin bulunduğuna, dışarı çıkarken birisinin giyindiğine, diğerin^ evde çıplak oturduğuna, Hz. Ömer’in 12 yamalı elbise giy^. 
diğine, Hz. Peygamber’in bile elbisesinde yama bulunduğu, na dair haberler okuduğumuzu hatırlıyoruz. 

Mescid’de ön saflarda erkekler, arka saflarda kadınlar namaz kılıyorlardı. Erkekler secdeye vardıkları zaman, arka sak takiler yani kadınlar tarafından erkeklerin ayıp yerleri gözük* biliyordu. Bunu önlemek için zaman zaman “kadınların baş. 
larını secdeden erkeklerden önce kaldırmamaları" yolun da ikazlarda bulunuluyordu ( 45 ). 

Arapların don -kilot- giyme adetleri yoktu. O nedenle de, erkek ve kadınların oturup kalkarken ve çeşitli durumlarda ayıp yerleri gözükebiliyordu. 

İşte Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerinde, bu olguya işaret edilerek, erkek ve kadınların cinsel organlarını saklamaları, karşının cinsel organına bakmamaları, bu maksatla bakışlarını aşağı indirmeleri, gözlerini biraz kısmaları emredilmektedir. 

İŞTE, gerçek ve İŞTE, çarpıtmanın boyutları sayın okuyucularımız! 

Kur'an-ı Kerim o dönemin yarı çıplak perişan insanlarının birbirlerinin cinsel organlarına, ayıp yerlerine bakılmamasını emrediyor, hoca efendiler bunu çarpıtarak, "Cenab-ı Hak namahreme bakılmasını yasaklıyor" diyor ve buradan da kadın e erkeklerin birbirlerinin yüzlerine bakılmasının bile haram olduğuna dair fetvalar çıkarıyorlar. O kadar ki, bugün başı örtülü bazı genç öğrenci kızlarımız veya başörtülü bazı görevli bayanlar, karşısındaki erkekle, hatta hocası ile konuşurken haram diye yüzüne bakmıyorlar, başlarını yere eğerek ayette 


45) Muslurn. Kıtabu s Salal. C I, S 326 
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emredıldiğı gibi bakışlarını kısarak, gözünü yere dikerek konuşuyorlar. 

Bu genç dindar başörtülü hanımlar iyi güzel yapıyorlar da, sadece bir yanlış yapıyorlar. O da, ayet karşısındakinin cinsel organına bakmak sözkonusu ise, bakışı yere indirmek, ona bakmamak için gözleri kısmayı emrediyor. Bunlar ise insanın yüzüne bakmamak için gözlerini yere dikiyor, başlarını önlerine eğiyorlar... Gülelim mi, üzülelim mi... 

Evet, işte gerçek, işte çarpıtmanın boyutları... 

d - Temiz, en temiz ve tehdit 

Nur: 30'da "Erkek müminlere söyle, gözlerinden kıssınlar ve terelerini -cinsel organlarını, ön ve arka ayıp yerlerini- saklasınlar. Bu onlar ıcin en temizdir. Şüphesiz Allah onların neler yaptığından haberdardır" denilmektedir. 

Burada “en temiz” ifadesine ve devamına dikkat edelim. 

Bilindiği gibi, kelimeler anlam itibariyle derecelidir. İşte, bir temiz var, bir de en temiz veya daha temiz. Arapça’da ismi tafdıl adı verilen bu sığa “en ve daha” gibi üstünlük edatları ile manalandırılır. 

Buna göre erkeklerin kendi cinsel organlarını saklamaları ve başkalarının cinsel organlarına bakmamaları daha temiz, en temiz bir şeydir. Burada bir alt seviye olan “temiz” de sözkonusu olabilir mi, yoksa maksat en temize özendirmek mi? 
Bize kalırsa en temize özendirme ve tavsiye var. Aksinin en çirkin, en pis bir şey olduğu hatırlatılıyor. 

"Allah onların neler yaptığından haberdardır” denilirken de, kendi cinsel organlarını saklamayan veya başkalarının cinsel organlarına bakanlara bir çeşit tehdit yöneltilmektedir. 
Ayette “en temiz”e özendirme ve “ne yaptığınızı Allah biliyor" denilerek kapalı olarak tehdit yöneltilmesi, insanın vicdanına ve manevi dünyasına hitap edildiği hissini veriyor. 
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4 - Ziynet yerlerini açmasınlar değil, 
ziynetlerini apaçık yapmasınlar 

Nur Suresi 31. ayette önemli mana saptırmalarından^ ziynet kelimesi çevresinde meydana gelmiştir. 

Ayette, "kadınlar kendiliğinden görünenlerin dışında. 
netlerini apaçık yapmasınlar" denilmektedir. s 

Hoca efendiler, ileriden beri ayetin bu cümlesini şöyle ma nalandırmaktadırlar; 

“kadınlar, kendiliğinden görünenlerin dışında, ziynet yerlerini açmasınlar” 

Yani, ayetin anlamına bir “yerleri” kelimesi ilave etmekledirler. Buna göre, ziynetlerini değil, “ziynet yerlerini açmasınlar” şekline dönüşüyor ayet. Böylece ister ziynet olsun, ister olmasın gerdanlık ziyneti takılan boğaz, kulaklar ve bir çoğuna göre yüz de kapatılmalıdır. Kendiliğinden görünenlerden maksat ise, bazıları yüzük ve küpe diyorlar, bazıları da elbise diyorlar. Buna göre bazıları kadının el ve yüzü dışında bütün vücudu kapanmalı ve görünmemelidir, çoğunluğa göre ise. kadının sadece dış elbisesi kendiliğinden görünen ziynet olup, el ve yüz dahil bütün bedeni örtülmelıdır. 

Hemen ifade edelim ki, bu yorumlar yanlıştır. 

a - Ziynetin anlamına gereksiz ek yapıyorlar 

Ayette, ziynetlerini apaçık yapmasınlar denilmiş, ne diye araya “yerleri” kelimesini ilave ediyorlar? Ne hakla Allah'ın kitabını anlam olarak ilgisi olmayan yöne çekip saptırıyorlar'? 
Ne hakla? Dinî ifadeyle söylersek bu büyük bir günahtır ve saptırmadır. Tabii olarak da geçersizdir. 

Evet, Kur’an tefsir edilirken, bazan hakiki manalar kullanmak sakıncalı olur, o zaman mecaz anlamlar belirebilir. Allah'ın elinden maksadın, Allah’ın kudreti olduğunu söylemek gibi. Bazan da mukadder -gizli - kelimesi olur, o açığa çıkarılır, eğer öyle yapılmazsa anlam eksik kalır. 

“Ziynetlerini açmasınlar” ifadesinde ne bir eksiklik, ne 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gizli kelime vardır, ne de hakiki anlamını kullanmada bir sakınca bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, ayet tefsir edilirken eklenen “yerlerini” kelimesi fazladır, yanlıştır ve hatta sakıncalıdır, ve onu ayetin anlamına sokuşturmak Kur'an'ın anlamını saptırmak olduğundan buyuk günahtır. 

b - Ziynet süs demektir 

Arapça’da kadının beden güzelliğinin ifade edilmesi için güzellik anlamına gelen cemile, cemal, hüsün, hasane ve hüsna gibi birçok kelimeler kullanılmaktadır. Bunlar arasında ziynet yoktur. Ziynet -süs- bedene sonradan eklenen şeydir. 
Boğaza takılan gerdanlık ziyneti, kollara takılan bilezik ziyneti, parmaklara takılan yüzük ziyneti, ayak bileklerine takılan halhal ziyneti veya giyilen güzel elbise ziyneti, bütün bunlar bedene sonradan iliştirilen süslerdir. Ayrıca sürme ve allık sürünme -makyaj yapmak- da ziynettir, süstür ve bedene sonradan ilave edilmiştir. 

Dolayısıyla, kadının bedenini de ziynet sayıp, ayette geçen “ziynetlerini” kelimesini “ziynet yerlerini” şeklinde değiştirmek dil ve anlam kuralları açısından da yanlıştır, yersizdi'. 
Çünkü ziynet yerine ziynet denmez. Parmağa yüzük denmez, kulağa küpe denilmez. 

c - Gerdanlık ziyneti 

Ayetin bu bölümünde gecen ziynetin -süs- maddi ziynet olduğu ve boğaza takılan gerdanlık ziyneti kastedildiği bir sonraki cümleden acık olarak anlaşılıyor. Çünkü kendiliğinden görünen ziynetlerden kasıt yüzük ve küpe gibi takılar olduğu anlasıfmaktadır. 

d - Halhal ayetteki ziynetin takı ziyneti olduğunu belgeliyor 

Ayetin son bölümünde “ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar" denilmektedir. 
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Bu ifade, bu ayette üç defa geçen ziynet kelimesin ! 
men maddi takılar oluduğunu açık olarak anlatmakta!? ^ kü Arap hanımları ayaklarına halhal takıyorlar ve bunuh^ ları duysun, bilsin diye de ayaklarını yere veya birbirini yorlardı. ne S> 

Dolayısıyla, bu ayette geçen ziynet kelimeleri j| e ı bedenini veya elbisesini kasdetmek mümkün değildir ^ Peki Kur’an-ı Kerim gerdanlık ve halhal gibi takı zjy ne „ 
nin apaçık yapılmasını neden istemiyor? 1 

Çünkü, ayetlerin iniş sebebinde Hz. Aişe gerdanlık zjy n ni yitirmesinden dolayı başına büyük sıkıntılar gelmiş, ağır* 1 ' ralara uğramıştı. Dolayısıyla müslüman kadınların gerdaniir ziynetini, halhal ziynetini saklamaları, çevreye bildirmemek kendileri için tehlikeli durumlardan sakınmak gibi yararlı £ I davranış olur... J 

İşte, ayetteki bir sonraki; “örtülerini veya başörtülerim ya. 
kalarının, gerdanlık ziynetinin üstüne örtsünler” ifadesi de ! 
bu esprinin bir parçası olarak zikredilmektedir. Açıklayalım... 

5 - “Başörtülerini göğüslerinin üzerine salsınlar” 
değil “örtülerini veya başörtülerini gerdanlık ziynetlerinin üzerine örtsünler” 

Nur Suresi 31. ayetinin “örtülerini veya başörtülerini gö- 1 
ğüslerinin üzerine salsınlar, örtsünler” şeklinde tercüme edilen bölümünde de önemli yanlış değerlendirmeler ve an- I lam saptırmaları olduğu görülmektedir. i 


Soruluyor ki, yak; 

Ziynetlerini acır imidir. Bu gerek im akışı acısındî 
L daha altını çizeı ilmesinden ma 
„ in kapatılmasıdır, lar cümlesine atıf ye 


Bunun cevabı se anlatılan olayda sak şe, gerdanlık ziynet dertler acilmiş, çirki ağır sıkıntılara düşrr 
Dolayısıyla, müsl nü iyice örtmeli, on memelidirler. Hatta 
"örtülerini yakaları 
"gerdanlık ziynetle 
İtip olsunlar” dola^ bir anlam akrşı sözf 


b-G 


a - Bu cümle önceki cümleye atıftır 

öncelikle ifade edelim ki, “örtülerini veya başörtülerini yakalarının üstüne kapatsınlar” cümlesi bir önceki, ”... ziynetlerini apaçık etmesinler” cümlesine atıftır, yani ona bağlıdır, ikisinin anlamı bütünlük gösterir, birbirini tamamlar. Buna göre iki cümlenin birlikte anlamı şöyle olur: 

“Kadınlar kendiliğinden gözüken ziynetlerinin dışında diğer ziynetlerini apaçık yapmasınlar, başörtülerini ( ve V a 


Ayette geçen cı olup, gömlek ve en demektir. Gerdanlık 
Arapça'da göğüs dur kelimesi ayette 
Ayette geçen (cu madiği halde (sudı öyle tercüme etme 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örtülerini) yakalarının üstüne kapatsınlar da oradaki ziynetleri, yani gerdanlık ziynetleri gözükmesin...” 

Görülüyor ki, yakalarının üstünü kapatsınlar ifadesi, bir önceki ziynetlerini açmasınlar cümlesine bağlı ve ona atıf, onun devamıdır. Bu gerek Arapça dil kuralları açısından ve gerekse anlam akışı acısından gayet açık ve net bir gerçektir. Bir defa daha altım çizerek ifade edelim ki, yakaların üstünün örtülmesinden maksat, boyuna takılan gerdanlık ziynetinin kapatılmasıdır. Bu anlam bir önceki ziynetlerini açmasınlar cümlesine atıf yapılmasından açık olarak anlaşılmaktadır. 

Peki, hanımlar, gerdanlık ziynetlerinin üstünü niçin örtecekler? 

Bunun cevabı sebeb-i nuzülde ve surenin baştaraflarında anlatılan olayda saklı. Daha önce de açıkladığımız gibi, Hz. Aişe, gerdanlık ziynetini yitirmiş ve o nedenle de başına büyük dertler acilmiş, çirkin iftiraya uğramış ve bütün müslümanlar ağır sıkıntılara düşmüşlerdir. 

Dolayısıyla, müslüman kadınlar, gerdanlık ziynetinin üstünü iyice örtmeli, onu korumalı ve kaybolmasına meydan vermemelidirler. Hatta ayette örtsünler kelimesi kullanılmıyor, 

“örtülerini yakalarının üstüne vursunlar” deniliyor. Burada “gerdanlık ziynetlerini iyice kapatsın, korusunlar, ona sahip olsunlar” dolayısıyla da başlarına iş açmasınlar şeklinde bir anlam akışı sözkonusudur. 

b • Göğüs değil, yaka yırtmacı 

Ayette geçen cuyub kelimesi, ceyb kelimesinin çoğulu olup, gömlek ve entariye boğaza yakın yerden açılan yırtmaç demektir. Gerdanlık ziynetinin göründüğü yerdir. 

Arapça’da göğüs anlamına gelen sadr ve çoğulu olan sudur kelimesi ayette geçmemektedir. 

Ayette geçen (cuyub-yaka yırtmaçları) kelimesini, ayette olmadığı halde (sudur-göğüsler) kelimesi ile değiştirmek, yani öyle tercüme etmek yanlıştır. Ortada hiçbir sebep yok iken, 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Îîv^l örtülerini) yakalarının üstüne kapatsınlar da oradaki ziynetleri, yani gerdanlık ziynetleri gözükmesin...” 

Görülüyor ki. yakalarının üstünü kapatsınlar ifadesi, bir önceki ziynetlerini açmasınlar cümlesine bağlı ve ona atıf, onun devamıdır. Bu gerek Arapça dil kuralları açısından ve gerekse anlam akışı acısından gayet açık ve net bir gerçektir. Bir defa daha altını çizerek ifade edelim ki, yakaların üstünün örtülmesinden maksat, boyuna takılan gerdanlık ziynetinin kapatılmasıdır. Bu anlam bir önceki ziynetlerini açmasınlar cümlesine atıf yapılmasından açık olarak anlaşılmaktadır. 

Peki, hanımlar, gerdanlık ziynetlerinin üstünü niçin örtecekler? 

Bunun cevabı sebeb-i nuzülde ve surenin baştaraflarında anlatılan olayda saklı. Daha önce de açıkladığımız gibi, Hz. Aişe, gerdanlık ziynetini yitirmiş ve o nedenle de başına büyük dertler acilmiş, çirkin iftiraya uğramış ve bütün müslümanlar ağır sıkıntılara düşmüşlerdir. 

Dolayısıyla, müslüman kadınlar, gerdanlık ziynetinin üstünü iyice örtmeli, onu korumalı ve kaybolmasına meydan vermemelidirler Hatta ayette örtsünler kelimesi kullanılmıyor, 

| “örtülerini yakalarının üstüne vursunlar” deniliyor. Burada 
“gerdanlık ziynetlerini iyice kapatsın, korusunlar, ona sahip olsunlar” dolayısıyla da başlarına iş açmasınlar şeklinde bir anlam akışı sözkonusudur. 

b - Göğüs değil, yaka yırtmacı 

Ayette geçen cuyub kelimesi, ceyb kelimesinin çoğulu olup, gömlek ve entariye boğaza yakın yerden açılan yırtmaç demektir. Gerdanlık ziynetinin göründüğü yerdir. 

Arapça'da göğüs anlamına gelen sadr ve çoğulu olan sudur kelimesi ayette geçmemektedir. 

Ayette geçen (cuyub-yaka yırtmaçları) kelimesini, ayette olmadığı halde (sudur-göğüsler) kelimesi ile değiştirmek, yani öyle tercüme etmek yanlıştır. Ortada hiçbir sebep yok iken, 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ayetin anlamını saptırmak bilim ahlakına uymaz ve dinen günah olur. n 

“Efendim bunun bir önemi yoktur. Yaka yırtmacı örtül ken göğüs de örtülmüş olur. Ne zararı vardır?” deniiebjj* 

Şu zararı var, ayetin amacı saptırılmış oluyor, yaka yır^ larının üstünü örtsünler ifadesi bir önceki cümle ile birlikte lam ifade ettiğinden “boynundaki gerdanlık ziynetini fa sünler” şeklinde bir anlam ifade ediyor. Eğer siz “göğüslen ni örtsünler” şeklinde manalandırırsanız, yaka yartmacım n ' yerini göğüs alır ise, gerdanlık ziynetinin örtülmesinin kasd e dildiği kaybolmaktadır. 

Değilse, biz göğüsler açık olsun demiyoruz. 0 apayrı bı r konu. O burada yok. Burada, boyundaki gerdanlık ziynetinin saklanması ve korunması sözkonusudur. Kavramlar böylesj. 
ne kaydırılırsa ortada hiçbir sabit hüküm ve konu kalmaz. Her kelime ve cümle kendine özgü anlam sınırları içinde değerlendirilmelidir. Saptırmalar sapıklığa götürür. 

6 - Başı örtmek farz mı? Örtü mü, başörtüsü mü? 

Hocaefendiler ileriden beri şöyle bir yorum yapmaktadırlar. 

“Nur Suresi 31. ayette, başörtülerini göğüslerinin üzerine salsınlar buyuruluyor. Burada başörtüsü kelimesi geçiyor, eskiden Arap hanımları başlarını örterlerdi ama örtünün ucunu omuzlarından arkaya sarkıtırlardı, Nur 31. 
ayette bu kaldırıldı, başörtüsünün uçlarının ön tarafa göğüslerinin üzerine alınması emredildi” diyorlar. 

Ve hocaefendiler, “bu ayette başörtüsü kelimesi geçtiğine göre, kadınların başlarını örtmeleri farzdır” hükmünü çıkarıyorlar. 

Görelim öyle midir? 

a - Delil kesin ve şüphesiz olmalı 

önce hemen ifade edelim ki, diyelim ki ayette başörtüsü kelimesi geçiyor, bu başın örtülmesi için yeterli midir? 
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yaptığı gibi eşarp 
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Doğru değil mı, üzerine örtsünler” 


l$te basörtüsüm sının üstünden de böylece ilahi emir mada sözkonusu labilır... 


Görülüyor kı, ay yoktur. Basınızı sö değildir. 
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Hayır yetmez. Çünkü İslam fıkıh usulüne göre, bir şeyin farz olabilmesi ıcın ilgili nassın, yani emredici ayetin subutu kati, delili bila zanni olması lazımdır. 

Yanı o konuya ait ayetin varlığı kesin olmalı ve metnin kastedilen anlama gelmesi de kesin bulunmalıdır. 

Yoksa. Kur an da her gecen kelimeden bir farz olmak anlamı çıkarılamaz. 

Peki burada bu kurala uygun bir durum var mıdır? 

Yani kadınların başlarının örtülmesinin farz olduuna dair kesin ayet var mıdır? Ve bu ayetin manasının kesin olarak, şüphesiz olarak kadınların başlarını örtmelerini emreylediği sözkonusu mudur? 

Hemen ifade edelim ki, Nur Suresi 31. ayetten, bu kesin anlamı, bu şüphesiz emriilahiyi çıkarmamız mümkün değildir. 

Başörtüsü kelimesinin geçmesi yetmez, hanımlar başlarını şöyle veya böyle örtsünler diye bir anlam yoktur. Başörtülerini yakalarının üstüne koysunlar demliyor. Bu durumda ‘PakistanlI müslüman hanımların ve bizde de bazı bayanların yaptığı gibi eşarplarını başlarından alıp boyunlarına bağlarlar ise, yakalarının üstünü örtmüş olurlar. Böylece Allah'ın emri yerine gelmiş olur’ desek ne denilebilir? 

Doğru değil mi, ayet ne diyordu? “Başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler” diyordu. 

İste başörtüsünü basından aldı ve boynuna takarak yakasının üstünden de bir gevsek düğüm -bağlama- yaptı... Ve böylece ilahi emir yerine getirilmiş oldu. Burada hiçbir zorlama da sözkonusu değildir. Ayetten bu anlam rahatlıkla çıkarılabilir... 

Görülüyor ki, ayette başın örtüleceğine dair kesin bir anlam yoktur. Basınızı söyle örtün, böyle örtün diye bir ifade mevcut değildir. 

Hatta cok önemlidir baş kelimesi de geçmemektedir. Baş kelimesi örtü kelimesine yüklenen anlamdan çıkarılmaktadır. 
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Kısacası, Nur Suresi 31 . ayetten kadınların başlarının 5 
meşinin farz olduğu hükmünü çıkarmak fıkıh usulü, -j$ı a 3 
kuku- kuralına göre mümkün değildir. Burada tutarsız bir? 
lama yapılmıştır 0r * 

b - Örtü mü başörtüsü mü? 

Nur 31’de “yakalarının üzerine” örtülmesi istenilen örtü müdür, başörtüsü müdür? Yani ayette gecen “hırnar’V İtmesi “örtü” anlamına mı geliyor, yoksa “başörtüsü”^ sına mı geliyor? ' i 

Hoca efendiler, ileriden beri 4 < hımar”ın çoğulu olan j mur” kelimesini başörtüsü anlamına alıyorlar ve dolayısıyJ ! 
“ayette başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler” buvo j rulduğuna göre, başörtüsü kelimesi geçtiğine göre, hanımla- I rın başlarının örtülmesinin farz olduğunu söylüyorlar. j 

Hemen ifade edelim ki. bu yorum ve manalandırma eksik. ‘ tir ve tutarlı olmaktan uzaktır. 

bl ■ Hımar kadınların başörtüleri için | özel bir isim değildir 

Ayette geçen “humur” ve onun tekili olan “hımar” kelime- j si kadınların başlarına örttükleri beze verilen özel isim değildir. | Herhangi bir örtüdür. Bir şeyi örten şeye “hımar”, yani o şeyin örtüsü denir O nedenle kadın ve erkeklerin başlarını örten 
şeye de hımar denilir. İddia edildiği gibi “hımar” hanımların 1 
başörtüsüne verilen özel isim değildir 1 

Esasen hımar kelimesinin kökü “hemera” kelimesi, “setera” yani “örttü” anlamına gelmektedir Şaraba da aklı öıttiiğü için “hamır” denilmektedir 

Hoca efendiler ayette geçen “humur” kelimesinin anlamını Arapça’dan Osmanlıca’ya sözcük olan Ahteri’den alıyor ve ayeti de ona göre manalandırıyorlar. 

Ahteri’de, “Hımar (humur’un tekili) avretlerin -kadınlarınbaşlarına sardığı bez” denilmektedir 
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“Hımar, örten bundandır. O -hır 
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El Müncid’de: 
"Hımar, kadımı hadeti gizleyip öı 


Lisan-ı Arap’< 

“Humur, hıma her bir örtücü şe 
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Bu bezi de başörtüsü olarak değerlendirip, ayeti ona göre tercüme ediyorlar. 

Halbuki, Ahteri kısa ve sınırlı bir sözlüktür. Kelimelerin bütün anlamlarını vermez. 

Arapça büyük tugatlarda ise, “humur” ve “hımar” kelimelerinin kök ve asıl anlamlarının örtü, örtmek olduğu, herşeyin üstünü örten şeye “hımar” denildiği, kadın ve erkeklerin de başlarını örten şeye “hımar” denilmekte olduğu yazılı. Dolayısıyla “hımar” kelimesinin hanımların başörtülerinin özel ismi olmadığı ifade edilmektedir. 

“Humur” ve “hımar” kelimelerini büyük Arapça sözlüklerden görelim: 

El Mucem’ul Vasıf’da: 

“Hımar, örten şey demektir. Kadının hımarı örtüsü de bundandır. O hımar bir giysidir ki, onunla baş örtülür. Sarık da ondandır (yanı erkek sarığına da hımar denilir) Çünkü erkek onunla -hımarla- başını örter ve çenesinden boğazından dolandırır. Hımar, amamedir, erkeklerin başına sardığı şeydir” denılmektıdır. (46) 

El Müncid’de: 

“Hımar, kadının başına örtülen şey ve genel olarak örtü; şehadeti gizleyip örtene Humare denilir** 

Lisan-ı Arap 'da: 

“Humur, hımar’ın çoğulu, kadının başına örttüğü şey, ve her bir örtücü şey” 

Tac’ül Arûs’da: 



î 
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“Hamr örtmektir. Kadın için himar örtmek nasıyfdır. Denildi ki, her bir şeyi örten şeye onun hımarı, yani örtüsü denir. Kadının başını örttüğü şeye de o nedenle hımar, yani örtüsü denir” 


i 

\ 




Kamus-u Arabi -Türki, el Mevavid’de: j 

"Hımar, örtü, sarık, kalabalık insan, kadının basına orw I örtü. Bir hadiste de hımarı -örtüsü- üstüne mesh ettiği 2 j 
edilir” v 1 

ı 

Görülüyor ki, ayette geçen “hımar’ın çoğulu “humur’>. ! 
limesi kesin olarak başörtüsü anlamına gelmemektedir. Kelimenin tekili olan “hımar” ve çoğulu olan “humur” genel olarak örtü manasını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu arada erkek ve kadınların başlarına örtülen bezlere de hımar ve hamur denilebilmektedir. Ancak tekrar altını çizerek ifade edelim ki, hımar ve humur kelimeleri iddia edildiği gibi kadınların başörtüsünün özel adı değildir. 

b2 - Arapça’da başörtüsünün özel adı | 

“mikna” ve “nasıyf’dır 

Arabça’da kadınların başlarına örttükleri şeyin özel adı “hı- j mar” değil, “mikna” ve “nasıyf’dır. 

Evet, hangi Arabça sözlüğe bakılırsa bakılsın, mikna (çoğu- i lu mekâni)ve nasıf (sad harfiyle) hanımların başlarını örttükle- . 
ri kumaşın adı olduğu yazılıdır. Ayrıca bazı hadislerde de “na- : sıyf” kelimesinin aynen başörtüsü anlamına kullanıldığını ; görmekteyiz. (47) j 

Sonuç olarak ayette gecen “humur” kelimesi ve tekili olan i “hımar” kelimeleri öncelikle ve asıl olarak, genel manada öttü demektir. Bu nedenle kadın ve erkeklerin başlarına örtülen şeye de hımar denilmektedir. Herhangi bir şeyi örten şeye de o şeyin hımar’ı yani örtüsü denilmektedir. 

Bütün bunları dikkate aldığımız zaman, ayetin anlamını şöyle tesbit edebiliriz: 

“Herhangi bir örtülerini veya başörtülerini yakalannın üstüne vursunlar...” 


47) Tintmzi, Kıtaü'ul Libas, C 4 S 182 
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Butun bunlardan çıkan netice, sözkonusu ayette başörtüsü kelimesinin kesin olarak geçmediğidir, ilgili kelime “humur” örtüler anlamına da gelebilir. Kadınların ve erkeklerin öasıanna örtülen bez anlamına da gelebilir. Kesin olan bu kepmenin kadınların başörtüleri ıcın özel isim olmadığıdır. 

Uygulamada da her ıkı biçimde geçerli olabilir. Kadınlar boğazlarına bir ince atkı veya eşarp gibi kumaş dolandırıp, yakalarını kapatabilirler veya başlarına örttükleri kumaşın uçlar* »le yakalarını örtebilirler. Her iki türlü de yakayı kapatmak mumdurdur. Yakayı kapatmaktan maksat ise gerdanlık ziynetlerini örtmektir. Eğer gerdanlık ziyneti yok ise, zaten hiç mesele yoktur. 

Dolayısıyla sözkonusu ayetten başörtüsü ile ilgili kesin bir hukum çıkarmak mümkün değildir. Zaten ayetin amacının bu olmadığı acıktır Bir de şöyle düşünmek yanlış olmaz: Başörtüsü başa ortulur. Yakaya örtülen başörtüsü değil, belki başörtüsünün sarkan ucudur, baştan artan kısmıdır veya herhangi bir örtüdür. 

c - Ayetin asıl amacı: Gerdanlık ve halhal ziynetinin gizlenerek korunması 

Esasen yapılan tefsirlerde ayetin asıl amacı unutuluyor veya gozardı ediliyor, yan yollara girilerek orada zorlamalarla fuzuli hükümler çıkarılıyor. 

Ayetin amacı, kadınların gerdanlık ve halhal ziynetlerini kapatarak korumaları konusunda onları uyarmaktır. Çünkü, bu gerdanlık ziynetini koruyamadığından, onu yitirdiğinden dolayı Hz Aışe'nın basına gelen sıkıntılar ve ondan doğan hükümler, aynı surenin biraz önceki ayetlerinde açıklanmıştı. Sözkonusu 30-31. ayetler de, o konuyu, yanı »fk (iftira) olayını ve onunla ilgili meseleleri beyan etmektedir. Bu beyanlar arasında, bir de kaybolan gerdanlık ziynetine atıfla, hanımların gerdanlıklarını ve halhal ziynetlerini kapatmalarını, saklamaların» ve korumalarını öğütlemektedir. Ne kadar güzel... 

Dolayısıyla hanımlar ziynetlerini iyi saklamalı ve korumalı- 


dtrlar, aksi halde başlarına sıkıntı gelebilir. Bugün bile altın netlerini apaçık tutan hanımlar kapkaççı hırsızların ve katili! 
rin hedefi olmaktadırlar. e ' 

İşte, bu asıl amaç gözardı ediliyor, gerdanlığı örtmek ıç, n söylenen örtü kelimesine takılıyor, buradan da ikinci bir mana çıkarılıp “bu başörtüsüdür o halde başörtüsü takmak far?, dır” diye zorlama bir hüküm çıkarılıyor. 

Kaldı kİ, o kelime, başörtüsü anlamına gelse bile, bun. 
dan başı örtmek tarzı çıkmaz... Çünkü açık emir yoktur Amacın baş ve saç olduğunu ifade eden hiçbir işaret yoktur Ayetin anlamı ve amacı gerdanlık ve halhal ziynetlerini örtüp korumaktır. 

“Efendim, biz farz diyelim, kime ne zararı var” denilebilir 

Buna cevaben “hayır bunun zararı vardır” deriz. Çunku Allah’ın farz kılmadığı bırşeyi biz nasıl yaparız. Farzdır dersek, ayeti saptırmış ve ona yanlış manalar vermiş oluruz. Sonra, bütün hanımları ağır bir sorumluluk altına sokmuş oluruz. 
Sonra da ona uymayanlara, farzı terkedenlere cehennemlik diye ikinci bir hüküm getireceğiz... Ne hakla? İşte bütün bunlar zararlı ve günahtır. 

Sonra ayetin amacından uzaklaşmak için bir sebep mı var? 
Ayette üç defa ziynet kelimesi zikredilerek bunların saklanıp korunması istenirken, bu kadar açık anlam ortada dururken, ayetin bu gaye ve manasını terk edip, hiç alakası olmayan, gündemde bulunmayan anlamlar icad etmek nasıl doğru olabilir? Ayetlere böylesine ilgisi olmayan manalar yüklemek ve asıl olan manalarını gözardı eyleyip unutmak dinî ve İlmî hassasiyetle nasıl bağdaşabilir? 

Nur Suresi’nin anlamını açıklamak yönünden bir önemli hususu daha açıklayalım: 

Ayette, üç defa tekrarlanarak hanımların ziynetlerini yani maddi ziynetlerini, gerdanlık, bilezik ve halhal gibi kıymetli takılarının kapatılması, etrafa bildirilmemesi emrediliyor, 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Bundan maksat o kıymetli ziynetleri korumak ve kaybetf pekten sakınmaktır. Değilse kadınların ziynetlerinin mutlaka ! gizlenmesi değildir. Eğer o ziynetlerin kaybolma tehlikesi yok ise, o zaman onları şımarıklığa tenezzül etmeden, o ziynetleri, takıları açık tutabilirler, etraflarındaki insanlara gösterebilirler. 

Kur’an-ı Kerim de ziynet -süs-lerle ilgili ayetler, yukarıdaki açıklamaları gayet net biçimde ortaya koymaktadır. Bu ayetlerden bazıları şöyle: 

"Söyle ki, kulları için çıkardığı Allah’ın ziynetlerini ve rızıkdan temiz şeyleri kim haram kıldı. Söyle, onlar -ziynetler ve temiz rızklar- dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet günü ise sadece onlar içindir. Bilen topluluk için ayetlerimizi işte böyle açıklarız” (48) 

“Ey adem oğulları (ve kızları) her bir mescid yanında (camiye,- topluluğa gittiğinizde) ziynetlerinizi takınız” (49) “Taze et yiyesiniz ve giyinip takınacağınız ziynet -inci, mercan- çıkarasınız diye denizi hizmetinize veren Allah’tır” (50) 

“Kocası Ölen kadınların dört ay sonra ziynetlenmeleri 

süslenmeleri nde günah yoktur” ( 5 i) 

7 - Kadınların ziynetlerini gösterebileceği 
guruplar hakkında saptırmalar 

Nur Suresi 31. ayetinde yukarıda açıklandığı üzere, kadınların ziynetlerini -takılarını- örtüp saklamaları emredildikten sonra, sözkonusu ziynetleri gösterebilecekleri kimselerden söz edilmektedir. 

Tefsirlerde ve meallerde bu guruplar anlatılırken çok önemli anlam saptırmaları yapılmaktadır, öyle ki, saptırmalar ile, ayetin manası, ziynetleri -takıları- gözlerden saklamanın yeri- 

48; A/a* Suresi 32 
<9) A/af Suresi 31 
50; Nahi Suresi 14 
51) Bakara Suresi 234 
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ne, kadının kendisinin saklanması şeklinde geliştirilmek dolayısıyla daha önceki cümlelerin manalarında yapılan $$* tırmalar pekiştirmektedir, Bir diğer söyleyişle bu son cumiç, lerin anlamlan da daha önceki manaları kaydolanların <w' rultusunda saptırılmaktadır. ^ 

a • Kadınların ziynetlerini gösterebileceği akrabalar konusunda saptırma 

Nur 31 in bu bölümünde şöyle denilmektedir: 

“Kadınlan ziynetlerini -takılarını, süslerini- aşikar -apa^. 
yapmasınlar, ancak şu kimseler dışında; kocalarına veya babalarına veya kocalarının babalarına veya oğullarına veya kocalarının oğullarına veya kardeşlerine veya kız kardeşlerinin oğullarına gösterebilirler” 

Hocaefendiler, bu cümleleri okuyarak, şöyle bir yorum yapıyorlar: 

“Ayette kadının mahremleri yani asla evlenemeyeceği kimseler sayılıyor ve ziynetleri ancak bunlara gösterebilir, siniz deniliyor. Demek ki, konu bir mahremiyet meselesidir. Dolayıstyle ziynetten kasıt, kadının kendisidir. 0 halde amaç ziyneti örtmek değil, kadını örtmektir” diyorlar 

İlk bakışta doğru gibi gözüken bu yorum, yanlıştır ve bir anlam sapmasıdır. Bu yorumun yanlışlığını kısaca üç madde ile ortaya koymak mümkündür: 

al - Nur Suresinin baş taraflarından beri devam edip gelen konu açık olarak gösteriyor ki, 30*31 . ayetler de dahil bunların iniş sebebi, ifk -iftira- olayıdır. Orada sözkonusu olan Hz. 
Aişe’nin gerdanlık ziynetidir. 31. ayette de gerdanlığın -yakanın- üzeri örtülerek ziynetlerin açıkta bırakılmaması, korunması emrediliyor. Halhal ziynetinin de ayaklar vurularak çevreye duyurulmaması emrediliyor. Dolayısıyla, sözkonusu olan bizzat maddi ziynetler, yani takılardır, gerdanlıktır, halhaldir Bunlar apaçıktır. Maksat kadının kendisi değildir, bedeni değildir. 

Hele, ayetin son kısmında, “ziynetleri bilinsin diye ayaklarmı vurmasınlar” diye emrediliyor. Bu ifade de gayet açık \ 

olarak ayağa takılan halhali, yanı maddi ziyneti gösteriyor. Yanı, ayetin bas tarafında sözü edilen ziynetin de, bizzat maddi \ 

ziynetler, takılar olduğunu acık biçimde gösteriyor, Bu kadar ı 

net bir anlamı saptırıp da, ziynetten kasıt kadının kendisi de- i 

mek, bilim dışı ve günah olur. Ayetin anlamını apaçık saptırma | 

olur. Buna kimsenin hakkı yoktur, Bu saptırma hoşgörülürse, 
peşinden neler gelmez 9 

Ayetlerin anlamlarını böylesine gelişi güzel, delilsiz, dayanaksız değiştirmek, sonuçta cok tehlikeli konuların ortaya cık- I masına yol acar. O zaman, herhangi dinî bir vecibeyi ifade eden ayet ete alınır, oradaki kelimelerin anlamlan öyle değil de şöyledir denilerek aslından saptırılırsa, sonuçta dinî vecibe de ortadan kalkar. Bu metodla birçok haram olan şeyi açıklayan ayetler ele alınır. Kelimelerin anlamlan kaydırılıp de- j ğışlırılır, böylece haram da ortadan kaldırılmış olur. I 

Dolayısıyla, ayette gayet açık olarak üç defa ziynet ifadesi geçiyor, birinde boyundaki gerdanlık ziyneti, İkincisinde ziynetlerin gösterileceği kimseler açıklanırken, üçüncü olarak da ayaklardaki halhal ziyneti açık olarak söyleniyor, böylece buradaki ziynetten maksadın, maddi ziynet olduğu apaçık anla- j şılıyor. bütün bunlara rağmen siz kalkıp, “hayır, burada mak- j sat ziynet değil, kadının bedenidir” diyorsunuz... 

Diyebilirsiniz ama, doğru olmaz. İlmî olmaz ve de dinî ol- : maz. Ahlakî olmaz, sadece bir saptırma ve günah olur... 

a2 * Ayetin bu bölümünde bazı yakın akrabalar sayılıyor, bu | kimseler emin kişiler kabul edilerek, bunların yanında ziynet- : lerı -takıları- açmanın, göstermenin bir sakıncası olmadığı be- j lırtiliyor. \ 
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Nur 31. ayetin sözkonusu bölümünde sayılanlardan 4 
eksik vardır. Bunlar; amcalar, dayılar, süt kardeşler ve yani!^ büyüdüğü üvey babalar ^ 

Evet Nur 31 ’in sözkonusu bölümünü hoca etendiler yaptığı gibi, ziynet ile ilgili değil de, cinsiyet ve mahiyetle, dolayısıyla kadının kendisinin görünüp görünmeyi ceği şeklinde saptırarak yorumlarsak, o zaman o 4 gı^ dışarda kalır. Çünkü ayette, amca, dayı, üvey baba ve kardeş geçmemektedir. 

Buna göre kadın, kendi kardeşlerinin erkek evlatlarına, yani yeğenlerine kendisini gösterebilecek, fakat dayı ve amca durumundaki erkek, kendi yeğenlerine bakamayacak! Aynı biçimde, üvey baba, evinde büyüyen kız çocuğuna bakamayacak... Bu durumda dayı ve amca yeğenlerine yani onunla asla evlenemeyecek olduğu mahremlerine baktığı zaman haram olacak! 

Demek ki, Nur 31’de sayılan yakın akrabalar, ziynetleri -takıları- göstermek açısından emin kimseler olarak sayılmışlardır, mahremiyet için değil... 

a3 - Ayetin devamında ziynetlerini gösterebileceği kimselerin içinde mahremi olmayan kimseler de vardır. Bunlar köleler ve ihtiyacı olmayan adamlar. Bunları biraz sonra açıklayacağız. Burada şu kadarını söyleyelim ki, sözkonusu köle ve ihtiyacı olmayan adamın da ziynetleri gösterebilecek kimseler arasında sayılmasından, daha önce sayılan akrabaların bir mahremiyet icabı sayılmadığı, sadece emin kimseler olarak gösterildiği anlaşılmaktadır. 

a4 - Kur’an-ı Kerim akrabalar arasında mahremiyeti yanı asla evlenemeyecek kimseleri bu amaçla Nisa Suresi 23. 
ayetinde ayrıntılı biçimde beyan etmiştir. 

O’nun dışında başka sebeplerle ve bir uslup güzelliği olarak, akrabalar peşpeşe sayılmaktadır. Bu tür ayetlerden cinsiyet ve mahremiyet meseleleri çıkarmak yanlış olur. Nur 3 Vde olduğu gibi. 
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işte, aynı Nur Suresi’nin 61. ayetinde de birçok akrabalar peşpeşe sayılmaktadır. Burada kişinin yemek yiyebileceği akraba evlen sıralanmaktadır. Ayetin ilgili bölümü şöyle: 

“Gözü görmeyene güçlük yok, topala güçlük yok, hastaya güçlük yok, size de, kendi evlerinizden yahut babalarınızın evlerinden, yahut analarınızın evlerinden, yahut kardeşlerinizin evlerinden, yahut kızkardeşlerinizin evlerinden, yahut amcalarınızın evlerinden, yahut halalarınızın evlerinden, yahut dayılarınızın evlerinden, yahut teyzelerinizin evlerinden, yahut anahtarlarına sahip olduğunuz evlerden, yahut arkadaşlarınızın evlerinden yemek yemenizde bir güçlük yoktur...” (53) 

Görülüyor ki, birçok yakın akraba bir uslup güzelliği içinde sıralanıyor. Hem de 31 . ayette olduğu gibi “yahut” ve “evler” kelimesi de yedi defa tekrar edilerek edebi bir uslup güzelliği sergileniyor. 

Halbuki, yedi defa ev kelimesini ve birçok defa yakın akrabaların adlarının tek tek sayılması yerine, bir cümle ile “yakın akrabalarınızın evlerinde yemek yemenizde bir güçlük yoktur" denilebilirdi. Ama, o güzellik, o edebi anlatım olmazdı. Bu türlü ifadeler Kuran-ı Kerim’in üstün uslup güzelliğinin ifadesidir. 

Görüldüğü gibi, 61. ayette de akrabalar peşpeşe sıralanıyor... Ortada cinsiyet ve mahremiyet konusu yok, başka konu, yemek meselesi var... 

İşte Nur 31 'de de akrabalar bir uslup güzelliği içinde sıralanıyor, Ortada bir cinsiyet ve mahremiyet yok, ziynet takılarını göstermek, yanlarında saklamamak için emin kimseler olarak sayılıyor akrabalar... Hatta örnek olarak, bir hatırlatma olarak sayılıyorlar... Değilse emin kimseler bunlardan ibaret değildir. 
Amcalar da var, dayılar da vardır... 

:$3j Njf Suresi 61 
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Ve bu kimseler emin de olmayabilir. Nitekim aşağıda ler de ziynetleri gösterilecekler arasında sayılıyorlar (W- : emin olmayabilirler... V 

Burada, konunun özü, boyundaki gerdanlık ziynetin, v, yamadığından dolayı, Hz. Alşe’nin başına büyük bir sikiri tira- gelmiş olduğu noktasından kalkılarak, kaldınlara takılarını- iyi korumaları, saklamaları, olur olmaz kimselerini nında ziynetlerini meydanda bırakmamaları, ancak yakın * rabalar ve emin kimseler yanında ziynetlerini rahatlıkla sere, leyebilecekleri hatırlatılıyor. Bu yolda tavsiyeler yapılıyor. 

Sonuç olarak özetleyelim, Nur 31 'de akrabaların sayıimaş bir cinsiyet ve mahremiyet konusu olarak değil, ziynet takıiarını göstermede emin kişiler olarak gösterilmesi amacına yöneliktir... Aksi yorumlar, hem bilimsel açıdan yanlış ve tutarsız, hem de sonuç olarak sakat noktaya varırlar... 

b - Ziynetlerini gösterebileceği “kadınları" konusunda saptırmalar ve doğrusu 

Nur 31. ayette, hanımların ziynetlerim gösterebilecekten * kimseler arasında, akrabaları sayıldıktan sonra bir de, “kendi kadınlarına da gösterebilirler” denilmektedir 

Hocaefendiler bunu “kendi kadınları, müslüman kadınları demektir” diye yorumluyorlar. Ve ilave ediyorlar: "Bir müslüman kadın mahrem yerlerini ancak müslüman kadınlara gösterebilir. Gayrı müslüm kadınlara görünemezler. Çünkü onlar gider müslüman kadının vücut güzelliğini başkalarına anlatırlar...” diyorlar. 

Diyelim ki, gayri müslüm kadın, bir müslüman hanımın bedenini, yüzünü, kolunu, bacağını gördü ve gitti kendi adamlarına da anlattı. 

Ne olur bundan? 

Demek bunu önlemek için ayet gelmiş!? 

Kadının ziynetini -takısını- kapatıp korumayı saptırıp, kadım kapatıp saklamak şeklinde yorumlarsanız, ayetin anlamını bi- 
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(l n C iı olarak değiştirirsiniz, elbette birçok sakat noktalara gelirsiniz. 15te bunlardan birisi de burada ortaya çıkmaktadır. 
Halbuki “kadınlarına da ziynetlerini gösterebilirler” ifa- 
1 desiile kasdedilen anlam, ‘‘çevrelerinde bildikleri, tanıdık* 
lan ve emin oldukları kadınlara da ziynetlerini yani takılalı açmakta bir sakınca yoktur” şeklindedir. “Kendi kadınlan” ifadesi, onlara yakın olan, onların benimsediği, kendilerinden olan, akrabası bulunan veya kendilerinden sayılan komşuları gibi yakın tanıdıkları kadınlar demektir. 

iste bu türlü yakınları olan hanımlara da ziynetlerini -taktlannı- göstermekte bir zarar yoktur denilmek isteniyor... 

c • Köle ve cariyelere ziynetlerin gösterilmesi konusunda saptırmalar 

Kadınlardan ziynetlerini göstermelerinde sakınca olmadığı bildirilen beş guruptan üçüncüsü köle ve cariyelerdir. 

Hoca efendiler, tefsirlerinde ve anlatımlarında “Ellerinin altındaki hizmetçilerine de ziynetlerini göstermekte bir sakınca yoktur” diye yorumluyorlar. 

Halbuki ayette “sağ ellerinin malik olduğu köle ve cariyeler” ifadesi geçmektedir. 

Cariyeler kadın, köleler erkek esirler, ya savaşta esir alınmışlar veya başkasından satın alınmışlardır. 

Eğer hocaefendilerin yaptıkları yorumu esas alırsak, yani ayette ziynetten maksat kadının vücududur dersek, dolayısıyla ziynet yerine kadının vücudunun kapatılmasını esas alırsak, bu durumda mana şöyle olur: 

“Kadınlar ziynetlerini yani mahrem yerlerini bir de köle vecariyelerine gösterebilirler” 

Gene erkek köle, müslüman hanımefendisinin mahrem yerlerim serbest olarak görebilecektir. Nitekim Celaleyn tefsirinde bu görüş kabul ediliyor ve “erkek köle hanımefendisinin diz ile göbek arası hariç bütün vücudunu görebilir” deniliyor (54). 

Evet, bugün kadınların, kızların saç kıllarının bile y*. 
bir erkek tarafından görülmesini İslam'a aykırı görenler^ efendilerin bu yorumuna ne buyururlar bilmiyoruz. 


İslam'ın temelden kaldırmayı amaç edindiği ve fakat m lüman devlet adamları, müslüman zenginler ve müsiüj din adamları tarafından korunan ve kurumlaştırılan kölelik cariyelik sisteminde, cariyelerle nikahsız cinsel ilişki cg™ Nikahın özü kadın ve erkeğin karşılıklı razı olmalarıdır, sız cinsel ilişkiden kasıt, cariyenin rızası olmasa da, r% 
man olan sahibi, o cariyeyle zorla da olsa cinsel ilişkide 2 
nabilir demektir. * 


Bu sistem üzerine kıyas ve akıl yürütme yapan bazı kimseler, erkek köleye sahip olan müslüman kadının da erkek % si ile nikahsız cinsel ilişkiye girmesinin caiz olması gerekirdemektedirler. Bu düşünce İslam’ın ruhuna da, lafzına da uy. 
maz, böyle bir iddia asla doğru olamaz. Nitekim Hz. Ûmerzamanında bu konu böylesi bir olay sebebiyle gündeme gelmiş ve sözbirliği ile reddedilmiştir. 

Ancak, hocaefendilerin ayetin anlamını ters yorumlamalar sonucu, yukarıdaki çirkin iddiayı çağırttırıyor. Yani köle sah bi hanım da, erkek kölesiyle nikahsız cinsel ilişkiye girme hakkına sahip olması gerekir iddiasının bir çeşit doğrulanmasın gündeme getiriyor... Çünkü erkek köle, sahibi olan hanımefendinin, diz ile göbek arası dışında bütün vücudunu serbesi olarak görebilir deniliyor Celaleyn tefsirinde... öyle ya. b» genç erkek köle, sahibi olan hanımefendisinin diz ile göbeğ arasını serbest olarak görebiliyorsa, ve sürekli de beraberi evde kalıyorlarsa, gerisini buna fetva veren hocaefendiler^ şünsünler... 

İslam ile bağdaşmayan bu çirkin noktaya nereden ge'^' Nur 31 ’in bütün halinde yanlış yorumlanmasından, antant^ saptırılmasından gelindi. Ayette geçen ziynetin saklat 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sterilmesi k onusu , kadının kendisinin saklanması vesierilmesi şeklinde değiştirilince bir sürü çarpık konu ort 91 çıkmış oldu. Bunlardan birisi de erkek kölenin hanımelinin diz ile göbek arası dışında kalan bütün vücuduna serbeste, helal olarak bakmasıdır. 

Halbuki, aynı suresinin 58. ayetini okuduğunuz zaman me- 
/e i S eie daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. Burada köle ve ca- 
^ nyelerin üç vakitte sahibi olan erkek ve hanımların yanına gi- j' J rebilmek için izin istemeleri emrediliyor. Çünkü bu üç vakitte I onlar elbiselerini çıkarmış olurlar deniliyor. 

Demek ki, kölenin sahibi olan hanımın, diz ile göbek arası i dışında her tarafını görebileceği diye birşey yoktur. 

I Bu 58. ayet de dolaylı olarak gösteriyor ki, 31 . ayetteki ziynet kelimesi gerdanlık ve halhal gibi maddi ziynetleri ifade etmektedir. 

Nur 31 de ziynet aslı anlamına ve ayette kasdedildiği gibi, gerdanlık ve halhal anlamına alınmış olsa, yani doğru mana- 
(andırılmış bulunsa, o zaman anlam, ziyneti -takıyı- örtmek veya göstermek olacaktır. Kadının ziynet -takılarını- gösterebileceklerinden ikisi de köle ve cariyelerdir. Varsın görsünler... 

Ayette gecen köle ve cariye konusu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde gösteriyor ki, ziynetten kasıt maddi takılardır, gerdanlıktır ve halhaldir. Amaç onların korunmasıdır, kapatılıp örtülen veya açılıp gösterilen, örtülmesi istenen veya acıtıp gösterilmesinde sakınca görülmeyen bu takı ziynetleridir. Kadının vücudu veya mahremiyeti ile ilgili bu ayette bir konu ve anlam mevcut değildir. Ve bu bölümden gayet açık olarak anlaşılıyor ki, ayetin yanlış yorumlanması, ziynet ile kadın mahremiyetinin kasdedilmesi çok kötü ve çok çirkin neticelere varmaktadır. 

Burada şunu da ifade edelim ki, biz kölelik ve cariyeliğe de, cariyelerle nikahsız cinsel ilişkiye de şiddetle karşıyız. İslam’ın bunları temelden kaldırmayı amaç edindiğine inanıyoruz... 
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d - Kadınların ziynetlerini gösterebileceği ihtiyacı olmayan erkekler konusunda saptır^ 

Nur 31 'de kadınların ziynetlerini göstermelerinde t* ca olmadığı beyan edilenlerden bir gurup da erkeklen?' 
tiyaç sahibi olanların dışındaki tâbi kimselerdir, ^ . 

Ayetin anlamını saptıran hocaefendiler, ayetin bu nü şöyle yorumluyorlar: 

“Yani kadına ihtiyacı olmayan ebleh kimselere <j e dınların mahrem yerlerini, ziynet yerlerini gösterme^ sakınca yoktur” diyorlar. * 

Halbuki, ayette kadına ihtiyacı olmayan diye bir ifadeye tur. Sadece ihtiyaç anlamına gelen irbe kelimesi geçmekti İhtiyaç kelimesine “kadına ihtiyacı olmayan” diye ekı^ yapıyor ve manayı saptırıyorlar. 

Ayetin bu bölümünün doğru anlamı şöyledir: 

“Kadınlar ziynetlerini, bir de (ziynete) ihtiyacı olmayar ve (size) tâbi olan erkeklere de göstermenizde bir sakın» yoktur” 

Burada sözkonusu olan ziynet olduğundan ihtiyacı* maktan maksat da ziynete ihtiyacı olmamaktır. Ti olan”dan kasıt da size bağlı, size uyan, emrinize giren kar seler demektir. Dolayısıyla anlam gayet güzel olarak "kafo 

lar ziynet takılarım o ziynetlere ihtiyacı olmayan ve onlar* ailelerine tâbi, bağlı olan emin erkeklere de gösterebil ler” şeklindedir. 

e - Ziynetlerini gösterebilecekleri çocuk ve kadınların avret yerleri hakkında saptırmalar 

Nur 31’de kadınların ziynetlerini yanlarında açabilecek son gurup olarak çocuklar gösteriliyor. Ayetin bu bölümü şöyle denilmektedir; 

“(kadınlar ziynetlerini) bir de hanımların avretlerine^ -vakıf olmayan, onu anlamayan- çocuklara gösteri ler.” 
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i gelendiler, burada gecen, “kadınların avretlerini anla* j ^yan çocuklar" cümlesinden hareketle, şöyle bir yorum 

( getiriyorlar. 

' Buradan cinsiyet ve mahremiyet sözkonusu olduğu anlatmaktadır. Dolayısıyla, ayette geçen ziynet kelime* j sinden maksat, ziynet yerleridir. O da kadının ya bütün bedenidir veya el-yüz hariç bütün vücududur. Öyleyse ayet kadının bütün bedeninin veya el-yüz hariç bütün vücudunun örtülmesini emretmektedir” demek istiyorlar. 

Hemen ifade edelim ki, bu yorum da daha öncekiler gibi yanlış ve tutarsızdır. Ayetin anlamını göz göre göre saptırmadır. Yüce Allah, 

“Ey hanımlar, gerdanlık ve halhal gibi maddi ziynetlerinizi herkesin yanında açmayın, belli kimselerin yanında açık tutun, o ziynetlerinizi kaybolmaktan koruyun, Hz. Aişe ziynetini koruyamadığı için yitirdi ve bu yüzden iftiraya uğradı. O nedenle siz ziynetlerinize sahip olun...” anlamına gelen beyanda bulunuyor, bunlar ayetin anlamını değiştiriyorlar, saptırıyorlar, ziyneti ziynet yeri olarak değiştiriyorlar, ‘yer” ile kadının bütün bedenini kasdediyorlar... 

Önce, bunu yapmaya, ayetin anlamını değiştirmeye hakları yoktur, ıkıncısı bu saptırma ile birçok mahzur ortaya çıkmaktadır. İste bu mahzurlardan birisi de bu noktada kendini göstermektedir: 

el - Ayette cinsellik konusu yok 

Ayette gecen "kadınların avretlerine vakıf olmayan çocuklara gösterilmesinde sakınca görülmeyen şey, kadının mahrem yerleri değil, ziynetleridir. Dolayısıyla ortada bir cinsellik ve kadının şurasına burasına bakılması veya bakılmaması diye bir konu yoktur. Sonuç olarak "kadınların ziynetlerinden anlamayan çocuklara da bu ziynetlerin gösterilmesinde bir sakınca yoktur" denilmek istenmektedir. 

Onların yorumlan kabul edilirse, ortaya ciddi bir çelişki ve sakınca çıkar. Söyle kı: 
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Sonuç olarak ne diyorlar: “Kadınların avretlerine vakıf mayan, yani ergenliğe gelmeyen çocuklar, kadını^ mahrem yerlerine bakabilirler” diyorlar. Celaleyn tefsiri Jî bunların, “Kadınların diz kapağı ile göbeği arası dış, n ? 
kalan bütün vücuduna bakabileceklerini” söylemekte^ (55) (Bu konu fıkıh bölümünde de ele alınacak) 

Halbuki aynı Nur Suresi’nin 58. ayetinde “Ergenlik çağ tlîa gelmeyen çocukların evdekilerin elbiselerini çıkardıkla^ saatlerde kapıdan girmeden önce izin istemeleri” emredi. 
liyor. 

Yani çocuk kapıda izin isteyip bekleyecek, içerdeki soyun, muş olan hanım veya erkek giyinme fırsatı bulacak... 

Demek, çocuk ergenlik çağına ermedi diye, soyunmuşhaideki kadının yanına girme ve onu o halde görme durumunda değildir. 

O halde 31 . ayeti bu doğrultuda yorumlamak gerekmekledir. 

Dolayısıyla burada sözkonusu olan kadının vücuduna bakmak değil, ziyneti görmektir. 

Dolayısıyla ayette sözkonusu olan, ziynetleri -takıları- göstermektir, kadının vücudunun şurasını burasını göstermek veya göstermemek değildir. 

Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, avret kelimesinive kadınların avretleri ile nelerin kasdedildiğini görmek gerekir. 

e2 - Avret ve kadınların avreti 

Avret kelimesi tesettür konusunda anahtar kelimelerden birisidir. 

Hoca efendiler, kadının el-yüz dışında bütün bedeninin avret olduğunu, dolayısıyla örtülmesi gerektiğini söylerler. D$ f Şafii ve Hanbeli mezheplerinde ise, el ve yüz de dahil kadınların bütün bedeni avrettir, dolayısıyla örtülmelidir. 
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I pe ki avret nedir? 

j ^ dir bu a vret kelime ve kavramının anlamı? 

/ jg buna pek yanaşmazlar. Onlar sadece kadının şurası j f gt mahallidir, burası avret yeridir ve nihayet kadının bütün / İjcudu avret yeridir derler. Ama bir türlü avret kelimesinin I ^ngı anlama geldiğim söylemezler. Onlar sadece avret yer- 
| grnın örtülmesi gerektiğini ifade ederler. 

I Sade muslümanlar ise, o türlü anlatımlardan, kadınların av-I 'ellerim, mahrem yerlerini yani örtülmesi gereken yerlerini al-I ; -anar. 

I 0 halele avret nedir? 

I Nur Suresi 31 . ayette ve diğer ayetlerde gecen avret keii-I nesinin hangi anlamlara geldiğini anlayabilmek için Arapça I ne Türkçe birçok sözlüğü uzun boylu taradık ve üzerinde bir- 
| leştırilen anlamları çıkardık. 

Arapça sözlük olarak Tac’ül Arûs, El Muncid ve Lisan’ül Arab ı, Türkçe sözlük olarak da Osmanlı döneminde yazılan meşhur Ahteri Kebir’i özellikle esas aldık. 

Bu dört sözlük konuya vakıf olanlar bilirler ki, Arapça’yı derinliğine ve genişliğine kucaklamakta ve kelimelerin köklerini ve anlamlarını cok geniş olarak açıklamaktadır. Kısacası bu sözcükler Arapça için temel ve asıl olan lugatlardandır. 

e3 - Kökeni ile avret kelimesi 
Ahter-i Kebir'de avret kelimesi: 
el aur: batıl, bozuk ve ayıp, el avr: gözsüzlük, kör şaşı, el ovvar: korkan adam, yaban kırlangıcı, avret: İnsanın pis yeri, yani ayıp yeri, her utanılacak yer, avret: ve dahi korkulan, havf edilecek ve zarar gelecek yer (56). 
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Lisan’ül Arab'da avret kelimesi: 

avret: Harpte ve serhadde açık olan yer, aralık yerj avret: Serhadlerde ve harplerde ölüm korkusu Âı ara boşluk, aralık (düşmanın sızacağı yer) af| 

avret: Herhangi korkulan yer, harpde olsun, serhadd olsun karkulan her bir yer, Qe 

avret: Erkek ve kadının avreti ön ve arka ayıp yerleri avret: Açık olduğu zaman utanılan her bir yer. Erkekler, den diz ile göbek arası, kadınlardan ise el-yüz dışında bii tün bedenleri ( 57 ) 

Tac’ül Arus’da avret kelimesi: 

avret: Serhadde ve başka yerlerde aralık, açık yer, ölüm korkusu olan aralık, açık tehlikeli yer, avret: Örtülecek her bir yer, avret: Erkek ve kadının ayıp, çirkin, ön ve arka yeri avret: Dağların yarık yerleri ( 58 ) 

Mümcid’de avret kelimesi 

avret: İnsanın çirkin yeri, ud yeri, utanılacak yeri, 

avret: Korkulacak, havf edilecek ve zarar gelecek her bir yer, 

avret: Serhadde ve başka yerlerde korkulan her bir yer 

( 59 )- 

e4 - Avret, korku kökünden korkulan yer anlamındadır 

Avret kelimesinin kökenindeki temel anlamının korku ve korkmak şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Avret kelimesi ise. 
korkulan yer anlamına gelmektedir. Aynı kökten ism-i fail el 
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98) Lt Muncul, Aıaüca Soz. ık Beyrut. 1956 


oV var kelim belirgin bel< 
Göz kork 

anlamına d; 

jık bir nokSc me zaman kullanılmıştı 
Savaşlartehlikeli yer sındaki acilrıkları avret kadıların or yerleri oldu 
Kuran-ı lan yer ani 
Savaşa < 
“bizim evli yorlar. Ahz; 

“Onlard peygambı yer, korku şeyler ola! 
korkulan * 
firar etm« 
Nur Su vakitte e’ 
ler sizde avrettir alıyor. 

Böyle* 
kulan yı ifadesiy 

bO ) Ahzap S 


0 vvar kelimesinin korkan adam anlamına gelmesi bunun en 
girgin belgesidir. 

Göz korkulan yer, tehlikeli yer olduğundan şaşılık ve körlük anlamına da, bu kökten kelimeler kullanılmış, körlük ve şaşılık bir noksanlık, eksiklik ve bozukluk olduğundan dolayı kelime zaman teinde ar, ayıp anlamı ve lesat-bozukluk manasına Kullanılmıştır. 

Savaşlarda ve serhadlerde düşmanın sızacağı aralık olan tehlikeli yerlere avret denildiğinden, zamanla her iki şeyin arasındaki açıklığa ve yarık yere de avret denilmiştir. Dağların yarıkları avret yerleridir ve tehlikeli, korkulu yerlerdir. Erkek ve kadıların on ve arka ayıp yerleri de korkulu, tehlikeli ve yarık yerleri olduğundan avret yerleridir. 

Kur an-t Kerim'de de avret kelimesi tehlikeli yer, korkulan yer anlamına kullanılmaktadır. 

Savaşa gitmek istemeyen bir gurup gelip Peygamberimize “bizim evlerimiz tehlikeli ve korkulan yer durumunda” diyorlar. Ahzap Suresi nde şöyle buyuruluyor: 

“Onlardan bir gurup savaşa gitmekten izin istiyorlar ve peygambere, ‘şüphesiz bizim evlerimiz avrettir (tehlikeli yer, korkulan yer, yani biz savaşa gidersek evlerimize kötü şeyler olabilir}' diyorlardı. Halbuki o evler avret (tehlikeli yer, korkulan yer) durumunda değildi, onlar sadece (savaştan) firar etmek istiyorlardı” (60) 

Nur Suresi, 58. ayette de. aynı anlama işaret ediliyor: “Üç vakitte elbiselerinizi soyduğunuz zaman odanıza girecekler sizden izin istesinler, bu üç vakitte (odalarınız) sizin için avrettir (tehlikeli, sakıncalı yerlerdir)” mealinde ifadeler yer alıyor. 

Böytece, avret kelimesinin tehlikeli yer, sakıncalı yer, korkulan yer anlamında kullanıldığı, bizzat Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle belgelenmiş oluyor. 


6Q) AhMP Stttes* 13 
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e5 - Nur 31 ’de avret kelimesi tehlikeli yer, kadınların tehlikeli yerleri anlamına kullanılmıştır 

Şimdi konumuza, Nur 31. ayete dönebiliriz: 

Nur 31 ’de, kadınların ziynetlerini gösterebilecekleri kimse ler sayılırken, bir de “kadınların avret yerlerini anlamayan onlara vakıf olmayan çocuklara gösterebilirler” denilmek’ tedir. 

İşte burada da, kadınların avretlerinden maksat, onların 

tehlikeli ve korkulan yerleri, yani oradaki ziynetleri olduğu anlaşılıyor. Zaten ayet bunu yukarıdan beri yalın olarak açıklıyor. 

Gerçekten kadınların kıymetli ziynetlerini taktıkları ve sakladıkları yerleri tehlikeli ve korkulan yerleridir. Buralar herkese gösterilemez. Çünkü kıymetli ziynetlere, takılara zarar gelebilir. Ancak çok emin olan kimselere veya o kıymetli ziyneti anlamayan, kadınların o tehlikeli ve korkulu ziynet sakladıkları veya taktıkları yeri anlamayan çocuklara gösterilebilir. 

Görülüyor ki, ayetin anlamı gayet açıktır, bu anlam, kadınların gerdanlık, halhal ve benzeri kıymetli ziynetlerini, takılarını korumak, onları emin olmayan kimselere göstermemek şeklinde özetlenebilir. 

f - Ziynetler -halhal- bilinsin diye ayakları vurmasınlar 

Nur 31 . ayetin son kısmının anlamı şöyle: 

“(kadınlar) ziynetleri -halhalları- bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey insanlar toplu halde tevbe edin, ola ki felaha -kurtuluşa- eresiniz” 

Ayetin bu son bölümü hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde gösteriyor ki, sözkonusu olan maddi ziynetlerdir, amaç onların korunması ve saklanmasıdır. Dolayısıyla, ayetin anla* mim saptırıp, ziynetten maksat ziynet yeridir, o da kadının bütün bedenidir, o halde bu ayette kadının bütün vücudunun örtülmesi emrediliyor diye bir mana çıkarmak ne ilme uyar, ne 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Kur'an-ı Kerim in açık lafızlarına uyar, ve ne de İslâmî doğruluğa uyar. Kadınları örtünmeleri ile ilgili bir ayet varsa, baş üstüne, ama bu ayet Nur 30-31 değildir. Burada o anlam yoktur. 
Sadece ayetin baştarafında kadın ve erkeklerin ön ve arka ayıp yerlerini örtmek ve gözleri oralara dikmekten sakınmak vardır. Onun dışında bu iki ayette, hocaefendilerin bahsettikleri gibi bir tesettür beyanı yoktur. 


Burada, herkesi İslam'a uymamakla suçlayan ve sadece kendilerini hakîkî dindar sayan muhteremlere sormak isteriz: 

Siz ne hakla Allah’ın ayetinin anlamını saptırıyorsunuz, Kur’an’da olmayan, ayette bulunmayan kelimeyi oraya sokuşturuyorsunuz? Yüce Allah, “ziynet” diyor ve bunu üç defa tekrarlıyor, sız ne hakla bunu “ziynet yeri” diye değiştiriyorsunuz? Siz Allah’tan korkmuyor musunuz? Bir de kalkıp şunu bunu dine aykırı gitmekle suçluyorsunuz. Siz önce Allah’ın ayetinin anlamını bozmaktan sakının, Allah’tan korkun, Rasul’den utanın, ve Allah’a tevbe edin, ayetin anlamını bozmaktan vazgeçin!.. 

G - Nur: 30-31 ’in doğru yorumu ile anlamı -meali- 

Nur Suresi 30-31 . ayetlerin yanlış yorumlandığına dair yaptığımız uzun açıklamalardan sonra, bu iki ayetin doğru yorumları ile anlamlarını bütün halinde sunmanın yararlı olacağına inanıyoruz. 

Sunacağımız anlamların doğru anlaşılabilmesi için, daha önce açıkladığımız sebebi nuzülleri kısaca hatırlatmakta fayda vardır: 

Nur Suresi' nin 30-31. ayetleri ve onlardan önceki ayetler, Hz. Peygamber’ in eşi Hz Aişe’nin bir sefer dönüşü gerdanlık ziynetini yitirmesi ile başlayan olaylar sonucu çirkin bir iftiraya uğraması üzerine inmiştir. Surenin başından beri devam eden 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ayetlerde, bir taraftan sözkonusu iftira ile ilgili konular Ve , ! 
kümler açıklanmakta, bir taraftan da çeşitli sosyal ilişkiler A ' gili öğütler verilmektedir. 30-31 . ayetlerde de, bir taraftan ahlakî öğütler veriliyor, bir taraftan da kadınların boyunları!? 
ki ve ayaklarındaki ziynetleri, gerdanlıkları ve halhalları yıp korumaları, dolayısıyla onları yitirip veya çaldırıp bır^ sıkıntılara düşmemeleri hatırlatılıyor. Dolayısıyla bu ayetl^İ geçen gerdanlık ziyneti Hz. Aişe’nin kaybedilen gerdanlık netine kapalı bir atıf -gönderme- ile gündeme getiriliyor, g?' 
lece hanımlara, ziynetlerini, takılarını herkese göstermeme^ ri, ancak zarar gelmeyecek kimselere göstermeleri tasiye liyor. Bugün de kadınların altın ve takı ziynetleri yüzünden sal. 
dırıya uğradıkları, hatta öldürüldükleri dikkate alınırsa,^ ayetlerin konusu ve önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

Nur: 30-31’in doğru yorumu ile anlamı şöyle: 

“İnanan erkeklere söyle, gözlerinden kıssınlar başkalarının terelerine (ayıp yerlerine) bakmasınlar, kendi terelerini (ayıp yerlerini, cinsel organlarını) da saklasınlar (başkasına göstermesinler). Bu (davranış) onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah onların yaptıkları şeylerden haberdardır. 

İnanan kadınlara da söyle, gözlerinden kıssınlar (baş kalamin terelerine, ayıp yerlerine bakmasınlar) kendi terelerini (ayıp yerlerini, cinsel organlarını) da saklasınlar (başka farına göstermesinler). Ziynetlerini (takılarını) apaçık göstermesinler. Ancak kendiliğinden gözüken (meydanda olan) bunun dışındadır. Örtülerini (veya başörtülerini) yakalanıl (gerdanlık ziynetinin) üzerine kapatsınlar (da gerdanlık ziynetleri örtülsün korunsun) kadınlar ziynetlerini (gerdanlık benzeri takılarını) apaçık yapmasınlar, ancak şu kimşjj için hariç (bu sayılacak kimselere ziynet takılarını apaçık#* bilir, gösterebilirler) kocalarına, veya babalarına, veya* 0 * larının babalarına, veya oğullarına, veya kocalarının^ larına, veya kardeşlerine, veya kardeşlerinin oğulla 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ve ya kız kardeşlerinin oğullarına (dayılar ve amcalar sayılfiştir, cunku maksat mahremiyet değil, ziynet takılarının korunmasıdır) veya kadınlarına (yakını olan kadınlara), veya sağları (sağ elleri ile) sahip olduklarına (yani erkek köle ve kadın carıyelerıne), veya erkeklerden (ziynet ve benzeri şeylere) ihtiyacı olmayan (size) tabi olan kimselere, veya kadınların tehlikeli (korkulu) yerlerini (ziynetlerini taktıkları yerleri) anlamayan (ziynetin, takının kıymetini bilmeyen) çocuklara (ziynetlerini, takılarını) gösterebilirler. Kadınlar ziynetlerinden (halhalları) bilinsin diye ayaklarını (birbirine veya yere) vurmasınlar. 

Ey inananlar toplu halde Allah’a tevbe edin (ona yönelin) ola kİ felaha (kurtuluşa, rahata) erebilesiniz” (Nur Suresi: 30-31) 

Görülüyor ki, Nur: 30-31 . ayetlerin esas anlamlarında buğun anlatıldığı gibi bir tesettür konusu yoktur. Sadece erkek ve kadınların terelerinin yani cinsel organlarının saklanması, örtülmesi ve başkalarının ayıp yerlerine bakılmaması emrediliyor. 31. ayetin bundan sonraki bölümünde ise, Hz. Aişe’nin gerdanlık ziynetini kaybetmesi ve o yüzden iftiraya uğramasına kapalı olarak gönderme yapılarak, kadınların ziynetlerinin yani gerdanlık ve halhal gibi takılarının saklanması, korunması, apaçık meydanda bırakılmaması, ancak emin olan ve zarar gelmeyecek kimselere gösterilmesinde sakınca olmadığı beyan ediliyor. 

H - Allah’ın ziynetlerini kim haram kıldı? 

Burada, daha önce de açıkladığımız önemli bir hususa kısaca tekrar işaret etmekte yarar görmekteyiz. 

Nur Suresi 31 . ayette kadınların zinetlerini herkese göstermemeleri, apaçık meydanda bırakmamaları ve sadece emin olan kimselere göstermeleri tavsiyelerinin amacı, ziynetleri, gerdanlık ve halhal gibi takıları korumak içindir, kaybolmaktan, çalınmaktan muhafaza etmek içindir. 
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Değilse, güvenil ortamlarda, ziynet takınmak, ziy^ ' temek ve ziynetten göstermek haram değildir, günah Aşağıda an\amını sunduğumuz iki ayet-i kerime bu 


ği ıtade etmektedir: * ^ 

“Ey adem oğuttan (ye kızları) her bir mescitt \ (oraya gittiğinizde) ziynetlerinizi alınız (süslü elbise \ rtnızı, giyinin kuşanın) yeyiniz, içiniz, savurganlık nız, Şüphesiz Allah savurganlık yapanları sevmez" \ 

O dönemde mescidlerin hem ibadet yeri, hem ete ilişkilerin, toplantıların gerçekleştirildiği yer olduğunu ^ \ mak gerekir. \ 

“Söyle ki, kulları için çıkardığı Allah’ın ziynetlerinizi leri, takıları) ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Söyle i\A (ziynet ve güzel rızıklar) dünya hayatında inananlar için^ \ Kıyamet günü ise yalnız onlar içindir, işte, biz bilen bit ^ i 
vim için ayetleri böyle beyan ediyoruz" (62) 1 
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IV - Giyim-kuşamla ilgili Ahzab Suresi 59. 
ayetin yanlış ve doğru yorumu 



\M 


S 

W 


Kur'an-ı Kerim de giyim-kuşamla doğrudan ilgili olan ayetlerden birisi de Ahzap Suresi 59. ayetidir. Kadınların bütün bedenlerinin örtülmesinin farz olduğunu savunan kimseler, bu a yet-i kerimeyi sık sık tekrarlar ve üzülerek söyleyelim ki, ayeti yanlış yorumlarlar. Önce ayetin anlamını ve yapılan yanlış yorumu ve ardından makul ve doğru yorumunu sunalım: 

A - Ahzab 59’un anlamı ve yanlış yorumu 

1 - Ayet-i Kerime’nin anlamı şöyle: 

“Ey Peygamber eşlerine, kızlarına ve inanların hanımlarına söyle ki (bir ihtiyaçları için dışarı çıktıkları zaman) cilbaplarından (bir çeşit geniş örtü) üzerlerine yaklaştırsınlar (üzerlerine alsınlar). Bu (böyle yapmaları), onların tanınıp da eziyet edilmemelerine daha yakındır (uygundur). Ve Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir” ( 63 ) 


Ayet-i Kerimenin anlamını hemen herkes, yani Arapça tefsirler, Türkçe tefsirler ve mealler yaklaşık olarak böyle değerlendirmektedir. Bize göre bu anlam doğrudur. Eş anlamlı farklı kelimeler de kullanılsa genel olarak mana doğru olarak anlaşılmakta ve ifade edilmektedir. 

2 - Ayetin yanlış yorumu 

Ayetten hüküm çıkarmaya gelince yanlış yorumlara sapılmaktadır. Şöyle diyorlar: 

Ayette müslüman kadınların evlerinden dışarı çıktıkları za- 


63ı Ahzab Surest 59 
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man üzerlerine cilbap almaları, açıkça farz kılınmıştı * mıştir. Cilbap kadınları başlarından ayak topuklarına ! 
ten bir elbisedir. Dolayısıyla sokaklarda bütün vücutı * i tülmesi Allah'ın emridir. Bir bölüm hocaefendiler bur^H reketle kadınların yüzlerinin de kapatılması, sadece tek^ ri ile yolunu görebilecek kadar dışarı bakabilmesi hükmetmişlerdir. re \ 

Kısacası hocaefendiler, Azhap Suresi 59. ayeti ile t rün emredildiği, yani müslüman kadınların başları, saçb^ hil bütün bedenlerinin örtülmesinin farz olduğu' yoru yapmışlardır. Sadece bir bölüm hocaefendi e! ve yüzü^ olabileceğini söylerken, diğer bir bölüm el ve yüzün de^ mesi gerektiği ve sadece tek gözün açık kalacağı hukıT* varmışlardır. * 

Hemen ifade edelim ki, ayet-i kerime’nin Türkçe'ye çevrilen anlamı doğru, fakat ondan çıkarılan hüküm ve yapıtan yorun) tutarsız ve yanlıştır. 

B - Ahzab 59’un anlamı ve doğru yorumu 

Bir ayetin manasının doğru anlaşılabilmesi için önünse- 1 
beb-i nuzülünün (iniş sebebinin) iyi bilinmesi temel şartlardan * birisidir. Bir ayetten hüküm çıkarabilmek için ise. genel telsi > kurallarını ve fıkıh usulü ilkelerini dikkate almak ve bunlardan j başka, bilimsel ve toplumsal şartların gözönünde bulundurulması gerekir. Değilse, şöyle bir ayette şu cümleden şöyle bir mana çıkıyor, o halde bundan şu fiilin farz olduğu hükmü do ı gar demek doğru olmaz. Mesela şu ayette “müşrikleri nerede bulursanız öldürünüz” ( 64 ) deniliyor, Şimdi siz kalkıp la* ; lanca kimseler de müşriklerdir, o halde harekete geçmeli* j yiz, onları hemen öldürmeliyiz” diyemezsiniz Oersenızyan- j lış olur, yaparsanız suçlu duruma düşersiniz, ayrıca günahkar j: olursunuz. j 
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1 . İniş nedeni -sebeb-i nuzulü- 

Ahzab Suresi 59. ayetinin iniş sebebi ile ilgili olarak, hemen Dutun tefsir kitaplarında belli bir konu anlatılıyor. Şöyle: 

Medine'de evlerde tuvalet yoktu, herkes tuvalet ihtiyacını gidermek ıcın. şehrin kenarlarında uygun yerlere giderlerdi. 
Kadınlar tuvalet ihtiyaçları için genelde geceleyin dışarı çıkarlar, hurmalıkların ıcıne giderlerdi. Bu arada Medine'nin ahlaksız. sersen (zmakar) kimseleri geceleyin tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkan kadınları gözetler ve arkalarından giderek onlara saldırırlar, cinsel tacizde bulunurlardı. Bu türlü taciz olayı müsluman kadınlara da yapıldı. Tacizi kimlerin yaptığı bilindiği ıcın, hanımların yakını olan müslümanlar sabahleyin onlara “Niçin bizim hanımlarımıza tacizde bulundunuz?” diye sorgulamada bulundular. Bunun üzerine tacizciler, “Ne bilelim, biz onları cariyeler sanmıştık” dediler. Olay Hz. Peygam- 
: ber e anlatıldı. Bir süre sonra, Azhab suresinin yukarıda anlamını verdiğimiz 59. ayeti nazil oldu. 

2 - Şimdi bu ayetin anlamını anlattığımız bu 
sebeb-i nuzül -iniş sebebi-nin ışığında parantez içinde açıklamalarla tekrar okuyalım: 

“Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin ha- 
| mmlarına söyle ki, (tuvalet ihtiyacı için veya bir başka sebep 
j ıcin geceleyin veya güzdüzleyin dışarı çıktıkları zaman) cil- i bablarını (dı$ elbiselerini) üzerlerine salıversinler. Bu (böyle yapmaları) onlar için (cariye olmadıkları) bilinip de, eziyet olunmamalarına (cinse! tacize uğramamalarına) daha yakındır (daha uygundur, daha elverişlidir). Ve Allah çok bağışlayan, çok rahmet edendir (bu konuda bir kusur olursa onu da bağışlayabilir).” 

3 - Ayetin iniş sebebinden ve anlamından 
ortaya çıkan gerçekleri şöyle sıralayabiliriz 

a - Medine’de o dönemde henüz tam bir devlet otoritesi ku- 

I rulmamıştı. Kadınlar tacize uğruyabiliyor ve fakat koruyucu bir 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örgüt ve görevli kişiler yoktu. 

b • Medine'de ve o dönem bütün Arabistan’da insanlar h ler ve köleler diye iki sosyal sınıftı. Kadın kölelere cariye (J?" 
liyordu. Cariyeler kabile savaşlarında esir alınan, kaçırılana dınlar ve kızlardan oluşuyordu. Bunlar ile sahipleri nikah olarak cinsel ilişkide bulunuyor, dilerse de başkasına $atJ? 
du. Böylece cariye alınıp satıla satıla, bir çeşit orta kadını ol muşlardı, fuhuş yapıyorlardı. Çok çirkin ve perişan haldey^ ler. Şehrin yaramaz ve zampara adamları bu cariyeiere^ yerde cinsel tacizde bulunabiliyorlardı. Devlet yoktu, kanun ve düzen hakimiyeti henüz kurulmamıştı. 


c - Hür müslüman kadınlara da cariye sanılarak birtakım cinsel tacizde bulunulmuştu. M ü sİ ü m anlar tacizcilere "neden böyle yaptıklarım” sorduklarında, “biz onların hür kadın o|. 
duklarım bilmiyorduk, biz onları cariyeler sanmıştık" diye mazeret göstermişlerdir. 

d - Ayet-i Kerime, işte tanınmamaktan doğan tacizlere karşı bir önlem olmak üzere, müslüman kadınların tanınmaları için dışarı çıktıkları zaman üzerlerine baştan ayağa örtülen cilbabı, bir çeşit tek parça çarşaf almalarını tavsiye ediyor. Böylece tanınıp da tacize uğramaları önlenmiş olacaktı. 


e - Ayet, cinsel tacize karşı önlem almak üzere cariye olmadıklarının bilinmesi için üzerlerine bir çeşit tek parça çarşaf almalarını tavsiye ediyor. Hatta giyinmelerini değil, üzerlerine yaklaştırmalarını söylüyor. “Yudnine aleyhinne”, “üzerlerine yaklaştırsınlar” demektir. Onun için ekseriya yorumlar bunu “üzerlerine salıversinler” şeklinde manalandırmaktadırlar. Baştan aşağı şöyle bir salıvermek, öyle sıkmabaş bağlamak değil. Bugün dahi bazı Arap veya İranlı hanımlarda görmekteyiz. Baştan aşağı siyah ve tek parça, ince bir bez örtünüyorlar. Ön taraf açık, yüz ve saçların ön kısımları gözüküyor. Şunu demek istiyoruz, ayette şöyle veya böyle örtünsünler, sıkmabaş bağlasınlar gibi bir ifade değil de, “dış örtülerini üzerlerine yaklaştırsınlar” diyor. Omuzlarından aşağı sarkıtsalar da olabilir gibi bir anlam vardır. 
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( - Daha uygun ve uygun 

Asıl önemlisi ayetin son kısmında yer alan “Bu, (böyle yapmanız) daha uygundur” ifadesidir. “Bu daha uygundur” demek, bunun bir de “uygun olanı” var demektir. Tacizciler “onların cariye olmadıklarını bilmiyorduk” demişler, bu durumda onlara bu kadınların hür kadınlar olduklarını nasıl tanıtacaksınız. Uzaktan bakınca hemen bilinmesi için “en uygunu” üzerlerine bir işaret koymaktır. O da işte bu elbisedir. O ortamda, o şartlarda “en uygun” odur. Ama bu, bir de başka şartlarda “uygun” önlemler olabilir demektir. 

g - Amaç tacizi önlemek 

En önemlisi ise ayetin amacıdır, O da müslüman kadıların tacize uğramalarını önlemektir. O şartlarda tacizi önleme aracı olarak da kadınların üzerlerine cilbab -çarşaf- almaları seçilmiştir. Böyiece tanınacaklar ve tacizde bulunulmayacaklardır. 
Burada sonuç yine tacizcilerin insafına kalmaktadır. 

Başka şartlarda, farklı ortamlarda bu amaç, yani tacizi önleme amacı bir başka türlü gerçekleştirilebilir Önemli olan hanımları saldırıdan kurtarmaktır. 

C - Ahzab 59’un günümüz açısından değerlendirilmesi 

Ahzab Suresi 59. ayet-i kerimesini ve orada ele alınan müslüman kadınların eziyete -tacize- uğramamaları ve buna karşılık önlem tavsiyesini biz müslümanlar kendi şartlarımız ve kendi ortamımız açısından düşünmek ve değerlendirmek zorundayız. 

1 - Cahiliye Araplarında devlet, 
merkezi otorite yoktu. 

0 dönemde Bir çeşit gücü yeten yetene biçiminde kanunsuz bir hayat yaşanıyordu. Aynı dönemde dünyanın başka bölgelerinde birçok devletler ve medeniyetler kurulmuştu. 
Arabistan’da devlet, müslümanların bölgeye tam hakim olmaları ile kurulmuş oldu. Ahzab Suresi 59. ayetin geldiği do^ henüz merkezi otoritenin kurulamadığı, zorbaların ve tac^ lerin başı boş gezdiği, zulüm yaptıkları dönemdi. 

Günümüz dünyasında devletler çok güçlü, merkezi ot<yler hakim durumdadır. 

Türkiyemizde ve diğer müslüman ülkelerde hiç kimse ^ kaktaki kadınlara dilediği gbi saldıramaz, cinsel tacizde but, namaz. Eğer böyle bir durum olursa polis teşkilatı, adliye ı& kamları o saldırganın haddini bildirirler. 

2 - Bugün cariyelik yoktur 

Toplumda insanları hür ve köleler diye iki sosyal sınıfa ayı mak dönemi kapanalı asırlar olmuştur. Dolayısıyla hür kadınları esir cariye kadınlardan ayırmak için başlarından aşağıya bir çarşaf örtmeye gerek yoktur. 

Mecelle de “Mani zait oldukda memnu avdet eder” (65 diye bir madde vardır. Bu, yasaklık sebebi ortadan kalkınca yasak da kalkar demektir. Orada hür kadını cariyeden ayıran çarşaf olmadan dışarı çıkmak yasaklanmıştı. Yasaklık sebebi olan hür ve cariyenin ayrılmasıydı. Cariyeliğin ortadan kalk' masıyla iş bitmiştir. Çarşafsız -cilbabsız- dışarı çıkmak yasağı da kalkmıştır. 

Bazı kimselerin, kendilerini hala kölelik ve cariyelik devrinde yaşıyor saymaları, ona göre de, birtakım giysi terle kendilerini olmayan cariyelerden ayırt etmeye çalı? 
maları akılla, bilimle, gerçek hayatla ve de İslam'la bağ daşmaz. Bu kimselerin kendi gurupları dışında kalan b dınlarımızı, kızlarımızı orta malı, cariye veya fahişe olarak görmelerini, bu nedenle “başörtü namusumuzdur" dernek rini, böylece başörtüsü olmayan kadınları namussuzsa? 
malarını ise, koyu bir cehalet ve İslam’ın nurlu yolundan sapmışlık olarak görmek gerekir. 
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3 - Bugün kanun ve ahlak var 

Ahzab 59. ayetin amacı hanımların cinsel saldırıdan korunmasıdır. Bu amaca ulaşmak için de, o şartlarda kadınların hür olduklarının bilinmeleri için baştan aşağı üzerlerine çarşaf almaları tavsiye edilmişti. 

Biz bugün bu amacı, yani hanımlarımızın cinsel saldırı ve tacizden korunması amacını, başka araçlarla önlemiş bulunuyoruz. Bu araçlar, cariyeliği ortadan kaldırmak ve devlet otoritesini kurup saldırganları etkisiz hale getirmek şeklinde özetlenebilir. Ayrıca insanlar eğitimle, kanun hakimiyetiyle ve de dinî-ahlâkî terbiye ile o türlü saldırganlıklardan uzaklaşmak üzere medenileşmelerdir. 

Dolayısıyla ayetin amacı başka yollarla çok daha iyi biçimde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durumda hâlâ kadınlarımızı saldırıdan koruyacağız diye baştan aşağı çarşaf ve benzeri şeylerle kapatmak ne derece mantıklı olabilir?.. Bunu iki örnekle açıklayalım: 

a - Yol çökmüştür veya kazı yapılıyor, yolun girişine belediye 'buradan geçmek yasak' diye bir levha koymuştur. Bu yasak ne kadar devam eder? O yol yapılıncaya kadar... Kazı biter, yol yapılır, asfalt döşenir ve siz hâlâ, efendim burada bir yasak levhası vardır, onun için buradan geçmek yasaktır derseniz, size yanlış yapıyorsunuz derler. Dayatırsanız, sizi de levhanızı da bir kenara iterler ve yoldan geçmeye devam ederler. 

Bizim hoca efendilerin birçok yasak levhasını da, kendisini de kenara iten toplum, yoluna devam etmektedir. 

b - Kur'an-ı Kerim Duha Suresi'nde “dilenciyi azarlamayın, reddetmeyin” (66) diyor. Başka ayetlerde de (67) dilenciye sadaka vermek teşvik ediliyor. Bu yolda birçok da hadis vardır— 

Kur’an-ı Kerim’in bu yaklaşımı o şartlarda gayet güzeldir, 


66|OuhaSurew 10 
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Aç, sefil insanlara yardım etmek, onların karınlarını doy^ elbette büyük sevap, dilenen insanlara para vermek, ^ boş çevirmemek, hiç olmazsa onların gönüllerini kırıcı bır^ söylemeden tatlı bir sözle göndermek ne kadar güzel bır^ dir. Kur’an-ı Kerim bunu istiyor. ^ 

Bir de bu konudaki ayetlerin esas amacına bakalım. Amaç ' 
fakir, yoksul ve çaresiz insanları ferahlatmak, rahatlatmaktır 1 
Şimdi iş değişti. Bugün biz, dilenciye para vermek de^ onları yakalamak ve ağır sözlerle azarlamak ve hatta fazla ağır olmamak üzere bir süre hapisle cezalandırmak durumundayız. Çünkü biz dilenen insanın eline para koymak değil, ona iş vermekle yükümlüyüz. Çalışamayacak durumda ise, özel ' maaş bağlamak zorundayız. Kısacası yoksul ve perişan m- ’ sanlara sosyal güvenlik sağlayarak, onları dilencilik gibi onur ; 
kırıcı durumdan kurtarmak zorundayız. 1 

Böylece biz, yoksulları, dilencileri ferahlatma amacını esas alan ve fakat o şartlarda ‘dilenciye verin, dilenciyi azarlamayın’ mealindeki ayetlere görünüşte aykırı hareket etmiş ; oluruz. Ama gerçekte, ayetlerin esas amacını gerçekleştirmiş ' bulunuruz. Dolayısıyla da yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazan- i mış oluruz. 

İşte, bugün biz müslümanlar, devlet ve kanun hakimiyeti kurarak, insanları ahlaklı ve medeni yapıya kavuşturarak ve de kölelik ve cariyeliği kaldırarak, sokaklarda kadınlarımıza saldırı ve cinsel tacizde bulunulmasını önlemiş bulunuyoruz. Böylece ayetin asıl amacını gerçekleştirmiş oluyoruz. ı 

Müslümanlar aydın, akıllı ve de geniş görüşlü olmak zorundadırlar. Dar kafalılık, bağnazlık, cehalet İslam ile bağdaşmaz ; İslam bu kötülükleri, başta cehalet ve bağnazlık kötülüğünü ortadan kaldırmak için gelmiştir. Ne acıdır ki, çok eskilerde beri güzelim aydınlık İslam’ı, bizzat bağnazlık ve cehaletin sembolü haline getirdiler. 
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(v- 4 - “Kızların başı örtülmez, 

fi onlar evlenecekler, görülmelidirler” 

» I ah zab Suresi 59. ayet ile ilgili olarak burada bir hatıramı anlatmak istiyorum. 

î. Henüz askerliğe bile gitmemiştim, özel dinî eğitim görüyordum. Bir arkadaşımla birlikte bir Ramazan ayında, bizi Gaziantep’in Keret köyüne vaaz etmeye gönderdiler. 

Camide köylülere sırayla heyecanlı vaazla yapıyorduk. Kö- 
' yün yaşlı bir imamı vardı. Eski medreselerde okumuştu, alim bir zattı. Arapça’yı cok iyi biliyor, Kur’an-ı Kerim’i doğrudan anlıyordu. 

Köyde genç kızları su taşırken görüyorduk, kızların başı acıktı, saçları belik belik örülmüş, omuzlarından arkaya sarkıtılmıştı. Bu kızların yaşları 1 7-20 veya daha fazla olabilirdi. Yani çocuk değillerdi. 

Kızların bu durumu bizim dinî duygumuzu rencide ediyordu. Bir gün dayanamadım, yaşlı alim hocaefendiye sordum, 

Hocam, köyde su taşıyan genç kızları görüyoruz, hepsinin başları açık, saçları beiikli, bu günah değil mi?” dedim. 
Bunu söylerken hocaefendiyi buna siz izin veriyorsunuz diye kapalı olarak suçladım. 

Hoca efendi gayet sakin bir tavırla şöyle dedi: 

“Ahzab Suresi’nde Cenab-ı Hak ‘Ey Rasulüm, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle... dışarı çıktıklarında başlarından aşağı örtünsünler’ buyuruyor. Burada kızlar yoktur. Emir peygamberimizin zevcelerine -eşlerine- kızlarına ve müminlerin de kadınlarına örtünme emri verilmiştir, müminlerin kızlarına böyle bir emir verilmemiştir. Çünkü o kızlar evlenecekler, görülmeleri gerekir, beğenilmeleri için bakılması lazımdır.” dedi. 

Doğrusu hocaefendiye bir cevap veremedim. Çünkü AhzapSuresi’ndeki bu ayeti de bilmiyordum. ‘‘Peki hocam” dedim ve sustum ama, sonra yıllar geçti, ilgili ayetleri enine boyuna inceledim, gerçekten Keret köyünün yaşlı alim !w fendisi doğru söylüyordu. Kur’an-ı Kerim de Ahzap 59’da emir kadınlara idi, kızlara ait bir ilade yoktu. ** 

Tabii bu arada Allah’ın serbest ettiğini yasaklayan hoc& 1 
fendilerin, “kadınlar İfadesinin içine kızlar da girer" ^ . 
lerini de öğrenmiştim. ' ! 

5 - Emir değil, ibret ve öğüt 

Ahzab Suresi 59. ayetini doğru değerlendirebilmek içmt* de ayetin başındaki hitap tarzını dikkate almak gerekir. % 30-31 . ayetleri değerlendirirken de açıklamıştık. , 

Kur’an-ı Kerim’de çeşitli hitaplardan iki tanesi çok tekrarla, nır. Bunlardan birisi “söyle, de ki” şeklinde, İkincisi “Ey ina. 
nanlar” şeklindedir. 

“Söyle, de ki” ifadesiyle başlayan ayetler genel olarak Hz Peygamber'in yakın çevresi ile ilgili kişiler, olaylar ve konularla ilgilidir. Daha çok o konularla, o şartlarla ilgilidir. Veya sorulan sorulara cevap şeklindedir. “Söyle ki, de ki” hitabıylabaşlayan ayetlerin çok büyük bir bölümünün konusu doğrudan bizi ilgilendirmemektir. Sadece bizler için birer ibret ve öği niteliği taşımaktadır. 

“Ey inananlar” hitabı ile başlayan ayetler ise, genelde to tün müslümanlar ile ilgili emir ve yasakları içermektedir. 

İşte, Ahzab Suresi’inin 59. ayeti de “söyle ki, de ki” etabıyla başlamaktadık. O dönemde, orada cerayan eden olaylar ve kişilerle ilgilidir. Doğrudan bize bir emir -yasak- içem» yor, bizim için öğüt ve ibret niteliği taşıyor. 

6 - Kadınlarımızı tacizden korumak emredilmiştir 

Sonuç olarak, yukarıda yaptığımız açıklamalardan kesr olarak anlaşılmaktadır ki, Ahzab Suresi 59. ayet i kerimesinden, bugün için, biz müslüman Türkler için, ve de diğer w* lümanlar için, hanımların dışarı çıkmaları halinde, başlat aşağıya bir cilbap -çarşaf- giymeleri farziyeti çıkarılamaz 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Bu ayetten, müslümanların kadınlarını, her türlü taarruz ve tecavüzlerden, saldın ve tacizlerden korumaları gerektiği em-L ri anlaşılmaktadır. Korumayı yapabilmenin yolları da bellidir. 

• Bu; Devlet, polis, adliye, fiili müdahale, saldırganı fiilen etkisiz hale getirme seklindedir. Ayrıca genç kuşaklan ve toplumu eğitim yoluyla ahlâklı hale getirmek gerekir. 
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V - Peygamber eşlerine özel ayetlerin yanlış ve doğru yorumları 

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber'in eşlerine özel, onb. 
hitap eden bazı ayet-i kerimeler vardır. Bu ayetlerde giyir^ şamla ilgili olabilecek bazı ifadeler yer almaktadır. 

İleriden beri hoca efendiler, Hz. Peygamber’in eşlerine öze olan bu ayetleri yanlış yorumlayarak, bunlardan bütünmüş man hanımlara ait hükümler çıkarırlar. Halbuki, Hz. Peygam* ber’in eşlerine ait ayetlerden bütün müslüman hanımlara hüküm çıkarılamaz. Onlardan sadece ibretler çıkarılabilir. 

Sözkonusu ayetlerin yanlış ve doğru yorumlarını kısaca görelim: 

A - Peygamber eşlerine özel ayetlerin yanlış yorumları 

Hoca efendiler, tesettürle ilgili yazdıkları yazılarda, kitaplar- da ve yaptıkları vaaz ve sohbetlerde bazı ayet cümlelerini naklederler. Okuyanlar ve dinleyenler donar kalırlar. Söylenen ayet doğru olduğu için itiraz edilemez. Şöyle: 

1 - Kadınlarla perde gerisinden konuşun 

Cenab-ı Hak buyuruyor ki; 

“(Ey erkekler) onlardan (kadınlardan) bir şey istediğiniz (veya sorduğunuz) zaman perdenin gerisinden isteyin (sorun). Bu sizin kalbleriniz ve onların kalbleri için daha temizdir.” (68) 

Bu ayet bölümü okunduktan sonra devam edilir: “Bu ayeti kerime gösteriyor ki, müslüman hanımlar namahremlerle -nikahı düşenlerle- yüzyüze konuşamaz, onlara yüzünü gösteremez, gösterirse haram fiil olur. Cehennemlik suç işlemiş olurlar. Dolayısıyla kadınların yüzlerinin de örtülmesi farzdır” derler. 
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I Ayette perde kelimesinin Arapçası olan hicap kelimesi 
| jeciığı icın. bu kelimeyi kadınların yüz örtüsü peçe anlamına 
I donuş tererek tesettürle ilgili konuların bütününe birden hicap denilmektedir. Hatta tesutturle ilgili bazı kitaplara da “Hicap” adını vermektedirler. 

Ne acıdır kı. hoca efendiler, ayetin bütününü almıyorlar, uzun bir ayetten cımbızla bir iki cümleyi çekip alıyorlar ve onun üzerine hüküm bina ediyorlar. 

2 - Evlerinizde oturun 

Hoca efendiler, vaaz ve yazılarında kadınlarla ilgili olarak Kuran-ı Kerim den sık sık şu cümleyi tekrarlarlar: 

(Ey kadınlar) evlerinizde oturunuz, ilk cahiliyet devri kadınları gibi kırıta kırıta gezinmeyin, yürümeyin” (69) 

Bu ayet cümlesinin üzerinde de geniş biçimde durularak kadınların evlerinden dışarı çıkmamaları, dışarda gezip dolaşmamaları gerektiğini Allah'ın emri olarak izah ederler. Böylece dışarı çıkan müslüman kadınları Allah’ın ayetine karşı geldikleri için, haram işledikleri için suçlarlar. Cehennemle tehdit ederler. Böylece kadınlar mümkün olduğu kadar evlere kapatılır. Zaruret olmadıkça duşarı çıkmaları engellenir. 

Son yıllarda kadınların dışarı çakmamaları konusunda sükut etmiş görünüyorlar. Çünkü artık kadınları evlere kapatma- ya imkan yoktur. Ama eski dönemlerde bu konu son derece önemli idi, kadınların bir zaruret olmadıkça dışarı çıkmaları büyük günah ve ona bağlı olarak da ayıp sayılırdı. İşte, o günah ve ayıbın kaynağı yukarıda sunduğumuz bir ayetten cımbızla alınan bir cümledir. 

Hemen ifade edelim ki, yukarıda açıkladığımız her iki ayet cümlesi de yanlış yorumlanmaktadır. Açıklayalım... 
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B - Peygamber eşlerine özel ayetlerin doğru yorumları 

1 - Cımbızlama kelimelerle hüküm verilemez 

öncelikle açıklamak isteriz ki, bir ayetten cımbızla bir kelimeyi alıp onun üzerine hüküm bina etmek, bilimsel bir yön. 
tem değildir. Esasen, herhangi bir uzun metnin içinden alınacak bir kelime veya bir cümle ile İlmî bir hüküm verilemez. Metin bir bütün halinde ele alınır, incelenir, konunun ilgili olduğu benzeri metinlerle de karşılaştırılır ve ona göre bilimsel bir yöntemle bir yargıya varılmaya çalışılır. 

Yukarıda bir-iki cümle halinde aktardığımız ayet parçalan, maalesef uzun ayetlerin içinden cımbızla çekilmiş ve üzerine çok önemli hükümler bina edilmiştir. 

Dolayısıyla hoca efendilerin sık sık yaptıkları cımbızlama usulü ilmî değildir, onunla verilen hükümler de geçerli olamazlar. 

2 • Peygamber eşlerine özel ayetlerden 
herkese hüküm çıkarılamaz 

Yukarıda birer parçasını sunduğumuz ayetler Hz. Peygamberin eşlerine hitap etmektedir. Onların birtakım özel durumları ile ilgilidir. Zaten ayetten de bu durumlar açık olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla peygamberimizin eşlerine özel olduğu acık olarak beyan edilen bu ayetlerden bütün müslüman hanımlara ait kesin hüküm çıkarılamaz. Bu ayetlerden diğer müslümanlar için sadece ibretler alınabilir, öğütler çıkarılabilir. 

3 - Ayetlerin iniş sebepleri 

Aşağıda sözkonusu ayetlerin bütün halinde sunacağımız anlamlarından da anlaşılacağı gibi, Hz. Peygamber in eşlen ile ilgili birtakım konular ortaya çıkmıştır. Sözkonusu ayetler de o konularla ilgili olarak inmiştir: 


a - Hz. Peygaı met. ziynet ve 1ar di. Aralarında ani diler. Bu yüzden dana çıktı. İşte a' 
b - Hz. Peyg; 
kimse gelip gidi' 
seler vardı, yem man olmuşlardı 
Gelip Hz. Peyg^ manda, eski ad 
Hz. Peygambe baheyi de üzü^ cevap olarak g yanı kapı ardır yapılmış kapı \ 

4 -/! 

Hz. Peygan butun halinde 


“Ey Peyga 
şantısım ve 2 
mehrinizi (bc hvereyim -b< ahiret yurdı ihsan edeni tamıştır. 

Ey Peyga bir tuhuş ya tah için pek 

Ve sizder itaat ederse veririz ve o 


I Hz peygamber in hanımları kendisinden daha çok ni-I a ' ' . net ve farklı bir yaşantı istediler. O dönemde 9 eşi var- 
! Şiarında anlaşarak bu dileklerim Hz. Peygamber’e bildir-I fj' r ge yüzden kısa bir süre eşleri ile arasında bir sıkıntı mey-I J ana çıktı, iste ayetlerin bir bölümü bu olaylara cevaben geldi. 

: b . Hz Peygamber, peygamber olduğu için evine birçok ilk 1 Kimse gelip gidiyordu. Bu insanlar arasında fakir, perişan kimn. j s eier vardı, yemek yemek için geliyorlardı. Henüz yeni müslü- a* / man olmuşlardı, edep ve sosyal ilişkiler yönünden zayıf idiler. 

j Gelip Hz. Peygamber’ın eşleri ile lafa dalıyorlar, olur olmaz zati j manda, eski adetleri üzere uluorta konuşuyorlardı. Bu durum 

ır j Hz. Peygamber'ı rahatsız ediyordu. Hz. Ömer gibi birçok sabaheyı de üzüyordu. İşte, ayetlerden bir bölümü de bu olaya cevap olarak geldi. Ayetler Hz. Peygamber'in eşleri ile ‘perde, yani kapı ardından konuşun’ diyordu. O dönemde deriden yapılmış kapı yerine asılan perdeler vardı. 

4 - Ayetlerin bütün halinde anlamları 

Hz Peygamber’in eşleri ile ilgili iki gurup ayet i kerimenin butun halinde anlamları şöyledir: 

a - Birinci gurup ayetler 

“Ey Peygamber, eşlerine söyle ki, (eğer siz) dünya yaşantısını ve ziynetini arzu ediyorsanız, hemen geliniz size mehrinizi (boşanma bedelinizi) vereyim ve sizi güzelce salıvereyim -boşayayım-. Ve eğer siz Allah’ın, Rasulünü ve ahiret yurdunu arzu ediyorsanız, şüphesiz Allah sizden ihsan edenlere -güzel davrananlara- büyük bir ödül hazırlamıştır. 

Ey Peygamber kadınları sizden kim açık (belgelenmiş) bir fuhuş yaparsa, onun için ceza iki kat katlanır. Ve bu Allah için pek kolaydır. 

Ve sizden her kim Allah’a ve Resulüne boyun eğerse - itaat ederse ve faydalı iş yaparsa, onun sevabını iki defa veririz ve onun için güzel rızıklar hazırlamış bulunuyoruz. 
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Ey Peygamber kadınları, siz kadınlardan herhano 
gibi değilsiniz. Eğer korunuyorsanız -sakınıyorsanız 9 ' ^ 1 
yumuşak -cilveli- söylemeyin ki, (aksi halde) kalbini hastalık bulunan kimse tamah eder. Güzel, adete u !^ r biçimde konuşun. 

Evlerinizde saygılı (saygı değer, ciddi) olun, ilk (ö n cahiliye devrinde olduğu gibi teşhircilik yapmayın. 

Namazı kılın, zekatı verin, Allah’a ve Rasulüne it a edin. Ey ehli beyt, Allah sadece sizden sıkıntıyı (kiri) gide^ mek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 

Evlerinizde Allah’ın ayetlerinden ve hikmetlerinden okunanları hatırlayın -anın- Şübhesiz Allah lutfedicidir, haber alıcıdır.” (70) 


b - ikinci gurup ayetler 

“Ey inananlar Peygamberin evlerine (gelişi güzel) girmeyin. Ancak yemek için izin verildiğinde, onun (erken girip yemeğin pişme zamanına kadar) beklemeksizin, girin. 
Fakat (yemeğe) çağrıldığınız zaman hemen girin ve yemeklerinizi yediğiniz zaman hemen dağılın, (peygamber eşleriyle) konuşmaya dalmayın. Şübhesiz bu Peygambere eza veriyor da o sizden utanıyor (çıkın gidin diyemiyor). Allah ise, hakkı ifadeden utanmaz. Eğer onlardan (peygam ber eşlerinden) birşey isterseniz onlardan perdenin (kapı nın) arkasından isteyin. Bu, sizin kalbleriniz ve onların (peygamber eşlerinin) kalbleri için daha temizdir. Sizin için Allah’ın Resulüne eziyet etmeniz -sıkıntı vermeniz- ve ondan sonra eşleri ile evlenmeniz asla caiz olmaz. 8u, Allah katında büyük (bir günah)tır.” (7i) 

5 - Ayetlerin doğru anlaşılması 

Yukarıda ayet meallerini dikkatlice okuduğumuz zaman, W gerçekler gayet açık biçimde anlaşılmaktadır. 


Yukarıda* 

ös» 

ve 

ederek başlıyor 

rinin diğer nu sevaplarının d duğu açıklanı 

müslüman kac sıvla bu ayetle 


Diğer müslü hükmü cıkarılc 


Dolayısıyla, cümleleri alıp, lerin Peygaml onlardan bugı kümler cıkarrr aykırıdır, tefsir dürüst olmak 
'eri. bugünkü 


34. ayetin veriyorlar. 

“(Ey Peygı 
Bu manaic 
Bir defa büyutikünm 
“evlerinizde otun” şeklin vakar kelim* 
nalar taşır. N 
“Size ne 


70) Ahzap Suresi 28-34 

71) Ahzab S3 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a - Yukarıdaki ayetler Hz. Peygamberin eşleri ile ilgilidir. 
Onlara özeldir. Diğer musluman kadınları ıcin burada ne bir hitap, ne de bir hukum vardır. Ayetler doğrudan “ey peygamber eşleri” ve “ey peygamber eşlerine söyle” diye hitap ederek başlıyor. Bununla da yetinmeyerek, Peygamber eşlerinin diğer müslüman kadınları gibi olmadığını, bunların sevaplarının da, cezalarının da diğerlerine göre iki kat olduğu açıklanıyor. Cümleyi şöyle de ifade edebiliriz. Diğer musluman kadınlar, Peygamber eşlen gibi değildirler, dolayısıyla bu ayetler Hz. Peygamberin hanımları ile ilgilidir, onlara özeldir. 

Diğer müslümanlar için bu ayetlerden sadece ibret ve öğüt hükmü çıkarılabilir. Başkaca kesin bir hüküm çıkarılamaz 

Dolayısıyla, hoca etendilerin, yukarıdaki ayetlerden bazı cümleleri alıp, öncesini-sonrasını söylemeden ve de bu ayetlerin Peygamber eşleri ile ilgili bulunduğunu açıklamadan, onlardan bugunkü müslüman hanımlar için birtakım kesin hükümler çıkarmaları, öncelikle İslam’a aykıdır, Kur’an-ı Kerime aykırıdır, tefsir usulüne aykıdır. Sonra müslüman din adamları dürüst olmak zorundadırlar. Peygamber esleri için gelen ayetleri. bugunkü hanımlar icın gelmiş gibi acıklamamalıdırlar. 

b - “Evinizde oturun” yanlıştır 

34. ayetin birinci cümlesinin anlamını genel olarak şöyle veriyorlar: 

“(Ey Peygamber eşleri) evlerinizde oturun” 

Bu manalandırmada büyük yanlışlar var: 

Bir defa ayette, “oturun” diye bir ifade yoktur. “Ve karne Fi büyutikünne” ifadesinin anlamı “evlerinizde oturun” değil, “evlerinizde vakarlı olun, saygılı, saygıdeğer ve ciddi olun" şeklindedir. Burada gecen, Türkçemize de girmiş olan vakar kelimesidir. Vakar, ciddilik, saygı, saygıdeğer gibi manalar taşır. Nuh Suresinde aynı kelime kullanılmıştır: 

“Size ne oluyor ki, Allah’a saygı (vakar) ummuyorsunuz 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(duymuyorsunuz)” (72) ' 

Fetih Suresi'nde de aynı kelime kökünden gelen w ruhu” ifadesi aynı biçimde, saygı, saygı duyma, saygı ^ me gibi anlamlara gelmektedir: 

“Şübhesiz biz seni şahit (tanık) müjdeci ve sakına olarak gönderdik. 

-ki ey insanlar-, Allah’a ve Rasulüne inanasınız, onu ^ tekleyesiniz, ona saygı gösteresiniz ve onu (Allah'ı) saj leyin ve akşamleyin teşbih edesiniz diye...” (73) 

Kısacası Ahzap Suresi 33. ayetinde geçen ifade "evleri^, de oturun” değil, “evlerinizde vakarlı olun, saygıd^ olun, saygı gösterin, ciddi olun” gibi manalar ifade eiı% tedir. Günümüz ifadesiyle, “evlerinizde saygıdeğer, sayg gösterir, hanımefendi olun” şeklinde manalandırılabılır. 

Bu anlamı daha iyi kavrayabilmek için, diğer ilgili ayete düşünmek gerekir. Hz. Peygamberin evlerine birçok kın» rin geldiği, bunlar içinde bazı yaramaz insanların da buta ğu, bunların hanımlarla gereksiz konuşmalara daldığı, te Hz. Peygamber ve ashabını rahatsız ettiği biliniyor. 0 neder le insanlara ayette, Peygamber'in evinde gereksiz konuyr; 
ya dalmayın, yemeklerinizi yiyin ve dağılın diye emredildi» 1 
“Peygamber eşlerinden birşeyler isterken, perde geri? 
den isteyin” diye buyurulduğu hatırlanmalı... 

İşte, bu noktada Peygamber eşlerine de “Siz de evieris: de ciddi olun, saygılı ve saygıdeğer olun, hanın# olun, konuşmalarınızı ciddi -resmi- yapın, yumuşak ^ li- konuşmayın” diye emrediliyor... 

Tabii bu vakarlı tavır sadece evde değil, toplum i#*! 
yerde... Çünkü Hz. Peygamber’in evleri, sosyal ilişki yoğun olduğu yerlerdendi. 

1?) Nuh Sı ıı oki 
7\i) r ot ılı Sıırcsı Bt) 
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34. ay etin 
•İlk cahiliy kınla döküle 
Bu anlam c diye mana vc diye bir anlar yoktur. Dolay çarı cıkmame böyle bir ani; 

Ayetin bu rucü gibi tel 
Teberruc ç neminde öze lak biçimde l dan doğma, rı, tavaf sıras olmadan tes bise verece işte, kadınla 
Nur Sure 
“Kadınla kadınların, lerini koyn bir günah ' 
onlar için < 

İşte, bur; 
berruc keli ruz. 

Dolayısn 

74) Mushjot Mal 

751** S*** 6 


c - Teşhircilik yapmayın 

34. ayetin ikinci cümlesinin anlamını şöyle veriyorlar: 

İlk cahiliye çağı kadınlarının yaptığı gibi, açılıp saçılıp, Kınla döküle yürümeyin” deniliyor. 

Bu anlam da yanlıştır. Birinci cümleye “evlerinizde oturun” diye mana verince, İkincisine de “kırıla döküle yürümeyin” diye bir anlam uyduruluyor. Ayette, yürümekle ilgili bir ifade yoktur. Dolayısıyla Hz. Peygamberin eşlerinin evde oturup dışarı çıkmamaları diye bir anlam yoktur. Diğer kadınlar için de böyle bir anlam hiç yoktur. 

Ayetin bu bölümünde “önceki cahiliye (devrinde) teberrucü gibi teberruc etmeyiniz” deniliyor. 

Teberruc gösteri ve teşhir anlamını ifade eder. Cahiliye döneminde özellikle cariyeler, fuhuş yapanlar, aşırı derecede çıplak biçimde teberruc yani teşhircilik ederlerdi. Kâbeyi bile ana- dan doğma, tamamen çıplak olarak tavaf eden Arap kadınları, tavaf sırasında da, tavaftan sonra da üzerlerinde hiç elbise olmadan teşhircilik -göstericilik- yaparlardı. “Kim bana bir elbise verecek” diye çevrelerindeki erkeklere laf atarlardı ( 74 ). 
İşte, kadınların bu türlü teşhirciliğine teberruc denilmektedir. 

Nur Suresinde aynı anlama işaret edilmektedir: 

“Kadınlardan evlenme umudu olmayan oturan (ihtiyar) kadınların, ziynet (süs) gösterisi yapmayarak, (dış) elbiselerini koymakda (indirmekte, çıkarmakda) onların üzerine bir günah yoktur. Eğer sakınırlarsa (elbiselerini giyinirlerse) onlar için daha hayırlıdır” ( 75 ). 

işte, burada gösterme, teşhir etme karşılığı olarak aynı teberruc kelimesinin bir başka sığasının kullanıldığını görüyoruz. 

Dolayısıyla Ahzap Suresi’nin 34. ayetinin ikinci cümlesinin 


74) Muştum Krtab us Sala» 

75) Nur Suresi 60 
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anlamı: 

“(Önceki) cahiliye gösterisi -teşhiri- gibi gösteri .w. 
yapmayın” şeklindedir. Ir ' 

Ayetin bütün anlamı: 

“(Ey Peygamber eşleri) evlerinizde vakarlı olun savna saygıdeğer ve ciddi olun- ilk (önceki) cahiliye gösterisi -w hiri- gibi gösteri -teşhir- yapmayın" şeklindedir. ~ 

6 - Ayetlerden çıkan ibret ve öğütler 

Hz. Peygamber’in eşleri ile ilgili ayetlerden günümüz v e 
bundan sonra gelecek bütün müslüman hanımlar için birçok 1 
ibretler ve öğütler vardır: 

a - Müslüman hanımlar, beylerinin ve ailelerinin nimet ve ziynetleri az da olsa ona, yani kocasına bağlılığını sürdürmeli, huzur ve geçimini bozmamalı, darlıktan ferahlığa çıkmak için kocasına yardımcı olmalıdır. 

b - Müslüman kadınlar ağırbaşlı, ciddi, saygıdeğer olmalı, hanımefendi olmalıdır. Misafir erkeklere veya başkalarına karşı konuşurken hanımefendi tavrı ile konuşmalı, ciddi ve resmi konuşmalı, karşının kalbinde başka anlamlar meydana getirecek biçimde cilveli konuşmaktan sakınmalıdır. 

c - Müslüman kadınlar, ziynetlerini, altın ve gümüş gibi kıymetli takılarını teşhir etmekten, gösteri yapmaktan sakınmalıdırlar (Nur 31 ’e göre). Kıymetli ziynetleri -takıları- teşhir etmek bugün de birçok faciaya sebep olabilmektedir. Altın ziynetleri çalınanlar, kaçırılanlar ve hatta kıymetli ziynetlerini almak için | öldürülen kadınlar az değildir. Dolayısıyla müslüman hanımlar j ziynet teşhirciliğinden sakınmalıdırlar. 

d - Müslüman hanımlar, vücut teşhirciliği de yapmamalıdırlar. Zaten bugün de erkek veya kadının cinsel teşhircilik yap- I ması ahlaken düşüklüğün ifadesi sayılmaktadır. Müslüman hanımlar örfe göre (maruf üzere) yani çevre müslümanlarca normal, tabii ve güzel olarak kabul edilen biçimde giyinmelidirler. i 


Vf . Peki, Kur’an-ı Kerim’e göre müslüman hanımların giyim-kuşamı nasıl olmalı? 


I Gıyım-kuşam ve Kur anı Kerim başlıklı bu bölümde, konu ' ,le ilgili ayet-i kerimeleri geniş biçimde incelemiş ve açıklamış bulunuyoruz. 

Bolümün bu son kesiminde, hem konuyu kısaca özetlemek, hem de, bazı sayın okuyucularımızın zihinlerinde oluşabilecek “Peki sonuç olarak Kur’an-ı Kerim’e göre müslüman hanımların giyimleri nasıl olmalı?” şeklindeki soruyu cevaplandırmak ıslıyoruz. 

Konuyu bes ana başlık altında bir bütün halinde açıklayacağız. Bu konu bu beş başlık halinde birlikte düşünülmeli ve birlikte değerlendirilmelidir. Aksi halde mesele eksik kalacak, tam ve doğru anlaşılmayacaktır. 

A - Kur’an-ı Kerim’de bugünkü tartışılan tesettür yoktur 

Bir müslüman olarak, bir ilim adamı olarak, bir hocaefendi olarak hepimiz herşeyden önce doğru ve dürüst olmalıyız. 
Gerçekleri söylemeliyiz, Kur’an-ı Kerim’de var olan bir şeye yok demek ne kadar büyük bir hata ise, yok olan bir şeye de var demenin büyük bir yanlış olduğunu kabul etmeliyiz. Kimse Allah'ın rızasını kazanacağım diye dinî konuları daha da sıkalım, artıralım, zorlaştıralım dememelidir. Böyle yapanlar Allah'ın hoşnutluğunu değil, gazabını kazanırlar. Yüce Allah, dini kolaylaştırmıştır. Onu zorlaştırmak kimsenin haddine düşmemiştir. 
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Bu espri içinde hemen ifade edelim ki, Kur’an-ı Kerime bugünkü tartışılan anlamda bir tesettür konusu mevcut de? 
dir. Yaptığımız inceleme ve açıklamalar bu gerçeği gayeti, biçimde ortaya koymuş bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerimde ^ din ve erkeklerin ayıp yerlerinin kapatılması dışında, hanıı^ rın ve erkeklerin başlarının veya bir başka yerlerinin söyleve' ya böyle örtüleceğini hükme bağlayan açık ve net biraya kerime bulunmamaktadır. Eğer böyle bir ayet vardır dersek Kur’an-ı Kerim’de olmayan bir şeye var demiş oluruz ve ^ Kur’an’da var olan bir şeye yok demek kadar büyük bir günah olur. Biz böyle bir günaha girmeye niyetli değiliz. 

Nur Suresi 30-31 . ayetler ile Ahzap Suresi 59. ayetlerin ve Hz. Peygamber’in eşlerine özel ayetlerin anlamlarında nasıl saptırmalar yapıldığını daha önce açıklamış bulunuyoruz. 

- B - Kur’an-ı Kerim’de giyim-kuşamla ilgili bulunan beyanlar 

Kur’an-ı Kerim’de giyim-kuşamla ilgili mevcut olan beyanları şöyle özetleyebiliriz: 

Ayıp yerlerini kapatmak 

Nur Suresi 30-31 . ayetlerde erkek ve kadınların ayıp yerle- * rini, yani cinsel organlarını, ön ve arka ayıp yerlerini saklamaları, kapatmaları ve başkalarının ayıp yerlerine bakmamaları emredilmiştir. 

Araf Suresi 26-27 ve Taha Suresi 121 . ayetlerden de, şeytanın Hz. Adem ile eşinin ayıp yerlerinin açılmasına sebep olduğu ve sonuç olarak bütün insanların ayıp yerlerini kapatmaları gerektiği manası anlaşılmaktadır. 

Kısacası Kur’an-ı Kerim erkek ve kadınların ayıp yerlerini kapatmalımı emretmektedir. 

C - Kur’an-ı Kerim’de güzel giyime 

Kur’an-ı Kerim’de kadın ve erkeklerin güzel giyinmelerini işaret eden, hatta emreden ayet-i kerime vardır. 
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mescide giderken ziynetlerinizi alınız” (76) anlamın- 
[ H vette ziynet kelimesi hem takı, süs, hem de güzel, süs- 

$' a L mantini 


.elbise 


„ manasını ifade etmektedir. Mescidin hem ibadet ye- 
* herî1 de butun sosyal faaliyetlerin meydana geldiği yer ol- i Ljdak kate alınırsa, müslümanların, kadın ve erkek müslü- 
; Şiarın toplum içinde zıynetli, süslü elbiseler giyinmeleri ge- 
/ tfttğj açıkça anlaşılır. Bu konuda başka ayetlerde de işaretlerbulunduğu bilinmektedir. Kısacası, müslüman kadın ve er- 
< ekler pecmurde, perişan ve bayağı giyinmeyecek; güzel, terjvz ve zıynetli giyinecektir. 


D - Kur’an-ı Kerim’e göre hanımlar ahlaklı ve vakarlı olmalıdır 

Kuramı Kerim genel olarak kadın-erkek bütün müslümanlann ahlaklı, edepli ve terbiyeli olmalarını istemekte, her türlü ahlak dışı hareketleri, hayasızlığı ve bayağılığı yasaklamaktadır. 
Hz. Peygamberin eşleri ile ilgili ayetleri incelediğimiz zaman, Kur’an-ı Kerim’in özellikle kadınlar için ahlaklı ve vakarlı olmayı emrettiğni görmekteyiz. 

Bu ayetlerden çıkan öğüt ve ibretlere göre hanımlar, 

• Konuşmaları ciddi olmalı, cilveli ve sulu tavırlı olmamalı, 

- Teşhircilik, göstericilik gibi çirkin ve şımarık davranışlar- dan uzak durmalı, 

- Vakarlı, saygılı, saygıdeğer bir tavır içinde olmalı, günümüz ifadesiyle hanımefendi olmalı. 

Kısacası hanımlar toplum içinde, yabancılar yanında dişiliğini değil, kişiliğini, insanlığını ve hanımefendiliğini öne çıkarmalıdır. 

Dikkat edilirse burada hanımların ahlaklı ve vakarlı olmaları, namuslu ve şerefli olmaları gerektiği ifade ediliyor. Şöyle veya böyle giyinecekleri de ahlak ve vakar ölçüsüne bırakılıyor. 
Dolayısıyla tavırları ahlak dışı olan bir hanımın kıyafeti ne 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kadar kapalı olursa olsun bir anlam ifade etmez. Giyim ^ mından da çevresini rahatsız eden, teşhirci bir tavır sergıw bir hanımın da ahlaklı ve vakarlı olduğu söylenemez. 

E - Takva: Korunma ve manevi ahlak elbisesi 

Kur’an-ı Kerim de bir de takva -sakınma- korunma ve^ nevi ahlak elbisesinden sözedilmektedir. Asıl hayırlı olan bu ahlaki elbisedir. İnsanın manevi edep elbisesidir, korunma duygusudur. 

Kur'an-ı Kerim de bu inceliği ifade eden cok güzel bir ayeti kerime vardır: 

“Ey adem oğullan (ve kızları) size çirkin yerlerinizi (ön ve arka ayıp yerlerinizi) örtecek elbise ve süslenecek giysi iı> dirdik. Takva (korunma, güzel ahlak) elbise ise işte bu daha hayırlıdır. Bu, Allah ın ayetlerindendir. Umulur kİ onlar düşünürler.” ( 77 ) 

Ayet-i Kerime, cidden çok önemli mesajlar veriyor. Size diyor üç türlü elbise ihsan ettik: 

1 - Ayıp yerlerinizi, çirkin yerlerinizi örtecek normal elbiseler, 

2 - Ziynet anlamına manalandırılan tüy; yani süslenecek, giyinince güzelleşeceğiniz ziynetli elbiseler, 

3 - Güzel ahlak elbisesi, kötülükten sakınma elbisesi 
ise, işte bu en güzel, en hayırlı elbisedir. 

Takva elbisesi, yani sakınma ve güzel ahlak elbisesi, bir çeşit manevi elbisedir. İnsanın içindeki vakarlı, terbiyeli, namuslu ve de güzel ahlaklı olma hali ve duygusudur. Takva yüce Allah’ın yasaklarından, yani çirkin ve zararlı şeylerden sakınmak iradesidir. 

Görülüyor ki, Kur’an-ı Kerim erkek ve kadına maddi elbiselerle birlikte bir de manevi güzel ahlak elbisesi tavsig ediyor. Ve “işte bu daha hayırlıdır” diyor... 

Dikkat edilirse, ayet takva elbisesi yani manevi güzel 
3 hlak elbisesi için “iste bu daha hayırlıdır" ifadesiyle vurgu 
yapıyor, onun önemine işaret ediyor, yani önemli olan insanın içindeki vakar, ciddiyet ve güzel ahlak duygusudur demek istiyor. 

Ne acıdır ki. günümüzde de olduğu gibi ileriden beri bu konuda daha cok maddi elbise esas alınıyor, hatta saç kılları gözüktü mü gözükmedi mi, diye kavga ediyorlar. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim’in yalnız yukarıdaki ayetini düşünerek okumuş olsalar, bu kavgalardan vazgeçecek ve asıl olan hanımların ve erkeklerin vakarı, yani asaleti ve güzel ahlakı olduğunu kavrayacaklardır. 

Sonuç olarak müslüman hanımların güzel ve ziynetli giyim-kuşamlı olmaları ile birlikte bir de manevi güzel ahlak elbisesi giymeleri, iç dünyalarını vakar, edep ve asalet duygusu ile zenginleştirmeleri gereğinin altını çizmek isteriz. 

F - Giyim-kuşamda örfe -halkın kabulüneuymak ve münkerden -halkın nefretindensakınmak 

Müslüman hanımların ve erkeklerin giyim-kuşamlarında örfe, yani halkın tanıdığı, kabul ettiği adete uymaları ve münkerden. yani halkın kabul etmediği, nefret ettiği kılık-kıyafetten sakınmaları gerekir. Bu da İslam’ın emridir. Kur’an-ı Kerim’in buyruğudur. 

1 - Maruf ve Münker 

İslam literatüründe cok önemli bir kavram vardır. Maruf ve münker 

Maruf -örf- halkın tanıdığı, kabul edip benimsediği, güzel gördüğü şeylerdir. Buna adet de demek mümkündür. 
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Münker ise, halkın tanıyıp kabul etmediği, hatta nelret etb 1 
ğı şey demektir 

Diyanet İşleri eski Başkanı merhum Ömer Nasuhı Bilmen j örf ve adeti şöyle tarif eder: ' > 

“Örf: Akılların şahadetiyle iştihar edip, tab’an kabul edi. I len herhangi mustahsen şeydir. Bir tarafta cari, vâzi gayn muayyen olursa ‘örfü âm’ adını alır. Bir mahalle mahsus, bir | talfai muayyeneye ait bulunursa ‘örfü has’ adını alır’’ (78) « 

Yani örf: İnsanların aklı ile meşhur olup yayılan, insan tabiatı -doğası- tarafından kabul edilen, herhangi bir güzel sayılan şeydir Her tarafta yaygın ise ve kimin tarafından icad edildiği bilinmiyorsa buna genel örf denir. Belli bir bölgeye, özel belli gruplara ait ise, ona da özel örf denir. 

“Adet: Nefislerde müstakir, selim tabiatlerce makbul olan mütekerrir umurdan ibarettir, örf ile meteradif gibidir Adete teamül de denir" (79) 

Yani Adet: İnsan nefislerinde, ruhlarında yerleşmiş, tabiatı -yaradılışı- sağlıklı olan kimseler tarafından kabul edilen, tekrarlanan şeylerden ibarettir. Adet ile örf eş anlamlı gibidir. Adete teamül de denilir. 

Bu tariflerden açık olarak anlaşılıyor ki, örf ve adet insanlar tarafından icat (»dilen, benimsenen, kabul edilen ve güzel görülen şeylerdir Bir diğer ifade ile örf ve adetler Allah taralından [ vazedilen davranışlar değildir. Yani örf ve adetlerin çeşidi, şekli ve sınırı Allah tarafından tayin edilmemiş, bildirilmemiştir Öd 
ve adetler insanlar tarafından icat ve kabul edilmiş, doğru ve 1 
güzel görülüp benimsenmiş olan davranışlar, olaylar ve nesnelerdir 

Münker İse, örf-adetin zıddı olan davranışlar, olaylar ve nesnelerdir. Daha açık söylersek, münker -inkar edilen, benimsenmeyen- şeyler halk tarafından yadırganan, kabul edil* 


78) O N Bilmen. Hukuku istamıyye ve Islahnf-ı Hkhıye Kamusu İst 11)67. C 1 S »7 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^eyen. hos görülmeyen, çirkin ve kötü sayılan şeylerdir. 

Münker olan şeylerin de çeşitleri, cinsleri ve sınırları din tayfından tayın edilmemiştir, insanlar tarafından ortaya konulmuştur. 

Kısacası orfde -marufda- ve münkerde ölçü, halkın kabul etmesi veya etmemesidir. 

Maruf da, münker de, yani örf ve adetler de, kötü ve kabul görmeyen davranış ve nesneler de sabit değildir, zaman içinde değişirler, yeni örfler çıkar, birtakım örfler terk edilir : Bazı örfler yaygın olur, bazıları bir bölgeye, bir gu- 
[ ruba özel olur. Münker olan kötü ve çirkin kabul edilen şeyler de değişebilir. Bir kısmı terk edilebilir, yeni münkerler -çirkinlikler- çıkabilir, genel münkerler veya bir bölgeye, bir guruba özel münkerler de olabilir. 

2 - Kur’an-ı Kerim, örfü emrediyor, 
münkeri yasaklıyor 

İçinde şirk ve zulüm bulunmayan, İslam’ın temel esaslarına aykırı olmayan, insanlar tarafından oluşturulan, toplum tarafından benimsenen, güzel görülerek uygulanan örf ve adetleri. Kur’an-ı Kerim de aynen kabul ediyor ve onlara uyulmasını emrediyor. 

Yine insanlar tarafından ortaya konulan ve toplum tarafından benimsenmeyen, sevilmeyen, hoş karşılanmayan, nefret edilen kötü şeyleri de Kur’an-ı Kerim aynı biçimde yasaklıyor, insanların o gibi fena şeylerden sakınmasını istiyor. 

Açık ifadesiyle Kur’an-ı Kerim toplumsal kabulleri, sosyal normları, topluma mal olmuş şeyleri aynen kabul ediyor. Onları aynı zamanda birer dinî emir veya yasak haline getiriyor. 

İslam’ın fevkalade öneme sahip olan bu kuralı ile ilgili olan Kur an ı Kerim de 40 tane ayet-ı kerime bulunmaktadır. 

Bu ayetlerden bazılarının anlamı şöyle: 

"(Ya Muhammed) Af (yolunu) tut ve örfü (toplumun kabul 


331 


ettiği adet ve davranışları) emreyle ve camilerden y(j 2 ç 1 
(onlara aldırış etme)” < 80 ). ** 

“Sizden hayra davet eden, marufu (örfü, toplumunki ettiği örf ve adetleri) emir eden ve münkerden (toplumun J bul etmediği şeylerden) sakındıran bir topluluk bulunsa işte onlar kurtuluşa kavuşanlardır” (8i). 

“Siz insanlar için çıkarılmış yararlı bir topluluksun^ marufu (orf ve adeti) emredersiniz, münker (toplumun iq | 
bul etmediği kötü şeyler) den sakındırırsınız ve Allah'a^ 1 
nırsınız, eğer kitap ehli inanmış olsaydı, kendileri içj n ^ bette yararlı olurdu. Onlardan İnananlar vardır ama, ğunluğu fasıkdırlar (inanmıyorlar)” (82). 

Görülüyor ki, Kur’an-ı Kerim hiçbir kuşkuya yer bırakmaya- ^ cak biçimde örfü, marufu emrediyor ve münkeri yasak kılıyor ! 
Yine hiçbir şüpheye yer olmayacak biçimde biliniyor vekabul ediliyor ki, örf halkın oluşturduğu güzel adetler, halkın benim ı sediği ve uyguladığı şeylerdir. Münker ise, halkın kabul etme diği, nefret ettiği fena şeylerdir. j 

Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, sosyal normları, toplumsal kabulleri aynen kabul ediyor ve onları emrediyor, aynı biçimde top-Jumun nefret ettiği, hoşlanmadığı kötü şeyleri de yasaklıyor ; 

3 - Giyim-Kuşam örf-adet çerçevesinde 
değerlendirilmelidir 
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Yukarıdaki açıklamaların ışığında İslam'a göre gıyımkuşam konusunun aynı zamanda İslam’ın emri sayılan örf ve adetler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söylemek zorundayız. Çünkü giyim-kuşam bir yönüyle kişisel, diğeryönüyle toplumsal bir olgudur. Dolayısıyla giyim-kuşam bu# ölçüde toplumsal normlara yani öd ve adetlere bağlı bir olay- ; dır. öd ve adetler neyi gerektiriyorsa giyim-kuşam ona . 

8ü) Ara» Suresi 199 | 

81) Alı luuan Suresi 104 j 

82) Alt lı rvan Suresi MO 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i M enlenmem 

7 ten. Kur'an-ı Kerim’de giyim-kuşamla ilgili kesin ve ayrın- 

■İ^ırve yasakların bulunmayışı da bu hikmeti işaret etmekledir. Yanı gıyım-kuşamın toplumsal örf ve adetlere göre dünlenmesi gerektiğim göstermektedir. 

Buna göre, müslümanların giyim-kuşamları, aynı müslüman halkın benimsediği, kabul ettiği ve uyguladığı çerçevede olmalıdır. Müslüman bir milletin giyim-kuşam ile ilgili örf ve adetleri aynı zamanda Kuran-ı Kerim tarafından da kabul edilir ve ona uyulması emir buyurulur. 

"Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir” ve “Ümmetim sapıklık üzere toplanmaz” meallerindeki hadisler, pek meşhur olup aynı gerçeği vurgulamaktadırlar. 


Müslüman halkın benimsediği, güzel gördüğü, hoş gördüğü, uyguladığı şeyler Allah katında da güzeldir, meşru ve muteberdir. 

Müslümanların hoş görmediği, nefret ettiği, kötü gördüğü şeyler Allah katında da kötüdür, gayrı meşrudur ve yasaktır. Bu kurallar, giyim-kuşam için de, diğer konular için de geçerlidir. 

4 - Türk Milleti müslümandır 
Onun örf ve adetleri de Allah katında kutsaldır 

Giyim-kuşam tercihi de meşrudur, muhteremdir 

Yurt dışındakılerle birlikte 70 milyona yakın büyük bir kitle 
Oluşturan büyük Türk Milleti, bütün halinde müslümandır. 70 
milyona yakın Türk içinde, müslüman olmayanların sayısı dikkate alınmayacak kadar, hiç sayılacak kadar azdır. İnsanlar günahkar olabilir, bu onların dinden, İslam’dan çıkmalarını gerektirmez. 

Herkesi kafir, münafık ve dinsiz gören ve sadece kendi cemaatlerim, kendi parti mensuplarını müslüman sayan insanlar, 

333 


bizzat kendileri İslam’ın kutlu yolundan sapmışlardır. ^ „ manlara kafir diyenlerin kendileri İslam’ın dışına çıkmış^ ! 

Müslüman Türk Milleti tarafından ve diğer müslüman ler tarafından oluşturulan örf ve adetler, geçmişle veya ^ müzde Allah katında da kutsaldırlar. Yüce Allah, müslüman^ letierin tarihte veya zamanımızdaki örf ve adetlerim aynen ^ , ru görür, muhterem sayar ve onlara uyulmasını da emreder 

Aynı biçimde, müslüman milletlerin hoş görmediği, ^ saydığı, nefret ettiği şeyleri yüce Allah da hoş görme* sayar ve onları yasaklar. 

Giyim-kuşam konusunda da müslüman Türk milletinin fer- j cih ettiği tarzları onun bu meseledeki örf ve adetlerini oluşturmaktadır. Diğer örf ve adetleri nasıl meşru ise, giyim-kuşam konusundakiler de aynı biçimde meşrudur, muhteremdir, mübarektir... 

Yüce Allah’ın bütün müslümanlara tanıdığı hakkı, örf ve adet oluşturma ve onun meşru kabul edilmesi hakkını, Müslüman Türk milletinin elinden almaya kimsenin hakkı yoktur. 
Türk milletinden bu hakkı almaya kalkanlar Allah katında büyük bir zulüm işlemiş olurlar... 

Türk milletini gavur yerine koyup, sadece kendilerini miısluman sayanlar, yolunu şaşırmışlar, büyük müslüman milletimizin herşeyini suçlama konusu yapıyorlar, giyimini, gelenekten ni, kültürünü durmadan din dışı ilan ediyorlar... Burada bir din dışı durum varsa, o da o yolunu şaşırmışların sapık tavırlarıdır. 



Giyim üı lc ^ üre 

vraplar'da erkekler de başörtülü 

. p ^huninde sadece kadınlan» değil. eı keklerin de başörtüsü l/r adettir Bu adcım coğrafya \e ıklım şartlarından doğduğun- 
•* s ’ ^vokuır. k elde sıcak güneşin alımda. Anıp kadını da, Arap ‘ ;i cçdf Kanini şiddetli sıcağın etkisinden korumak için başını ört- 
^ Acundadır. Örfse adetlerin dm ile kaynaşması ve İslam’ın örfü ^iürak meşru görmesi nedeniyle. örl' olarak kullanılan başörtüsü gamanda dini bir nitelik de ka/anmış bulunmaktadır. 

' |ste Arap kültüründe erkeklerin de başörtüsü taktıklarına dair bazı ynekîer: 



Başörtülü ve sakallı iki Arap erkeği. Saçlarının bir teli bile gözükmüyor ve başörtüleri omuzlarından aşağı salınmış durumda. 

Evet, başörtüsü Araplarda sadece kadınlar için değil, erkekler için de gerekli. Çünkü temelde güneşin yakıcı sıcağına karşı korunma sözkonusudur. Ayet-i Kerim ’de de, “Allah size sıcaktan korunasınız diye elbise ihsan eyledi” buyuruluyor... 

Daha çok ifade edelim, başörtüsü saç kıllarını kutsallaştırmak, tabulaştırmak için değil, sıcağın yakıcı etkisinden korunmak içindir. 
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Yukarıdaki resimde Adalet Yılı açılışı törenlerine katılmak üzere Türkiye’ye gelen Suudi ArabistanlI dört hakim görülüyor. Dördünün de başında başörtüleri var. 

Araplar coğrafi iklim şartlarından ve güneşin yakıcı sıcağından korunma duygusundan doğan başörtülerini, örf haline getirmişdir. Ve İslam’ın da milletlerin zararsız örtlerini meşru görmesinden dolayı, Arap başörtüsü dinileşmiş örf halinde günümüze kadar gelmiştir. Kadın ve erkek her düzeydeki Arap bu örfe uymaktadır. Ancak bunu bir saç kılı saklamak veya başörtüsünü namus saymak inancıyla yapmamaktadırlar. 

Bizim de aşırı sıcaklardan, güneşin zararlı ışınlarından u’va dondurucu soğuklardan başımızı beynimizi korumak için birtakım başlıklar ve başörtüleri takmamız gayet tabiidir. Burada yalnış olan, başımızın örtülmesini, saç kıllarını saklamak iv' ın veya başörtüsü bezinin namus olduğu için başımıza aldığım^ kabul etmektir. 


A 



Başörtü' 

Suudi l*re tesettür! ü f bir telini b sav kılları örtüsü be/ için yapın ğinin ucr kendi kendine o/ 
Ara pların!» 
mİîlertcTîn 
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Libya Lideri Kaddafi 


Nermın ErbaKan 

Araplar'da başörtüsünün uluna bir de si\ ah \cya beyaz takke gi\ ildiği biliniyor. Yukarıda KaddatVde olduğu gibi. Bu adetin son zamanlarda bize de \ ansıdığını görüyoruz. 


Başörtülü ama, kılperest değil 

Suudi Prens El Valid başötiısü ile tam taettiirlü bir görünüm sergiliyor. Saçının bir telini bile göstermiyor. Ancak o bunu saç kıllarını saklamak için \eya başörtüsü bezine kutsal bir anlam yüklediği için yapmıyor. Sadece örfünün, geleneğinin gereğini yapıyor. İler milletin kendi şartlarından, kültüründen doğan kendine ö/gü giyim-kuşam örfleri \ ardır. 
Araplarınki ne kadar mübarek ise. diğer milletlerinki de o derece mübarektir. 


’Jf&r 




Prens El Vah i 
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Hüseyin'in oğulları 

Kral Hüseynin oğullan (Sodan sağa) Prens Kaşim, VetaM Prens Hamza, Prens Ali ve Prens Faysal, babalanma oenaze «ötarmck*. 


Hz. Peygamber’ in soyundan geldiği söylenen, Kral Hüseyin’in dört delikanlı oğlu, kravatlı olmalarına rağmen, başlarına Arap örtüne uygun olarak başörtüleri almış bulunuyorlar. Saçlarından bir telin bile gözükmesine izin vermiyorlar. 
Tabii bu gençler ve bütün Araplar başlarına başörtüsü takıyorlar ama, onlar bizdeki gibi ‘başörtüsü namusumuzdur’ deyip, bez parçasını kutsal laştırmıyorlar, kılperestlik yapmıyorlar. Saç kıllarını kutsallaştırıp da saklamak için takmıyorlar başörtüsünü. Bazen başörtülü, baz an da baş açık geziyorlar. 
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5 - Sonuç olarak müslüman Türk hanımının I 
giyim-kuşamı nasıl olmalı? \ 

Bütün bu açıklamalardan sonra günümüzde muslum# j Türk hanımlarının gıyım-kuşamlarının nasıl olması gerekte \ kısaca şöyle özetleyebiliriz: v s 

a - Islâm gıyim-kusamı güzel ahlaklı olmak ile birlikte, br j arada düşünmüştür. Erkek ve kadınlar öncelikle güzel ahlak- ■' lı, edepli, namuslu ve şerefli olmalıdırlar. 

Özellikle kadınlar vakarlı, yani ciddi, hanımefendi tavrı tem- de bulunmalıdırlar. Hanımlar yabancı erkeklerle, özellikle ahlaki yapısı şüpheli kimselerle konuşurken ciddi olmalı, cilveli ve sulu bir tavırla konuşmamalıdırlar. Hanımlar güzel giyinmeli. fakat cinsel teşhircilikten sakınmalı, dişiliğini değil, kişiliğim öne çıkarmalıdırlar. Müslüman hanımlar bayağı, sersen ve yaramaz adamlarla lafa dalmamak, onlardan uzak durmalıdırlar b - Hanımların ve erkeklerin giyim-kuşamları içinde bulunduğu müslüman milletin örf ve adetlerine uygun olmalı, toplumda nefretle karşılanan kimselerin -mesela fabişelenn ve sapıkların- giyimlerine benzemekten sakınmalıdırlar. 

c ■ Kadın ve erkeklerin giyim ve kuşamları güzel, asıl ve müzeyyen, süslü, alımlı olmalıdır. Mümkün olduğu kadar güzel giyinmelidirler. 

d - Müslüman hanım ve erkeklerin giyim-kuşamlarışukımselerı rahatsız etmemeli: 

di - Öncelikle gıyım-kuşam sahibini mutlu kılmalı, rahatsız etmemelidir. Dolayısıyla, kimseye zorla bir kıyafet giydirmek asla caiz olmaz. Kişi kıyafeti ile önce kendisi mutlu olmalıdır. 

d2 - Kişinin -erkek ve hanımın- giyim kuşamı ailesini rahatsız etmemeli, onları mutlu kılmalı. Bir hanımın veya erkeğin kı- , yafeti esmı, babasını, kardeşini veya evladını rahatsız ediyorsa o kıyafet meşru olmaz. Çünkü İslam’da aile kutsaldır, aile bağı cok önemlidir. Aile toplumun temelidir. Aileyi rahatsız eden, aileye huzursuzluk getiren ve belki de sonuçta aileyi yıkabilecek olumsuzluklara yol açabılen bir kılık-kıyafet dinen ; 


a sia meşru ( 

d3 * Hamı sini ve içindi ftıun normlc 
Kılık-kıyafet 

İşte bir n şartlar altım rudur, muh 

“Peki bı edeceğiz?’ 

Toplums adetler ve ve biçimler topluma d 


. aS ia meşru olamaz... 

i d3 - Hanım ve erkeğin giyim-kuşamı, komşularını, iş çevresini ve içinde bulunduğu toplumu rahatsız etmemelidir. Toplu- 
; mun normlarına, örf ve adetlerine yani genel ahlaka aykırı bir i kıiık-kıyafet dinî açıdan da gayrı meşrudur. 

işte bir müslüman hanımın veya erkeğin giyim-kuşamı bu şartlar altında gerçekleşiyorsa, o giyim-kuşam dinen de meş- 
; rudur, muhteremdir ve mübarektir. 

İ “Peki bu giyim-kuşamın şeklini ve sınırlarını nasıl tayin 

| edeceğiz?” diye bir soru sorulabilir. Cevabımız şöyle olacaktır: 

Toplumsal kurallar, sosyal normlar, yani yaşayan örf ve j adetler ve kişisel irademiz ile vicdanımız giyim-kuşamın sınır ve biçimlerini tayin edecektir. Bu da kişiden kişiye, toplumdan I topluma değişen bir özellik gösterecektir. 

I 


i 
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Giyinmenin dört hikmeti 

Yüce Allah'ın 99 güzel isimlerinden bir tanesi de ‘Hakim’dir, hikmet sahibi olmasıdır. Buna göre, Allah’ın bütün emir ve yasaklarının bir veya birçok hikmetleri yani sebepleri bulunmaktadır. Allah'ın hiçbir emir ve yasağı abes yani hikınetsiz, sebepsiz ve boş değildir. 
Kısaca ifade etmek gerekirse Allah’ın emirlerinde yarar, yasaklarında zarar vardır. 

Kur’an-ı Kerim ’de giyinme ile ilgili olarak dört hikmetin açık olarak bey an edildiğini görmekteyiz. 

1 - Ayıp ve çirkin yerin örtülmesi 

Nur Suresi 30. ayette olduğu gibi, tercin yani ön ve arka ayıp yerinin örtülmesi emrediliyor. 

Araf Suresi 26. ayette ise fere yerine kötü yer, çirkin yer ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla burada giyinmenin hikmeti çirkin ve kötü yerin örtülmesidir. 

Ayrıca bu ayette, en hayırlı elbisenin takva elbisesi olduğu, yani vicdandaki ahlak ve kalbdeki korunma duygusu elbisesi olduğu açıklanıyor. 

2 - Sıcaktan ve soğuktan korunmak 

Giyinmenin ikinci hikmeti ise insan vücudunun sıcak ve soğuğun zararından korunmasıdır. Bazen de düşmana karşı savaşılırken zırh giyilir, bunun da amaç ve hikmeti insan bedeninin korunmasıdır. 

Nahl Suresi 81. ayeti bu hikmeti açık biçimde beyan ediyor. Ayet şöyle: 

“Allah yaratttığı şeyden sizin için gölgeler yaptı, sizin için dağlarda sığınaklar -mağaralar* var eyledi, sizin için sizi sıcaktan koruyacak giysiler var eyledi, ve (savaşta) sıkıntıdan koruyacak elbise (zırh) var eyledi. İşte, Allah nimetini böylece tamamlıyor, olaki müslüman olup huzura eresiniz.” 

Görülüyor ki giyinmenin bir amacı ve hikmeti de; sıcağın \e soğuğun zararlarından bedeni korumaktır. 

3 - Tanınarak korunmak 

Giyinmenin hikmetlerinden birisi de toplumda tanınmak ve böylece tacizlerden korunmak. Ahzab Suresi’nin 59. ayeti şöyle: 

”Ey peygamber; eşlerine, kızlarına ve inananların hanımların» ısöyle; (ihtiyaçları için dışarı çıktıkları zaman) cilbaplannı (dış clbLwy 



Allah’a dua eyleyiniz. Çün size ganimet olur, evlatları 

Tam bir Yahudi düzmesiydi. 

4 - Etekler ne kadar uzun olacak? 

Aşağıda anlamlarını sunacağımız hadisler hem konumu? 
ilgilendirmesi açısından, hem de hadisler hakkında farklı ^ bilgi vermesi yönünden önemli özellikler taşımaktadır: 

Daha önce de açıkladığımız üzere, Hz. Peygamber zam a . ! 
nında o bölgede kumaş ve elbise azlığı vardı. Çünkü orad a pamuk yetişmiyordu, kumaş işleme de yok gibi idi. Deve ve koyun yününden veya keçi kılından yapılmış elbiseleri de sı- \ cakta giymek pek zordu. Kumaş ve elbiseler genellikle Sun- I 
ye’den geliyordu. Dolayısıyla da bir elbiseye sahip olmak pek 1 
kıymetli bir şeye sahip olmak sayılıyordu. O nedenle de bazı | şımarık kimseler kibirlenmek maksadıyla elbisesinin eteklerini yerde sürüyerek dolaşırlar ve böylece ne kadar zengin olduklarını göstermek isterlerdi. 

Bazı hadislerde kibirlenmek maksadıyla eteklerin yerde sürünmesi yasaklanmakta, o gibi kimselere lanet edilmektedir 

( 92 ). 

Bu tebsitten sonra şimdi aşağıdaki hadisleri ve tasvir edilen olayları izleyelim: 

a - Hanım etekleri bir arşın yerde sürünsün 

Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’dan 

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 

- “Her kim elbisesini kibirlenerek çekerse yani yerde sürürse- Allah ona kıyamette nazar etmez” 

Bunun üzerine Ümmü Seleme: 

- “Kadınlar eteklerini ne kadar salıversinler?” diye sordu 

Hz. Peygamber: 


kü savaştığınız zaman o rr) a] , da size esir olur” diyordu ha d * r 
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I . »gir karış salıversinler, yani bir karış yerde sürünsün” 

uyurdu. 

Ummu Seleme: 

. “O zaman hanımların ayakları açılır.” dedi. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber, 

“Öyleyse bir zira (bir arşın) salıversinler, daha fazla yapmasınlar -yani bir arşın yerde sürünsün-” buyurdular. (93) Zira, bir arşındır. Arşın normal bir insanın elinin orta parmağının ucundan dirseğine kadar olan uzunluk demektir. 

Şimdi biraz düşünelim; başka hadislerde eteklerin yerde sürünmesi yasaklanıyor, öyle yapanlara lanet ediliyor, ağır cezalar, Allah’ın o kimseye rahmet nazarı ile bakmayacağına dair haberler veriliyor, diğer bir hadisde, eteklerin yerde bir karış sürünmesi emrediliyor, itiraz üzerine bir arşın, aşağı yukarı yarım metre yerde sürünmesi ifade ediliyor. 

Burada bir çelişki vardır. Hadi diyelim ki, yerde sürünmesi yasaklanan erkek eteğidir, bir arşın yerde sürünmesi istenen kadın eteğidir. 

Bu durumda, göz önüne getirelim; hanım yürüyor, eteği yarım metre yerde sürünüyor... 

Bir defa yürüyemez, ayağına dolaşır. 

İkincisi bunun mantığı yoktur. Hele elbisenin pek az olduğu bir ülkede buna imkan da pek azdır. 

Görülüyor ki, hadis diye nakledilen ifadeler tutarsız, mantıksız, Hz. Peygamber'in yüce şahsiyetine ve hikmetli üstün görüşüne hic uymamaktadır. Güya hanımların uzun giyinmelerini telkin için uydurulmuş ama, aşırıya gidilerek, mantıksız duruma düşülmüştür. 


93 ) TıtıntZi 4 223 
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b - Hz. Peygamber’in eşlerinin etekleri bir arşın 

Aynı raviden gelen bir diğer hadisde Hz. Peygamber’in eş. 
lerinin eteklerinin birer zira -arşın- olduğu ifade ediliyor. 

Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’dan: 

“Şübhesız Hz. Peygamber’in eşleri için eteklerinin birer arşın olmasına müsaade edilmişti (yani yerde sürünen kıs minin birer arşın olmasına izin verilmişti). Onlar (Hz. Peygamberin eşleri) bize gelirlerdi, biz onların eteklerini kamışla ölçerdik, bir zira -arşın- gelirdi” ( 94 ) dedi. 

bl - Önce bir arşın olan kısmının neresi olduğunu tesbıt edelim. Sözkonusu olan bir arşın ayak ucundan aşağıya doğru uzanan, yani yerde sürünen kısmıdır. Bir diğer ifadeyfe, yerden yukarı olan kısım değildir. Eğer öyle dersek, o zaman Hz. 
Peygamber’in eşlerinin eteklerinin dizleri seviyesinde olduğu anlaşılır. Fakat, böyle anlamak yanlış olur. Çünkü sözkonusu olan ayakların gözükmemesidir, eteğin yerde sürünmesidir. 

Demek Hz. Peygamber’in eşlerinin etekleri bir arşın -yarım metre- yerde sürünürmüş, bunu da Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, Hz. Peygamber’in eşleri kendilerine geldiğinde kamışla ölçermiş?! 

b2 - Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’a izafe edilen bu hadis hakkında küçük bir soru soralım: 

Abdullah, Hz. Peygamber’in eşlerinin eteğini ölçtüğü o kamışı nereden almış? Hangi ırmak kenarından, hangi göl kıyısından koparmış acaba? Mekke’de, Medine’de, o bölgede kamış yetişiyor muymuş? Yoksa diyorum, bu kamış, Hz. Peygamberden yüzlerce yıl sonra, İslam Dicle, Fırat ve Amuder- ya gibi nehirlerin ve sulak yerlerin bulunduğu bölgelere yayıldıktan sonra o su kenarlarının birisinden mi koparılmış acaba? Galiba öyle... 

Görülüyor ki, yukarıdaki hadisler hem tek kişi rivayetidir, 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b - Hz. Peygamberin eşlerinin etekleri bir arşın 

Aynı raviden gelen bir diğer hadisde Hz. Peygamberin e$. 
lerinin eteklerinin birer zira -arşın* olduğu ifade ediliyor. 

Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’dan: 

“Şübhesiz Hz. Peygamberim eşleri için eteklerinin birer arşın olmasına müsaade edilmişti (yani yerde sürünen kıs minin birer arşın olmasına izin verilmişti). Oniar (Hz. Peygamber in eşleri) bize gelirlerdi, biz onların eteklerini kamışla I ölçerdik, bir zira -arşın- gelirdi” ( 94 ) dedi. 

bl - önce bir arşın olan kısmının neresi olduğunu tesbit edelim. Sözkonusu olan bir arşın ayak ucundan aşağıya doğru uzanan, yani yerde sürünen kısmıdır. Bir diğer ifadeyle, yerden yukarı olan kısım değildir. Eğer öyle dersek, o zaman Hz. j Peygamberin eşlerinin eteklerinin dizleri seviyesinde olduğu anlaşılır. Fakat, böyle anlamak yanlış olur. Çünkü sözkonusu olan ayakların gözükmemesidir, eteğin yerde sürünmesidir. j Demek Hz. Peygamberin eşlerinin etekleri bir arşın -yarım ı metre- yerde sürünürmüş, bunu da Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, Hz. Peygamberin eşleri kendilerine geldiğinde kamışla ' ölçermiş?! 

b 2 - Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’a izafe edilen bu hadis hakkında küçük bir soru soralım: 

Abdullah, Hz. Peygamberin eşlerinin eteğini ölçtüğü o kamışı nereden almış? Hangi ırmak kenarından, hangi göl kıyısından koparmış acaba? Mekke’de, Medine’de, o bölgede kamış yetişiyor muymuş? Yoksa diyorum, bu kamış, Hz. Peygamberden yüzlerce yıl sonra, İslam Dicle, Fırat ve Amuder- I ya gibi nehirlerin ve sulak yerlerin bulunduğu bölgelere yayıldıktan sonra o su kenarlarının birisinden mi koparılmış aca- > ba? Galiba öyle... 

Görülüyor ki, yukarıdaki hadisler hem tek kişi rivayetidir. 


A 
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I he m de anlamlan açısından mantıksız ve arızalı oldukların- dan, uyduruk oldukları iyice sırıtıyor. 

Yüce İslam dinini uydurma ve yalan hadislere dayandırmak, yalandan ve uydurmadan meded ummak, İslam’a yapılan en büyük kötülüklerden birisidir herhalde... 

Hanefi ülemasının tek kişi rivayeti olan hadisleri, dinî hükümlerin kaynağı olarak kabul etmemiş olmalarındaki doğruluğu bir defa daha görmüş oluyoruz... 

5 - Sonuç: Tesettürle ilgili 
mutevatır ve sahih hadis yoktur 

Hadisler ve Giyim-Kuşam başlığı altında yaptığımız açıklamaları kısaca özetlemek isteriz. 

a - Hz. Peygamber hayatında iken hadisleri yazdırmadı, yazanlara da yasak koydular. Dört halife devrinde de hadisler toplanmadı ve yazılmadı. 

b - Elimizdeki hadisler, Peygamberimizin vefatından ortalama 200 yıl sonra müslümanlar arasında dilden dile rivayet edilen kısa cümleler halinde toplanarak derlenmiştir. Hadislerin çok büyük bölümünün birer ikişer satır olması, uzun metinlerin unutulmuş olduğunu akla getiriyor. Dolayısıyla bu yarım, eksik ve çelişkili hadislerle dinî hüküm vermek mümkün değildir. 

c - Hadisler, çeşitli bölümlere ayrılmıştır 

cl • Mutevatır hadisler, yalan üzre birleşmesi mümkün olmayan bir topluluk tarafından rivayet edilen hadislerdir. Mutevatır hadisler hüküm ifade ederler. Mutevatır hadislerin sayısının 17 olduğunu söyleyenler de var, 70 kadar olduğunu ifade edenler de var. Bunlar da genelde ibadetlere ait hadislerdir. 

c2 - Haber-i vahid -tek kişi rivayeti- olan hadisler, bunların sayısı çoktur. Ancak bu hadislerin ilim değil, zan ifade ettiği, zan ile de hüküm sabit olmayacağı görüşü vardır. 

d - Zayıf ve uydurma hadisler, tek kişi rivayeti olduğu halde, rivayetlerde kopukluk olanlar, rivayet edenlerin güvenilen kimseler olmaması gibi durumlar bulunduğu zaman zayıf hadis olurlar. Rivayet zayıf ve manası sakıncalı, dinin esaslarına, Kur’an-ı Kerim’in ruhuna aykırı olan hadisler ise uydurma hadislerdir. Kitaplara geçmiş ve halk arasına yayılmış çok sayıda uydurma hadis mevcuttur. 

e - Hadislerde bugünkü tesettür yok 

Bugün tartışılan anlamda tesettür konusunda hüküm ifade eden mütevatır hadisler yoktur. Hüküm ifade etmeyen haber i vahid -tek kişi- rivayeti olan sahih hedislerde de tesettür konusu, hatta tesettür kelimesi bile yoktur. Zayıf ve uydurma hadislerde birtakım yaklaşık konular var ise de, Hz. Peygamber adına yalan uydurarak, dini içinden yıkarak İslâmî hüküm verilemez. İslam’da, Kur’an’da ve hadislerde var olan bir şeyi inkar etmek ne kadar günah ise, yok olan bir şeyi de var diye göstermek, din adına yalan söylemek de en az o kadar günahtır. 

f - Hadislerde edep ve ahlak var 

Evet, hadislerde erkekler ve kadınlar için şöyle giyinecek, saçlarını, kollarını şöyle veya böyle örtecek diye kesin bir hüküm yoktur ama, hadislerde edep, terbiye ve ahlak konusunda çok sayıda beyan vardır. Müslüman erkekler ve hanımlar edepli, terbiyeli ve ahlaklı olacaklardır. Önemli olan da budur, , edep ve ahlak güzelliğidir. j 



VIII - Fıkıh ve Giyim-Kuşam 

Aliislüman hanım cariyenin kıyafeti neyin ifadesidir? 


Bu bölümde İslam ve Giyim-Kuşam konusunu fıkıh açısından ele alacağız. 

Hemen ifade edelim ki, fıkıhda ortaya konulan görüşler, özellikle müslüman cariye hanımların kılık ve kıyafetleri ile ilgili beyanlar, bizim kitabın başından beri ortaya koyduğumuz gerçekleri teyit etmekte ve belgelemektedir. Bizim ifade ettiğimiz gerçeklerin özu, Kur an-ı Kerim de ve Peygamberimizin mutevatır ve sahih hadislerinde tesettürün kesin çizgilerle beyan edilmediği ve bu konunun örfe-adete bırakıldığı şeklindedir. Görelim: 

A - Fıkıh ve dinde yeri nedir? 

Sayın okuyucularımız takdir ederler ki, fıkıh konusunu geniş anlamda izah edebilmek için başlı başına bir kitap yazmak gerekir. Dolayısıyla biz burada, konu ile ilgili çok kısa bir özet yapmak zorundayız. 

1 - Fıkıh nedir? 

Fıkıh kelimesi Arapça sözlükte, anlamak, anlayış, anlama manalarını ifade eder. 

Terim olarak fıkıh, İslam alimlerinin dinin temel kaynaklarından anlayarak, yorumlayarak çıkardıkları veya doğrudan kendi düşünceleri olarak ortaya koydukları görüşlerdir. 

Fıkıha şeriat da denilir. 

Hz. Peygamber'ın vefatından yaklaşık 100 yıl sonra başlayan ve iki yüzyıl kadar devam eden ictihad döneminde İslam alimleri binlerce fıkhî görüş ortaya koymuşlardır. Yaklaşık hicri 3. asrın sonunda, içtihat yani dinin kaynaklarından hüküm 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çıkarma ve kişisel yorum yapma çalışmaları durmuş, önceki imamların görüşlerini tekrarlama adet haline gelmiştir. Böylece geçen zaman içinde önceki büyük imamların fıkıhî görüşleri ayrı ayrı mezhepler halinde biçimlenmiş ve böylece müslümanlar çeşitli mezheplere ayrılmışlardır. 

Mezhepler başlıca iki ana guruba bölünmüşlerdir: SünniJer ve Şiifer. Bunların her biri de kendi içinde birçok bölüme ayrılmıştır. Sünni mezheplerin sayısı 10 taneden fazladır. Ancak zaman içinde dörde inmiştir. Diğerlerinin izleyicileri tükenmiştir. 

Bugün İslam ülkelerinin büyük bir bölümünde Hanefi, Şafii, Maliki ve Hambeli mezheplerinden oluşan Sünni mezhebi, bir gurup İslam ülkesinde ise Şii-Caferi mezhebi yaşamaktadır. 

2 - Fıkhın dinde yeri nedir? 

Mezhep ve şeriat da diyebileceğimiz fıkhı görüşlerin dindeki yeri konusunda kısaca şöyle diyebiliriz; 

Fıkhı görüşler -mezhebi ve şer'i ictihadlar- ne İslam'ın aynısıdır, ne de gayrisidir. İslam’ın bizzat kendisidir, aynısıdır diyemeyiz. Çünkü İslam tektir, mezhepler ise çoktur. İslam'dan ayrı bir şey de diyemeyiz, çünkü onlar İslam kaynaklarından yorumlanarak çıkarılan ve İslam adına doğrudan yapılan yorumlardır, ictihadlardır. Dolayısıyla fıkhı görüşler, mezhepler ve şer’i icraatlar İslam’ın ne aynısıdır, ne de gayrisidir. 

Fıkhî görüşlerde büyük ölçüde, ictihad yapan insanın iradesi, bilgisi ve kültürü hakimdir. 

İctihadların asırlar içinde kesintisiz olarak devam etmesi ve yenilenmesi gerekirdi. Bu olmadı. O yüzden de ilk asırlardaki görüşler kemikleşti ve yeni şartlara cevap veremez hale geldiler. 

Müslümanlar bir mezhebi seçmek veya seçmemekte hürdürler. 

İhtilaflı meselelerde müslümanlar tercih hakkına sahiptirler, Yeni meseleler karşısında yeni yorumlar yapmak her zaman mümkündür ve yapılmalıdır. 
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1 B - Fıkıh’da giyim-kuşam (tesettürle) 
ilgili görüşler 

Dört mezhebin fıkıh -şeriat- kitaplarında, tesettürle ilgili olarakdort gurup insan hakkında farklı beyanlar bulunmaktadır: erkekler, kadınlar, cariyeler ve çocuklar Dört mezhebin bu guruplar hakkında görüşleri birçok farklılıklar gösterir Tabii temelde birçok yönden de benzerlik ve birlik ifade eder Daha önce açıkladığımız üzere avret kelimesi, temelde korkulan yer, utanılan yer anlamına gelmektedir. Fıkıh bilginleri avret kelimesini örtülmesi gereken yer anlamında kullanmaktadırlar. Tabii. bu da asıl anlam ile bağlantılıdır. Kadın veya erkeğin vücutlarının bazı yerleri korkulan yer, utanılan yer olarak kabul edildiği ıcin oraların örtülmesini gerekli görmektedirler. 

1 - Erkeklerin avreti -örtülmesi gereken yerleri- 

a - Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre müslüman erkeklerin, namazda ve namaz dışında örtmeleri farz olan avret yerleri, dizleri ile göbekleri arasıdır. Bir erkek diz ile göbek arasını örterek namaz kılabilir ve öyle gezip dolaşabilir. 

b - Maliki mezhebine göre müslüman bir erkek için örtülmesi farz olan avret yeri ön ve arka ayıp yerlerdir. Bu yerleri katı avret yeri olup, namazda ve namaz dışında örtülmesi şarttır. Bunun dışında, yani ayıp yeri dışındaki diz ve göbek arası yerleri hafif avret olup örtülürse iyi olur, örtülmezse namaza ve gezip dolaşmaya zarar vermez. 

2 - Kadınların namazda örtülmesi 
gereken avret yerleri 

a - Hanefi. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, müslüman hanımların namaz kılarken örtmeleri gereken avret yerleri, elleri ve yüzleri hariç bütün bedenleridir. Dolayısıyla bu üç mezhebe göre namazda elleri ve yüzleri dışında bütün bedenlerini örtmelidirler. 

b - Maliki mezhebine göre, hanımların namaz için avret yerleri katı -şiddetli- avret yeri, etrafı yani eller-kollar, baş, göğüs ve göğüs arkası olan sırtın dışında kalan bütün beden, yani diz ile göğüs arasıdır. Hafif avret yeri ise, göğüs, göğüsün arkası olan sırt, iki kol, boyun, baş ve dizden aşağı olan bacak ve ayaktır. 

Katı -şiddetli- avret yeri açık olan bir hanımın namazı batıl olur, sahih olmaz, fakat hafif avret yeri açık olarak namaz kılan bir hanımın namazı batıl olmaz, sahih olur. 

Dolayıyla, Maliki mezhebine göre bir hanım başı, boynu, göğsü ve dizden aşağı bacağı açık olarak namaz kılmış olsa, namazı caiz olur, sahih olur. Ancak bu, Maliki mezhebinin, kadınların başlarının, boyunlarının, göğüslerinin ve dizden aşağı bacaklarının açık olmasının helal olduğuna hükmettiği anlamına gelmez. O bölgeleri açılmasını aynen haram kabul eden Malikiler, namaz için öyle bir izin vermiş olmaktadırlar. 

3 - Hanımların namaz dışında örtünmeleri 
gereken avret yerleri 

Müslüman hanımların avret yerlerinin örtülmesi, ona bakan kimselere göre başlıca ikiye ayrılmaktadır. 

a - Mahremlere yani kendisi ile ebediyen evlenmesi caiz olmayan, nikahı düşmeyen yakın akrabalara göre örtünmesi gereken avret yerleri. 

b - Mahrem olmayan, kendisi ile evlenilmesi caiz olan, nikahı düşen yabancı erkeklere karşı örtülmesi gereken avret yerleri 

a - Mahremlere karşı örtülmesi gereken avret yerleri 

al - Hanefi ve Şafii mezhebine göre müslüman bir hanımın mahremlerine yani nikahı düşmeyen yakın akrabası, (babası, dedesi, oğlu, torunu, yeğeni, dayısı ve amcası gibi) erkeklere karşı örtülmesi gereken avret yeri diz ile göbeği arasıdır. Bir diğer ifadeyle hanım mahremlerine, ninikah düşmeyen yakın akrabalarına karşı, diz ile göbek arasını örter, diğer bütün bedenini açabilir. 

Hanefi ve Şafilere göre bir müslüman kadın bir müslüman kadına da aynı biçimde diz ve göbeği arasından başka bütün vücudunu gösterebilir. 

a2 - Maliki mezhebine göre, bir hanım mahremine, nikahı düşmeyen yakın akrabası erkeklere, ancak başını, boynunu, ıkı elini ve iki ayağını gösterebilir. Geri kalan bütün bedenin örtülmesi gerekir. 

a3 • Hanbeli mezhebine göre bir hanım; mahremi, nikahı düşmeyen yakın akrabası erkeklere, yalnız yüzünü, boynunu, başını, ellerini, dizden aşağı baldırını ve ayağını gösterebilir. 
Bunlardan başka başka bütün bedenini örtmesi gerekir. Hanbelilere göre müslüman bir hanım, müslüman veya gayrı muslüm diğer hanımlar yanında sadece diz ile göbeği arasını örter, diğer bütün bedenini açabilir. 

b - Hanımların yabancı erkeklerin yanında örtmeleri gereken avret yerleri 

Müslüman hanımların yabancı, yani nikahı düşen, onunla evlenilmesi caiz olan erkekler dışında vücutlarının hangi kısımlarını örteceklerine dair mezheplerin görüşleri şöyle: 

bl - Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre, müslüman bir kadının, nikahı düşen, mahrem olmayan erkekler yanında yüzleri ve elleri dışında bütün bedeninin örtülmesi gerekir. Fitne yoksa, ellerine ve yüzüne bakılabilir. Fitne varsa, eller ve yüz de örtülür. 

Gayrı müslüm kadınlar yanında da aynı biçimde eller ve yüz hariç bütün bedenin örtülmesi lazımgelir. 

b2 - Şafiiler yabancı erkeklere karşı eller ve yüz dahil bütün bedenin avret olduğunu, örtülmesi gerektiğini ifade ediyor. 
Ancak Şafiiler müslüman bir hanımın ellerinin ve yüzünün gayrı müslüm kadınlara karşı avret olmadığını, gösterilebileceğim söylüyorlar. 
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4 - Erkeklerin namaz dışında örtmeleri 
gereken avret yerleri 

a - Hanefi ve Hanbeli mezhebine göre namazın dışında erkeklerin örtmeleri gereken avret yerleri dizleri ile göbek arasıdır. Bunun dışında kalan bedeni açık olabilir, ona kadın ve erkek herkes bakabilir, helaldir. 

b - Maliki ve Şafii mezheplerine göre, namaz dışında, erkeklerin bedenlerinin açık olması konusu, ona bakanlara göre değişir. Mahremlerine göre diz ile göbek arasının örtülmesi yeterlidir. Ama yabancı, yani nikahı düşen hanımlara göre erkeğin bütün bedeni avrettir, örtülmesi gerekir. 
Ancak Malikiler erkeğin yüzünü, başını, ellerini ve ayaklarını istisna etmişlerdir, dolayısıyla kadın, nikahı düşen bir erkeğin, lezzet almak tehlikesinden emin olduğu zaman yüzüne, başına, ellerine ve ayaklarına bakabilir, helaldir. 

5 - Müslüman cariye hanımların örtülmesi 
gereken avret yerleri 

a - Cariye hakkında kısa bilgi 

İslam Fıkhına göre, bizzat savaş esiri olan kadınlara cariye denir. Kendisi savaş esiri olmayıp da, ataları savaş esiri olan kadınlar da, “koyunun yavrusu koyun olur” kıyası ile aynen cariye olurlar. Cariyeier mal hükmündedir, para ile satılırlar, sahibi cariyesi ile nikahsız olarak cinsel ilişkide bulunabilir. Bir cariye hanım müslüman olmakla cariyelikten çıkmaz. 

Cariye azat edilmekle hür olur. Efendisinden -sahibindençocuğu olan cariye satılmaz. 

b - Müslüman cariye hanımın örtülmesi gereken avret yeri 

Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre müslüman cariye hanımın avret yeri, yani örtülmesi gereken yeri, diz ile göbek arası olan kısmıdır. Bir diğer ifadeyle müslüman bir cariye hanım diz ile göbek arasını kapatarak, diğer bütün bedenini açarak namaz kılabilir ve caddelerde dolaşabilir, he* 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laldır, günah değildir. 

M . Maliki mezhebine göre müslüman cariye hanım, namaz kılarken, sadece ön ve arka ayıp yerlerini ve bir de arka iki kalça etlerini örter ise yeterli olur, o durumda namazı sahih olur, batıl olmaz. 

Daha acık bir ifade ile, müslüman bir cariye hanım, önünü yani cinsel organını ve arka ayıp yerini ve bir de arka iki kalça etlerim örttüğü takdirde, yani kalçasını örtecek bir mayo giydiği takdirde diğer bütün bedeni açık olarak namazını kılabilir ve o namaz sahih olur. Fakat Maliki mezhebinin bu mayo izni sadece namaz içindir. Namazın dışında, müslüman cariye hanımın caddede, sokakta gezerken diz ile göbek arasını kapatması gerekir. 

6 - Çocukların örtülmesi gereken avret yerleri 
a - Hanelilere göre: 

Dört yaşı ve aşağı çocukların avret yerleri yoktur Bunların bedenlerine bakmak ve dokunmak caizdir. Sonra bu çocuklar, şehvet hissedecek noktaya gelinceye kadar yalnız ön ve arka ayıp yerleri örtülmesi gereken avret yerleridir. Bu çocuklar şehvet hissi sınırına geldikleri zaman normal insan gibi olurlar. 


b • Şafii mezhebine göre: 

Cinsel konulardan anlamayacak kadar küçük olan erkek çocuğu, eğer o çocuk avret yerlerini gördüğü zaman iyice anlatabilecek durumda ise, o mahremler -nikahı düşmeyenlerhükmündedir. Eğer şehvetle anlatabiliyorsa, o zaman o, ergin insan hükmündedir. Eğer güzelce anlatamıyorsa, onun avreti yok hükmündedir. Ancak onun ön ve arka ayıp yerine bakmak haramdır, terbiyesi hariç. 

Eğer cinsiyetten, cinsellikten anlamayacak durumda ise, bir kız cocuğu ve normal insanın iştahını çekecek durumda ise onun avret yeri aynen ergin bir kadının avret yeri gibidir. İş- 



tah çekecek durumda değilse, onun avret yeri yok sayılır. An i 

cak onun tercine bakmak haramdır, sadece terbiyesi gereni olursa bakılabilir. a 

Cinsel konuları anlamaya başlayan erkek ve kız çocuğunun avreti aynen ergin insanların avret yerleri gibidir, örtülmesi gerekir. Cinselliği anlasın veya anlamasın kız olsun, erkek olsun çocukların avreti namazda normal insanlar gibidir. 

c - Hanbelilere göre: 

Yedi yaşına gelmeyen çocuğun avreti yoktur. Onun bütün bedenine bakmak ve dokunmak caizdir. Yedi yaşından büyük dokuz yaşından küçük olan çocuk erkek ise, mahremleri yani nikahı düşmeyenleri için sadece ön ve arka ayıp yeri avrettir, örtülmesi gerekir. Yabancılara -nikahı düşenlere- ise yüz, baş, boyun, dirseklere kadar eller ve dize kadar ayaklar hariç bütün bedeni avrettir, örtülmesi gerekir. 

d - Malikilere göre: 

8 yaşı ve aşağısı erkek çocuğunun avreti yoktur, örtünme 
gerekmez. Böylesi bir erkek çocuğunun bedeninin tamamına kadınlar bakabilir, öldüğü zaman onu kadınlar yıkıyabilir. 9-12 yaş arasındaki erkek çocuğunun bütün vücuduna bakılabilir, fakat kadının onu yıkaması caiz olmaz. Yaşı 13 ve yukarısı olan erkek çocuğunun avreti ise, normal erkek gibidir. 

İki yaş sekiz aylık olan kız çocuğunun avreti yoktur, örtmek gerekmez. 3 ile 4 yaşındaki kız çocuğunun bakmak açısından avreti yoktur. Bütün bedenine bakılabilir. Dokunma açısından ise 3 ile 4 yaşındaki çocuk aynen kadın gibidir, onu erkek yı* kayamaz. 

İştah çeken kız çocuğu ise, 6 yaşındaki gibi, bu çocuk normal kadın gibidir. Erkeğin bu 6 yaşındaki avretine bakması caiz değildir, onu yıkayamaz. 

Erkek çocuğun namazda avreti, yalnız ön ve arka ayıp yeridir. Kız çocuğunun ise, namazda avret yeri, diz ile göbek arasıdır. Ancak velisi normal kadınlar gibi örtünmesini emreder. 
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Tesettürle ilgili buraya kadar aktardığımız fıhkî bilgileri Cezeri’nin meşhur Arapça Mezahib-i Erbea (Dört Mezhep) adlı kitabından özetledik (95). 

7 - Fıkıhda tesettürle ilgili ilginç beyanlar 

Araştırmalarımız sırasında özellikle fıkıh kitaplarında tesettürle ilgili oldukça ilginç beyanlara da rastlamış bulunuyoruz. 
Bu ilgine beyanların bazısını fazlaca bir yorum yapmadan sıralamak istiyoruz: 

a * "Bakılması haram olan uzva şehvetsiz de olsa dokunulması haramdır” (96). 

b * “Oğlan çocuğu erkekler yaşma ulaştığı zaman ve parlak -sakalsız ve güzel- değilse, onun hükmü erkekler gibidir. Eğer parlak ise -yakışıklı ve güzel ise- onun hükmü kadınlar gibidir. O oğlan başından ayağına kadar (örtülmesi gereken) avrettir. Ona şehvetle bakmak h aram olur” (97). 

c - İmam-ı Malik ve İmam Ahmet bin Hanbel’e göre, erkeğin sadece ön ve arka ayıp yeri avrettir, örtülmesi gerekir (98). 

(Bir önceki beyanla karşılaştıralım...) 

d - Hanefilere göre: “Kadının başının üzerindeki saç avrettir, örtülmesi gerekir. Ama başından aşağıya uzayan (belikler veya beliksiz saçlar) baş hükmünde değildir, avret olmaz, örtülmesi gerekmez” (99). 

e - “Kadın ve erkeğin avret (örtülmesi gereken) yerine bakmak haramdır. Sözkonusu avret yeri beden iie bitişik olması ile bedenden ayrılması eşittir. Bakılması aynen ha- 


95> Abdurrahman el Cezerı. Kıtab et Fıkıh Ala el Mezahıb-ıl Erbea. Tarihsiz. Islıkamet Matbaası. 
Kah«e. C1 S 188 194 

96) El Cezerı C 1 S 193 

97) Ibnı Ahidir i Arapça. 1984 ıst C 6. S 365 

98) Damat Arapça Mecmu I Erıhur fı Multekal ebhur Dersaadel. tarihsiz. C 1, S 81 

99) A q e 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ramdır. Mesela, bir kadının saçı kesilse veya bir erkeğin hayalarındaki kıllar kesilse veya bir kadının kolu veya bacağı koparılsa, bütün bunlara bakmak haram olur. Yani sayılan şeyler bededen ayrılsa da onlara bakmak haram olur” (ioo). 

f - “İmam Ebu Hanife hazretlerinden hür kadının kollarının dahi avret olmadığı -örtülmesi gerekmediği- rivayet edilmiştir” (ioi). 

g - “Kadının sesi avret değildir. Çünkü Hz. Peygamberin eşleri sahabelerle konuştular, onlardan dinin hükümlerini öğreniyorlardı. 

Ancak, fitneden korkulursa, kadının sesinin dinlenmesi haram olur. İsterse Kur’an okuması olsun” ( 102 ). 

h - “İslam’dan önce kadınlar kabeyi tamamen çıplak olarak tavaf ederlerdi. İslam döneminde bu yasaklandı” ( 103 ). 

ı - “Bir kadın, Hz. Peygamber’e bir sütrenin ardından bir kitap uzattı. Hz. Peygamber kadının elini tuttu. ‘Bilmiyorum, bu kadın eli midir, erkek eli midir?’ dedi. Kadın, ‘hanım elidir elbette’ dedi. Hz. Peygamber ‘eğer sen kadın olsaydın, tırnaklarını kına ile değiştirirdin (kına yakardın)’ dedi” (104). 

i - “Rivayet edildi ki, Hz. Peygamber Hz. Fatıma’ya bir erkek köle getirdi ve ona hibe etti, bağışladı. O anda Hz. 
Fatıma’nın üzerinde bir elbise vardı ki, başını örttüğü zaman ayakları açıkta kalıyor, ayaklarını örttüğü zaman başı açıkta kalıyordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: ‘Bırak, sana bir sakıncası yoktur. O senin baban ve kölendir’” (105). 

100) El Cezerı. C I. S 192 ve Ibnı Abıdın. C 1. S. 408 

101) M Zihni. Nimet ut İslam. 1957. İsi. 2. kitap. S.62 

102) ElCezefi. C.1.S 193 

103) Seyyin Sabık. Fıkhııssünne. C.5. S. 155-6. Mısır 1954 

104) Ebu OaviKİ. C 4. S 77 

105) Kadı Beydavı Tefsiri. Nııı Suresi. Tarihsiz. Mısır 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j - ibni Abbas’dan: 

“Kadının birisi biat etmek -Peygambere itaat edeceğine dair söz vermek- için Rasulullah’ın yanına geldi. Gözünde sürme yoktu ve kına yakınmamıştı. Allah’ın Rasulü, kadın sürmelenip kınalanıncaya kadar biatim kabul etmedi” ( 106 ). 

k - Zahidi’den naklolunduğuna göre: 

“Bir kimse bir başkasının avret yerine kendi izni ile bakarsa günahkar olmaz” (107) 

Buna göre, avret yerlerini kendileri açarak gezen kimselere bakanlar, günahkar olmazlar. Çünkü o açık gezen kişiler (kadın veya erkek) kendi avret yerlerine bakılmasına izin vermiş olmaktadırlar. 

C - Fıkıhdaki Tesettürlü İlgili Görüşler 
Üzerine Değerlendirme 

Yukarıda sünnî dört mezhebin tesettürle ilgili görüşlerini sunmuş bulunuyoruz. Şii mezhebinin bu konudaki görüşleri de genel olarak sünnilerle aynı çizgidedir. Ayrıntılara ait küçük farklılıklar bulunmaktadır. 

“Fıkıh ve Giyim-kuşam" bölümünün başında fıkıh ve dindeki yeri konusunda, her ne kadar genel bilgi vermiş isek de, fıkhın tesettürle ilgili yukarıdaki görüşlerini sunduktan sonra bu görüşler üzerine kısa da olsa bir değerlendirme yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. 

1 - Ayet ve hadis değil, fıkıhcıların yorumu 

Öncelikle belirtelim ki, tesettürle ilgili yukarıdaki görüşler ayet ve hadis mealleri -anlamlan- değil, fıkıhcıların yaptıkları yorumlar -ictihadlar-dır. Kısacası mezheplerin görüşleridir. 


1 06) M Nas*uddm el Elbanı Hicap, ler Akıl Nun. İst . 1976. S 28 

107) »bm AtMtlm C 6 S 365 (Arapça) 
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2 - İhtilaf dinde değil, yorumlarda 

Tesettürle ilgili görüşler incelendiği zaman mezheplerin anlayışlarında ihtilaflar bulunduğu görülmektedir. Hemen ifade edelim ki, ihtilaf dinde değil, fıkıhcıların yorumlarındadır. 

Bu ihtilaflar konunun din nazarında iddia edildiği gibi açık, net ve kesin olmadığından ileri gelmektedir. Yani bu konu insanların anlayış ve değerlendirilmesine bırakılmıştır. Bir diğer ifadeyle eğer onların her birinin dediği kesin dinin emri olsaydı, diğerinin ona itiraz etmemesi gerekirdi. 

3 - Dini yorum sadece sahibini bağlar 

Dinî konularda özel yöntemine uyularak yorumlar yapmak her zaman mümkündür. Ancak bir dinî yorum yalnız o yorumu yapanı bağlar. Başka kimseler isterlerse o yoruma uyarlar, isterlerse uymazlar Hiç kimse, benim görüşüm en doğrusudur, herkes ona uymak zorundadır diyemez ve hiç bir mezhep imamı da öyle bir şey söylememiştir. 

Dolayısıyla yukarıdaki tesetur ile ilgili görüşler karşısında da herkes uyup uymamak konusunda hürdür. 

Fıkıhcıların yorumlarının ihtilaflı olması ve müslümanların o yorumlara uyup uymamakta serbest bulunması, İslam'daki fikir özgürlünün bir belgesi olarak görülmelidir. 

4 - Müslüman cariye hanımın kıyafeti 

neyi ifade ediyor? 

Dört mezhebin tamamına göre, müsluman cariye hanımların kıyafetleri son derece dekolte -açık- biçimde tesbit edilmiştir 

Müslüman bir cariye hanım yalnız diz ile göbek arasını kapattığı zaman, o kıyafetle namaz kılabiliyor, cadde ve çarşılar- da öyle gezebiliyor ve de hiç günah işlemiş olmuyor. Bu cariye hanımın yaşı da hiç sözkonusu değildir. Her yaşta olabilir. 

Mezheplerin bu görüşü, diğer bir ifadeyle şeriatın bu görüşü neyi ifade ediyor? Bize göre öncelikle ve de özellikle bir 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$ey ifade ediyor: 

Müslüman cariye hanımların dekolte -açık- kıyafeti, İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’de ve mütevâtır hadislerde, kadın ve erkeklerin cinsel organları, ön ve arka ayıp yerleri dışında, bedenlerinin herhangi bir yerlerini şöyle veya böyle örtülmesine dair acık ve kesin bir hüküm bulunmadığını ifade ediyor. Eğer öyle bir kesin ve açık emir bulunmuş olsaydı, mezhep imamlarının hepsinin birden o dinî emre karşı çıkmaları düşünülemezdi. Bizim yaptığımız araştırma ve inceleme de aynı gerçeği ortaya koymaktadır. 

5 - Giyim-kuşamda örfün de esas olduğu ve 
örfün de Allah’ın emri bulunduğu 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, örtünme ve giyim-kuşamia ilgili İslam’ın iki türlü emri bulunmaktadır: Birincisi bilinen ön ve arka ayıp yerlerin örtülmesidir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de acık ve kesin ayet-i kerime vardır. İkincisi ise, örf ve adete göre gıyım-kuşamdır. Örf müslüman halkın benimseyip kabul ettiği giyim-kuşam dahil her türlü davranış biçimidir. Bu da bölgeye, ülkeye ve zamana göre değişim gösterir. 

Burada önemle altını çizmek istediğimiz husus, örf ve adetin bizzat Kur’an-ı Kerim tarafından emredilmiş olduğudur. 

İşte mezhep imamlarının da aynı esasa uyduklarını görmekteyiz. O dönemdeki Arap toplumunda cariye hanımların kıyafeti öylesine dekolte -açık- biçimde örf olarak kabul edilmiş iken, hür hanımların kıyafetleri ise aşırı biçimde kapalı olması örf sayılmıştır. Mezhep imamları da bu örfe göre ictihadlarını yapmış, görüşlerini açıklamışlardır. 

Bir defa daha dikkat çekmek isteriz ki, İslam’a göre örf -maruf- temelde insanlar tarafından icad edilmiş olmasına rağmen. aynı zamanda Allah’ın emri olarak görülmektedir. 
Kur’an-ı Kerim müslümanların her konuda olduğu gibi, giyim- kuşam konusunda da örfe uymalarını emretmektedir. 

Dolayısıyla her müslüman toplum kendi örfüne göre giyimkuşamım düzenlemek yetkisine sahip bulunmaktadır. 
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Müslüman bir toplumun ortaya koyduğu örf ve adetlerin, yani sosyal kabullerin, aynı zamanda Allah’ın emri sayılabılmesi için o örfün içinde şirk, zulüm, çirkinlik ve İslam’ın açık olarak, kesin olarak yasakladığı bir haramın bulunmaması gerekir. 

örf İslam’ın toplumlar için tanıdığı çok büyük bir yetki ve imkandır. Toplumun benimsediği çeşitli kurallar, güzel gelenekler, kültürler ve davranış kalıpları, sosyal ilişki çeşitleri genelde örf olarak değerlendirilebilir. Maslümanların giyım-kuşamları da kendi örflerine uygun olmalıdır. 

Örfün (marufun) zaddı münkerdir. Münker de toplumun kabul etmediği, hoş görmediği, çirkin ve kötü saydığı şeylerdir. 
Örf, maruf Allah’ın emri sayıldığı gibi, münker de Allah'ın yasakladığı sayılmaktadır. 

Müslümanların her davranışı gibi giyim-kuşamı da münker olmamalı, yani toplumun yadırgadığı, milletin çirkin gördüğü, kötü gördüğü biçimde bulunmamalıdır. Çünkü müslüman toplumun kabulleri Allah’ın emri sayıldığı gibi, müslüman toplumun çirkin ve kötü gördüğü şeyler de Allah'ın yasakları olarak kabul edilmektedir. 
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SONUÇ 


“İslam ve Giyim-Kuşam ve Başörtüsü Sorununa Dinî Çözüm” konusunu kısa bir özet sonuçla noktalamak istiyoruz. 


★ Başörtüsü dinî ve milli kültürümüzün içinde, yani örfümüzün içinde yer alır. Biz müslüman Türklerin başörtüsüne ve millî giysilerimize karşı olması düşünülemez. 

Ancak biz, başörtüsünün veya bir başka giyim biçiminin devlet ve düzen düşmanlığının simgesi ve devletle çatışma aracı haline getirilmesine karşıyız. Dinî ve millî konuları devlet ve rejim düşmanlığının aracı yapmak öncelikle o dinî ve millî konulara zarar verir. 

★ Hiçbir dinî emir müslümanlar arasında fitne ve fesat sebebi olamaz. Bütün dinî emirler müslümanlar arasında kardeşliğe, güzelliğe, hayır ve iyiliğe vesile olurlar, öyle olmalıdırlar. 
Eğer dinî emir denilen bir şey müslümanlar arasına fitne ve fesat sokulmasına sebep oluyorsa, orada mutlaka bir yanlışlık vardır, saptırma vardır veya bir dinî istismar vardır demektir. 

★ Müslümanlıkta devlete itaat temel esaslardandır. Ulülemre yani devlete itaat Allah’ın emridir. Devlete isyan eden Hz. 
Peygamber’e ve Yüce Allah’a isyan etmiş olur. Devlete isyan edilerek dinî emir yerine getirilemez. Çünkü bir dinî emir için devlete isyan edilirse, anarşi doğar, bu durumda yüzlerce dinî emir ayak altında kalır, müslümanların can ve mal emniyeti, din ve düzen güvenliği sarsılır, hatta yıkılabilir. Dolayısıyla devlete itaat esasdır Eğer ortada bir yanlışlık veya haksızlık var ise, başkaldırma ile değil, meşru yollarla düzeltme yoluna gidilir. 
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★ Müslümanlıkta kılperestlik yoktur. Kadın veya erkeklerin saç veya sakal kılları ne özel olarak mübarektir, ne de melundur. Saç kılları ne mübarektir diye saklanır, ne de melundur diye gizlenir. Sac ve sakal kıllarını bir tabu olarak görmek İslam ile asla bağdaşamaz. Saç ve sakal kıllarını bir tutku, psikolojik bir rahatsızlık haline getirmek, İslam’ın özünden uzaklaşıp şekilperestliğe yönelmek demek olur. 

Hz. Peygamberimizin de sakalı vardı, düşmanı Ebucehıl’in de sakalı vardı. Birtakım müslüman bayanlar da saçlarını örtüyor, hıristiyan rahibe bayanlar da saçlarını örtüyor. Bütün bunlar görüntü ve şekillerdir, birbirine benzeyebilir ve fazla bir mana ifade etmezler. Asıl olan iman, ahlakî yaşantıların Allah’ın rızasına uygun olmasıdır. 

★ İslam’a göre müslüman erkekler, temiz, güzel, çevresini rahatsız etmeyen, şımarıklıktan uzak, ağırbaşlı, beyefendi tavrı ifade eden giyim-kuşam biçimlerini tercih etmelidirler. 

★ İslam’a göre müslüman bayanlar, temiz, güzel, hanımefendi tavrı sergileyen, çevresini rahatsız etmeyen, toplum tarafından yadırganmayan, teşhircilikten uzak, dişiliğinden çok kişiliğini, üstün şahsiyetini öne çıkaran ve kendisini saygın bir görünüme kavuşturan giyim-kuşam biçimlerini seçmelidirler. 

Tanrı teafa hazretleri, hepimizi iyilik, güzellik ve doğruluk üzere yürüyen ve rızasından ayrılmayan kullarından eylesin. 
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Kaynaklarla ilgili açıklama 

Elinizdeki “İslam ve Giyim-Kuşam” kitabı, 30 yılı aşkın bir süreden beri özel dosyada toplanan bilgi, belge, kişisel notlar ve ilgili kaynakların incelenme ve değerlendirilmesi ile yazılmıştır. O nedenle kitabın sonuna sayfalar dolusu kaynakça konulma yoluna gidilmemiştir. 

Aslında “bu kitabın hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar aşağıya çıkarılmıştır” deyip, kütüphanemizde- ki yüzlerce kitabı usulüne göre sıralamak pek zor değildi. 

Ancak biz bunu uygun görmedik. Sadece ilgili sayfaların altına alıntı kaynaklarını yazdık. 

Bununla beraber yararlandığımız kaynaklar hakkında kısa ve genel bir açıklama yapmakta fayda görüyoruz. 

Elinizdeki kitabın hazırlanmasında, aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır: 

t - Kur’an-ı Kerim, 

2 - Türkçe ve Arapça birçok tefsir; 

3 - Kutub-ü sitte denilen ve her biri 4-5 ciltten 
oluşan Buharı, Müslüm, Tirmizi, Nesai, Ebudavud, İbni Maceh adını taşıyan altı büyük sahih hadis kitabı, ayrıca bunların dışında kalan muvatta gibi diğer hadis kitapları, 

4 • Bütün mezheplere ait belli başlı fıkıh kitapları, 

5 - Çeşitli inceleme eserleri, 

6 - Dergiler, gazeteler, belgeler... 
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Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın baskısı mevcut olan diğer kitapları: 


1- Gerçek İslam. Gülervüzlü İslam 

Dinimizin kolaylıkları ve mutluluk veren hükümleri... İlginç sorular, rahatlatıcı cevaplar... 416 sayfa 

2 - İslam’a Göre Milliyetçilik 

Milli kültürün, milliyetçiliğin, İslam açısından incelenmesi, 416 sayfa 

3 - İslam ve Siyasi Düzen 

Hilafet ve saltanata karşı cumhuriyet ve demokrasinin İslam açısından savunması, 240 sayfa 

4 - Allah’ın Varlığına Belgeler 

Manevi imanımızın, maddi belgeleri, 96 sayfa 

5 ■ Türklük Kanımız. İslam Canımız 

Biz Müslümanlıkla sorumluyuz, Araplaşmakla değil, 303 sayfa. 






PROF. DR. ZEKERIYA BEYAZIN KİTAPLARI 



güleryülü İslam 

Asık suratlı ve azarlayan bir Islâm anlayışına karşı, 

İslâm'ın sempatik ve güleryüzünü, sevgi, şefkat ve hoşgörü yönünü ayetlerle anıklayan, peygamberimizin kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin buyruğuna uygun olarak dinimizi sevdiren kitap. 


İSLAM KOLAY DİN 
Dinimizi zorlaştıra zorlaştıra bir işkenceye dönüştüren zihniyete karşı İslâm'ın kolaylıklarını ve sadeliğini açıklayan kutsal kitabımız 
Kur'an-ı Kerim'in 
" Allah sizin için kolaylık isten zorluk istemez" beyanına uygun biçimde hazırlanan kitap. 


İSLAM MUTLU KILMAK 

İslâmiyet! akıl ve özgürlükten uzak, kölelik benzeri bir teslimiyet ve miskinlik dini olarak anlatanlara karşılık, İslâm'ın insanlığı iki dünyada mutlu kılmak için geldiğini ve her Müslüman'ın mutlu ve özgür olmak 

hakkı olduğunu açıklayan eser. 


İSLAM MÜJDESİ 
Korkutucu, azarlayıcı, sindirici, sürekli cehennem ve zebanileri öne süren bir din anlayışına karşılık. Yüce Allah'ın af ve rahmetini, merhamet ve mağfiretini öne çıkaran ve 
İslâm'ın sevgi sunucu, müjde verici bir din olduğunu ve 
İslâm müjdelerini açıklayan kitap. 


\LEVİ DOSYASI 
Peygamberimizden sonra ehlibeytin dışlanması kerbela katliamı, Emevilerin zulümleri, 
Müslümanların bölünmeleri, bugünkü Alevi Sünni sorununun çözüm yolları ve Alevi sünni kardeşliğinin pekiştirilmesi çarelerini j 
açıklayan kitap. 1 



AMENTÜ 

ALLAH'IN VARLIĞINA BELGELER 
Evren Tanrı'yı gösteriyor 
İslâmda her yönüyle iman esasları ve İslâm inanç esaslarının kişisel ve sosyal maddî manevî yararları. 


İSLAM ve «İYİM klŞAM 
Bütün halinde giyim kuşam, başörtüsü ve türban sorunlarını 
Islâm açısından kaynaklara dayalı açıklayan ve yapıcı çözümler getiren eser. 

Kitap İsteme Adresi : 

Tel: (0212) 646 21 72-(0212) 610 30 29 


www.zekeriyabeyaz.com.tr 




